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İBN HACER el-HEYTEMİ: Asıl adı Ebü1-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed b. 
Muhammed'dir. Mısır'da bulunan el-Heytem köyünde 909 (1503) yılında dünyaya gelmiştir. Büyük dedelerinden birine çok az konuşması sebebiyle “Hacer” (taş) lakabı takılmış, onun soyundan gelenler de İbn Hacer diye anılmıştır. On beş yaş civarında hıfzını tamamlayan İbn Hacer daha yirmi yaşında iken fetva ve ders vermek üzere icâzet almıştır. Hocalarından bazıları Zekeriyya el-Ensâri, Şehâbeddin Ahmed b. Ahmed er-Remli, Ebü'l-Hasan el-Bekri es-Sıddiki, Abdülhak b. Muhammed es-Sünbâti, İbnü'n-Neccâr el-Fütühi ve Reisületıbba Şehâbeddin İbnü”s-Sâiğ gibi âlimlerdir. Tefsir, hadis, fıkıh, usül-i fıkıh, ferâiz, kelâm, matematik, tıp, mantık, sarf, nahiv, meâni, beyân ve tasavvuf gibi ilim dallarının çoğunda eser verecek seviyeye ulaşmış olan İbn Hacer, genellikle Eş'ariyye'nin itikadi görüşünü benimsemiş büyük Şâfii âlimlerdendir. Hulefâ-yi Râşidinle ilgili genel Sünni akidenin savunuculuğunu yapmış, özellikle imamet meselesine dair eser ve fetvalarında Şia'ya karşı sert bir tutum takınmıştır. Tasavvufa bakışı müsbet olan ve kendisi de tarikata mensup bulunan İbn Hacer, Kitap ve Sünnet'e dayanmayan, fıkıh bilgisiyle beslenmeyen tasavvufun karşısında yer almıştır. Üçüncü hac ziyareti için gittiği Mekke'ye yerleşerek günlerini Harem-i şerif”te ders ve fetva vermeye, ayrıca eser yazmaya hasretmiş olan İbn Hacer fıkıh, siyer-biyografi-tarih, hadis, akaid-kelâm gibi pek çok alanda onlarca eser vermiştir. İslâm dünyasının her tarafından kendisine fetva sorulan İbn Hacer Şâfii mezhebinde en güzel fıkıh kitabı olan dört ciltlik Minhâc şerhi Tuhfetü'T-Muhtâc, büyük günahları bildiren iki ciltlik Zevdcir adlı eseri, İmâm-ı Âzam'ın büyüklüğünü anlatan Hayrâtü1-Hisân'dan başka, el-Fetevâ-yı Kübrâ, Nasihatü'-Mülük, el-FetâvaT-Hadisiyye, Mehdi aleyhisselâmın 200 kadar alametini bildiren e/-Kavlii-Muhtasar fi Alâmâti'-Mehdi onun eserlerinden bazılarıdır. İbn Hacer 23 Receb 974 (3 Şubat 1567) tarihinde Mekke'de vefat etmiş ve Cennetü'-Muallâ'daki Türbetü t-Taberiyyin kısmına defnedilmiştir. 


MANASTIRLI İSMAİL HAKKI: 1846 Manastır doğumlu İsmail Hakkı, aslen Konyalı bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Manastır'da gören İsmail Hakkı, İstanbul'da Mustafa Şevket Efendi'den Arapça, Tikveşli Yusuf Ziyâeddin Efendi'den İslâmi ilimleri tahsil edip icâzet aldı. Ayasofya Camii kürsü şeyhliği, Fatih Camii kürsü müderrisliği yaptı. 
Çeşitli camilerde vaazlar verdi. Eyüp Askeri Rüşdiyesi'nde Arapça, Mekteb-i Hukuk'ta ` fıkıh, Mühendishâne-i Berri-i Hümâyun ile Askeri Tıbbiye'de akaid hocalığı; Mekteb-i Mülkiye'de tefsir, hadis ve kelâm müderrisliği görevlerinde bulundu. Dârülfünun'da usül-i fıkıh ve tefsir müderrisliği yapan İsmail Hakkı vazifesindeki başarıdan ötürü dördüncü dereceden Osmanlı nişanı ile taltif edildi. 1908'de Meclis-i A“yân üyeliğine seçildi. 5 Aralık 1912'de Anadoluhisarı'ndaki evinde vefat eden İsmail Hakkı, Fatih Camii haziresine defnedildi. Arapça, Farsça ve Bulgarca bilen İsmail Hakkı zengin bir kültüre sahip olup yüksek bir ilmi seviyeye ulaşmıştı. Batılılaşma sürecinin hızlandığı bir dönemde yaşayan İsmail Hakkı, İslâm diniyle ilgili olarak Batılı yazarlarca ileri sürülen itirazları cevaplandırmaya çalışmış; kelâm konularını genellikle klasik çerçevede ele almış ve Mâtüridiyye'ye bağlı olduğunu açıklamıştır. Eserleri İsmail Hakkı İzmirli ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi âlimlere kısmen örnek teşkil etmiştir. Manastırlı İsmail Hakkı'nın elinizdeki bu eserinden başka bazı eserleri şunlardır: er-Risâletü7-Hamidiyye Tercümesi, Ahkâm-ı Şehr-i Sıyâm, Vesâilü'-Felâh fi Mesâili'n-Nikâh, Mevâidü'-İn'âm fi Akâidi'-İslâm, Tefsir-i Süre-i Yâsin, Telhisü1-Kelâm fi Berâhini Akâidi'-İslâm, Mevâiz, Şerhu's-Sadr bi-Fezâili Leyleti1-Kadr, Usül-i Fıkıh. 
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TAKDİM m 


Kulluğun temeli sağlam inanç ve sahih fıkhi bilgilerdir. Sağlam bir inanç ve akla dayanmayan ubüdiyyetin Allah [celle celâlüh| katında hiçbir hükmü ve değeri yoktur. 


İnanç ortamı olarak Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] kurtulduğunu müjdelediği, Ehl-i sünnet ve'l-cemaat fırkasıdır. 
Sünnet ehlinin dışındakiler ise dalâlette olan ehl-i bid'attır. 


Bilinen dört imamın (İmam Mâlik, İmam Şafii, İmam Ahmed b. Hanbel) öncüsü ve hatta birçok bakımdan efdali olan İmâm-ı Âzam Ebü Hanife, Ehl-i sünnet akidesinin ilk temel bilgilerini ortaya koyandır. Bu anlamıyla o, Ehl-i sünnet'in kurucusudur. 


Mezhep imamlarını tanımak, genel anlamda, öğrenilen İslâm fıkhının kaynağına inmektir. Bugün mesele olarak ortada duran birçok müşkilin kaynağından teşhisini ve meselenin hallini kolaylaştırması bakımından da büyük imamların hayatı dikkatle incelenip anlaşılmalıdır. 


Ahd-i nebevi (Peygamber Efendimiz'in zamanı) müslümanların teşrii (kanun yapma) devri idi. Bundan sonra bu konunun izahına ve genişletilmesine devam edildi.! İmâm-ı Âzam'ın yaptığı, kanunların izahından ve genişletilmesinden başkası değildir. 


1 Muhammed Hamidullah, İmâm-ı Âzam ve Eseri (çev. Kemal Kuşçu), İstanbul: Cağaloğlu Yayınevi, 1963, s. 11. 
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Küfe'de yetişen İmâm-ı Âzam ilmi gelenek olarak en az Haremeyn kadar ilmin merkezindedir. 


Ashâb-ı kirâm içinde Hz. Ebü Bekir-i Sıddik'ın [radıyallahu anh] şahsiyetini anlatmaya ihtiyaç yoktur. Kanun (şeriat) bahis konusu olduğu zaman Resül-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem] kendi hayatında bile onu Medine-i Münevvere'de müftü tayin etmiştir ki, kim ve hangi meseleye müteallik olursa olsun İslâm kanununu (hukuk-ı şeriatı) öğrenmek lazım olursa umumiyetle kendilerine Hz. Ebü Bekir'den [radıyallâhu anh] müracaat etsinler buyurmuşlardır. Hz. Ömer (radıyallâhu anh] Hz. Ebü Bekir'den (radıyallâhu anh] on-on beş yaş küçüktü. Bir bakıma Hz. Ebü Bekir'in öğrencisi denebilirdi. Her ikisi o kadar samimi dost idiler ki, çok defa beraber bulunurlardı. Bir iş yapmak lazım gelse beraber yaparlardı. 
Peygamberimiz'den sonra Hz. Ebü Bekir'in (radıyallâhu anh| hilafeti zamanında her ikisinin iş birliği, istişareleri daha ziyade arttı. İhtimal ki mizaçlarındaki benzerliği görerek hicretten evvel Mekke'de muâhât (kardeşlik) ihdas edildiği zaman Hz. Ebü Bekirle (radıyallâhu anh] Hz. Ömer'in [radıyallâhu anh] bilgisi birleşmişti. Abdullah b. Mesud [radıyallâhu anh] başlangıçta bu iki büyükten ders aldı. Sonra Resülullah”tan [sallallâhu aleyhi ve sellem] şu takdirnâmeyi aldı: “Kim Kur'an öğrenmek isterse Abdullah b. Mesud'dan öğrensin.” 
Zekâ ve kabiliyetini görerek Hz. Ömer [radıyallâhu anh] kendi zamanında onu Küfe'ye muallim olarak gönderdi ve Abdullah b. 
Mesud oradaki cami mescidinde fıkıh dersi verdi. Onun öğrencileri arasında fazıl bir kişi Alkame b. Kays (6. 62/682) ve Esved b. 
Yezid en-Nehâi (6. 75/694) öne çıktılar ve Küfe'de İbn Mesud'un (radıyallâhu anh] halefleri oldular. Alkame'nin [radıyallâhu anh] öğrencileri arasında İbrahim en-Nehaî isminde bir başka Yemenli Kûfe meclisinde fıkıh dersini devam ettirdi. İbrahim en-Nehaî vefat edince Hammâd b. Ebû Süleyman (ki galip bir ihtimalle İranlı idi) Küfe dershanesinde fıkha çok fazla bir şöhret sağladı. 
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İmâm-ı Âzam Ebü Hanife (rahmetullahi aleyh] işte bu Hammâd'ın öğrencisi ve halefidir.? 


Yalnız bu kadar değil, Hz. Ali ELG é SE, İİ AIEN “Ben il- 


min şehriyim ve Ali onun kapısıdır” hitabı ile bârgâh- ınebeviden serefraz kılınmıştı. O da ahir ömründe Küfe'ye gitti. Bu suretle İbn Mesud [radıyallâhu anh] ve Hz. Ali [radıyallâhu anh] her ikisinin ilimleri Küfe'de toplandı.“ 


Bütün bu deliller İmâm-ı Âzam’ın ilmi ortamını açıklar mahiyettedir. 


İmâm-ı Âzam'ın fıkıhtaki meselelerin halli konusundaki metodu şu şekildedir: Kendisi bir meseleyi ortaya koyar ve halli için herkesin re'yine müracaat eder ve kendi re'yini dahi ortaya koyar. 
Ardından tam bir ay, belki de bundan ziyade münazarayı devam ettirir ve herhangi bir re'yin mütalaasının delilleri tamamıyla meseleyi izah edince Ebü Yusuf onu yazardı. Diğer imamların hilafına İmâm-ı Âzam Ebü Hanife, ferdi ictihad ve zorlayıcı şahsi re'y yerine kendi mezhebini dayanışmaya inhisar ettirmiştir.” 


Bugün Rey ekolü olarak da adlandırılan İmâm-ı Âzam”ın mezhep okulunun re'y anlayışı bu şekilde anlaşılıp değerlendirilmelidir. 


İmâm-ı Âzam sadece olmuş olaylar hakkında değil, olmamış yahut olması ihtimal içinde bulunan ve asırlarca sonra lazım olan meseleler hakkında da fikir yürüterek ictihadda bulunmuştur. İslâm dünyası gücünü bu ictihadlardan alagelmiştir. Ama esefle belirtmeliyiz ki büyük imamın düşünce metodu günümüz müslümanlarına gereği gibi ulaştırılmamaktadır. Biz bu çalışmamızda görülen eksikliği giderme adına bir adım atmayı denedik. 
Umarız maksat ilâhi inayet ile hâsıl olur. 


Muhammed Hamidullah, s. 14. 
Hâkim, Müstedrek, 3/126. 

Muhammed Hamidullah, s. 16. 
Muhammed Hamidullah, s. 38. 


GRE EW N 
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Arapça orijinal ismi el-HayrâtüT-Hisân fi Fezâili'n-Nu'mân iken Manastırlı İsmail Hakkı'nın himmetiyle Mevâhibü 7-Rahmün fi Menâkıbı Ebi Hanife en-Nu'mân adıyla titizce sürdürülen bir tercüme faaliyetinden sonra Osmanlı Türkçesi'yle söylenen bu çalışmayı, Manastırlı"nın da önsözünde belirttiği gibi, “Hiçbir nükte ve yararlı bilgi atlanmadan” faydalı olacak bir şekilde günümüz Türkçe'sine aktarmayı denedik. Eserin dili, her sade vatandaşımızın anlayabileceği seviyenin üstünde olduğundan bazı kelimelerin bugün kullanılan karşılığını da vermeyi uygun bulduk. Bununla beraber bazı kelimelerin aslının korunması gerektiğini düşünerek, eserin sıhhati için bu kelimeleri aynıyla muhafaza ettik, bu kelimelerin anlamlarına dair satır sonlarına “hazırlayanın notu” (h.n) ifadesiyle not düştük. 


Manastırlı İsmail Hakkı, döneminin şartlarına binaen eserde bazı yerleri notlarla izaha çalışmış, biz de bugün anlaşılmasında güçlük yaşanabileceğini düşündüğümüz bazı yerleri dipnotlar ekleyerek anlaşılır kılmaya çalıştık. 


Eserde dikkatle okunması gereken bir bölüm de Manastır- l'nın metnin önüne eklediği uzunca giriş yazısıdır. Manastırlı burada ictihad, müctehid ve mezhep kavramlarına dair faydalı bilgilerle kitabın mana ufkuna yeni pencereler açmış ve okuru büyük imamı anlamaya hazırlamıştır. Kitap modern bir biyografi niteliği taşımasa da yazıların tasnifi yapılırken kronolojiye dikkat edilmiştir. Metinlerin içerisine serpiştirilen menkıbe ve rivayetler de anlatılanları yaşanmışlıklarla destekleyip canlı kılmıştır. Umarız bu çalışmamız tevfik-i ilâhi ile amacına ulaşır... Âmin. 


Sıtkı ÇOBAN - Fatih BAŞPINAR 


ARAPÇA ÖNSÖZÜN TERCÜMESİ m < 


Kullarını açık, kolay, hoşgörülü, hanif bir din olan İslâm üzere hidayetle yaratan Allah'a (celle celâluh| hamdolsun. 


Sonra insanlar cehaletlerinden dolayı fıtratlarına aykırı olarak dalâlet ve sapkınlığa düştüklerinde merhametle lutfedip aralarından seçtiği peygamberlerle onları karanlıkların dar geçidinden nurlar ve aydınlıklar fezasına çıkaran Allah'a (celle celâluh| hamdolsun. O Allah [celle celâluh| ki insanlara içinde uyarı ve sakındırma bulunan haberleri indirdi, peygamberlere itaati, kendisine ibadet saydı, bunu da izzet ve yücelmeye vesile kıldı. Peygamberlere itaat edenlerden isteyen kişileri peygamberlerin getirmiş olduğu şeriatın sırlarını anlayıp o ilmi taşımaya muvaffak kıldı. 
Böylelikle bu seçkin kişiler Allah'ın [celle celâluh) yardımıyla yüksek derecelere ulaşmanın yanında peygamberlerin nurlarını kazandılar, onların sırlarını elde ettiler. Her biri bin âbidden daha faziletli olan bu seçkin âlimler meleküt âleminde “azimler” (ulular) olarak isimlendirilirler. Bu hal yücelik ve ululuk olarak yeter. 
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Allahım! Peygamberlere ve onların vârisi olan âlimlere, bilhassa müttakilerin imamı, yakin ehlinin koruyucusu, yaratılmışların en hayırlısı, hakikat ve ilim denizi, Efendimiz Hz. Muhammede [sallallâhu aleyhi ve sellem] salât ve selâm olsun. Sen onu imanın izleri silinmiş, nurları sönmüş ve rükünleri zayıflamış olduğu bir zamanda gönderdin. O, yağmurun yeri ihya etmesi gibi imanı ihya etti, her tarafa yaydı. Kaynağı saf, duru olan iman, ulaştığı her yerde bereketli oldu. 


Peygamberimiz'in ailesine, seçkin ve itaatkâr ashabına da salât ve selâm olsun. Ashâb-ı kirâm onun inayeti ve bereketiyle 


seçilmişlerin en iyileri oldular. 


Allahım! İmamımız, önderimiz, övünç kaynağımız, kadri yüce, faziletler semasının ayı, göğsü şeriat ve hakikat ilimleriyle dolu, tükenmeyen ilimler denizi, övünç ve güzel ahlâk hazinesi, Hanefi mezhebinin en önde gelen ve kâmil müctehidi, Küfeli Nu'mân b. Sâbit'ten (İmâm-ı Âzam Ebü Hanife) ve diğer mücte- 


hid imamlardan, önder âlimlerden razı ol. 


Bu müctehid âlimler mezheplerin esaslarını ortaya koyup yürüttüler, şeriatın müşkül, kapalı olan hükümlerini kati ve açık delillerle ortaya koyup açıkladılar. Öyle ki o müşkül hükümler, mezhebi takip edip faydalanmak isteyenler için anlaşılır oldu. İçenlerin susuzluğu gitti. Gölgesi de bunalanların imdadına yetişti. 


Allahım! O âlimlerin mezheplerine uyup salih amel işleyenlerden, irfan meselelerindeki sorunları çözmede kendilerini sorumlu görüp bizlere anlama ve kavramada yol göstererek kapı açan mürşid ve hocalarımızdan da razı ol. 


Allahım! Efendimiz, büyük sultan, cömert, adalet ve insaf kanunlarını yenileyen, lutuf ve merhamet binasının direklerini 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diken, hesap gününün sahibinin inayetiyle kuşatılmış, irfan çokluğu ve izzet heybetine sahip, müminlerin emiri, peygamberlerin efendisinin emanetçisi, dünya sultanlarının sultanı, âdemoğullarının hepsine şefkat ve merhamet sahibi, saltanatını terkedenin doğru yoldan çıkıp mahvolduğu, itaat edenin de emniyette oldugu hakanımıza yardım et. O, sultan oğlu sultan, gazanfer sultan Abdülmecid'in oğlu Abdülhamid Han'dır. Onun hilafeti süresince varlık âlemi mâmur ve aydınlık olmaya devam etsin, saltanatı günlerinde imanın bereketi hiç yok olmasın. Allah nimet kanatlarını onun kapılarına has kılsın, haberlerini uçursun. Başarı azimetlerini onun fikirlerine âmâde kılsın. Düşmanlarını (perişan edip) gülünç duruma düşürsün. Bütün kalpleri kendisine itaatte ve rızasını tahsil etme yolunda cem eylesin. Memleketin bütün belde ve sancaklarını da ıslah ve imarda ziyade eylesin. 


Amin, âmin, bir kere söylemek yetmez bin kere âmin! 


TÜRKÇE ÖNSÖZ ge D 


Kitabımızın girişinde ortaya konulacak hakikat ifadelerine göz atan irfan ve izan sahipleri, hakkını teslim edip itiraf edeceklerdir ki, dine hizmet eden ve onun kurallarını gözeten padişahımızın yüce katında ilim ve irfanın her şeyden değerli olduğu herkesin gözü önünde apaçık durmaktadır. Bu padişah zamanında bunca eser basılıp ilimler yayılırken, birçok din büyüğünün okuyanı etkileyen ve yüceltilmeye layık hayatları Türkçe'ye aktarılarak halkın istifadesine sunulurken varlığın övüncü Hz. 
Peygamber ve onun seçkin ashabından sonra, üzerimizde hakkı en çok olan İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'nin yüceliklerini ve güzel ahlâkını anlatan yararlı eserlerden birinin herkesin yararlanabileceği bir şekilde Türkçe'ye çevrilip yayımlanmaması uygun değildir. Aczini itiraf edenlerden olduğum halde bu mukaddes vazifeyi yerine getirmek konusunda hayli zamandan beri gönlümde bir arzu ve şevk hissetmekteydim. Tercümesine başladığım el-Hayrâtü'-Hisân fi Fezâili'n-Nu'mân'ı dostlarımdan ve Mısırlı âlimlerden biri bastırıp bir nüshasını da bana göndermişti. Kitabı incelerken ilk bölümde de anlatılacak olan çeşitli sebepleri öğrenince içimdeki arzu daha da arttı. Bu esnada, Fâtih Camii'nde zeki talebelere senelerdir fıkıh kitapları okuttuğum için bir mükâfat olarak cömert padişahımız sayesinde Mekteb-i Hukük-ı Şâhâne'de (Hukuk Fakültesi) fıkıh dersleri vermek üzere görevlendirilince söz konusu düşüncemi fiiliyata çıkarma zamanının artık geldiğini düşündüm ve Allah'tan yardım umarak bu kitabı hazırlamaya koyuldum. 


İmâm-ı Âzam hazretlerinin hayatıyla ilgili sayılamayacak kadar eser arasında Menâkıb-ı Tahâvi ve Menâkıb-ı Kerderi gibi bundan daha yararlı ve derli toplu kitaplar varsa da, bu eserin yazarı İbn Hacer'in, Şâfii mezhebinden olduğu halde İmâm-ı Azam'ın faziletlerini itiraf etmesi ve kitabının da pek özlü ve gayet düzenli olması sebebiyle, bu eser diğer eserlere tercih edilmeye layıktır. 


Böylece Mevâhibü'r-Rahmân fi Menâkıbı Ebi Hanife en-Nu'mân adıyla yazmaya muvaffak olduğum bu âcizane eserde, Hayrâtü'-Hisân kitabı güvenilir nüshalara uygun olarak hiçbir nükte ve yararlı bilgi atlanmadan açık ve faydalı olacak bir şekilde tercüme edildi. Bundan başka “mutlak ictihad, müctehidlerin mertebeleri, mezheplerin ihtilaf sebepleri, mezhep değiştirme, başka bir mezhebi taklit etme” gibi birçok faydalı tanım ve önemli meseleler ile birlikte din büyüklerinin hayatları anlatılırken de pek çok faydalı bilgi kitaba alındı. Sanırım bütün bunları, küçük araştırmalarla elde etmek mümkün değildir. 


İncelemek isteyenler eserin aslına bakacak olurlarsa tercümemizde, kısa tutulmuş birçok konunun ayrıntılı, izaha muhtaç noktaların anlaşılır hale getirildiğini ve gerekli yerlerde faydalı bilgilerin korunduğunu, bazı yerlerde de faydasız görülenlerin çıkarılmaya çalışıldığını görüp menâkıb kitaplarının ayrıntıları- 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE e 19 


nın ne kadar dikkatlice gözden geçirildiğini, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarına ne kadar özenle başvurulduğunu anlar ve hakkını teslim ederler. İnsaf sahibi olan halk büyükleri böyle bir eserin hazırlanmış olduğunu görmekten memnuniyet duyacaklardır. 


Rızkın sorumluluğunu üstlenen, mutlak anlamda hâkim bir idareci olan padişahın dini koruması sayesinde aydınların ve halkın dini bilgilerin yayılmasına ve incelenmesine günden güne rağbetleri artmakla, “İnsanlar yöneticilerin yolundadır” sırrı kendisinde açıkça ortaya çıkmış olan adaletli padişah, Hz. 
Ömer yaşayışlı, âlemlerin velinimeti, varlıkların bedeninin ruhu, hükümdarlık sözünün manası, hükümranlık makamının anlamı, yeryüzünün halifesi, müslümanların gözünün nuru, şanı yüce hakan, Osmanoğulları sülalesinin özü, Sultan Gazi Abdülmecid. 
Han oğlu Sultan Gazi Abdülhamid Han'ın -Allah, mülkünü daim etsin- saadetle iç içe olan hükümdarlıklarındaki yüce varlıkları, bütün kötülük ve üzüntülerden uzak olsun; ömrü ve hükümdarlığı günden güne artsın; din ve devletin hayrını isteyenleri, iltifat ve bağışlara mazhar etsin. Padişahlığın işlerini iyi bilen sadık halkını, adalet saçan fikirlerine uygun olarak pek çok güzel hizmete muvaffak kılsın. Sahip oldukları mülklerin yüceliği sayesinde, bütün halk emniyet gölgesiyle gölgelenip iyilik ve ihsan iltifatlarına nail olsun. Peygamberlerin efendisi hürmetine, âmin. 


PRAKA 


Bütün müslümanlar İmâm-ı Âzam’ın ev halkı, çoluk çocuğu gibidir. 


Ben İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'den daha büyük fıkıh âlimi bilmem. 


İmam Şâfii 


İmâm-ı Âzam, vera' (haramlara düşme korkusuyla şüphelilerden sakınan) ve zühd (dünyaya düşkün olmayan), isâr (cömertlik) sahibiydi. Ahirete olan arzusunun çokluğunu kimse anlayacak derecede değildi. 


İmam Ahmed b. Hanbel 


İmâm-ı Âzam'dan bahsederken onu diğerlerinden daha 

çok methediyorsunuz, dediklerinde, evet öyledir. Çünkü 

onun insanlara ilmi ile faydalı olmaktaki derecesi diğerleri ile mukayese edilemez. Bunun için ismi geçince, insanlar ona dua etsinler, diye hep methederim. 


İmam Mâlik 


UM 


GİRİŞ 


Erbabınca bilindiği gibi “fıkıh” kelimesi şer'i ıstılahta iki manada kullanılır: 


1. Fıkhın birinci anlamı, dini hükümlerin tamamını içine alır. 
İmâm-ı Âzam bunun için “kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesidir” buyurmuştur. Fıkıh ilmi, insanın ahirette yarar ve zarar göreceği şeylerin dünya ve ahirete göre hükümlerini öğrenmesine yardımcı olacak kazanılmış bir yetenektir. Bunlar ise üç kısımdır: Vicdâniyat, melekât, ef'âl-i cevârih. Vicdâniyat, dini akidelerdir, hükümleri kelâm ilmindedir. Melekât, zühd, sabır, şükür, sehâ, kalp huzuru, dilin korunması ve bunların zıddı olan ahlâk kurallarıdır. Bunların hükümleri tasavvuf ilmindedir. 
Ef'âl-i cevârih, gerek ibadet gerek muamelelerle ilgili olan hükümleri yalnız mükellef insanların yapacakları işlerden bahse- den fıkıh ilminde anlatılır. 


2. Fıkıh, bu adla oluşturulmuş ilimdir ki, önceki manadan daha özel bir anlam taşıdığı açıktır. 
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Gerçi fıkıh sözünü, bu anlamda kullanmak insanlar arasında yaygın ve bilinen bir şey ise de din dilinde, övgü ile söz edileni ilk manada verilen fıkıhtır ki, 

gil o a A gla 


“Allah, hayrını dilediği kimseyi dinde fakih kılar” © gibi hadislerde fıkıh, güzel ve mutlu sona ermenin alameti olarak gö- 


rülmüştür. 
o o a m o o a | ó% A TEA e | mi g 
Sİ! Eğ az sl e El b # pi # 


“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir” (Bakara 2/269) âyetindeki “hikmet” ile Allah'ın kastının “dinde derin bilgi sahibi olmak” olduğu konusunda büyük tefsirciler birleşmişlerdir. İşte bu anlamda fıkıh ilmi herkesin ilmihalidir. 


Her mükellefin, itikad ve ahlâka dair meselelerin tümünü, ana hatlarıyla da olsa, bilip tasdik etmesi, ibadet ve muamelelerin de gerektiği kadarının hükümlerini ve âdâbını öğrenip hal ve hareketlerini ona göre düzenlemesi gereklidir, zorunludur. 


Mesela namazın, orucun, gerektiği kadar alışverişin fesat ve sıhhatinin; zaruri ihtiyaçlar kabilinden olan yiyecek, giyecek ve nikâhla ilgili helâl ve haram sayılan hükümlerin; ülü'l-emre itaat etmenin lüzum ve mecburiyetinin; bunlardan her birinin yapılış şekillerinin ve özelliklerinin ayrıntılarıyla bilinmesinin mükellef müslümanlara farz olduğu apaçıktır. 


Hac, zekât, vakıf ve şirket gibi ibadet ve mali kazançlarla ilgili dini hükümlerin her zamanda ve her kişi tarafından bilinme- 


6 Müslim, İmâre, 175; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/9. 
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si zaruri değilse de buna benzer fıkhi meselelerin de önemi ve gerekliliği ortadadır. 


Mademki insanın kurtuluşu ve mutluluğu bid'at icat etmekle değil, dine uymakla gerçekleşebilir; nübüvvet ve risaleti apaçık mucizelerle Allah tarafından kuvvetlendirilmiş olan son peygamber ve şanlı kurtarıcımız Hz. Muhammed'in [sallallâhu aleyhi ve sellem] Allah'tan almış olduğu ve yıllarca insan ve cin topluluklarını davet ederek yayılıp ortaya çıkmasına muvaffak olduğu bu ilâhi dinin neden ibaret olduğunu aynen ve hakikaten bilmek lazımdır. 


Bu hakikati bilmek ise ancak Hz. Peygamber'in izlediği yolu, yüce sünneti, nübüvvet haberlerini ve izlerini nakleden sahâbe ve tâbiinin tuttukları yol ve hallerinin hakkıyla öğrenilmesiyle olabilir. Çünkü İslâm şeriatının alındığı yer ve kaynak olan Kur'an âyetlerinin birçoğu kapalı olması sebebiyle peygamberlerin sözle ve fiilen açıklama ve anlatımına bağlıdır. Her âyetin ibare, işare, delalet ve iktiza gibi pek çok açıdan birçok hükmü kapsamasından dolayı Allah'ın kastettiği şer'i hükümler ancak sahih ictihad ile anlaşılabilir. 


İctihada hakkıyla ehil olanlar da şüphesiz sahâbe ve tâbiin efendilerimizdir. Çünkü onlar dili hakkıyla bilen, belâgat ve beyan erbabı oldukları gibi Peygamberimiz'in sahih hadislerini bilmek; âyetlerin iniş ve geliş sebeplerine, nesih nedenlerine vâkıf olmak gibi ictihad edebilmenin gerekli şartlarını da taşımaktaydılar. 


Muhkem âyetlerin kesin manalarını ve müteşâbih âyetlerin doğru te'villerini onlar bilirlerdi. 


İslâmi vazifeleri ve diğer dini ilimlerin sırlarını onlardan daha iyi inceleyip bilmek imkânı başka hiçbir kişiye nasip olmamış, kimse fazilet meydanında onlarla rekabet etme iddiasında da bulunmamıştır. 
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“Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler” (Feth 48/29) âyetinde tezkiye edip övdüğü ve büyük müjdelerine mazhar kıldığı o kahraman erleri dinin yayılması hususunda Habib-i Ekrem'ine yoldaş ve dost etmiş, onlar da bu yüce nimetin kadrini bilerek mal ve canlarını ilâ-yi kelimetullah uğrunda harcayıp feda ettiklerinden, hepsinin Allah'ın rızasına kavuştukları kesin naslarla belirtilmiş ve Hz. Resülullah tarafından da ahirete irtihal ettikleri sırada açıklanmıştır. 


Onların, Allah ve Resülü katında dinin eminleri ve hidayete kavuşmuş yıldızları oldukları kesindir ve âyetlerle sabittir. 


YA EYE EN e ATL eğe Éi 


/ 


“Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız (Hicr 15/9) âyetinin de işaret ettiği gibi yanlışlıktan ve bozulmalar- dan korunmuş olan Kur'ân-ı Kerim'i rivayet tefsirleriyle ve 


“Burada hazır olanlar olmayanlara duyursun”” şeklindeki güzel hitabınca Hz. Muhammed'e ait bütün fiil, davranış, takrir ve sözleri oluş şekilleriyle birlikte aktarmak ve bildirmek vazifesine seçilmiş feyizli ashap ve onların hayırlı haleflerinin faziletli değerini bilmemek kadar cahillik ve onların dini hizmetlerini inkâr etmek kadar nankörlük düşünülemez. 


Bu apaçık dinin koruyucusu ve yayıcısı olan yakin önderleri ve Allah'ın [celle celâluh] sağlam ipine tutunan bu yüce kimseleri, 


7 Buhâri,İlim, 37; Tirmizi, Haç, 1. 
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hatalı ve suçlu görmek çıkmazına batan sapkın fırkalar, din ve mezheplerini şaşılacak sebeplerle, şeriat sahibi Resülullah Efendimiz'e dayandırıp götürebilirler. 


Evet, Kur'an âyetleri tevâtüren nakledildiği için, nakledenler emin ve güvenilir kimseler olmasalar da dini ilimlere kaynaklık etmeye elverişlidirler. 


Fakat yukarıda belirtildiği üzere Allah'ın kitabından ilim elde edip hüküm çıkarabilmek için yalnızca Peygamberimiz'in Ehl-i beyt'inden rivayet edilen haberlere vâkıf olmak yeterli olmadığı gibi onun beyanlarını içine alan bütün sünnet ve hadisleri de kuşatıcı bir biçimde bilmek mecburiyeti vardır. Bu halde, sahâbe ve tâbiinin rivayet ve haberlerine itimat etmeyen kendini beğenmişlerin Kur'an âyetlerini kendi görüş ve heveslerine göre bâtıl te'villere çekerek, 


lie Ga Ea ii Eee d gel GG EE alli iŞ sil 


“Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler” (Âl-iimrân3/7) âyetinde işaret edildiği üzere doğru yoldan sapıp uzaklaştıkları, görünüşte İslâm dinine benzerliği bulunan boş bir mezhep ve bâtıl bir yol icat etmekle uğraştıkları pek kolay anlaşılıyor. 


İşte bu hakikate dayanarak kâinatın efendisi Hz. Muhammed [sallallâhu aleyhi ve sellem], 


İL,” DE a BSE > <1 20.” 
» Lİ A ” ” ” 
Mi çe ir çi” O, 


“Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak” hadis-i şerifinin sonunda fırka-i nâciyeyi (kurtuluşa erecek fırka), 


8 Tirmizi, İmân, 18. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/332. 
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ale lu ie aa yiii 


“Onlar bana ve ashabıma uyarlar”? sözüyle bildirerek diğerlerinden ayrı tutmuştur.” 


Bu hikmet ve faydaya dayanarak ikinci kuşağın son dönemlerine doğru ihtilaflar çoğalıp bid'atlar ortaya çıkınca din âlimlerine dini kitapların yazılması ilham buyrularak Ehl-i sünnet olan ashap ve tâbiin topluluğunun yolları ve ahlâkları tam ve mükemmel bir şekilde kitaplara konulmuş ve kayda geçirilmiştir. Çünkü dinin önde gelenlerinden olan söz konusu kişiler Hz. Peygamber'in [sallallâhu aleyhi ve sellem] bereketli sohbetinde bulundukları ve onun yaşadığı zamana yakın olduklarından kitap yazmaya gerek görmezler ve Kur'an'dan başka bir şey yazmazlardı. Hadis-i şerifleri de Kur'an gibi ezberleyerek o şekilde rivayet ederlerdi. Kendi za- 


9 Tirmizi, İmân, 18. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/332. 


19 Habibullah bu yolda eyledi izah 
O nazik lafızla hoş kıldı ifsah 
Bu sözdür gerçi kim surette icmâl 
Ne tafsil eyledi gör şâh-ı iclâl 
İşaret buyurur ol şâh-ı esnâ 
Ki yolumdur benim eclâdan eclâ 
Benim yolumda yoktur zerre şüphe 
Meğer a'mâ olanlar düşeler reybe 
Ki Kur'an yoludur belli tarikim 
Onunla geldi hep sahb u farikim 
Veli bir fırkayı kör etdi şehevât 
Müfid olmaz olara bu celiyyât 
Olar hâricdedür bahs-i hudâdan 
Temayüz umma elvana âmâdan 
Hevâdır kör eden ayn-ı ibâdı 
Heviâ ehli olan bulmaz reşâdı 


Sultânü”-Uşşâk'ın (İbnü-Fârız, ö. 632/1235) Tâiyye'sinde söylediği gibi: 
Şal yl cl pp vu TË 3 

Ve nehcü sebili vâzıhun li meni'htedâ 

Velâkinüme'l-ehvâü amet fe a'met 


“Hidayete ermek isteyen için benim yolum açıktır. Ancak hevâ ve heves yayılıp gözleri kör etmiştir.” 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE * 27 


manlarında olayların azlığı ve ihtilafların nadir oluşu dolayısıyla âlimlere müracaat az meydana geliyordu. 


Ortaya çıkan fitne ve ihtilaflar, vahyi ve mucizeleri müşahede ile iman ve yakini kökleşmiş, dünyevi gayelerden el çekmiş olan bu saf kalpleri sarsamazdı ve boş hırs sevdasına düşüremezdi. 


Gerçi bazı olaylara dair gerçekleşen ictihadlarında hata edenler bulunurdu. Fakat hakikatin araştırılmasında kusur edip hoşgörü göstermeyen ictihad ehli hiçbir şekilde tenkit edilmez. 


Ama büyük çoğunluk -ki “ehl-i hal vel-akd” olan ümmetin büyükleri ve sünnetin dosdoğru yolunun yolcusudurlar- 


Em “5 g3 e 
İSLAM İZ yi ERE Y 


“Ümmetim dalâlette birleşmez”"! ve 


BEYİ PARSE Je 


“Size müslüman çoğunluğa uymak gerekir”: gibi birçok sahih hadisin” delaletiyle sabit olduğu üzere hiçbir vakit meşru 


11 İbn Mâce, Fiten, 8. 
12 Ibn Mâce, Fiten, 8. 
13 Hz. Peygamber, 
Tol -5 etag QU.: e İo7 > Ze - 1-4 goz iş ml 3g SİZ GM GEZİSİNE JE ZEY sl l 
“Ümmetim dalâlette birleşmez, siz ihtilaf gördüğünüzde onların çoğunluğuna uyunuz” (Ibn Mâce, Fiten, 8) buyurdu. Bunu Hz. Enes'ten Ibn Mâce ve başkaları da rivayet etmiştir. Ibn Abbas, Hz. Peygamber'den şunu nakletti: o EA Ae . p»a3.9 PA Ed 
"r FENI KAAI Arda A . 29 s I9 3r or pana Dl AY LE GYI GİRİ saz Y 
“Allah bu ümmeti dalalette birleştirmez, Allah'ın gücü kudreti toplulukladır” (Tirmizi, Fiten, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/145). 


İbn Âsım ve bazı hadisçiler, Ukbe b. Ömer ve Ensâri'den şu hadisi rivayet etmişlerdir: i5 Pal yi BLAIN EAI -jL ceiz a a A N 
“Sizin cemaatle birlikte olmanız gerekir; çünkü Allah Teâlâ bu ümmeti dalâlette birleştirmez” (Tirmizi, Fiten, 7; Hâkim, Müstedrek, 1/115). 


Ahmed b. Hanbel, Taberâni ve diğer bazı hadisçiler Ebü Basra el-Gaffâr'dan şu hadisi rivayet etmişlerdir: 
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olmayan bir şey üzerinde toplanıp ittifak etmezler. Bununla birlikte kâmil ümmetin icmâının kesinliğine delalet eden Kur'âni naslar, doğru yoldan ayrılanların tehlikeli yola düştüklerini, bid'at ve hevâya dayanan mezhepler -ne kadar makul görünse bile- bağlılarının hakikat yolundan yüz konak uzaklaştıklarını ispat etmeye yeter. Sözün özü, İslâm şeriatının Resülullah ve sahâbenin şanlı yolundan ibaret olması kadar açık bir hakikat bulunmaz denilse yeridir. Fakat insan kendini dine uydurmaya çalışacağı yerde tertemiz dini kendi meşrep ve hevâsına uydurmak ister ve bunu büyük bir zarafet sayar. Bilmez ki ilâhi kanunlar daima nefsin isteklerini, mizaçlardaki arzuları kırıp iyileştirmek için ortaya koyulagelmiştir. 


B óg das Yi Ioi i SİA ZA GAİN EĞİ İz 
AE a esi 


“Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik, fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler” (Mü'minün 23/71). 


Hakikatler bu derece açıkken yazık ki şeytanların hevesleri, hak olan davete icabet etmeyen kavimleri ayrı ayrı yollara düşürüp bid'at vadilerinde sersem ve şaşkın etmektedir.” 


e GİNE İZE İYİ İl 


“Rabbim'den ümmetimin dalâlette birleşmemesini istedim, bu isteğimi kabul etti” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/397). Bunların hepsi Mevâhib'de de geçmektedir. 


14 Elâ ey sâlik-i râh-ı hakikat 
Çü kıldın râh-ı İslâm'a azimet 
Yürüme serseri bul kârbânı 
Çığırdan çıkma cânım gözle anı 
Muhammed ol şeh-i cünd-i hidâyet 
Çün oldur kâfile-sâlâr-ı ümmet 
Yapış dâmân-ı pâkine o Şâhın 
Edin anı sülükinde penâhın 
Sülük eyle sırât-ı müstakime 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE ° 29 
Şimdi, soror 5 — EN e A AR S JET 


ti AĞ AT NE M E alp 


“Allah bizi doğru ii ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarının ise, “Bize gel!” diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri (inkârcılığa) mı döndürüleceğiz?” (En'âm 6/71), 


Tad Üs Ya Z -o r z aie 
Padila İZA ELA bie İkİ ipa 


“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır” (En'âm 6/153) âyetlerinde işaret edilip bildirilen bid'at ve hevâ ehli ortaya çıkıp önceden gelmiş olan yüce kişiler suçlanmaya başlandığı vakit, dinin esasını ve seçkin sahâbilerin yolunu koruyup kollamak için yaratılan, bu apaçık dinin önderlerinin en başta gelenlerinden ve yakin ehlinin sırlara vâkıf olanlarının önde giden imamı Ebü Hanife en-Nu'mân hazretleridir. 


Sakın meyletme her râh-ı sakime 
Gerekdür evvelâ ta'yin-i mezheb 
Ki yolsuz kim bulur mence ü mehreb 
Çü hakdur matlabın iste tarikin 
Tarikince giden bulur ferikin 

Gel imdi muktedânı eyle ta'yin 

Ki maksüda erişmez merd-i hodbin 
İkidür mümine mezheb muayyen 
Biri zâhir biri bâtın mübeyyen 

O bâtın dediğimdir itikâdın 
Müzeyyen kılagör anda nihâdın 
Akaiddür çün Islâm'ın binâsı 

Bu muhkem olmasa olmaz bekâsı 
Akide olmasa pâk u mutahhar 
Hep a'mâl olısar merdüd u ebter 
Bu yolun nâmıdır Sünnet Cemâat 
Gerekdir gireler bu yola ümmet 
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Ebü Hanife'nin sünneti koruma, dinin hükümlerini, yerini belirtme hususunda benzerinin olmadığını kanıtlayan kesin delilerden biri de tarikat pirlerinin büyüklerinden ve hakikat tahtına oturanlardan Sehl b. Abdullah-ı Tüsteri'nin (kuddise sırruh] kerametle dolu, “Hz. Musa ve Hz. İsa'nın ümmetleri içerisinde - Ebü Hanife gibi biri bulunsaydı, onlar ne yahudi ne hıristiyan olurlardı” sözüdür. 


Ebü Hanife'nin, din ilimlerinin diriltilmesinde ve sünnetin etkinliğinin devam ettirilmesi hizmetini yerine getirme hususunda diğer din imamlarının hepsinden önce geldiği ve başarılı olduğu inkâr edilemez. Çünkü ondan önce daha faziletli ve daha bilgili kimseler varsa da yukarıda da belirtildiği gibi onların zamanlarında kötülük ve nefsi arzular insanlar arasında yayılmadığı ve umumu ilgilendiren olaylar çokça meydana gelmediği için usul ve fürü bakımından ilimlerin düzenlenmesine lüzum 


görülmemişti. 


Bahsi geçen kimseler başka bir yönden daha büyük bir hizmet yapmış olsalar da, “Öncekiler sonrakilere nice şeyler bırakmışlardır” sözünün manasınca, sonra gelenlere büyük bir fazilet bırakmışlardı. 


İşte arzedilen sebeplerden dolayı İslâmi sınırları korumak hususuna tam bir özen gösteren ve bu sayede gayesine ulaşan kimseler, âyetlerin faziletleri içinden, gösterdiği gayretlerin gerçek ve eksiksiz neticelerini ortaya çıkarmayı başaran ve bu büyük fazilette hakkıyla eşsiz olan İmâm-ı Âzam efendimizdir. Çünkü dini temelinden sarsmak isteyen dinsizleri, maddecileri ve İslâm dininde olmayan türlü türlü bid'atları ve hakikate zıt şeyleri dine dayandıran sapkın grupların önderlerini susturup cevap veremeyecek duruma getirerek onların yaktığı fitne ve fesat ateşini söndüren odur. 
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Hadis-i şeriflerin çeşitlerini ayırt etmeden ve sırlarını bilme- den hüküm çıkarmaya kalkışanların zayıf sözlerini ortadan kaldıran; meydana gelen ve muhtemel olayların tamamına dair din hükümlerini doğru bir şekilde çıkaran; fıkıh terimlerini tesbit ederek fıkhi meseleleri halen bulunduğu ince düzen üzere tertip eden de odur. 


Bahsi geçen hususlarda öncelik elde etmiş olması, bütün din imamları ve büyük müctehidlerden önde geldiğini ve üstün olduğunu ispata yetmez mi? Bu hakikat, asla şüphe götürmez. 


Fıkıh terimlerini tesbit edip yazma ve meseleleri hakkıyla açıklayıp tasvir etme meziyetini kazandıkları gibi kelâm usulünü ve fıkıh meselelerini ilk önce tertip edip düzenlemek de yine ona has güzel şeylerdendir. 


Daha sonra İmam Mâlik Muvatta adlı kitabında hadis-i şerifleri bu düzene göre tertip edip söz konusu terimleri kabul etmiş olmakla adı geçen hususta İmâm-ı Âzam'a tâbi olmuş ve onu taklit etmiş olur. 


Fıkhi meselelerin her biri hakkında şerefli talebeleri ve irfan ile süslenmiş arkadaşlarıyla yaptığı birçok görüşme ve fikir alışverişi sırasında, ifadeler dinlenip olayların şüpheli yönleri çözülüp açıklığa kavuşturulduktan sonra karara bağlanıp doğrusu anlaşılan her mesele İmâm-ı Âzam'ın emriyle uygun bir yere konularak fıkıh ilminin tedvini tamamlanmıştır. 


Kelâm ilminde yazmış olduğu eserlerden el-Fıkhü 1-Ekber adlı güzel eseri, temel itikadi meseleleri kapsadığı için daha sonra gelen kelâm âlimleri hep o temel üzerine hükümlerini kurmuşlardır. Fakat muhalif olan sapkın fırkalar, yeni yeni mezhepler türettikçe onları çürütmek, yok etmek ve dayandıkları şüphe 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ve tereddütleri kaldırıp kökten koparmak için sözü yayarak konuyu gerektiği kadar izah etmişlerdir. 


Ebü Hanife'nin kelâm ilmine dair yazdığı değerli eserlerinden biri de el-Âlim ve'I-Müteallim adlı kitabıdır. Eserde âlim ile ilim öğrenen arasında geçen dini inançlarla ilgili karşılıklı konuşmaları yazmışlardır. 


Gerçi İmâm-ı Âzaim'ın bu tür eserlerini Mu'tezile, Mürcie ve diğer bâtıl mezhepler -itikadça bize uyardı diyebilmek içininkâr etmek istemişlerdir. Fakat bu inkârın bozuk bir niyete dayanması sebebiyle o kadar önemi olamaz. 


el-Fıkhü'1-Ekber kitabını meşhur öğrencilerinden Ebü Muti el-Belhi; el-Âlim ve1-Müteallim kitabını da merhum Muhammed b. Mukâtil er-Râzi alıp istinsah ederek âleme yayılmasını sağladıkları muhakkaktır. Bunun yanında vefatına yakın yazdığı Vasiyetnâme'sinde Ehl-i sünnet'in kurtarıcı akaidi mükemmel bir şekilde yazılmıştır. 


Söz konusu Vasiyetnâme'yi arkadaş ve öğrencilerinin ricaları üzerine yazdırmış ve önsözünü, “Ehl-i sünnet ve'İ-cemaat yolu on iki esas üzerine kurulmuştur” ifadesiyle başlatmıştır. 
Birçok şerhi vardır. 


Daha sonra felsefi ilimler Arapça'ya çevrilerek İslâm fırkaları bunları öğrenmeye gayret ettiklerinde Mu'tezile imamları da mezheplerinin usullerini sabitleştirip kuvvetlendirmek için felsefecilerin bu sözlerine sarılıp tutunarak müslümanların akaidini bozmaya bir yol bulduklarından büyük âlimler felsefi konularda ustalık kazanıp gerektiği kadarını kelâm ilmine aldılar. 
İşin doğrusunu açıklayarak fesadın önünü aldılar. 


Bu büyük hizmeti en üst düzeye ulaştıran ve daha sonra gelenler arasında imtiyaz kazanan, hatta en çok şöhret kazanmış olan Mu'tezile kaidelerini bile temelinden sökmeye muvaffak olan kimseler de İmam Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ile İmam Ebü Mansür el-Mâtüridi'dir. 


Adı geçen bu iki âlimin aralarında birbirlerini sapıklık ve bid'atçılıkla suçlama mertebesine varmayacak derecede küçük ihtilaflar varsa da ikisi de Ehl-i sünnet yolunu korumaya gayret etmede İmâm-ı Âzam'a tâbidir. 


Kökü sabit olan güzel bir ağacın dalları ve yaprakları göğe doğru ne derece yükselse ve meyvelerinden halk ne kadar faydalansa, mademki bu meziyet ve fayda hep o kökün sabit ve sağlam oluşu sayesindedir, o zaman gerçek şeref de yine ona aittir. 


Ancak Ebü Mansür el-Mâtüridi'nin tercihlerinin mezhebimizin usulüne daha uygun olması ve zamanı genişçe kullanarak Eş'ari'nin yazdıklarını güzelce araştırıp incelemiş olması sebebiyle ihtiyata daha yakın bulunduğu için İmam Mâtüridi itikadda ikinci imam sayılmıştır. 


Bu ayrıntılı açıklamalardan ortaya çıkıp anlaşılmıştır ki, İmâm-ı Âzam'ın bizlere imamlığı yalnız hükümlerin fürüunda olmayıp gerek itikad ve gerek amel konusunda da büyük imamımız ve selâmete erdirecek dayanağımız odur. Onun Ehl-i sünnet itikadını da herkesten önce düzenleyip sağlamlaştırdığı yukarıda açıklanmıştı. Kelâm meseleleri sınırlı ve sayılı olup çok fazla ihtilaf götürmemesi ve itikadda muhalif olanları susturup ikna etmek kendisine çok kolay görünmesi sebebiyle; mesaisini meseleleri gayet geniş, ihtilafları çok ve öğrenilmesi her ilimden daha zor olan fıkıh ilmini tetkik edip kolaylaştırmaya ayırarak söz konusu şerefli ilmi son noktasına ulaştırarak âdeta pişmiş ve kotarılmış da yalnız kapağı açılıp yenilmeye hazır nefis bir yemek haline getirmiştir. Yüce Allah ona en güzel şeklide karşılığını versin. 


34 e FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


Kitabın yazarı Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed b. Ali b. 
Hacer el-Mekki el-Heytemi el-Ensâri, dedelerinden Hacer adlı kimseye nisbetle tanınır. Şâfii mezhebinden olup Kadı Zekeriyya gibi büyüklerden ilim öğrenerek fıkıh ve hadiste çağının biricigi olmuştu. Fetâvâ-yı Hadisiyye ve Fetâvâ-yı Fıkhiyye'si bu hususta iki âdil tanıktır. Bunlardan başka Tuhfetü'1-Muhtâc adında dört ciltlik büyük bir kitabı vardır. Zevâcir an İktirâfi'1-Kebâir, es-Savüâiku'1-Muhrika fi'r-Red alâ Ehli'l-Bid'a ve'z-Zendeka ve el-İ'lâm bi-Kavâtı'1-İslâm adındaki kitapları da benzersiz olup incelemeye değer oldukları Mısır'daki matbuatı takip edenlerce bilinmektedir. Büsiri'nin Kaside-i Hemziyye-i Büsriyye üzerine olan büyük şerhi de Mısır'da basılmış ve hayli zamandan beri elden elde dolaşmaktadır. Kısacası onun yararlı eserleri sınırsızdır. 
Şerhu'l-Erbain ve Şerhu Şemdâil adlı eserleri de buna dahildir. 


Dedesi Hacer, sessizliği ve suskunluğu sebebiyle benzetme yoluyla bu adla anılmıştır.” Heytemi Mısır'da Ebü”I-Heytem mahallesine mensup olan demektir. Çünkü kendisi 909 (1503) senesinde Mısır'da doğmuştur. Fakat ikamet ettiği yer Mekke-i Mükerreme'dir. Orada pek çok sene “Şâfii müftüsü” olarak memlekette ün salmış, 973 (1566) senesinde cennet yolculuğuna çıkmıştır. Allah rahmet eylesin. 


15 Hacer, “taş” demektir. Burada taş gibi suskun olmak hali kastedilmektedir (h. n.). 


TERCÜMENİN BAŞLANGICI m a 


Birkaç sene önce İstanbul'un faziletli kimselerinden seçkin bir zat, Mekke'ye gitti. Bu zat akli ve nakli ilimleri, tıbbi ve resmi kuralları bildiğinden başka süfi ulularının ve Cüneydiyye taifesinin ulaştığı övülecek hallere ve yüce makamlara ulaşmış, ilâhi mevhibelere ve insani seciyelere dair ilim ve marifetlerin tamamına aşina, derya gönüllü, faziletli bir kimse idi. Bu sebeple kendisiyle pek iyi görüşür, birbirimize daima nazik davranıp, marifet denizinden su içerek, sohbet eden kardeş ve arkadaşlara mahsus cömert davranışlar sergileyip samimi duygularımızı gösterirdik. 
Günlerin birinde sohbet sırasında söz, kesbi ilimlerle vehbi bilgileri aynı anda kendisinde toplayan kimselere gelince, bu arkadaşım bu seçkin zümrenin en önde geleni olan İmâm-ı Âzam Ebü Hanife en-Nu'mân'ın (Allah [celle celâlüh), onun rıdvan sağanağı olan kabrini sulasın ve firdevs cennetinin en yüksek makamına yerleştirsin) yüce menkıbesini beyan edip güzel hallerini anlatma hususunda büyük âlimlerin ayrıntılı bir şekilde yazdıkları güzel eserlerin faydalı bir özeti olan bir kitabın öneminden ve gerekliliğinden bahsetti. “Bütün ilimlerle ilgisi bulunan söz konusu eseri inceleyip özetleyerek amaca uygun, özlü ve faydalı bir kitap meydana getirme gücünü sizde görüyor ve böyle güzel bir eser yazmaya gayret göstermenizi bilhassa faziletli zatınız- dan rica ediyorum” dedi. Ben de dostumun isteğine uymayı muhabbet sebebiyle lüzumlu gördüğümden, Ebü Hanife'nin hayatına dair bütün muteber kitapları hakkıyla inceleyip özetlemeye gayret sarfettim. Allah'ın yardımıyla kısa, hoş ve örnek bir eser meydana getirdim. Bunu kendisine takdim ettiğimde çok hoşuna gitti, bir nüsha istinsah etti. Bir müddet sonra İslâm şehirleri- nin en büyüğü, büyük âlimlerin yaşadığı güzel belde İstanbul'a geri döndü. Sonrasında kitabı daha çok kimse istinsah edip nüshaları da çeşitli memleketlere ve şehirlere dağıldı. Bende kalan aslını ise bir nüsha yazıp iade etmek üzere Hanefi fıkıhçılarından bir zat ödünç almıştı. Fakat geri vermeden başka bir yere gittiginden bunca emekle meydana gelen eserin ortadan kaybolmasıyla bir hayli üzüldüm. Benim bu üzüntümden dolayı bu alanda yazılmış bir kitap bulmak amacıyla tekrar menâkıb imamlarının eserlerine ve tuttukları yollara göz attım. Allah'a hamdolsun, istediğim özellikleri tamamen taşıyan hakikatli bir eser buldum. 
Yazarı, hadis hafızı Şeyh Allâme Muhammed eş-Şâmi ed-Dımış- ki imiş. O eserin maksat kısımlarını özetleyip delil ve kaynaklarını çıkarınca bu güzel eser meydana gelmiş oldu. Üç mukaddime ile kırk bölüm üzerine tertip edilen esere el-Hayrâtü'1-Hisân fi Menâkıbi'l-İmam Ebi Hanife en-Nu'mân adını koydum. 


ESEA se 


BİRİNCİ MUKADDİME 


| a 


İCTİHAD-MÜCTEHİD ve 
İMAM-I AZAM 


Allah”ın (celle celâlüh] yardımından yoksun, taassup ve inadıyla tanınan kimselerden biri, İmam Gazâli'ye nisbet edilen bir kitabı bana gösterdi. Bu kitapta müctehid imamların en birincisi olan Ebü Hanife hakkında yakışık almayan bir dil kullanılmış, insaf ve izan sahipleri incitilmişti. Daha sonra büyük Hanefi fıkıhçılarından Şemsü'l-eimme el-Kerderi tarafından bu kitabın yazarının ortaya attığı görüşleri çürütüp İmâm-ı Âzam”ı savunmak için yazılan bir risalede ise yanlışın üzerine yanlış bir bina inşa etmek kabilinden İmam Şâfiye dil uzatılmış, hatta belki daha kötüsü ile karşılık verilmiştir. Ancak söz konusu kitabı, Şâfii mezhebinden olan Hüccetü”-İslâm İmam Ebü Hâmid el-Gazâli'ye ait sanan Kerderi'nin İmam Şâfii aleyhine yerici sözler söyleyip tarizde bulunması şöyle dursun, İmam Gazâli hakkında da haddi aşmaya kalkışması asla hoş karşılanamaz. Çünkü Hüccetü”-İslâm İmam Gazâlinin, İhyâü Ulümi'd-Din adlı inceliklerle dolu 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kitabında İmâm-ı Âzam'ı yüce şanına uygun bir şekilde anlatıp övgü dolu sözlerle kalem oynatması, yukarıda bahsedilen incitici sözlerle dolu kitabın yazarı olmadığına delildir. 


Zaten daha sonra Mw'tezililer'den Mahmud el-Gazâli adında bilinmeyen bir kimsenin böyle incitici sözlerle dolu bir kitap yazmaya cesaret ettiği bazı kayıtlardan anlaşılmıştır. 


Allâme-i Rabbâni Sadeddin et-Teftâzâni'nin öğrencilerinden ve değerli âlimlerden biri demiştir ki: “Haydi farzedelim Hüccetü'-İslâm İmam Gazâli gençliğinde, öğrenimi sırasında cedel ve hilaf ilimlerini tahsil ederken nefsani istekleri sebebiyle böyle bir hatada bulunsun. Fakat sonradan olgunlaşarak söz konusu isteklerden kurtulup fazilet ve irfan bereketiyle donanınca her faziletin sahibini ve her hakkın erbabını bilmiş, özellikle İmâm-ı Azam'ı övgüsünde bulunduğu için eski sözünden dolayı kendisini çekiştirip haksızlık etmek insafa sığar şerefli bir davranış değildir.” 


Şimdi HüccetüT-İslâm Gazâli'nin en meşhur ve güvenilir eserlerinden İhyâü Ulümi'd-Din adlı kitabında İmâm-ı Âzam’ı ne şekilde övdüğünü belirtelim ki aksini ona isnat etmenin doğru olamayacağı ortaya çıksın. Fakat şurasını da söyleyelim ki İhyâü Ulümi'd-Din, dört cilt olarak yazılmış gayet ayrıntılı bir kitap olduğundan her konunun özünü alarak kısaltıp özetlenmesine pek çok kimse gayret etmiştir. Fakat Hint âlimlerinden bir zat, Aynü'-İlm adıyla yazdığı bir kitapta bu gayeyi mükemmel bir surette yerine getirmiştir. İhyâü Ulüm'daki konu ve meselelerin tamamını kırk elli sayfalık bir kitapta toplayıp düzenlemeyi başarmıştır. Gerçekten söz konusu kitap, az sözle çok şey anlatan eserlerden sayılmaya layıktır. 


Son derece veciz olup bilmecelere benzeyen Aynü”-İlm'i önce biz, açık bir şekilde şerhettik. İşte öncelikle bu kitabın bizim maksadımızla ilgili kısımlarını şerhimizle birlikte buraya da aktarmayı uygun gördük. Söz konusu kitabın önsözünde faydalı ilimlerin mükâşefe ve muameleden ibaret kısımları, her kısmın öğreniliş şekli, maddeleri ve hükümleri anlatılırken, itikadi meselelerden oluşan usül-i dinin ispatı hususunda muhkem âyetler, mütevâtir hadisler ve hidayet ehli imamların icmâından başkasının inanılır ve güvenilir olmadığı; ne gibi şeylerle gerçek itikadın kuvvetlendirilip sağlamlaştırılması gerektiği açıklanıp incelenir. Daha sonra dinin fer'i hükümleri sırasıyla üzerinde ittifak edilmiş olan ve ihtiyata en yakın ve delili en sağlam olan sözlerle amel etmenin ve ictihad rütbesine ermeyen ya da müctehid olup da bir hadisede kendisine açık ve kesin bir delil getirilmeyen kimselerin, müctehidler içinden en mükemmel ve en faziletli olduğuna inandığı bir zatı taklit edip ona uyma gereği şu şekilde anlatılır: 


“Fürüda önce icmâa, sonra ihtiyata en uygun olana, sonra delil yönünden en sağlam olana, daha sonra da kendi zannınca, bizim katımızda Ebü Hanife gibi, daha faziletli zannettiği kişinin sözüne ve kendisiyle daha çok amel edilen söze uyulur. 


pe . > r us! ci İZ gl 


“Benim ümmetimin kandili, Ebü Hanife'dir”© şeklinde bir rivayet gelmiştir. O, rüyada, “Ebü Hanife'nin ilminin yanındayım” diye bir ses işitmiştir. Ebü Hanife'nin muhalifleri bile onun fıkıhtaki önceliğini kabul etmişlerdir. Ebü Hanife geceleri ibadetle geçirirdi. Bir gün Kâbe'de şöyle bir ses duydu: “Ey Ebü Hanife! Sen bana hizmetini samimiyetle yaptın ve beni hakkıyla tanıdın, ben de kıyamete kadar senin ve sana uyanların günahlarını bağışladım.” Meşayihin önde gelenleri onun öğrencisi oldular. Kadılık görevine atanmayı kabul etmediği için ağır baskıları göğüsledi. 
Zalimlere karışmadı ve onlardan hiçbir şey kabul etmedi, inzi- 


16 Aclüni, KeşfüT-Hafâ, nr. 33. 
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vaya çekildikten sonra yalnızca rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in [salallâhu aleyhi ve sellem] işareti ile İslâm'a davet görevini yerine getirdi. Alacağını istemek üzere borçlusunun yanına gittiğin- de, onun duvarının gölgesine dahi oturmadı. Ayıbı belirtilmeden satılmış kusurlu bir kumaş elbisenin bedeli içine karıştığı için vekilinin kendisine getirdiği malın tamamını tasadduk etti. Küfe'de bir koyun kaybolduğunda koyun eti almadı. İşte bu anlattıklarımız Ebü Hanife'nin menkibelerinin bir kısmı olup onların hepsinin sayılması güçtür.” 


Seçkin insanlar ve iyiyi kötüden ayırt etme gücüne sahip olan kimseler, tanzim edilmiş mezheplerin imamlarından hangisini daha bilgili ve daha faziletli bilirse -insan nefsi o imamın sözüne kolaylıkla bağlanıp uyarak, onun görüşüne göre hareket edip o işe girişeceği için- onun mezhebini benimseyip ona uymalıdırlar. Bu sebepten biz Ebü Hanife'nin mezhebini benimseriz. 
Çünkü bizim katımızda İmâm-ı Âzam'ın diğer müctehid imamlardan her açıdan üstün ve meziyetli olduğu açıktır. 


(Mütercimin Notu: Bu konunun, kitaptaki önemli konuların içinden en ehemmiyetlisi olduğunu, güzel maksatların en seçkinlerine dair söz söylemeye layık ve ümmetin göğsüne rahatlık veren bir cevher olduğunu izah edip açıklamaya gerek bile yoktur. 


Bundan dolayı küçük bir mukaddime ile şu yüce gayeyi aydınlatıp izah etmek için ayrıntılı sözler söylemeyi en birinci vazifelerden bildiğimizden aşağıda güzelliklerle dolu sözleri uzatmayı tercih ettik. Mukaddimemiz ictihadın dini manalarıyla şartları, mertebeleri, hükümlerini; büyük müctehidlerin yüce vazifelerini anlatacaktır]. 


İctihad, aşağıdaki şartları kendinde toplayıp ehliyet ve iktidarı olan kimsenin dinin feri hükümlerini şer'i delillerden çıkarma hususunda bütün güç ve kuvvetini harcayıp kullanmasıdır. 
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İctihadın bu yüksek mertebesine “ictihâd-ı mutlak” ve “ictihâd fi/ş-şer” denir ve dört büyük imam gibi müstakil mezhep sahibi olan müctehidlerin büyüklerine hastır. 


İkinci mertebede, “müctehid fiT-mezhep” olan ikinci tabakadaki kimseler bulunur. Bunlar İmam Ebü Yusuf ve İmam Muhammed gibi müctehidlerdir. Bunlar usulde tâbi oldukları İmâm-ı Âzam'ı taklit ederler. 


Üçüncü mertebe, bir mezhep sahibi olan müctehidlerden rivayet edilmeyen meselelerde ictihad eden Ebü Bekir el-Hassâf, Ebü'l-Hasan el-Kerhi, Fahreddin-i Kâdihân gibi kimselere aittir. 


Bir de tahric ashabı (ashâbü't-tahric) tabakası vardır. Onlar mezhep sahiplerinden nakledilen mücmel sözleri açıp izah etme, ihtimallerden birini belirleme kabiliyetine sahiptirler. Ebü Bekir er-Râzi gibi. 

Tercih ashabı tabakasında olanlar ise, rivayetlerin en doğrusunu ve insanlar için en yumuşak ve kıyasa en uygun olan sözleri seçerler. Bunlar, Ebü'l-Hasan el-Kudüri ve Hidâye yazarı Burhâneddin el-Merginâni gibi kimselerdir ve ictihad yapamazlar. 


Mutlak İctihadın Şartları 


Kur'ân-ı Kerim ile hadis-i şeriflerin sözlükteki güzel manalarını anlamak için lugat, sarf, nahiv, meâni, beyân ilimlerine dair mesele ve kurallar; söz konusu metinlerin şer'i manalarını kavrayabilmek için âyetlerin inmesine, hadislerin söylenmesine sebep olan olaylarla beraber usul ilminde belirtilen “has, âm, mücmel, müfesser, dâl bil-işâre, dâl bi'd-delâle, nâsih, mensuh, mütevâtir, meşhur, haber-i vâhid” gibi kısımlardan her birinin “mâ sadaka aleyh”ini (doğrusunu) ve özel hükümlerini bilmek gerekir. Şer'i hükümlerin anlaşılmasıyla ilgili hadis-i şeriflerin tamamını senetleriyle beraber kavrayıp anlamak ve ümmetin icmâını gerektiren 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yerleri, kıyas-ı fukahanın şartlarını, kısım ve hükümlerini de bilmek lazımdır. Böylece aralarında kabul edilmemiş olanları geçerli bir kıyas ile ayırt edebilmek mümkün olabilsin. 


Müctehidlerle İlgili Hükümler ve Müctehidlerin Görevleri 


İctihadla kesin bilgi hâsıl olmaz, belki hata payı ile beraber bir “zann-ı gâlip” ortaya çıkar. Ama dini akideler, delilleri kati olduğu için kesinlikle sabittir, değişmez. Bu konuda ictihada izin yoktur. Amellerin fürülarında müctehidin ictihadla elde ettiği zanni hüküm ise onun yakin bilgisi konumundadır. Bu bakımdan ictihad mertebesinde bulunan kimseler kendilerinden daha bilgili olsa da başka müctehidi taklit edemez. Belki kendi ictihadı -başkasının yardımıyla olsa bile- hangi hükmü çıkarmışsa onunla amel etmesi vâcip olur. 


Yüce sahâbe efendilerimizin güzel hayatlarına vâkıf olanlarca bilinmektedir ki onların içinden müctehid olan her kimse, kendi görüş ve ictihadıyla çıkardığı zanni hükmü benimseyerek, onunla amel etmeyi vâcip görür. Muhalifini dalâlet içinde görmese de sözünü hatalı sayıp onu taklitten kaçınırdı. Eğer müctehidin taklidi câiz olsaydı içlerinde en bilgili olan kimseyi diğerleri taklit edip ictihad zahmet ve yükünden kurtulmuş olurlardı. 


Müctehidin ikinci vazifesi ictihadla açığa çıkardığı şer'i hüküm ile amel etmeye insanları davet etmektir. Fakat ictihad rütbesinde kendisine denk veya yakın olanları söz konusu hükme karşı çıkmaktan güzel mücadele ve ilmi münazara ile vazgeçirir ve o hükmü kendi ictihad yoluna davet eder. 


Yani dayandığı şer'i delilleri ortaya koyarak kendisinin çıkarmış olduğu hükmün, o delillerden ortaya çıktığını ve hilafına delalet etmesi zannolunan emarelerin delalet ya da sübütunu geçersiz kılan şeylerin neler olduğunu gösterdikten sonra, karşı 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tarafın şüphesini tamamıyla giderip yok etmeye gücü yettiği kadar gayret eder. Müctehid olmayanlara ise kendi mezhebindeki güzellikleri ve meziyetleri; karşı mezhebin mahzurlarını, “İn- 


[7 


sanlara anlayışlarına göre konuşunuz!” sözü gereğince açık 


delillerle anlatarak onları kendisine uymaya davet eder. 


Gizli delilleri ve kuvvetli şüpheleri hiç hatıra getirmez. Çünkü bu şekilde cevabın inceliğinden veya muhatabın anlayışının kusurlu oluşundan kaynaklanan anlaşılamama hali, insanların hak mezhepten sapıp ayrılmalarına sebep olur da “Allah için nasihat” panzehiri zehre; hoş ve latif esen rüzgâr ise sıcak ve yakıcı bir yele dönmüş olur. 


Diğer Müminlerin Görevleri 


İctihad mertebesine erişmeye herkesin gücü yetmediği için her mümin ictihad ile mükellef değilse de müctehidler içinden en bilgili ve en takvalısını bulmaktan âciz olmadığına göre bununla mükelleftir. Çünkü âlim sınıfından ise tecrübe ve başkalarından gelen haberler ile; değilse âdil kişilerden alınan haberlerle o konuda güvenilir bilgiye ulaşır. Bilgilenme, kendisini görmek ve eserlerini incelemek suretiyle olabileceği gibi haberleşme de karşılıklı konuşma ve yazışma yollarından biriyle olabilir. 


İmamımız Ebü Hanife en-Nu'mân'ın büyük bir âlim oluşu ise sözüne sadık Resülullah Efendimiz'in [sallallâhu aleyhi ve sellem], “Bu isim ve künye ile ortaya çıkıp da onun aracılığıyla Allah Teâlâ dinimi canlandıracak ve ümmetimin âlimleri içinde hakikat güneşinin kandili olup doğmasıyla birlikte hidayet yıldızları olan diğer mezhep âlimlerinin gizlenmesi lazım gelecek” diye haber verip şahitlik etmesi ve vücudunu, bütün yeryüzünün süsü ve bezeği sayması ile sabittir. Çünkü buna dair pek çok hadis rivayet edilmiştir. 


17 Kaynağı bulunamadı. 
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Bu hadis-i şeriflere vâkıf olmayan ve bunların sıhhatine güvenmeyenler, diğer büyük müctehidlerin -bu kitapta anlatılacağı üzere- yaptığı şahitliklere güvenmelidir. Çünkü bu şekildeki şahitlikler sahih senetle, belki bazıları da tevâtür ile sabittir. 


Bundan başka, fıkıh ilmiyle sürekli uğraşan, Ebü Hanife'nin bilgi cevherlerinin madenleri olan seçkin imamlar ve ikinci kuşağın ileri gelenleri tarafından yazılan büyük fıkıh kitaplarını inceleyen kimseler, İmam Ebü Yusuf'un Emâli ve Nevâdir adlarıyla bilinen kitaplarını ve İmam Muhammed'in el-Câmiu's-Sagir, el-Mebsüt ve el-Câmiu-Kebir'ini -İslâm milleti içinde ona denk bir kitap yazılmamıştır. Hatta İmam Gazâli'nin dahi itiraf etmesiyle sabit olduğu üzere adı geçen kitabı İmam Şâfii de çok beğenip tamamen ezberlemiş ve Halife Harun Reşid'in huzurunda okumuştu. Ehl-i kitap âlimlerinden bir zat, adı geçen kitabı inceleyip manasını anlayınca, küçük Muhammed'in kitabı bu kadar güzel olur ise büyük Muhammed'in Allah'tan getirmiş olduğu kitap ne derece güzel ve mükemmel olur diyerek İslâm şerefiyle şereflenmiştir- göreceği için Hanefi mezhebinin ne kadar kuvvetli esaslar üzerine kurulduğunu anlar, bu mezhebe karşı çıkanların hep saçma sapan konuştuklarına karar verir. Böyle bir mezhebe mensup olmaktan Muhammed ümmetinden olmak kadar övünç duyar. İmam Muhammed'in bunlardan başka es-Siyerü's-Sagir, ez-Ziyâdât ve Ziyâdâtü'z-Ziyâdât adlarında gayet güzel üç kitabı daha vardır. Fakat üçüncüsünü tamamlamak nasip olmamıştır. 
Ayrıca es-Siyerü'1-Kebir adlı eseri tercüme edilerek basılmış büyük bir kitaptır. KitâbüT-Ayn ve'd-Din, Kitâbü'-Ferâiz, Kitâbü'-Vesâyâ da müstakil olarak yazılmış büyük kitaplarından sayılmaktadır. 


Daha sonra gelen fıkıhçıların kitaplarına ise sayı ve sınır yoktur. Yalnız e/-Câmiu's-Sagir'in ve el-Mebsüt'un ellinin üzerinde şerhi vardır ki hangisi hakkıyla incelense Ebü Hanife'nin ashabının güzel hüküm çıkarmaları ve delil göstermedeki uzmanlıkları 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anlaşılır ve öğrenilir. Bu kılı kırk yararcasına incelemelerde bulunanların özel olarak başvuracakları kişi olan İmâm-ı Azam'ın gerçekten sahasında hep önde olduğu ve hakiki zanlarından dini hükümleri alıp uygun ve etkili sebeplere bağlayarak sahih bir şekilde kıyas yapmada benzerinin bulunmadığını, insan kendi duygularını nasıl hissederse öyle anlar ve bilir. 


Hakikatin gönülleri süsleyen güzeline gönül verenler hiç olmazsa Hanefi fıkıh âlimlerinin biyografilerini anlatan eserlerin en muhtasarı olan el-Cevâhirü'1-Mudıyye adlı kitabı ve Keşfü'z-Zunün gibi elden ele dolaşan kitaplarda belirtilen bu tür eserleri incelemelidir. Böylece değer verilmesi gereken yüce mezhebimizde ne büyük kimselerin geçtiğini, bunca faziletlere erişmiş halk ulularının İmâm-ı Âzam'a ne şekilde bağlandıklarını, onun mübarek mezhebini canlandırmak ve bir kat daha yüceltmek maksadıyla ne güzel eserler bırakmış olduklarını anlayarak Cenâb-ı Hakk'ın cemaline kavuşup ebedi hayata ulaşırlar. 


z 1 Zirzira . 
paderi Eli 3, iş 
“İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar” (Mutaftifün 83/26). 
Şiir 
H ga oL ll 


TilkeT-mekârimü lâ ka'bâni min leben 


Şibâ bi-mâi feâdüâ ba'dü ebvâlen 


(Anlamı: Bunlar erdemli işlerdir, sen onları suyla karışarak idrara dönüşen yoğurt kâseleri sanma]. 
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Özellikle bu mezhebe mensup İslâm milletleri diğer mezheplerde bulunanlara göre sayıca üstün ve çoğunluktadırlar. Çokluk ve üstünlük ise bilgili âlimler katında itibar edilmenin aslıdır. 


“Çoğunluğa uymanız gerekir” hadis-i şerifi de bu hususta delil ve yol göstericidir. Gerçekten mezhep imamlarının her biri bir coğrafyada öne çıkmıştır ve o bölgede diğer imamlara uyanlar pek az bulunabilir. Mesela Hicaz, Yemen, Mısır, Şam, Halep, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem İmam Şâfiiye; gayet geniş olup pek çok belde ve aşireti içinde bulunduran Mağrip diyarı İmam Mâlik'e; Rum, Hint, Mâverâünnehir'deki memleketler ise tamamen İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'ye bağlanmışlardır. 


(Mütercimin Notu: Müellifin Mağrip diyarını İmam Mâlik'e tahsis etmesi çok doğrudur. Gerçekten Mağrip diyarında diğer mezheplerden eser yoktur. Ama Hicaz kıtası ile beraber zikrettiği memleket ve beldelerin İmam Şâfii'ye nisbet edilmesi doğru değildir. Söz konusu memleketlerde Hanefiler, Mâlikiler gayet çoğunluktadır. Bundan başka Necid çevresinde ve Irakeyn dedigi Bağdat ve Basra civarında Hanbeliler'in haddi hesabı yoktur. 
Bununla birlikte doğuda ortaya çıkan ilim güneşi Ebü Hanife Orta Asya'yı tamamıyla aydınlatarak Hind ve Sind'i kaplamış, Çin'in pek çok memleketini de dairesine katmıştır. Bu bakımdan Hz. Muhammed'in sallallâhu aleyhi ve sellem] ümmetinin bütün cennetliklerin üçte ikisi oranında bulunacağı hadis-i şerifler ile vaat edilmiş ve müjdelenmiştir)|. 


zÀ 2 y Ni ei 
EE EY 


18 Hâkim, Müstedrek, 1/115. 
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“Ebü Hanife ümmetimin ışığıdır”? gibi birçok hadisin çeşitli tarik ile rivayet edildiği, fakat bu tariklerden hiçbirinin sıhhat ve sübütu olmadığı ileride görülecektir. Bunun yanında Ebü Hanife'nin güzellik ve faziletleri, insanlar arasında bilinen ve anlatılan vera”, ibadet, zühd, sehavet, düşünce ve zekâsının birliği, ilim ve amel bakımından değer ve meziyetlerinin yüceliği, hadis âlimleri katında mevzu hadisler oldukları kesin olan bu gibi hadislerle onun şanının yüceliğine delil getirmeye ihtiyaç bırakmamıştır. 


(Mütercimin Notu: Gerçi müellif ileride söz konusu hadislerin mevzu hadisler olduğunu her yönden teyit edip anlatacaktır. 
Fakat Taşköprizâde, Muhammed el-Kerderi ve ed-DürrüT-Muhtir yazarı Allâme Haskefi gibi birçok bilgili âlim, söz konusu hadislerin çeşitli tariklerle söylenmesinin mutlaka bir aslı olmalıdır diyerek mevzu olduklarına kanaat getirmemişlerdir. Belki zayıf hadislerden olup manaları da hakikate uygun olduğundan “Fezâil” babındaki rivayeti câiz ve muteberdir diyorlar. İlim, Allah katındadır). 


Hanefi mezhebinden olmayan insaf sahibi kimseler bile Ebü Hanife'nin fıkıh ilminde herkesten önde ve üstün olduğunu kabul etmişlerdir. Hatta İmam Şâfii, “Bütün insanlar fıkıh ilminde Ebü Hanife'nin çocukları sayılır. Fıkıh ilmini hakkıyla öğrenmek isteyenler onun ashabından ayrılmasın” demiştir. Bunun gibi İmam Şâfii demiştir ki: “İmam Mâlik hazretlerine, “Ebü Hanife ile görüşmeniz sırasında kendisini nasıl gördünüz” diye sorduğumda, “Öyle kâmil ve dikkatle araştıran bir kimse daha olamaz. 
Farz edelim eğer şu sütun için altındır demiş olsaydı, elbette sözüne delil ve şahit getirir ve imkân dışı görünen şeyleri gün gibi ayan ederdi.” İmam Şâfii, Bağdat'a gidip İmâm-ı Âzam”ın mübarek türbesini ziyaret ettiğinde kıldığı iki rekât namazın ara tekbirlerinde ellerini kaldırmamıştır. Bir rivayette kıldığı namaz, 


19 Aclüni, KeşfüT-Hafâ, nr. 33. 
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sabah namazı olduğu hâlde Kunut dualarını okumamış ve sebebini soranlara, “Şu makamın sahibi olan Hz. İmam'a uyup huzurunda edebimden dolayı muhalefetimi terketmeyi istedim” demiştir. 


|Mütercimin Notu: Diğer bir rivayette de besmele-i şerifeyi 
açıktan okumayı terkettiği bildirilmiştir. Halbuki sürelerin sesli okunduğu namazlarda Şâfiiler'e göre besmele açıktan okunur. 
Fakat şu üç rivayet arasında hiçbir zıtlık ve tutarsızlık bulunmadığından her birinin söylediğinin gerçekleşmiş olması akla uzak değildir. Zira İmam Şâfiinin kıldığı namaz sabah namazı oldugu halde ictihadına göre sünnet olan sabah-kunut duasıyla beraber intikal tekbirlerinde el kaldırmayı terkedip besmele-i şerifeyi gizliden söylemiş olması mümkündür. Bu şekilde ravilerin her biri, bir yönünü rivayet etmekle yetinmiş olur. Sözün özü, bu kıssa İmam Şâfii hazretlerinin de şanının yüceliğine ve hikmetbilirliğine delildir. Çünkü hasetçilerin burunlarını sürtmek ve cahillere engel olup onları irşad etmek daha mühim olmakla birlikte yerine göre birçok sünnetin terkedilmesini icap ettirebilir. 


Şurası da malumdur ki bir şeyi yapmak sözle ifade etmekten daha açık ve etkilidir. Bundan dolayı İmâm-ı Âzam hazretlerinin değerini bilmeyen veya bilip de itiraf etmek istemeyenlere karşı İmam Şâfi”nin İmâm-ı Âzam'a bu şekilde edep ve hürmet göstermesinin hakikaten büyük önem ve etkiye sahip olduğu çok açıktır. Bu sebepten mezhebinde sünnet olan söz konusu fiilleri terkettiği halde iyi niyet ve ihlâsıyla İmam Şâfiinin daha çok sevap kazandığında şüphe yoktur]. 


Kadrinin yüceliği ile bilinen Fudayl b. İyâz buyurdular ki: “Ebü Hanife, fıkıh ile bilinen, vera” ve takva ile bezenmiş, övülmeye layık özellikleri olan bir zat idi.” Vera'sının fazlalığından dolayı, bir câriye almak istediğinde, “Acaba hangi kesimden almak helâle daha yakındır?” diyerek yirmi sene kadar istişare ile vakit geçirdiği Abdullah b. Mübârek'ten nakledilmiştir. 


Nadr b. Şümeyl demiştir ki: “İnsanlar fıkhın hakikatini unutmuşlardı ve uykuda gibiydiler. Ebü Hanife bu ilmi tertip edip süsleyerek zorluklar içinde hakikati halka hatırlattı ve onları uyandırdı.” 


Ebü Hanife, Halife Mansür'un huzuruna vardığında zühd ve ibadet ehlinden İsa b. Musa adında şerefli bir kimse ile karşılaşınca, o zahid kişi Hz. İmam”ı göstererek, “Bu zat bugün bütün dünyanın yegâne âlimidir” dedi. Bunun üzerine Mansür, “İlmi kimlerden öğrendiniz?” diye sorunca İmâm-ı Âzam, “Hz. 
Ömer'den ilim öğrenenler vasıtasıyla Hz. Ömer'den; Hz. Ali ve İbn Mesud'dan ilim öğrenenler vasıtasıyla da Hz. Ali ve İbn Mesud'dan ilim öğrendim” dedi. Bunun üzerine Mansür, “Sen işi sağlam tutmuşsun” diyerek Ebü Hanife'nin ilim kaynaklarının gayet güvenilir ve sağlam olduğunu tasdik etti. 


(Mütercimin Notu: Zikredilen bu değerli kimselerin hayatları aşağıda anlatılmıştır. Fudayl b. İyâz et-Temimi el-Mervezi, Hicaz bölgesindeki şeyhlerin şeyhi, büyük süfilerin ilim ve hikmet sahibi önderi idi. Kuşeyri Risâlesi'nde hayat hikâyesi ve birçok sözü nakledilmiştir. Fıkıh ilmini İmâm-ı Azam'dan öğrenmiş ve İmam Şâfii, ondan hadis-i şerifler dinleyerek rivayet etmiştir. 
Seksen yaşına yaklaştığında Mekke-i Mükerreme'de 187 (803) yılında rahmet toprağında uykuya varmıştır. 


Abdullah b. Mübârek el-Mervezi, İmâm-ı Azam'ın önde gelen arkadaşlarından ve Horasan diyarını canlandıran din imamlarından ve hadis hafızlarından olup meşhur ve güvenilir bir kimsedir. Basra hafızı Ebü Said Mehdi -hadisçilerin önde gelenlerindendir- demiştir ki: “İbn Mübârek, Süfyân-ı Sevri'den daha bilgili idi. O, her bakımdan mükemmel olup ilim, fazilet ve diğer üstünlüklerinden başka daima din düşmanları ile savaşan gazilerdendi. 
İmam Zehebi, onun hakkında, “Gerek zühd, takva, ibadet, gerek ilim, edep ve fesahat bakımından şu seçkin ümmetin ileri gelenlerinden olup İmam Ebü Hanife'den ilim öğrenmiş ve pek çok mahfilde ondan övgü ile söz etmiştir” dedi.” i 


İbnüT-Mübârek'in akıllara hayret verecek derecedeki güzel haberlerini duymak ve onun hikmetli sözlerinden istifade etmek isteyenler Tabakât-ı Temimi'ye başvurabilirler. Bu eserde Fudayl b. İyâz'ın faziletleri de güzelce anlatılmıştır. 


Nadr b. Şümeyl el-Mâzeni, edebiyat âlimlerinden ve Halil b. 
Ahmed hazretlerinin önde gelen arkadaşlarındandır. Aslen Horasanlı olup Basra'da tahsilini tamamlayarak asrının biricik âlimi olmasına rağmen orada kıymeti bilinmediği için Horasan'a geri dönmüş ve Merv'e yerleşmeyi tercih etmişti. Halife Me'mün da o sırada Merv'de bulunduğu için aralarında edebiyat kitaplarında anlatılan pek çok ilginç latife geçmiştir. 


Hadis-i şeriflerde geçen bir tek kelimeyi tashih edip bir lugat meselesini hallederek Me'mün'un 50.000 dirhem gümüş ihsanına erdiği rivayet edilir. Bu hikâye Hariri'nin Dürretü1-Gavvâs'ında anlatılmıştır. 


İlmi eserleri de pek çok olup Târih-i İbn Hallikân'da yazılıdır. 
204 yılının Zilhiccesinin sonunda (Haziran 820) Merv şehrinde 
sonsuzluk konağına erişmiştir. Allah rahmet eylesin. 


İsa b. Musa, Abböâsi halifelerinden Mansür'un kardeşi olup diğer kardeşi Seffâh, Mansür'dan sonra onun halife olmasını tavsiye etmişti. Zühd ve takva bakımından benzeri az bulunurdu. 
167 (784) yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin]. 


İmâm-ı Âzam buyururdu ki: “Herhangi bir meselede Resül-i Ekrem Efendimiz'den bir hadis gelirse, “Başım ve gözüm üstüne” deriz. Ashâb-ı kirâmdan birkaç söz rivayet edilse Kitap ve Sünnete en uygun bulduğumuzu seçeriz. Ancak bir meselede hadis ya da sahâbe sözü bulamazsak tâbiini taklit edemeyiz, belki biz de onlar gibi ictihad etmekle emrolunmuşuz.” 


Her şeyden önce İmâm-ı Azam'ın âdeti, gecenin yarısını ihya etmekti. Bir gün yolda, “İşte bütün gecesini ihya etmeyi âdet edinen Ebü Hanife geçiyor” diyen bir kişiye rastladıktan sonra gecelerini tamamen ihya etmeye başladı. “Bende bulunmayan güzel bir hasletle nitelendirilmek konusunda Rabbim'den hayâ ederim” buyurdu. 


Selef âlimlerinden biri, “Mekke-i Mükerreme'de bulundugum sırada hem Mescid-i Harâm'da namaz kılıp tavaf etmek hem de insanların bütün sorunlarını halledip fetva vermek hususunda Ebü Hanife gibi sabırlı ve çalışkan bir kimse görmedim” demiştir. 


Müctehid imamlardan ve büyük âlimlerden sayılan birçok kişinin İmâm-ı Âzam'a talebe olmaları da büyük bir şeref ve fazilettir. Onun büyüklük ve üstünlüğü konusunda fikir birliği eden Abdullah b. Mübârek, Mâlik b. Enes, Leys b. Sa'd, Mis'ar b. Kidâm ile Ebü Yusuf, Muhammed b. Hasan, İmam Züfer gibi pek çok büyüğün İmâm-ı Âzam'dan ilim öğrendikleri ortaya çıkmıştır. 


(Mütercimin Notu: Bu gibi meşhurların hayatlarını anlatmaya ihtiyaç yoksa da faydalı olacağı düşüncesiyle birazcık anlatmak fazlalık görülmez. Fakat İmam Mâlik ve Şâfii gibi çok meşhur olan ve asıl konumuzla çok fazla ilgisi bulunmayan büyüklerin menkıbelerinden de bahsetmek gerekeceğinden kitabımız düşünülenden daha fazla büyüyecektir. Bu yüzden sadece bazı vasıflarını anlatmakla yetindik. Bunlardan Abdullah b. Mübârek'in hayatı yukarıda anlatılmıştı. 


Leys b. Sa'd el-Fehmi el-Mısri hazretleri, Ebül-Hâris künyesiyle çağrılır. Din âlimlerinin ileri gelenlerinden ve müctehid 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imamların büyüklerindendir. Fıkıh ve hadis ilminde zamanının biriciği idi. Hatta İmam Şâfii, bunca sene İmam Mâlik'in dersini takip ettiği halde, “Leys b. Sa'd, İmam Mâlik b. Enes'ten daha fakih ve daha âlimdi; fakat arkadaşları ve öğrencileri onu zayi ettiler” derdi. Yani mezhebini derleyip düzenlemek hususunda gerekli titizliği göstermediler. Mâlikiler'in büyüklerinden Abdullah b. Vehb'in de, “Kendinden başka ilâh bulunmayan Allah'a yemin olsun ki Leys'ten daha fakih bir kimse görmedim” dediğini İbn Hacer el-Askalâni nakletmiştir. 


Onun günde dört çeşit meclisi varmış: İlkinde sultanın ihtiyaçları yani devlet işleriyle ilgili hususlar ve sorunların çözümü kendisinden istenirmiş. İkincisinde hadisçilerin problemleri halledilir, üçüncüsünde fıkıhla ilgili meseleler tetkik edilirmiş. 
Dördüncüsünde ise halkın ihtiyaçları bir sonuca bağlanır, hiç kimsenin talebi geri çevrilmezmiş. 


Senelik 80.000 altın geliri olduğu halde, “Bulüğ çağımdan bu yana üzerime zekât farz olmamıştır” dermiş. Çok cömert ve gayet zeki bir kimse olduğundan halifeler katında da değeri yüce, sözü etkiliydi. Hatta Halife Mansür Mısır'a vali olarak onu tayin etmek istemiş, fakat o kabul etmemiştir. 


Hârünürreşid, “Ben cennetlik değilsem hanımım Zübey- de boş olsun” deyip daha sonra pişman olunca bütün âlimleri topladığı zaman sorununu halleden kişinin Leys b. Sa'd olduğu Şifâ-i Şerif Şerhi'nde geçmektedir. Bu kıssa İmam Ebü Yusuf hakkında da rivayet edilir. Sonuçta onun methiyle ilgili ne söylense azdır. Hayatıyla ilgili İbn Hacer el-Askalâni, er-Rahmetü1-Gaysiy- ye fi t-TercemetiT-Leysiyye adlı bir kitap yazmıştır. 


İmam Ebü Yusuf Yakub b. İbrahim b. Habib el-Küfi hazretleri, İmâm-ı Âzam”ın en güzel arkadaşı olup Hanefi mezhebinin ikinci imamı sayılır. Sahâbeden Sa'd b. Habte'nin [radıyallâhu anh] torununun oğlu olup Küfe şehrinde 113 (731) yılında dünyaya gelmiştir. Onu, anne babası ticarete yönlendirip ilim öğrenmekten alıkoymak isteyince İmâm-ı Âzam'a sığınarak onun dostluğuna mazhar olmuş ve pek çok yardımını görmüştü. İmâm-ı Azam'dan fıkıh ilmini öğrenirken gerek ondan ve gerek çağının diğer âlimlerinden hadis ilmi okumayı da tamamlayarak hadis hafızı olmuştu. Çok güzel bir hayatı ve çok hoş hüküm çıkarmaları vardır. 
Halifelerin yanında değeri yüce idi ve daima onların huzurunda bulunurdu. Abbâsiler'den Mehdi, Müsâ el-Hâdi ve Hârünürreşid zamanlarında kadı olmuş ve Hârünürreşid döneminde daha ziyade hürmet gösterilerek kâdılkudât (kadıların kadısı) unvanıyla en önce o anılır olmuştur. Hanefi mezhebi ile ilgili usul ilmini ilk olarak tedvin eden ve meselelerin yazılması yoluyla dünyanın çeşitli yerlerine ilmi yayan Ebü Yusuf hazretleridir. 


Fıkıh ilminde sahip olduğu en büyük derece ile birlikte tefsir, hadis, eyyâm-ı Arap ve başka edebi ilimlerde de tam bir ustalığa sahipti. Akıl ve zekâda benzeri yoktu. 


İbadetine çok özen gösterir, günde 100 ya da başka bir söze göre 200 rekât namaz kılardı. Receb ve şaban aylarında oruca devam ederdi. Kötülüklerin ortadan kaldırılıp yok edilmesine de pek çok itina ederdi. Hârünürreşid'in halifeliğinin on ikinci senesinde, Rebiülevvel 182 (Mayıs 793) tarihinde cennet bahçelerine varmıştır. 


Ma'rüf-i Kerhi, rüyasında onun güzel bir köşke girdiğini ve yüce bir dereceye kavuştuğunu görmüş, bunun sebebinin ilim öğrenmek hususunda güçlüklere sabretmesinden ibaret olduğunu öğrendikten sonra, cenaze namazında bulunamadığına çok üzülmüştü. 


İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni hazretleri de Ebü Hanife'nin en güzel arkadaşlarından olup üçüncü imam olarak - kabul edilir. Derleyip yazmaya muvaffak olduğu kitaplarla Hanefi mezhebi kayda geçirilmiş ve ihya edilmiştir. Güzel konuşan 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ve yazan, ince zekâ sahibi, benzeri az bulunur, melek huylu bir kimseydi. Bunca faziletleriyle beraber cüsseli ve iri bir vücuda sahip olduğu için İmam Şâfii, “Hiçbir şişman kişi kurtulmamıştır, ancak Muhammed b. Hasan bunun dışındadır” sözüyle onu harika kimselerden saymış, sahip olduğu belâgat ve fesahat derecesini anlatmak için, “Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'i, Muhammed b. Hasan lisanı üzre indirmiştir, desem hata etmem. Çünkü onun gibi dili kusursuz kullanan bir kimse görmedim” demiştir. İmam Muhammed'in Arap diliyle ilgili ilimlerde İmam Sibeveyh'e denk bir kişi olduğu Asmai'den nakledilmiş ve bu “Mefhüm-ı Muhâlif” bahsinde Tarsus? Hâşiyesi"'nde anlatılmıştır. 
O, Şâfii'nin üstadı ve feyiz aldığı hocasıdır. Şâfii'nin babası vefat ettikten sonra annesini nikâhladığından kendisi de gece gündüz onun evinde bulunup istifade etmiş ve vasiyeti gereği öldükten sonra onun kitaplarına da sahip olmuştu. Bu yüzden her zaman, “Benim fakih olmam Muhammed b. Hasan'ın kitapları sayesinde ve onun himmetiyledir” diye onun faziletini itiraf ederdi. 


Vâsıt şehrinde 135 (753) yılında doğmuştur. İmam Ebü Yusuf'un vefatından sonra, önce bir süre Rakka'ya kadı olarak atanmış, daha sonra Bağdat'a çağrılmıştır. Daha sonraları kadı iken Hârünürreşid ile beraber Horasan'a sefer etti. Hayli uzun süren bu sefer sırasında Rey şehrinde 189 (805) yılında, İmam Kisâi ile aynı günde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. 


Züfer b. Hüzeyl b. Sabbâh el-Küfi hazretleri, İmâm-ı Âzam'ın meşhur talebelerinden ve fıkıh kitapları tedvin eden on imam- dan biridir. Aslı İsfahan'dan olup Küfe'de yurt tutmuştu. Babası bir aralık Basra valisi, biraderi Temim kabilesi bölgesi kaymakamı olarak nüfuzlu ve zengin oldukları halde ikisinin de yanlarına gitmez, onlara rağbet göstermezdi. Dünya menfaatlerini elde etmeye çalışmazdı, kanaatkâr bir kişiydi. Hatta dünyaya ait sözlerin konuşulduğu yerden hemen kalkar giderdi. İşi gücü 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öğrenmek, öğretmek ve ahiret ile ilgili şeylerden konuşmaktı. O derece Allah korkusu sahibiydi ki davranışlarına bakanlar Allah'ın gazabından korkmaktan helâk olacak sanırlardı. Şüpheleri halletmekte üstattı. Çözümü zor meseleleri İmam Ebü Yusuf'tan daha güzel ifade edip anlattığı için Hanefiler arasında ihtilaf olunca ona başvurmak tercih edilirdi. Davud-i Tâi ile kardeşlik akdi yapmıştı. Fakat o, zühd ve ibadette Davudla bir olduğu halde ilim öğretmekten de vazgeçmiş değildi. Zekâ ve kavrayışta da örnektir. İmam Ebü Hanife'nin teveccühünü herkesten çok kazanmış ve hakkında övgüler edilmiştir. Eğer ömrü uzun olsaydı şüphesiz bütün akranlarını geçecekti. Fakat yaşı elliyi bulmadan vefat etmiştir. Bir hayli zaman kendisine ısrarla kadılık teklif edilmişken kabul etmemiş, gerektiğinde uzun süre ortalıkta görünmemişti. Ancak daha sonra halkın ısrarından dolayı -ileride belirtileceği üzere- Basra kadısı olmuş, vefatı da 158 (775) yılında orada olmuştur. Ancak öldüğünde terekesinde bir şey çıkmamıştı. Allah rahmet eylesin. 


Mis'ar b. Kidâm el-Hilâli hazretleri? Ebü Hanife'nin arkadaşlarından, hadis hafızı, ümmet içinden Hz. Peygamber'e vâris kimselerden, yüce bir kişiydi. Bu kitapta onun birçok sözü gelecektir. 152 (m. 169) yılında İmâm-ı Âzam Mescidi'nde secdede iken vefat etmiştir |. 


İmâm-ı Azam, kendisine teklif edilen kadılık görevini ve devlet hazinesi bakanlığını kabul etmediğinden uğradığı çeşitli baskı ve zulümlere katlanarak ahiretteki hesap korkusundan dünyevi cezaları tercih eder ve küçümserdi. Abdullah b. Mübârek, yanında Ebü Hanife'nin ismi söylendiğinde buyururdu ki: “Dünya içindekilerle kendisine sunulup da yüz çevirip redde- 
20 Kâmus'ta şunlar yazılıdır: Ebü Seleme Mis'ar b. Kidâm el-Hilâli el-Âmiri, Süfyân-ı 

Sevri ve Süfyân b. Uyeyne'nin şeyhidir. Abdullah b. Mübârek onunla ilgili şöyle söyler: “İlme karşı istekli olan, âlimleri seven ve salih olan kişi Mis'ar bin 


Kidâm'ın ders halkasına gelsin.” İyiye yorumlanmak üzere Mis'ar sözcüğünün mim harfi, fetha ile Mes'ar şeklinde de okunur. 
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den o şerefli kişiden mi söz ediyorsunuz? Ebü Hanife öyle bir kimseydi ki kendisinden uzun süre rica edildiği, nihayet tehdit edilip zorlandığı halde zalimlerle görüşmedi ve ömrü boyunca onların hiçbir şeyini kabul etmedi. Yalnız bir defa Halife Mansür'un Hasan b. Kahtabe isimli biriyle gönderdiği 10.000 dirhemlik bir parayı her nasılsa kabul etmek zorunda kalmış; fakat söz konusu parayı Hasan'a geri vermesini oğlu Hammâd'a vasiyet etmişti. Hammâd, vasiyeti yerine getirince Hasan şaşırmış ve, ‘Allah babana rahmet etsin, muhakkak o dinine çok düşkündü” demiştir. Yani ‘Allah rahmetine garketsin, senin baban dinini 


LZA 


bizden tamamıyla korudu, dünya için zerre miskalini saçmadı. 


Ebü Hanife, din ilimlerinde tam bir ustalık kazanıp çağdaşları içinde kendinden daha bilgili biri bulunmadığını bildiği halde insanları kendi mezhebine davet etmeyi istemezdi. Kendine kalsa -halktan uzaklaşıp bir köşede yalnız yaşamayı daha güzel ve tevazuya daha yakın bulduğundan- inzivayı tercih edecekti. Fakat insanları mezhebine uymaya davet etmesi konusunda, rüya âleminde tekrar tekrar Hz. Peygamber işaret buyurduğundan ve ilâhi hazineleri hak edenlere dağıtma işi kendisine verilen Peygamber Efendimiz'in emrine uymak lazım ve gerekli olduğundan böyle bir emrin verildiğini yakin ile bilince bu özel lutfa nail olduğuna şükredip mezhebini insanlara gösterdi. Az bir zaman içinde şerefli mezhebi ortaya çıkıp doğu ve batıda, dünyanın çeşitli yerlerine yayıldı; mezhebine tâbi olanlar çoğaldı. Hasetçileri perişan olup Allah'ın hikmetiyle mezhebindeki usul ve fürüu akla ve nakle uygun olarak yazmaya, temel kurallarını inceden inceye tetkik ederek sağlamlaştırıp düzenlemeye hakkıyla muktedir kimseler yetişti; öğrencileri ve arkadaşları bakımından çok kısmetli oldu. Bu derece mutluluk ve başarılarına manevi sebep ise Hz. Ali'nin mübarek dualarıdır. 


İleride ayrıntılarıyla anlatılacağı üzere İmâm-ı Âzam'ın babası Sâbit, küçük yaşta iken Hz. Ali'nin o kahraman ve etkili bakışlarına mazhar olmuş ve onun kendisine ve nesline hayır dualarını kazanmıştır. 


İmâm-ı Âzam vera', mürüvvet ve takvaya dikkat etme; güzel ahlâka uymayan her şeyden sakınma ve kaçınma hususunda da benzeri az bulunur bir kimseydi. Hatta borç olarak verdiği parayı almak için gerektiğinde borçlunun bulunduğu yere vardığı zaman -menfaat elde edip borcun ribâya dönmesi korkusundan dolayı- duvarının gölgesinde bile oturmazdı. 


Ticarette vekil bıraktığı kişiler alışverişte dine aykırı bir iş yapsa, elde edilen nemâyı ortadan kaldırmak için sermayesiyle beraber onu tasadduk ederdi. Hatta bir keresinde müşteriye ayıplı olduğu gösterilmeden satılan bir kumaşın parası içine karıştığından yüklü bir meblağı -ki 30.000 dirhemden az değilmiştasadduk ettiği menâkıb kitaplarının hepsinde anlatılmaktadır.” 


Daha önce anlatıldığı üzere câriye satın alma hususunda uzun uzadıya istişare etmeleri de zühd ve iffetlerine büyük bir delildir. Bunun gibi kendi zamanında Küfe'de bir koyun kaybolduğu için -koyunun etine rastlar da nurlu kalplerine karanlık gelir korkusundan dolayı- koyun cinsinin ömür süresi olan yedi sene boyunca hiç koyun eti yemedi. Haramın kendisi bilinmediği durumda uhrevi bir sorumluluk düşmezse de haram yemekten kaynaklanan kalp kararması herhalde söz konusu olur. 
Onun için vera' sahipleri kalp nuruna nail ve sevgiliyi görmeye layık olmak için her çeşit şüpheden sakınırlar. Yasaklardan ve menedilen şeylerden kaçınmak hususunda güç ve kuvvetleri yettiğince dikkatli davranırlar. 


Meşhur faziletlerinden biri de tam kırk sene hiç ara vermeden yatsı namazının abdestiyle sabah namazını eda etmesidir. 


21 Parayı müşteriye iade ederek satılan malı geri alma yoluna gitmemesi müşterinin 
bulunması mümkün olmadığından dolayı olmalıdır. Kul haklarının bu kısmında ise Aynü'1-İlm kitabında “Bâbü't-Tevbe”de açıklandığı üzere sevabı sahibine olmak niyetiyle kirlenen malı tasadduk etmekten başka kurtuluş yoktur. 
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Gecenin son yarısına kadar yatsı namazını ertelemek mekruh olduğuna göre yukarıda geçen husus herhalde gecelerin son yarılarında uyanık bulunmalarını gerektirir. Böyle bir kuvvet ve inayete nail olmalarının sebebini soranlara, “Hurüfü'l-mu'cem üzere Cenâb-ı Hakk'a ilâhi isimlerinin tamamıyla yapmaya devam ettiğim duanın bereketindendir sanıyorum” demiştir. 
Hurüfü'l-mu'cem”in hepsi -Arapça'da kullanılan hurüfü'l-mebâniden ibarettir- şu iki âyet-i kerimede toplanmıştır. Biri Âl-i İmrân süresinde geçen, 


2.1 v2 R E of- 1401 EA 
“Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi” (Âl-i İmrân 3/154); ikincisi, Feth sûresinde yer alan, 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“Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler” (Feth 48/29) âyetleridir. İmâm-ı Âzam, bereketli bu iki âyet-i kerimeyi okumaya uzun süre devam etmiştir. Zaten o, ilmiyle âmil diğer âlimler gibi Kur'ân-ı Kerim okumaya gayet özen gösterir ve her feyzi ondan kazanırdı. Hatta ramazan aylarında otuzu gündüz, otuzu da gece olmak üzere Kur'ân-ı Kerim'i altmış kere hatmederdi. 


İmâm-ı Âzam'ın buraya gelinceye kadar anlattığımız faziletleri, övülecek halleriyle dolu denizden sadece bir damladır. 
Onun güzel ahlâkı ve menkıbelerini kuşatıcı bir biçimde anlatabilmek mümkün değildir. İşte İhyâü Ulümi'd-Din'in muhtasarı olan AynüT-İlm kitabından ve adı geçen kitabın şerh ve izahıyla ilgili yazdıklarımızdan naklettiğimiz bu övgü ve faziletler -ki gerçekte ileride gelecek ayrıntıların özeti makamındadır-, Hüc- 


22 Hurüfü'l-mu'cem: Arap alfabesinde kullanılan bütün harflerdir (h.n.). 
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cetü'l-İslâm İmam Gazâli'ye isnat edilen taassup ve hakkaniyetsizliğin aslı ve esası olmadığına kesinlikle delalet eder. 


(Mütercimin Notu: İmam Hüccetü”-İslâm'ın kendi kitabındaki övgü dolu sözlerini nakletmek daha çok fikir vereceği için aşağıda hemen aktarılıp tercüme edildi. O, İhyâü Ulümi'd-Din'in “Kitâbü”-İlm”inde yer alan ikinci babda, farz-ı ayın ve farz-ı kifâ- ye kabilinden olan yüce ilimlerin kısımlarını, bunların içinden kelâm ve fıkıh ilimlerinin önem derecesini, söz konusu ilimlerle Allah rızasının ne şekilde elde edilebileceğini anlatıp açıkladığı sırada din imamlarının menkıbelerinden ve faziletlerinden söz ederken kaleminden İmâm-ı Azam'ın şanını belirten şu satırlar dökülmüştür: 


“Söz Ebü Hanife'ye gelince -Allah ona rahmet etsin- O da âbid, zâhid, ârif-i billâh, Allah'tan korkan, ilmi ile Allah'ın rızasını isteyen biriydi. Onun âbidliği, İbnü”1-Mübârek'in, “Ebü Hanife -Allah ona rahmet etsin- mürüvvet sahibi bir kimse idi ve çok namaz kılardı” ve Hammâd b. Ebü Süleyman'ın, “O, bütün gecesini ihya ederdi ve, “Allah'a ibadet hususunda bende bulunmayan bir şeyle nitelendirilmekten dolayı Allah'tan utanırım” derdi sözlerinden anlaşılır. Onun zühd sahibi olduğu ise Rebi b. Âsım'ın şu sözlerinden anlaşılır: Yezid b. Ömer b. Hübeyre, Ebü Hanife'yi kendisine getirmemi istedi, ben de alıp ona getirdim. Yezid b. 
Ömer de Ebü Hanife'den beytülmâlin başına geçmesini istedi. 
O, bu görevi reddetti. Bunun üzerine yirmi kamçı vuruldu. Bak, Ebü Hanife bu görevden nasıl kaçmış ve işkenceye katlanmış!” 
Hakem b. Hişâm es-Sekafi sonrasını da anlatmıştır. 


İşte bu şekilde İmam Gazâli, önce İmâm-ı Azam'ın âbid ve zâhid, ikinci olarak da Allah'ı hakkıyla tanımış ve yine Allah'ın rızası için ihlâslı olduğunu, selefin güvenilir âlimlerinden sahih nakillerle ispat ederek, sözünün sonunda diğer mezhep imamları gibi İmâm-ı Âzam'ın da ulaştığı o en yüce mertebeyi tarif edip açıklamanın mümkün olmadığını itiraf etmiştir |. 


PRANA 


Âlemin imamı, halkın rehberi, fakihlerin şerefi ve âlimlerin izzeti Ebü Hanife Nu'mân b. Sâbit Harrâz'ın (Kumaşçı) (rahmetullahi aleyh] ibadetlerde ve mücâhedelerde sağlam bir mevkii, tasavvuf yolunun usulü hakkında büyük bir şanı vardır. 


Başlangıçta uzlet halini kastetmiş, halktan uzaklaşmış, halkın arasından sıyrılıp çıkmak istemişti. Zira kalbini riya ve itibar arzusundan temizlemişti. Gönlünü Hak için tehzip etmiş ve düzeltmişti. Bu halde iken bir gece rüyada Hz. 
Peygamber'in (sallallâhu aleyhi ve sellem] kemiklerini kabrinden toplamakta olduğunu ve bunlardan bazısını diğerlerine tercih etmekte olduğunu gördü. Bu hadisenin dehşetinden derhal uyandı. Halini, Muhammed b. Sirin'in sohbetlerinde bulunanlardan birine anlattı ve bunun ne manaya geldiğini sordu. Bu zat ona şöyle dedi: Hz. Peygamber'in sallallâhu aleyhi ve sellem| ilmini ve onun sünnetini hıfzetmede o kadar muazzam bir dereceye ulaşacaksın ki orada tasarrufta bulunacak ve sahih olanını sakim olandan, yani doğru olan hadisleri yalan olandan ayırt edeceksin. 


Hücviri 


İKİNCİ MUKADDİME 
TU ; D 
MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞI, 


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR, 
İHTİLAFTAKİ RAHMET ve GENİŞLİK 


Burada bilinmesinde herkesin faydası olan; bilinmemesi durumunda ise Hakk'ı isteyenler için çok zararlar bulunan üç önemli meselede tembihlerde bulunulacaktır. Böylelikle bazı insanların düştüğü büyük tehlikeden ve korkunç uçurumdan kurtulmak mümkün olabilsin. 


Birinci Tembih 


Ahirette hesaba çekilmekten ve dünyadaki tehlikelerden kurtulup selâmete kavuşmak isteyenler, Allah dostları ve büyük peygamberlerin vârisleri içinde en seçkinleri, yakin ehlinin ileri gelenleri ve bu apaçık dinin imamları olan büyük müctehidlerin hiçbiri hakkında noksanlık vehmetmemeli ve hepsinin tam bir hidayet üzere bulunarak Allah'ın rızasına mazhar olup hadde 


hesaba gelmez sevaplar kazandıklarına kesinlikle inanmalıdır. 
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Aralarında bazı ictihadi meselelerde ihtilafın baş göstermesi, insanı kuruntu ve şüpheye düşürecek bir şey değildir. Çünkü Resül-i Ekrem, İmam Beyhaki'nin tahric ettiği bir hadis-i şerifte, 


KASS AIN İLİ Saçli ği 
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“Allah'ın kitabından hangi emri duyarsanız onunla amel etmeniz gerekir. Bunun terkinde kimsenin özrü yoktur. Eğer aradığınız hükmü Allah'ın kitabında bulamazsanız benim sünnetime yani hadis-i şeriflerime tâbi olunuz. Şayet ona dair sünnetten bilgi edinemezseniz ashabımın sözlerine uyunuz. Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir; hangisinin sözünü tutsanız hidayeti bulursunuz. Ashabımdan ortaya çıkacak ihtilaflar insanlar için rahmettir” buyurmuştur. 


(Mütercimin Notu: Bu konuda en çok bilinen hadis, g e o / di A E o 


“Ümmetimin ihtilafı insanlar için rahmettir” hadisidir. Lakin bu hadis-i şerif büyük âlimler arasında muteber ve makbul ise de hangi sahâbeden ve ne senet ile rivayet edildiği bilinmemektedir. 


Hadisçilerin büyüklerinden Ebü Süleyman el-Hattâbi, Garibü'l-Hadîs kitabında adı geçen hadisi istitrat yoluyla zikredip demiştir ki: “Bu hadise yalnız iki kişi itiraz etmiştir. Fakat onlardan biri ünlü hilekâr İshak el-Mevsıli'dir. Biri de mülhid olduğu bi- 


23 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummâl, nr. 1002. 
24 Sehâvi, MakâsıdüT-Hasene, s. 39; Aclüni , Keşfü1-Hafâ , nr. 153. 
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linen İbn Bahr el-Câhiz'dir. “Eğer ihtilaf rahmet olsaydı ittifakın azap olması gerekirdi” demişlerdir.” 


Hattâbi, “Ancak şurasını düşünememişlerdir ki...” diyerek adı geçen sözü reddetmeye, iptal etmeye çalışıyor ve yeteri kadar söz söylüyor; fakat hadisin ravi ve kaynağını açıklayıp şüpheli kısmı neticeye bağlamıyor. 


Fakat yukarıda anlatılan konunun delaletiyle adı geçen hadisin, onun katında da muteber ve hadis âlimleri nezdinde de sabit olduğu anlaşılıyor). 


İşte bu hadis-i şerif, Asr-ı saâdet'ten sonra, çağların en hayırlısı olan sahâbe zamanından itibaren -ki irşad ve hidayet zamanıdır- meselelerin fürüunda âlimler arasında ihtilaf ortaya çıkacağına delalet eder. Çünkü bazı meselelerde ihtilafa düşen sahâbenin her biri fıkıh ve rivayet ile meşhur olduklarından her birinin sözünü tâbiinden bir topluluk alınca, tâbiin ve diğer âlimler arasında ihtilaf ortaya çıkması gerekir. Şeriat sahibi Resülullah Efendimiz ise böyle bir ihtilafın olmasına izin vermiş ve razı olmuştur. Hatta belki de övmek suretiyle bu ihtilafı, kurtuluşa erecek ümmeti hakkında rahmet saymış; ümmetini diledikleri sahâbenin sözüyle amel etmek konusunda serbest bırakarak sözlerinde ve işlerinde sahâbenin yolunda giden, onların ictihad usulleri üzere hareket eden müctehid imamların görüş ve mezhepleriyle de amel etmek konusunda serbest bırakmıştır. 


Hz. Peygamber kendi zamanında meydana gelen hallerde ve olaylarda ashâb-ı kirâmın birbirlerine muhalif olan görüş ve sözlerini dinlemiş ve bu konudan dolayı onların hiçbirini hesaba çekmemiştir. Meşhur birçok olay buna tanıklık eder. Mesela Bedir Savaşı'nda alınan esirler hakkında istişare edilirken Ebü Bekir-i Sıddik esirlerin fidye alınarak salıverilmesi, Hz. Ömer ise hemen öldürülmeleri şeklinde görüş bildirmiş ve her birinin görüşüne de bir cemaat katılınca ihtilaf baş göstermişti. Resül-i 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Ekrem Efendimiz ilk görüşü tercih edip onun gereğini yerine getirmişlerdi. O sırada inen bir âyet ise ilk görüşü kabul etmekle beraber, ikinci görüşün daha faziletli olduğunu bildirdiğinden, muhalif iki görüş tasvip edilerek her müctehidin bir yönüyle de olsa isabetli olduğuna açık bir biçimde delalet etmiştir. Çünkü birinci görüş yanlış olsaydı, gereği yerine getirilmeden önce Allah'ın vahyi gelirdi ve Resül-i Ekrem hazretleri birinci görüşle hükmetmezdi. Halbuki gerçekleşen hükmün, Allah'ın ezeli hükmüne uygun olduğuna, 


Kala LES YI 


“Allah tarafından önceden ver Imis bir hüküm olmasaydı...” (Enfâl 8/68) âyetiyle; alınan fidyelerin helâl ve temiz olduğuna da, A YE iat Gel AN: 
“Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin” (Enfâl 8/69) âyetiyle nas getirildi. Bu şekilde gelen ilâhî uyarının, tek başına ilk karşı görüşü ve faziletli olmayanı tercih etmekten dolayı yapıldığı ortaya çıkar. 


[Mütercimin Notu: Yazarın burada müsamahası vardır. Bu 


kıssanın hakikatini anlamak isteyenler, Enfâl sûresindeki, 


PÄI gal EE 5 sÁ o i LİE 
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“Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir peygambere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir” (Enfâl 8/67) âyetinden, 
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“Allah bilendir, hikmet sahibidir” (Enfâl 8/71) âyetine kadar olan kısmın tefsirine müracaat etmelidirler. Çünkü burada izaha muhtaç birçok şey, açıklığa kavuşacağı gibi bir hayli fayda da elde edilir]. 


Dört mezhepte ortaya çıkan tercih de çoğunlukla böyle ya delillerdeki kuvvet sebebiyle ya da ihtiyat ve veraa yakın olması dolayısıyla daha faziletli ve üstün olan yönünü araştırmadan ibarettir. Gerçekten her büyük müctehidin sözünü tasvip eden usulcülere göre her mezhebin hak ve doğru olduğu şüphesizdir. 


(/Mütercimin Notu: Bu mesele, daha fazla incelenmesi gereken derin bir meseledir. Ayrıntıları bu kitaba sığmaz. İleride yazar, her müctehidin tasvip edilmesi gerektiği görüşünde olanların sözünü, bir dereceye kadar kabul ve teyit edecektir. Fakat bu hususta isabet etmediğini yeterli bir şekilde açıklayacağız]. 


İşte süfilerin yolunun en âdil ve en faziletli bir yol olduğu bununla da anlaşılır. Çünkü onlar her meselede en zor ve en ihtiyatlı sözle amel etmeyi gerekli görürler. Tâ ki bütün sözlerin sorumluluğundan uzaklaşarak, icmâ ile sahih olan bir ibadeti yerine getirmiş olsunlar. Mezhep imamlarımız da buna uygun olarak, “Delili zayıf olmayan ve sahih sünnete -uygulanması mümkün olmayacak derecede- aykırı bulunmayan her görüşün, müctehid tarafından ortaya çıkması sünnete uygundur ve beğenilmiştir” demişlerdir. Buna bağlı olarak, abdesti bozduğu kabul edilen her şeyden dolayı abdest yenilemenin sünnet olduğunu belirtiyorlar. 
İbn Şüreyh yüzüyle birlikte kulaklarını da yıkar ve başıyla birlikte onları da meshettiği gibi ayrıca bir defa daha kulaklarını meshe- derdi. Maksadı hep hilaftan çıkmak ve ihtiyata riayet etmekti. 
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(Mütercimin Notu: Kitabın yazarı İbn Hacer, Şâfii mezhebindendir. O halde mezhep imamlarımız diyerek Şâfii mezhebinin fakih imamlarını kastetmektedir. Hanefi imamlarımız da müctehidlerin ihtilaflarından çıkmayı mendup sayarlar. Fakat bunu, kendi mezhebinde tenzihen de olsa mekruh olan bir şeyin yapılmaması gerektiği şartına bağlarlar. Buna dayanarak namazda süre başında besmele okumanın mekruh olmadığı, Hanefi imamlarımız katında ittifakla sabit olduğu için besmele- nin her süreden bir parça olduğuna inananların sözüne uyarak, “Fâtiha-i şeriften sonra okunan sürenin başında besmele okumak daha faziletlidir” deriz. Fakat sabah namazını, gece karanlığının izleri devam ederken eda etmek Şâfii mezhebinde sünnet olduğu halde bizim mezhebimizde daha faziletli vakit olan tan yerinin ağarmaya başladığı vakti geçirmek câiz görülmez. Yine Şafii mezhebinde yevm-i şekte” oruçlu olmak haram iken bizim mezhebimizde faziletli olan, sırf hilaftan çıkmak amacıyla o günkü orucu feda etmemektir. Bunun gibi namazda ayakta dururken bir yere dayanmak ve celse-i istirahatin”“ terkedilmesi mezhebimizde sünnet iken, yalnızca Şâfiiler'ce yapılması sünnet olduğu için bunu yapan tenzihen mekruhtan kurtulmuş olmaz. 
Yazar açıklamıyorsa da bu kaydın Şâfiiler katında da muteber olmasında şüphe yoktur. Hatta bu bakımdan fakihlerimiz başka mezhepten olan imama uymanın mekruh olduğunu söylüyorlar. 
Çünkü imam olan kimse ihtilaf konularına uyup her mezhepte abdesti bozan şeylerden sakınsa da bu terkedişinden dolayı kendi mezhebinde kerâhet olacak şeyleri terketmiş olmaz. Mesela besmeleyi açıktan okumak, açıktan âmin demek, geçiş tekbirlerinde elleri kaldırmak, ikinci rekâta kalkılacağında hafif bir duraklama ile oturmak, ilk oturuşta salavat-ı şerifeyi okumak ve sabah namazında Kunut duasını okumak gibi birçok şeyi vâcip 
25 Yevm-i şek: Ramazan ayının başlayıp başlamadığı hususunda şüphe edilen gün (h. n.). 


26 Celse-i istirahat: Namazda secdelerden sonra kıyama kalkmadan bir miktar oturarak 
bekleme (h. n.). 
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veya sünnet kabul ettiğinden terkedemez. Halbuki bunlar bizim mezhebimizde hep mekruh olduğundan bunları yapan kimsenin namazını iade etmesi vâcip veya müstehap olur]. 


Ashâb-ı kirâmın Asr-ı saâdet'te ortaya çıkan ihtilaflarından biri de Resül-i Ekrem Efendimiz'in, Medine'ye yakın bir kaleye çekilip kapanan Beni Kurayza kabilesiyle savaşmak istediğinde sahâbilerine, 


r R r w 
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“Bugün sizden biriniz öğle namazını kılmasın, ancak Beni Kuray- 


”? 


za diyarında kılsın”? sözleri üzerine ortaya çıkan ihtilaftır. Çünkü öğle namazının vakti dar olduğu halde böyle bir peygamber emri ortaya çıkınca iki kısma ayrıldılar: Bir kısım öğle namazının vakti çıkmadan yolda namazlarını kıldılar. Peygamberin maksadının seferde acele edilmesi olduğunu ve onun namazı vaktinden çıkarmayı kastetmediğini düşünerek nastan çıkardıkları bu mananın delaletiyle “illâ fi Beni Kurayza” sözündeki şart, hakiki değil izâfidir dediler. Diğer kısım ise ikindi vaktinin girmesin- den sonra da Beni Kurayza diyarına varmadan öğle namazını kılmadı. Peygamberin sözündeki şartın kesinlik belirtmesinden yola çıkarak zâhirinin istendiğine hükmettiler. 


İşte bu şekilde cereyan eden ihtilaf ve bununla ilgili namazı eda ve kazâ etme işini Peygamber Efendimiz işitince, bu iki toplulukta bulunanların hiçbirini tenkit etmedi ve yaptıklarına da yanlıştır demedi. Belki her birinin kendi anlayış ve hüküm çıkarmalarını kabul ederek hepsinin ictihad makamındaki gayretleri- nin takdire layık olduğunu, her birinin büyük sevaplar kazanıp ihlal ve kusurdan da uzak bulunduklarını belirtmiş oldular. Madem hadise böyle meydana gelmiştir, o halde söz konusu ictihad edenlerin hiçbirinin kınanamayacağı ve hepsinin hidayete ermiş 


27 Müslim, Cihâd, 23. 
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olduklarında şüphe ve tereddüt kalmaz. Belki Muhammed ümmetinin fürü konusundaki ihtilafları ileride anlatılacak türlü güzellikleri içinde barındırdığından teşekkür edilmeyi gerektirir. 
Onun için İbn Sa'd ve İmam Beyhaki'nin rivayetlerine göre Hz. 
Ebü Bekir, “Efendimizin ashabından ortaya çıkan ihtilaf, diğer insanlar hakkında rahmettir” buyurmuştur. 


Yine bunun gibi Ömer b. Abdülaziz hazretleri, “Sahâbe efendilerimizin ihtilafından dolayı elde ettiğim sevinci, Araplar'ın en güzel malları olan 'hamru'n-niam'ın -ki bunlar gayet beyaz hecin develeridir- tamamı benim olsa yine ortaya çıkaramazdı” demiştir. 


Hârünürreşid, İmam Mâlik hazretlerinin eseri olan e/-Muvat- ta kitabını Kâbe-i Muazzama'ya astırıp bütün müminleri onun gereğince amel etmeye mecbur etmek isteyince İmam Mâlik buna rıza göstermemiş ve, “Ey müminlerin emiri, bunu emretmeyin. 
Çünkü Resülullah'ın ashabı bazı fürülarda ihtilaf ederek memleketlere, beldelere dağılmışlardır” demiştir. Büyük âlimlerin ihtilaf etmesi ise Allah tarafından şu ümmete verilmiş büyük bir rahmettir. Her biri, kendi yanında sabit olan delil ile amel ettiğinden doğruluktan pay almış ve hidayet nuruna kavuşmuşlardır. 


Bunun üzerine Hârünürreşid hazretleri, “Ey Ebü Abdullah, Allah seni bütün işlerinde muvaffak etsin” diye dua ederek begendiğini ve hoşnut olduğunu belirtmiştir. 


Bundan daha önce de Halife Mansür, Mâliki mezhebine dair kitapların bir nüshasını her beldeye göndermiş ve insanları gereğince amel etmeye mecbur tutmayı istemişti. O zaman da İmam Mâlik hazretleri bunu doğru bulmamış ve, “İnsanlara önceden farklı farklı sözler ulaştı, pek çok hadis-i şerif işittiler ve türlü türlü rivayette bulundular. Bu bakımdan her belde halkının ihtilaflar içinden seçerek derleyip uydukları mezhepler üzere devam etmeleri onlar hakkında daha hayırlıdır. Bu konuda müdahaleye hakkımız yoktur” demiştir. 


Bütün bunlardan ortaya çıkan şudur: “Her müctehid sözünde isabetli olup her olayda Allah'ın hükmü müctehidin zannına göredir” diyenlerin sözü doğruya daha yakındır. Bu söz ise dört mezhep imamının her birinden rivayet edildiği gibi Hanefi fıkıh- 


çılar ile Kadı Ebü Bekir Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllâni'nin ve birçok Şâfii büyüklerinin katında daha çok tercih edilir. 


/Mütercimin Notu: Her müctehidin sözünü doğrulamak -ictihaddan önce olayların belli bir ilâhi hükme yakınlığı bulunmadan müctehidlerin ictihadlarıyla ortaya çıkan zanlar uyarınca şer'i hükümlerin çeşitliliğini kabul etmek demektir- kelâm ve usul kitaplarında anlatıldığı üzere Mu'tezile fırkasının sözüdür. 
Ehl-i sünnet âlimlerinin pek çoğu yanında her olayda belirli olarak bir ilâhi hüküm vardır ki onu idrak edenler isabet etmiş, farklı şekilde olduğunu düşünenler ise hataya düşmüş sayılır. 
Ancak ilâhi hüküm gayet kapalı ve delili de son derece kesin olduğu halde hata edenler hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi hem mazur sayılırlar hem de ictihadı yerine getirmeleri dolayısıyla sevap ve ecir kazanmış olurlar. İmam Mâlik ve diğer büyük imamların müctehidlerden bir zatı taklit edip ona uymakta olan İslâm beldeleri halklarının hiçbirine müdahale edemeyiz demeleri bundan dolayı ortaya çıkmış ve hepsinin doğru yol üstünde olduklarına inanarak amellerin fürüunda muhaliflerimizi dalâlette gösterip din dışı saymaktan kaçınmamızın gerekli olduğu konusunda bu kadarcık bir mazeret yeterli görülmüştür. Hanefi imamlarının çoğunun da bu düşüncede oldukları şüphesizdir. 
Hatta merhum yazarın İmâm-ı Âzam hazretlerinden nakledeceği, “Aralarında ihtilaf ortaya çıkan müctehidlerin her biri isabet etmiş sayılırsa da hak birindedir” sözünü, Sadrüşşeria adı geçen hususlarda senet saymıştır. Gerçekten Mutezile fırkasının şu 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görüşüne Ehl-i sünnet âlimlerinden uyanlar bulunur ve merhum İmam Şâfi”nin pek çok meselede iki görüşünün bulunması bundan dolayıdır. Hatta Şemsüleimme söz konusu görüşü İmam Şâfifnin yanlış usullerinden sayıp onu pek şiddetli eleştirmiş ve bir şeyin farklı şahıslara göre Allah katında hem helâl hem haram olmasının, mesela kan akmasının pis sayılıp sayılmamasının dinen menedildiği ilgili yerinde ispat edilmiştir. Yazarın bundan sonra ortaya koyup anlatacağı deliller ve görüşlerin hiçbiri bu iddiasına delil değildir. Belki söz konusu delil ve görüşlerin bir kısmı hak mezhebe işaret eder. Yer müsait olsaydı her görüş ve delil hakkında söz söyleyerek şüphe ve vehimleri tamamen keser atardık. Fakat bundan daha fazla sözü uzatmayı konu dışı gördük. Tam manasıyla mutmain olmak isteyenler kelâm ve usul kitaplarına başvurabilirler |. 


İsabet etmiş olan müctehidin iki, hata etmiş olanın ise bir ecir kazandığını belirten sahih hadis buna aykırı değildir. Çünkü Celâleddin es-Süyüti'nin dediği gibi söz konusu hadisteki “muhti” (hataya düşmüş) ile kastedilen, daha faziletli ve daha üstün olan hükmü idrak etme konusunda isabet etmeyip hataya düşmüş olanlardır. Nasıl ki yukarıda zikredildiği üzere “fidye”- yi tercih etmek daha doğru olduğu halde faziletli olanın dışındakini tercih etmelerinden dolayı sahâbe-i kirâma ilâhi bir uyarı gelmişti. 


Büyük fıkıhçıların belirttikleri bir mesele de şu görüşü doğrulamaktadır: Kıblenin ne yönde bulunduğunun şüpheli olduğu yerde araştırma ve ictihad ile kılınan bir namazın, her rekâtı bir yöne doğru kılındığı halde sıhhatine hükmedilir. Halbuki bu şekilde yalnız bir rekâtın Kâbe yönüne olup diğer üç rekâtın yönünün o yöne olmadığı çok açıktır. 


Yine Hz. Ömer'in, ceddin mirası hakkında farklı uygulamalar yapılmasına hükmettiğinde, “Şu, eski hükmümüze göredir; 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bu ise, bugünkü hükmümüze göre” sözüyle şimdiki zamandaki ictihadlarının geçmişteki ictihadlarından farklı olmasından kaynaklanan çeşitli uygulamaların her birinin sahih olduğunu açıklamıştır. 


Bundan sonra Celâleddin es-Süyüti, İmam Beyhaki'nin hüküm çıkardığı mürsel bir hadisi aktarmıştır. Burada Resül-i Ekrem Efendimiz bir hüküm vererek bunun uygulanmasını emrettikten sonra Kur'ân-ı Kerim bazan söz konusu uygulamadan farklı bir emirle inmiş olduğu halde daha sonra Kur'an'ın gereğince hükmetmiş ve önceki uygulamayı asla bozmadığı belirtilmiştir. Fakat bu delillendirmede farklı bir bakış vardır. Çünkü doğru olan görüşe göre Resül-i Ekrem hazretleri de bazan ictihadla hüküm verdiyse de o diğer müctehidler gibi hataya düşmekten korunmuş idi. 


Şemsüleimme'nin nakline göre İmam Şâfii hazretleri, “Zıt iki görüşte olan iki müctehid, iki farklı şeriat ile gelmiş iki peygamber rütbesinde olup ikisinin de sözleri hak ve sadıktır” demiştir. 


İmam Mâzeri diyor ki: “Fürü meseleleri hakkında her iki tarafın da hak üzere olduğu görüşünü birçok fıkıhçı ve kelâmcı tercih etmiştir ve bu dört mezhep imamından da rivayet edilmiştir. Her müctehidin ecir kazanmış olduğu hakkındaki hadis-i şerifle de bu iddiaya delil getirilir. Çünkü isabet olmasaydı hiç ecir olmaması gerekirdi. Fakat hata isnadı, nassı unutarak ve icmâya muhalif olarak ictihada izin verilmeyen kesin konular hakkında ictihad etmeye girişenlere yöneliktir. Yoksa kati nas ve icmâ-i ümmet bulunmayan bir meselede usulüne uygun bir şekilde ictihad eden kimselerin hataya düşme ihtimali yoktur.” Daha sonra bu konuda İmam Mâzeri sözü bir hayli uzatmıştır. 


Kadı İyâz hazretleri de Şif#sında, “Bizim katımızda hak ve doğru olan, bütün büyük müctehidlerin isabet ettikleri hükümdür” diyor. Cem“u7-Cevâmi adlı eserin sahibi, “Kelâm âlimleri de 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buna katılmışlardır ve bizler inanırız ki Ebü Hanife, Mâlik, Şâfi, Ahmed (b. Hanbel) hazretleriyle Süfyân b. Uyeyne, Süfyân-ı Sevri, Evzâi, Muhammed b. Cerir ve diğer imamların hepsi tam manasıyla hidayet üzereydiler. Her biri hakkında düşmanları tarafından buğz ve hasetle birtakım sözler söylenmişse de bu sözlere asla iltifat edilmemiştir. Çünkü bu faziletli büyük kimselerin nail olduğu ledünni ilimler, rabbâni marifet, ilâhi mevhibe ve pek ince çıkarımlar; ahlâkları olan insani faziletler ve dini gayretlerinden gelen yüceliklerin kendilerine kazandırmış olduğu şanlı büyüklük idrakin alabileceği şeylerden değildir. Bunların yüksek derecesinin yüzde birini bile elde etmek sonradan gelenlere mümkün olmamıştır” diyor. 


(Mütercimin Notu: Adı geçen kişilerden her birinin Allah'ın yardım ve inayetiyle ulaştıkları ictihad rütbesi sebebiyle kendi görüş ve çıkarımlarıyla elde ettikleri -isterse zan yoluyla olsunhükümlerle amel ederek başkasını taklit etmesi asla câiz olmadığından, gerektiğinde birbirlerine muhalefet etmişlerse de diğer büyük âlimler onların derecesine varamamışlardır ve bu yüzden onlara muhalif olma ve karşı çıkma yetkisi ve gücünde değiller- dir. Belki diğer insanlar ile beraber onların da vazifeleri, büyük müctehidlerin görüşlerine uymak ve adı geçen imamlardan birinin mezhebine muvafakat etmek; olgunluklarının son derecesi ise onların eserlerine uymak ve bu eserleri layıkıyla anlayıp insanlara anlatmaya çalışmaktan ibarettir. 


İsimleri yukarıda geçen müctehid imamlardan her biri İslâm âlimlerinin pek çoğu yanında bilinen ve tanınan, bir tek İmâm-ı Âzam olduğundan her birinin yüce mezheplerine uymak, kurtuluş ve selâmete ulaşmak için yükselmeye bir merdiven, sağlam bir yol ise de dört imamın dışında kalan büyüklerin ashabı yok olduklarından ve mezhepleri de tedvin edilmemiş olduğundan şu zamanlarda onlara uymak ve onları taklit etmek mümkün olmadığı için yalnız meydanda kalan dört mezhebin birine uyma en önemli bir iştir. Özellikle Hanefi mezhebinin hepsinden daha adaletli ve daha güvenilir olduğu akıl ve hikmet sahibi kişilerce tasdik edilmiştir]. 


Âlimlerin büyüklerinden bir zat, kâinatın övüncü Efendimiz Hz. Muhammed'i sallallâhu aleyhi ve sellem| rüyada görüp müctehidlerin ihtilafından sorarak, “Her biri ictihadında isabet etmiştir” cevabını alınca söz konusu görüş Ebü Hanife hazretlerinin, “Bir meselede ictihad eden kimselerin ikisi de isabet etmiş sayılırsa da hak birindedir” sözüyle, Şâfii hazretlerinin “Onların biri isabet etmiş, diğeri hatalı fakat bağışlanmıştır” sözünü ortaya koyması üzerine Peygamber Efendimiz, “Görünüşte birbirine aykırı görünen şu iki sözün anlamı birdir” buyurmuştur. Daha sonra, “İki fırkanın hangisini alıp ona uymak daha evladır?” deyince, “Her biri hak ve hidayet üzeredir” diyerek hiçbirini tercih etmemişlerdir. 


(Mütercimin Notu: Bu rüyanın sahih oluşuna göre şanlı Peygamber Efendimiz'in Hanefi mezhebini tercih etmemesinde- ki hikmet ve maslahatlar fikir ve akıl sahipleri için gizli değildir. 


İki söz arasında anlamca birlik bulunduğu da açıktır. Çünkü her meselede Allah katında hak olan hüküm birden fazla olmayınca, ihtilaf eden müctehidlerin yalnız birinde isabet bulunması, diğer müctehidin doğru hükmü anlama konusunda hataya düşmüş olması gerekir. Ancak amellerin fürüunda müctehid, mutlaka doğru hükmü bulup isabet etmekle yükümlü olmayıp yalnızca ictihad şartlarına uyarak araştırma konusunda kusur etmemek ve hoşgörü göstermemekle emredilmiştir. Bundan dolayı doğru hükmü bulamayan müctehid de ictihadda kusur etmediği için isabetli sayılabilir. Şimdi İmâm-ı Âzam/ın, “Efendimiz'in müctehidler arasında eşit olduğunu söylediği isabet, ictihad hususundaki isabettir. Yani baştan isabet etmek demektir” sözü ile İmam Şâfii Hazretlerinin, “Müctehidlerden biri için 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hatalıdır demesi ise doğru hükme ulaşamamaktan yani sonuçta isabet edememekten ibarettir” sözünün özü birdir. Yani doğru hükmün birden fazla olmamasından ibarettir |. 


İkinci Tembih 


Ehl-i sünnet ve'-cemaat'ten olan müslüman imamların ve büyük müctehidlerin fer'i meselelerde ihtilaf etmeleri, insanların tamamını içine alan bir nimet, gayet geniş bir rahmet ve kurtuluşa erecek ümmetin büyük hasletlerinden sayılan büyük bir fazilet olduğundan asla şüphe etmemelidir. Bazı cahil insanlar bu incelikten habersiz olup, “Hz. Peygamber bir şeriat ile geldiği halde şu dört mezhep nereden çıktı?” derler. Bu kişiler, büyük âlimlerin her şeyi bilip açıkladıkları gibi bunun da sır ve hikmetini ortaya koyduklarını bilmezler. 


Şöyle ki bilindiği gibi bizim dinimiz, geçmiş ümmetlerin üzerinde bulunan ağır sorumluluk ve yükleri üzerimizden kaldırmakla diğerlerinden ayrılır. Mesela kasten adam öldürme Hz. 
Musa'nın şeriatında kısası, Hz. İsa'nın şeriatında ise diyeti gerektirmekteydi. Hz. Muhammed'in [sallallâhu aleyhi ve sellem] şeriatı ise maktulün velilerini kısas ve diyet arasında serbest bırakmıştır. 


Bunun gibi önceki şeriatlarda giysinin necaset bulaşan yerini kesmek gerekirken bizim şeriatımızda temiz su ile yıkamak yeterlidir. Hz. Musa'nın şeriatında câiz olmayan nesih” bizim şeriatımızın hükümlerine göre câizdir. Onların kitapları bir kıraat üzere okunurken bizim kitabımız yedi, belki on kıraat üzere okunur. 


Buna benzer pek çok kolaylık ve Hz. Peygamber hürmetine nice nice hafiflik bu ümmete ihsan edilmiştir. 


28 Nesih: Daha önce geçerli bir hükmün kaldırılması (h. n.). 
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FAY Aaa Vi İNE hi 


“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez” (Bakara 2/185), 


2 e aA Ar 
a pe 


“DİM ala üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi” (Hac 22/78), 


iele ENEL l ISSi azl m ass 


“(O peygamber), onların ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir” (aʻrâf 7/157) gibi Kur'an âyetlerinin tefsiri yapılırken ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş ve anlatılmış; 


isadi Aa, İLE 


“Ben müsamahakâr olan Haniflik üzere gönderildim” hadis-i şerifinde de buna işaret edilmiştir. 


İşte bizim şeriatımızın getirdiği kolaylık ve hoşgörüyle, kaldırdığı yük ve zorluklardan biri de tek bir hükmü kabul ederek darlık ve sıkıntı olmaması için müctehid imamların fer'i hükümlerde ihtilafa düşürülmesidir. Bu sayede çeşitli şeriatlar yerine geçebilecek farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. Böylece herhangi bir hak mezhep ile amel eden kimse övülmüş ve sevap kazanmış olur. Kim de başka bir mezhepte genişlik görürse muteber bir şartla o mezhebe geçebilir. 


(Mütercimin Notu: Usulcülerin tercih ettikleri görüşe göre bu şart, başka bir mezhebe geçme hususunda din ile oynama mertebesine varmamak; yani güvenilir birtakım kimselerin sözüne itibar ederek, geçilecek o mezhebin imamının en âlim, bil- 


29 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/266; Aclüni, Keşfü 1-Hafâ, nr. 658. 
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gin, zühd ve takva bakımından benzersiz olduğuna inanmak; bir müddet sonra asıl mezhebine dönme niyetinde olmamak ve o mezhebin bütün hükümlerini kabul edip mezhepleri birleştirmeye çalışmaktan kaçınmaktır. 


Bu halde daha bilgilisini ve daha faziletlisini bırakıp da başkasını taklit etmek, -kişi, isterse sahibinin daha bilgili olduğuna inansın- bazı geçici menfaatler sağlayacak olan mezhebe kısa süreli olarak geçmek câiz olmadığı gibi önceden bulunduğu mezhebin alametlerinden olan bir amel hâlâ bâki iken mezhepleri birleştirmeye sebep olacak bir amel hususunda diğer mezhebe uymak da ittifakla câiz değildir. 


Mesela bir kimsenin abdestli iken şehvet ile bir kadının uzvuna dokunduktan sonra burnundan veya bedeninden akan kan ile abdestin bozulması hususunda Şâfii mezhebini taklit ederek namaz kılması doğru olmaz. Çünkü bu kişi, kadına dokunma ile abdestin bozulmasında Hanefi mezhebine, kan akması ile abdestin bozulmaması hususunda Şâfii görüşüne uymak suretiyle iki mezhebi birleştirerek bir amel işlemiş olur ki bu amelin sıhhatine iki mezhep de müsait değildir. 


Bir başka örnek olarak, bir kimse başkalarının zoruyla boşamış olduğu karısından ayrıldığında Hanefi mezhebini taklit ederek onun kız kardeşini nikâhladıktan sonra Şâfii müftüsünün önceki boşanmanın gerçekleşmediğine dair fetva vermesine dayanarak bu kimsenin, iki kız kardeşle aynı anda evli olması geçersizdir. İşte Tahrirü 1-Usül sahibi Kemâleddin İbnü”1-Hümâm hazretlerinin, Âmidi ve İbn Hâcib gibi birçok mezhep büyüğünün, “Amelden sonra taklitten dönmek ittifakla geçersizdir” sözleri bu gibi mezhep birleştirmeye yol açan şeylere dairdir. Yahut bir mezhep ile amel ederken o ameli tamamladıktan sonra geçersiz olduğunu zannederek diğer mezhebe uygun olarak ameli iade etmekle ilgilidir. Mesela başının dörtte birini meshederek 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE e° 77 


aldığı abdestle öğle namazını kılan kimsenin, daha sonra başın tamamının meshedilmesi gerektiğini şart koşan İmam Mâlik hazretlerinin sözünü kabul ederek namazı yeniden kılması manasızdır. Çünkü fiilin tamamlanması kadının imzası gibidir, geçersiz sayılamaz. Ama bugünkü öğle namazını kendi mezhebine göre kılan kimsenin yarın diğer mezhebin imamına uyarak -fakat o mezhebin namaza dair bütün hükümlerini kabul edip yerine getirmek şartıyla- kılması bâtıl bir dönüş sayılmaz... 


Şurası da bilinmelidir ki kendi mezhebi üzere doğru zannederek tamamladığı namazın daha sonra diğer bir hak mezhebe göre sahih olduğunu öğrenen kimse o mezhebin imamını taklit ve ona uymak düşüncesiyle, kılmış olduğu namaz ile yetinmesi câizdir. Ancak sonraki mezhebe göre namazın sıhhatine engel bir amel yapmamış olması gerekir. Nitekim Fetâvâ-yı Bezzâziy- ye'de belirtildiğine göre İmam Ebü Yusuf hazretleri bir hamam- da gusledip cuma namazını kıldıktan sonra o hamamın su haznesine fare düşmüş olduğu kendisine haber verilince, “İki kulle yani yaklaşık 500 Bağdat rıtlı” miktarı suların kirlenmediği görüşünde olan Medineli âlim kardeşlerimizin sözüyle amel ederiz” diyerek kıldığı namazla yetinmiştir. 


Rıtl-ı Bağdâdi, İmam Nevevi'ye göre 128 tam ve bir de yedide bir dirhemden ibarettir ki tercih edilen görüş de budur (yaklaşık olarak 128,142 dirhem). Tam olarak 130 dirhem değildir. Kulle büyük küp anlamındadır. 


Aset a eri Gi “ti 
ISİN fesi el yl İl AG 13! 
“İki kulleden fazla olan su artık pislik taşımaz”! hadisi Abdullah b. Ömer'den rivayet edilen sahih hadistir. Bunun için bu miktar su, Şâfiiler'e göre akar su hükmünde olup üç vasfından biri değiş- 


30 Burada bahsedilen miktar yaklaşık olarak 2 ton suya karşılık gelmektedir (h. n.). 
31 Tirmizî, Tahâre, 50; Ibn Mâce, Tahâre, 75. 
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medikçe kirlenmiş olmaz. Fakat Hanefiler'e göre bu hadis, te'vil edildiği için delaleti kesin değildir. Bunun için e/-Câmiu's-Sagir şerhlerine bakılabilir). 


Bu yolda ilâhi müsaadeler, kullar hakkında yumuşaklık ve genişliği getirdiğinden büyük bir nimet ve kuşatıcı lutuflardan olduğu ortadadır. Hem de bu yönüyle Resül-i Ekrem Efendimiz'in geçmiş peygamberlerden üstün olması ile bir kat daha değerinin yüksekliği ve şanının yüceliğine delil oluyor. Çünkü ümmet-i Muhammediyye'nin büyük müctehidlerinden her birinin görüşünü tasvip edip onları överek ve sevap kazanacaklarını bildirerek Allah Teâlâ'nın ancak Habib-i Ekrem'i hürmetine ümmetinden birinin bir mesele hakkında kolaylık getiren her doğru görüşle amel etmek hususunda serbest bırakması bizlere mahsus çok büyük bir lutfudur. Onun için Resül-i Ekrem Efendimiz ümmetinin ihtilafının rahmet olduğunu bildirdiği hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin ihtilafını helâk ve azap sebeplerinden saymıştır. 
Çünkü ilâhi hükümlerin bu ümmete genişlik sağladığı gibi onlara genişlik verilmeyip her meselede kesin bir hüküm tayin edildiginden onların ihtilafı, büyük peygamberlerin beri olduğu sözleri kendilerine isnat etmekten, yalan söylemekten ibarettir. 

Bir de İmam Sübki'nin? belirttiğine göre varlığın övünç kaynağı Peygamber Efendimiz'in, 


ALSİN çal! g T ES ESS 


“Âdem, ruh ile ceset arasındayken ben nebi idim.” hadis-i şerifi ile, 


32 İmam Sübki 756 (1355) senesinin Cemâziyelâhirinin dördüncü Pazartesi günü bolluk 
ve bereket diyarına göçmüştür. Hayatı ve ilmi eserleri Celâleddin es-Süyüti'nin Hüsnü'I-Muhüâdara adlı kitabında anlatılmaktadır. 

33 Hâkim, Müstedrek, 2/608. 
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“Ben bütün insanlara gönderildim”** hadisi, Peygamberimiz'in Hz. Âdem'den kıyamete kadar bütün insanlara gönderilmiş oldugunu gerektirir. 


(Mütercimin Notu: Yazar adı geçen hadisi mana yoluyla rivayet etmiştir. Çünkü hadis-i şerif yalnız, “Ve Âdem'e beyne'r-rühi ve-cesed”den (Âdem ruh ile ceset arasındayken) ibaret olup, “Yâ Resüilallah! Size nebilik ne zaman verildi?” diye sorulduğunda söylenmiştir. 


Şeyh Takıyyüddin es-Sübki yukarıdaki iddiayı müstakil bir risalesinde, 


Pa 3 gi ii a A P gA 3 AE A > 
SUS ia ERİ GJ gal gÉ l iz! 513 
PA # # > ` > 


“Allah, peygamberlerden şöyle ahit almıştı: Andolsun ki size kitaptan ne verdimse...” (Âli İmrân 3/81) âyet-i kerimesinden dayanak alarak, 


1 
o AAN 


Lall EL) ESS gd eatas 


“Hz. Âdem ve sonrakiler kıyamet gününde benim sancağımın altında olacaklardır”” gibi birçok hadis-i şerifin delaletiyle ve Mi'rac gecesinde büyük peygamberlerin tamamına imamlık yapmasıyla teyit etmiştir. 


Bazıları bu görüşün mezheplerin çoğuna muhalif ve hem de akıl dışı olduğunu zannetmişlerdir. Fakat Mevâhibü'-Ledünniyye şerhinde bu konu geniş bir şekilde incelenmiş ve açıklanmıştır. 
Daha geniş bilgi için o eserin “Hasâis-i Nebeviyye” bahsine başvurulmalıdır. 


34 Buhâri, Teyemmüm, 1; Tirmizi, Sire, 5. 
35 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/295; Aclüni, Keşfü1-Hafâ, nr. 11. 
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Kaside-i Bür'e'nin “Hz. Peygamber, fazilet güneşidir; öbür peygamberler, onun nurlarını karanlıkta insanlara gösteren yıldızlardır” beytinin geçtiği yerde şârihler bu konuya temas etmişlerdir. 


Hz. Peygamber'in nebiler nebisi olmasına bakınca bütün büyük peygamberler hakikatte Resülullah Efendimiz'in vekilleri ve nâibleri olduğu ve bütün eski şeriatlar onun kendi şeriatı sayıldığı için güzide sahâbiler ve onların yolunda giden din imamlarının bizzat onun kendi yüce fiilleri ve şerefli sözlerinden çıkardıkları şer'i hükümler ne kadar çeşitli olursa olsun doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'in [sallallâhu aleyhi ve sellem) şerefli şeriatının olması gerektiği böylece sabit olur. 


Özellikle Resül-i Ekrem Efendimiz açıklandığı şekilde ihtilaf çıkacağını haber verdiği sırada, 


Me İİ 
“Ashabım yıldızlar gibidir” hadis-i şerifiyle seçkin sahâbilerin tuttukları yoldan ayrılmamalarını tavsiye ettikten sonra, bu kutlu yolu koruyan ve benimseyenler için, söz konusu ihtilafın rahmet ve hidayetin tâ kendisi olduğunu ve her birinin ecir ve 


bağışlanmaya nail olup razı olunacak bir iş yapmış olacaklarını hepsine müjdelemişlerdir). 


Üçüncü Tembih 


Başka bir mezhebin kusurlu görülüp hafife alınması anlamına gelebilecek surette ifratla bir hak mezhebi övüp yüceltmekten son derecede sakınmak lazımdır. Çünkü bu ayıp huy, kin ve düşmanlığa, öfke ve mahrumiyete sebebiyet verip dünyevi ve uhrevi birçok zarar doğurur. Bundan başka, 


36 Aclüni, Keşfü'1-Hafâ, nr. 381; Büsiri, Muhtasar İthâfü's-Sâdeti'1-Meherre, nr. 7870. 
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YİL 42851 aai I 3 A sli 


“Kim benim dostuma eziyet ederse, ben ona harp ilan ederim”? 
kudsî hadisinde belirtilen şiddetli bir tehdidin acı verici cezasına çarpılmaya da sebep olur. Çünkü ilmiyle amel eden müslüman âlimlerin hepsi şeksiz şüphesiz Allah'ın velileri zümresine dahildir. Bazan açık bir biçimde bir mezhebi faziletli bulmak, sefih insanların dedikodularına sebep olur ve asabiyet dolayısıyla cahil kimseleri diğer mezhebin şanı yüce imamı olan zat hakkında laf etmeye sevkeder. 


/Mütercimin Notu: Bu durumda ise günah yükünün bir kısmının, sebebiyet verenlere ait olacağı âşikârdır. Onun için Kur'ân-ı Kerim bizi diğer dinlere mensup kimselerin taptıkları ilâhlarına sövüp saymaktan menetmiştir. Bu şekilde sefih kimseler, hakiki mâbud olan Rabbimiz'in ilâhi şanına cüret edip laf etmeye kalkmasınlar. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 


çiz si hiz A al PEAP 93 ga dB ge eb 

“Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler” (En'âm 6/108). Buna göre müslümanlardan sayılan mezhep mensuplarını ve İslâmi fırkalardan olan kimseleri Sünni olsun ya da olmasın küçümseyerek gücendirmemeye daha çok özen göstermek lazımdır). 


Halbuki bunun üzerine bir kimse tarafından karşılık verilerek şiddetli çekişme meydana gelirse, bu tarz bir düşmanlık ve çekişmeye koyulanların sözleri kendi imamlarına aktarılsa, o imamlar ona benzer sözlerden uzak durarak, bunları söyleyenlere engel olur; kötü sonuçlara sebebiyet veren bu vahim taassuba aldanmış olan kimseleri tamamen yanlarından uzak tutarlardı. 


37 Buhâri, Rikâk, 38; İbn Mâce, Fiten, 16. 


82 e FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


Büyük imamlar, gerektiğinde öteki imama muhalif olsalar bile nefsin kabarması kusuru onlarda bulunmadığı için daima edep ve hürmet göstererek muhaliflerinin dahi fazilet ve kemalini açıkça söylerlerdi. Önceki ümmetlerin helâk olmalarının, din konusunda düşmanlık ve mücadele ile büyüklere sataşmaların- dan ve şiddetli taassuplarından dolayı meydana geldiği İbn Abbas hazretlerinden rivayet edilmiştir. 


Allah bizi bu çetin yollardan korusun. O makamlardaki imamlarla birlikte kılsın. Nurundan yarattığı melekler hürmetine... 


PRANA 


Şeriat ve milletin çerağı, din ve devletin meşalesi, hakikatlerin gelincik çiçeği, (Nu'man) mana ve hikmet cevherlerinin ummanı, âlim, ârif, süfi, cihan imamı Ebü 

Hanife Küfi (radıyallahu anh| gibi, her dilde övülen ve her milette makbul sayılan bir zatı kim tasvir edebilir? 

Nihayetsiz bir riyâzete, mücâhedeye, halvete ve müşahedeye sahipti. Tarikatın usulü, şeriatın fürüu sahasında yüce bir mertebeye ve derin bir görüşe 

mâlikti. Ferasette, siyasette ve kıyasette tek; mürüvvet ve fütüvwvette harika idi. Hem cihanın kerem sahibi hem de asrın cömerdiydi. Hem çağın en faziletlisi hem devrin en âlimiydi. En yüksek derecede, en yüce mertebede bulunuyordu. 


Feridüddin Attâr 


EWR 


ÜÇÜNCÜ MUKADDİME 
İMÂM-I ÂAZAM'I 
MÜJDELEYEN HADİSLER 


Burada peygamberlerin övüncü Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem] tarafından İmâm-ı Âzam hazretlerini müjdeleyen hadis-i şerifler anlatılacaktır. 


Bilinmelidir ki bu hadis-i şeriflerin en güzeli, en üstünü, en mükemmeli ve en açık olanı meşhurların hocaları Buhâri ve Müslim ile Ebü Nuaym el-İsfahân”nin Ebü Hüreyre'den; Şirâzi ile Taberâni'nin Kays b. Sa'd b. Ubâde'den [radıyallâhu anh]; yine Taberâni'nin Abdullah b. Mesud'dan rivayet ettikleri, 


eyle b iii Gg i 


“İlim Süreyya yıldızında da olsa Farsoğulları'ndan bir adam onu alırdı” hadis-i şerifidir. Hâfız Celâleddin es-Süyüti'nin dediği 


38 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/297. 
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gibi bu hadis-i şerif Ebü Hanife hazretlerinin geleceğini müjdeleme ve üstün faziletlerini belirtme hususunda her yönden sağlam ve güvenilir, aslen sahih senetli bir hadistir. Rivayetinde çok küçük ihtilaf vardır. Fakat manasına hiç dokunmaz. Şöyle ki İmam Müslim “el-ilm” yerine “el-imân”ı rivayet etmiş; Şirâzi ve Ebü Nuaym “inde's-Süreyyâ”dan önce “muallakan” kelimesini eklemiş; Taberâni"nin Kays b. Sa'd rivayetinde, 


pd di Dd Go Ar r o A # 
Sal İİ ZİLE Y 


“lâ tenâlehü -Arabü lenâlehu ricâlün min ebnâi Fâris” (Araplar ona ulaşamazken, Farslar'dan biri ona ulaşırdı)” şekli yer almıştır. Ebü Hanife hazretlerinin övgü ve methini ilan eden bu hadis-i şerif, İmam Mâlik hazretlerinin şanı konusunda olan, 

2 3 e a e İSLA NE 5 sys k 5 
SELCA W aLI özler LYI >L | bl e S ELi o 
DAJI elle ya elbi 155 
“İnsanlar ilim aramak için develerinin ciğerlerini parçalıyorlar, 


fakat Medine âliminden daha bilgilisini bulamıyorlar” hadisi; İmam Şafii hazretleri hakkında söylenmiş olan, 


21 oi $ 0.1 - PEAT # üs İNS 
Ble YE İĞ LEZ 31 23 Y 


“Kureyş'e sövmeyiniz, çünkü onların âlimi yeryüzünü ilimle doldurmaktadır” hadisi gibidir. Şâfii hazretleri hakkındaki bu hadis de hasen hadis olup pek çok yoldan rivayet olunmuştur. Hadis âlimleri, bu hadisin mevzü olduğunu zannedenleri çürütmüş ve belki de ayıplamışlardır. Çoğunluk, “âlimü1-Medine” unvanıyla Peygamberimiz”in kastının İmam Mâlik hazretleri; “âlimü Kureyş” ile İmam Şâfii hazretleri olduğu görüşündedir. 

39 Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 34129, 


40 Tirmizi, İlim, 18. 
41 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummâl, nr. 33876; Aclüni, Keşfü1-Hafâ, nr. 1699. 
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(Mütercimin Notu: “Kâle'l-ulemâ” (âlimler dedi ki) ibaresindeki zâhiri mana, ittifak (bütün âlimler) ise de maksat bu değildir. Belki bu ibarenin benzerlerinde murat, “âlimlerin çoğu”dur. 


“Amme-i fukahâ” terkibi de bu şekilde fakihlerin çoğu anlamında kullanılır. Gerçekten de bazı hadis âlimleri “âlimü Kureyş” ile Peygamberimiz'in muradı, hakkında “ümmetin hayırlısı” ve “Kur'an'ın tercümanı” denilen Abdullah b. Abbas hazretleridir, demişlerdir. Bazıları da “âlimü”-Medine” ile muhtemeldir ki kendi asırlarında emsalsiz bulunan diğer büyük âlimler kastedilmiştir, demişlerdir). 


İmam Süyüti hazretlerinin talebelerinden bir zat şöyle demiştir: “Lev kâne'd-din” hadis-i şerifiyle Ebü Hanife hazretlerinin kastedildiğine hocamızın kesin olarak hükmetmesi çok doğrudur. Bu husus hiçbir şekilde şüphe götürmez. Çünkü Asr-ı saâdet'ten sonra Fars halkından İmam Ebü Hanife hazretlerinin ve arkadaşlarının derecesine ermiş bir kimse yoktur. 


Şunu belirtmeye gerek yoktur ki Resül-i Ekrem Efendimiz'in kendisi Arap bir peygamber ve ashabı da Arap kavminden olduğu halde, Farslar'ın din ilimlerinde bu derece ilerleyerek içlerinde Ebü Hanife hazretleri gibi büyük müctehidlerin ortaya çıkacağını çok öncesinden haber vermesinin de onun büyük bir mucizesi olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Çünkü Fâris kelimesiyle meşhur bölge kastedilmeyip acem kavimlerinden (Arap olmayan kavimlerden) bilinen ırkın kastedildiğinde ve ileride anlatılacağı üzere İmam Ebü Hanife hazretlerinin büyük dedesinin Fars kavminden olduğunda şüphe yoktur. Fars kavmi ise Deylemi'nin rivayet ettiği, 


â seli z 
“Hayrül-acemi Fâris” (Arap olmayanların en hayırlısı Farslardır)” hadisiyle övülmüştür. 


42 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummâl, nr. 34109. 
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Daha sonra Celâleddin es-Süyüti, “Sahih olduğu konusunda ittifak edilen şu, “İlim Süreyyâ yıldızında olsa da” hadis-i şerifi, Ebü Hanife hazretleri hakkında rivayet edilen birtakım mevzü hadislere hacet bırakmamıştır” diyor. Onun talebelerinden yukarıda bahsi geçen zat, burada şunu demiştir: Üstadımız bu sözüyle hadis ilimde vukufiyet ve tecrübesi olmayanların rivayet ettikleri ileride bahsedilecek hadisleri tenkit edip reddediyor. Çünkü bunların senetlerinde yalan söylemeyi ve hadis uydurmayı alışkanlık edinmiş kimseler vardır. Bu hadis rivayetleri şöyledir: 


A r ET o2 7 r E e a $ r 5 Aş 
e ROL İZE lal İl) İS al 03 


r o e Gİ 
1. “Ummetimden Ebü Hanife en-Nu'müân denilen biri gelecektir. O kıyamet gününe kadar ümmetimin kandilidir.”5 
ML 1 


PA 7 r A AA g 
İİ Şİ yen A OLASI hn İİ İla G l O 


2. “Ümmetimden Nu'mân isminde ve Ebü Hanife künyesiyle biri gelecektir. O ümmetimin kandilidir.” 


si iz 7 ri 31 » İ eli or 0 5 ” şi 
GI 3 zi e OLASIN A laz G4 e J ÜL 


Z 
# # e İİ ror Rr # 


Er wA 
Aİ AE iing Nİ ad diz 


3. “Benden sonra Allah'ın dinini ve sünnetimi eliyle diriltecek olan Nu'mân b. Sâbit denilen ve Ebü Hanife ile künyelenmiş biri gelecektir.” 


2 ,. 8 Pa e EE ii er wi 
m e ii 


43 Aclüni, KeşfüT-Hafâ, nr. 53. 
44 Aclüni, KeşfüT-Hafâ, nr. 53. 
45 Aclüni, Keşfü7-Hafâ, nr. 53. 
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4. “Ümmetimin her asrında öncüler vardır; Ebü Hanife de kendi asrının öncüsüdür.” 


5. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis de şudur: 


prene Me ll 


“Allah'ın Resülü'nden sonra bütün Horasan üstüne Ebü Hanife 
147 


diye künyelenmiş bir dolunay doğacaktır. 


6. Yine İbn Abbas'tan rivayet olunmuştur: “Muhakkak ki re'y güzeldir. Bizden sonra bir “hanif re'yi’ olacak, İslâmiyet bâki kaldıkça onun hükümleri geçerli olacak. Onlar, bizim re'yimiz ve hükmümüz gibidir. Onu Nu'mân b. Sâbit el-Küfi denilen, Ebü Hanife künyeli biri meydana getirecektir. O, Küfe ehlinden, ilim ve fıkıhta cehdi çok, hü- 


kümleri yerinde, hanif din ve güzel re'y üzere olan bir kimsedir. “8 


Bunlara benzer olarak ileride anlatılacağımız rüyayı, İbn Sirin hazretlerine aktardığı zaman, sırtını ve sol yanını açtırıp da omuzları arasında veya sol kolunun yukarısında siyah bir ben görünce, “Evet, rüyanız doğrudur. Siz o Ebü Hanife'siniz ki övücü sözlerle hakkınızda peygamberliğin övüncü Resülullah Efendimiz, 


dar içe İZA izbe ri ei e AŞ 


“Ümmetimden iki omuzu arasında veya sol yanının üstünde bir ben olan, Ebü Hanife denilen bir kimse ortaya çıkacaktır. Allah Teâlâ'nın dinini ve benim sünnetimi eliyle diriltecektir'* buyurmuştur” dediği rivayet edilir. 

46 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummâl, nr. 34626; Süyüti, Câmiu's-Sagir, nr. 5962. 
47 Aclüni, KeşfüT-Hafâ, nr. 53. 


48 Kaynağı bulunamadı. 
49 Kaynağı bulunamadı. 
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Fakat bu hadisler hep mevzü olduğundan hadis tenkidin- de en aşağı mertebede mahareti olanlar nezdinde değeri yoktur. 
İbnü1-Cevzi merhum, bu hadislerin hepsini Mevzůât kitabında zikretmiştir. İmam Zehebi ile hocamız Celâleddin es-Süyüti adı geçen kitabın muhtasarında, yazarı İbnü1-Cevzi'ye hak vermişlerdir. Hâfız İbn Hacer el-Askalâni de Lisânü1-Mizân kitabında bu görüştedir. Zamanında Hanefi mezhebinin imamlığını yapan Şeyh Kasım Hanefi de bunu söylemiştir. Bu gibi hadisler farzedelim doğru olsaydı, Ebü Hanife hazretlerinin hayatına dair eserler veren Ebü Cafer et-Tahâvi” ve tabakât-ı Hanefiyye” sahibi Muhyiddin el-Kureşi gibi bilgisi sağlam ve sözü güvenilir kimseler, 


bunları kitaplarına almaya herkesten çok hızlı davranırlardı. 


Zaten Ebü Hanife hazretlerinin bu kitapta anlatılacak halleri ve vasıfları, yaşayış ve ahlâkıyla büyük kerametlerini öğrenenler, aslı esası olmayan mevzü hadislerle onun fazilet ve şerefine delil getirmeye ihtiyaç olmadığını kesinkes bilirler. Özellikle yukarıda geçen, “İlim Süreyya yıldızında asılı olsaydı” hadis-i şerifi, Ebü Hanife gibi Farslı büyük âlimlerin hepsini içine almaktaysa da, din ilimlerinde Ebü Hanife hazretlerinin derecesine eren bir kimse bulunmadığı göz önünde bulundurulursa, övgüdeki kastın bir tek Ebü Hanife'nin kendisinden ibaret olduğu şüphesizdir. 


50 Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahâvi el-Ezdi el-Mısri hazretleri, 
Hanefi imamlarının seçkinlerindendir. Güzel eserleri vardır. Meâni '-Âsâr, Ahkâmü'T-Kur'ân, Târihu'-Kebir, İhtilâfü 7-Ulemâ adlı eserleri ve çeşitli şerhleri bulunan akide kitabı elden ele dolaşan kitaplardandır. Önce Şâfii mezhebi üzere idi. Şâfiiler'den onun dayısı İmam Müzeni, İmam Muhammed b. Hasan hazretlerinin kitaplarını çok okuyup incelediğini söyleyerek onu methetmesi ve kendisinin de o kitapları incelemeye özen göstermesi, Hanefi mezhebine geçmesinde etkili olmuş; eserlerini de hep bu mezhep üzere yazmıştır. 239 (853) veya 229 (844) yılında doğmuş, 321 (933) senesine kadar ömür sürmüştür. Allah rahmet eylesin. 

51 Adı geçen tabakât-ı Hanefiyye'nin ismi e/-Cevâhirü'-Mudıyye'dir. Yazarı Muhyiddin Abdülkadir b. Muhammed b. Selâm el-Kureşi hazretleri, Hanefi âlimlerinin büyüklerindendir. 775 (1373) senesinde vefat etmiştir. Şanının büyüklüğü ve ilmi eserleri Celâleddin es-Süyüti'nin Hüsnü'-Muhâdara adlı kitabında zikredilmiştir. 
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Ebü Hanife hazretlerinin şanının büyüklüğüne delil sayılabilecek hadis-i şeriflerden biri de Resül-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen, 


# 


İl e ağ vi LL EASA şe TE ör 


“Dünyanın ziyneti 150 yılında kaldırılacaktır” hadis-i şerifidir. Çünkü hadis-i şerif, Şemsüleimme el-Kerderi hazretlerinin dediği gibi ittifakla Ebü Hanife hazretlerine yüklenmiştir. Ebü Hanife, o senede vefat ettiğinden bu hadisle bütün dünyanın en büyük ziyneti olan böyle şanlı bir âlimin yitirilip kaybolmasına işaret edilmiştir. 


RN 


52 Kaynağı bulunamadı. 


Abdülhakim Hüseyni [kuddise sirruh] talebelerinin bir sorusu üzerine buyurdu ki: 


“Fıkıh ilmini öğrenin, onunla amel edin. İslâm dini edeplerden ibarettir. Edeplere uymak lazımdır. Alışkanlık çok çirkindir. İbadet de alışkanlıkla yapılmamalı. Çünkü 

alışkanlık halini alırsa ibadet âdet olur. İbadeti âdetten edeplerle ayırmak gerekir. Her bir işe kapısından girmek gerekir, temelden başlamak lazımdır. Kul elinden gelen tedbiri almakla Allah Teâlâ'nın takdirine teslim olmalıdır. 
Zamanın hepsi üç saatten ibarettir. Bir gün aleyhte, bir gün lehte olur. Lehte olduğu zaman şımarıklık, kibirlilik ve zulümden sakınmalı, aleyhte olduğu zaman sabır, tahammül, azami tedbire sarılmalıdır. Ne aleyhte ne lehte olduğu zaman da vakti değerlendirmek gerekir. 
İşin esası Ehl-i sünnet vel-cemâat itikadını öğrenip imanı düzeltmek ve Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleriyle amel etmektir. İmanı Ehl-i sünnet itikadına göre düzeltmeden tasavvuf yolunda ilerlemek mümkün değildir.” 


Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhül| 


MZ 


BİRİNCİ BÖLÜM 
EY 
BU KİTABIN YAZILIŞ SEBEBİ 


1. Hasen senedle Hz. Âişe'den rivayet edilmiş, belki Sahih-i İbn Hüzeyme'de ve Sahih-i Müslim'in önsözünde de zikredilmiş bir hadis-i şerif, 


İİİ Aİ 


“Allah'ın resülü bize, insanları her birini kendi yerlerine koymamızı emretmiştir” şeklindedir. Yani herkesin şeref ve derecesini tanıyarak ona göre kendisine davranmakla dinen emrolunmuşuzdur, demektir. Bunun gibi Harâiti merhumun rivayetinde, 


AIS l Ge İY A İİ 


“İnsanları hayırda ve şerde yerlerine koyunuz”*, başka bir rivayette de, 


53 Sehâvi, Makâsıdü-Hasene, s. 179; Aclüni, Keşfü1-Hafâ, nr. 590. 
54 Ali el-Müttaki, Kenzü?T-Ummüâl, nr. 5718. 
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“İnsanları yerlerine koyunuz ve onlarla akıllarınıza göre geçininiz” denilmiştir. Hz. Ali'nin sözü de, “Kim insanları yerlerine koyarsa, nefsinden töhmeti kaldırmış olur” şeklindedir. 


Bütün bunlar, aynı anlamda birleşerek kişinin şerefine, bulunduğu rütbe ve yere göre, şanına saygı gösterip söz söylemek gerekliliği ve mecburiyetine delildir. 


2. Târih-i Bağdâdi'de” ve Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzř nin” el-Muntazam adlı kitabında Ebü Hanife hazretlerinin hepimiz tarafından kabul edilmiş olan fazilet ve kemaline aykırı birtakım hikâyeler anlatılmıştır. Gerçi Hatib el-Bağdâdi'nin aslı esası olmayan o hikâyelerden sonra meşhur senedlerle akılları hayrette bırakacak derecede zikrettiği yücenin de yücesi faziletler ve geniş geniş anlattığı iyilik dolu menkıbeler, Ebü Hanife hazretlerinin şanının büyüklüğünü gün gibi âşikâr etmiştir. Bu yüzden o hikâyeler, ilim ve akıl erbabının gözünden tamamen düşer; onun övülecek hasletlerle dolu şanına asla bir toz konmasına sebep olamaz. 


55 Sehâvi, Makâsıdi-Hasene, s. 179; Aclûnî, Keşfü'1-Hafâ, nr. 590. 

56 Hatib el-Bağdâdi, Ebü Bekir Ahmed b. Ali b. Sâbit'tir. Târih-i Bağdâd'ı hadisçilerin tercüme-i hallerini ve rivayet ettikleri hadislerin mertebelerini de bir araya toplamasıyla hadis kitaplarından sayılır. Zamanındaki bütün dünya âlimlerinin üstüne çıkarak yegâne merci olmuştu. 463 (1071) senesinde vefat etmiştir. Adı geçen kitaptan başka daha pek çok yazdıkları vardır. 

57 Farzatü1-Cevz denilen meşhur bir yere nisbet edilen İbnü1-Cevzi Cemâleddin Abdurrahman b. Ali, Hanbeli mezhebindendi. O da muteber kitaplar yazmıştı. Bağdatlı'ydı. 
Vaaz ve nasihatleri çok etkili, fazilet ve kemali dünyanın dört bir yanında meşhur bir kimseydi. Ancak onun, mezhebine muhalif olan âlimlere laf söylemeyi alışkanlık haline getirenlerden olduğunu İbnü”-Esir merhum, e/-Kâmil fi't-Târih'te belirtmiştir. 


el-Muntazam fi Târihi'-Mülük ve'1-Ümem kitabı senelere göre tertip edilmiştir. İlk kısmı, âlemin yaratılışından Halife Muktezâ bi-Nürillah zamanına kadardır. Melikler, halifeler ve diğer büyük yöneticilerin tercüme-i hallerini ve hadis-i şeriflerle ilgili pek çok faydalı bilgiyi ihtiva eder. Fakat içinde birtakım yanlışlar ve vehme dayalı şeyler bulunur. Bu eserin Şeyhülislâm Kınalızâde merhumun yazmış olduğu nefis bir nüshasının notlarında hatalı yerler için uyarı vardır. 

Not: İmam Gazâli ve Celâleddin es-Süyüti gibi İbnü”-Cevzi'nin de ilmi eserleri değişik milletler arasında itibar ve şöhret kazanmış olduğu için tercüme-i hali Beyrut'ta basılıp neşredilen Mecâmi1-Edeb fi Hadâiki'T-Arab adlı kitaba alınmıştır. 
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Bunun gibi, İmam Gazâli hazretlerine ait olduğu söylenen el-Menhül adlı kitapta da buna benzer bazı yakışıksız sözler görülmüştür. Gerçi bu kitabın içindekiler tamamen İmam Gazâli'ye sahih bir senedle isnat edilmediğinden içinde bulunan bu yersiz sözler, İhyâü Ulümi'd-Din gibi kendisinden tevâtür yoluyla aktarılan kıymetli kitabında İmam Ebü Hanife hazretlerinin övülüp yüceltilmesine dair anlattığı doğru sözler ve kesin konulara zıt ve aykırı olmaz. Buradan yola çıkarak âlimler, e/-Menhül'deki sözlerin bazı hasetçi kimseler tarafından ilave edilip iftira olması büyük ihtimaldir, diyorlar. 


[Mütercimin Notu: Bu kitabın içinde yer alan şeylerden küçük bir örnek sunalım. 


Ebü Hanife'ye yapılan tariz ve saldırıların kaynağı olan şeylerin en başta gelenleri yirmi beş kadar ihtilaflı meseledir. 
Bunlar, hurma şarabı ve sirke gibi sıvılardan herhangi birinin kullanılması mümkünken teyemmüm ile yetinmenin câiz olmaması; köpek derisinin de diğer yırtıcı hayvanlarınki gibi tabaklanmasını kabul etmesi; gusül ve abdestte niyetin şart kılınması; farklı dillerde iftitah tekbirinin sahih olması; Fâtiha'yı okuma ve ta'dil-i erkân gibi vâciplerin farzlardan sayılması ve daha bunlara benzer birtakım namazla ilgili meselelerden başka oruç, hac ve zekâta dair bazı meseleler ile cezalar ve muâmelâtla ilgili bazı usul ve kurallardan ibarettir. 


Halbuki bu şekilde ihtilaf bulunan asli ya da fer'i meselelerimiz, bütün muhalifleri susturup cevaptan âciz bırakacak derecede, Hanefi âlimlerinin kıymetli kitaplarında açıklanıp incelenmemiş değildir. Allah'ın izniyle, bu tartışmalı meselelerin usul ilmiyle ne şekilde ispat edilmiş ve ne kadar kuvvetli temeller üstüne bina edilmiş olduğu, Bünyânü'-Kelâm fi Erkâni'-İslâm adlı bitmek üzere olan âcizâne eserimizde ve eğer basılması mümkün olursa son derecede ayrıntılı ve her yönden mükemmel olan 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Hadisü Erbain min Cevâmü Kelimi SeyyidiT-Mürselin şerhimizde görülür. Başarıya ulaştıran ve yardım eden Allah'tır). 


Bununla birlikte yukarıda anlatıldığı üzere Hanefi mezhebi konusunda araştırma yapanların dediği gibi muhtemeldir ki gençliğinde Şâfii fıkhı ile çok uğraştığı sırada taassup sebebiyle İmam Ebü Hanife hazretlerinin aleyhinde İmam Gazâli'den böyle birtakım gerçeğe uymayan sözler çıkmıştır. Daha sonra elde ettiği olgunluk ve mukaddes ahlâk sebebiyle taassuptan sakınıp yanlış sözlerinden geri dönmüş ve İhyâü Ulüm'unda da gerçeği söylemiştir. 


(Mütercimin Notu: Bu açıklamanın garip karşılanacak bir yönü yoktur. Çünkü her şeyin sonuna ve her kişinin akıbetine bakılır ve ona itibar edilir. Gerçekten el-Münkız mine'd-Dalâl adlı risalesini okuyanlarca bilindiği üzere İmam Gazâli hazretleri ilk zamanlarında taklitten tamamen uzak durarak bütün mezhepler hakkında suizanna kapılmış ve belki bir ara bedihiyyâtın (apaçık olan şeyler) bile evveliyyât (başlangıç) ve hissiyyât kısımlarında tereddüt ve şüphe eder haldeydi. Her ne kadar hakikatleri araştımanın ve ictihadın zirvesine kadar çıkmış, dünyada insan cinsinin öğrenmesi mümkün olan ilim ve fenlerin tamamını mükemmel ve ayrıntılı bir şekilde elde etmişse de istenilen şekilde kendisine hakikatin gönülleri süsleyen yüzü görünmediğinden, bütün meşguliyet ve bağları keserek tam tamına on iki sene mücahede ile geçirmiştir. Nihayet bu sayede kendisine gönlünün istediği şekilde hakikatin örtüsü açılmış, yakin ve irfan nurları patlamış ve bu şekilde gözü sevinmiş, kalbi mutmain olmuştur. Daha sonra tam bir titizlikle yaydığı faydalı ilimler ve yazmaya muvaffak olduğu büyük eserler ile İslâm âleminin dört bir yanında şöhret bularak HüccetüT-İslâm unvanını almıştır]. 


İhyâü Ulüm'da dikkatli gözlerden kaçmayacak olan şu sözler de ikinci ihtimali tercih etmeye sebeptir: İhtilaflar ve çekişmelere 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dair yazılara ve araştırmalara düşkün olup çokça uğraşmaktan menetme konusunda İhy4â'nın bir yerinde, “Sakın böyle kitapları okuyup inceleyeyim deme. Belki en öldürücü zehirden kaçtığın gibi onlardan sakın. Zira bu, fakihleri nefsiyle övünme ve gurur sevdasına düşüren ağır bir hastalıktır” deyip ileride bela ve musibetlerini açıklayacağını söyledikten sonra, “Buna benzer bir tavsiye işitilince, bunu söyleyene rağmen, bilmedikleri şeylere düşman olmalarından dolayı insanlar engellemeye çalışırlar” diyor. “Benim hakkımda ise böyle bir zanna kapılmak mümkün olmadığından bu husustaki nasihatimi mutlaka kabul etmek gerekir. Çünkü ben bu uğurda vaktiyle ömrümü boşa harcadım. 
Yazdıklarımda çekişme ve ihtilaf yollarını herkesten daha çok araştırıp açıklayarak bu ilimlerin erbabının üstüne çıkmıştım. 
Fakat Cenâb-ı Hak daha sonra hak ve doğruyu ilham ederek beni bu ilimlerin belalarından haberdar etti. Böylece o ilimleri terkederek daha önemli olan şeyleri öğrenip elde etmek için vaktimi harcamak suretiyle nefsimi zorlukla doğru yola çıkardım” demiştir. 


Ayrı bir risale ile Ebü Hanife hazretlerinin yerilip eleştirilmesine cesaret etmek, Hüccetü”-İslâm İmam Gazâli'den çıkmamıştır. Belki o risalenin, Mu'tezile'den Mahmud Gazâli isminde bir kişinin yazdığı dalâlete götürücü bir eser olduğu daha önce anlatılmıştı. Bununla birlikte zındıklardan sayılan, hayır ve mutluluktan mahrum olan küçüğün de küçüğü bir insan topluluğu şundan uzak değildir: Basiretleri kapalı olduğu için cesaret ettikleri iftira ve karalamaları, İmam Gazâli hazretleri gibi halkın güvendiği ve doğruluğuna inandığı kimselere isnat ederek bâtıl görüşlerini değerli göstermek ve insanları dalâlete sevketmeye niyetlidirler. Allah onları yüz üstü bıraksın. 


Şimdi müctehid imamların ve bütün din âlimlerinin övüp yücelttikleri, himmeti büyük ve güzel İmâm-ı Âzam hakkında 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ortaya atılan aslı astarı olmayan sözleri reddedip tenkit etmek suretiyle, buna cesaret edenleri çürütüp akılsızlıklarını ortaya koymayı, yukarıda geçen hadislere uyarak her mümin ve muvahhidin üzerine borç bildiğimizden biz de vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 


3. Bazı mutaassıp hadis âlimleri büyük bir hataya düşüp şöyle derler: Bizim kimseye hiçbir zaman garazımız yoktur. Sırf rivayetlerin tenkit edilip incelenmesinin kaynağı, ravilerin vasıflarını belirlemek ve hallerini açıklamak olduğundan, bilmemizin gerekli ve kesin olduğu hususları anlatıp açıklamamız icap ediyor. Onun için Ebü Hanife hazretlerinin ve daha başka bazı âlimlerin kusurlarını söylemeye mecbur oluyoruz. 


Bunların bu sözleri doğruysa da gayeleri bâtıldır. Nitekim Hz. Ali, kendi aleyhine bazı âyetlerle delil getiren Hâriciler'e hitaben, “Kastı bâtıl olan doğru bir söz!” demişti. Bu mutaassıplar da böyle şanı yüce bir imam hakkındaki yergi ve eleştirilerini, sırf haset sebebiyle bazı muasırlarından ya da sonradan gelen kimselerden bazı sapık fırka mensuplarının İmâm-ı Âzam hazretlerine nisbet edilmiş birtakım zayıf hikâyeler üstüne bina etmişlerdir. Bu hikâyelerde anlatılanlar, yüce şanı ve güzel hasletlerinin etkisi cihanın dört bucağını kaplamış, büyük mucizeleri bulunan ahir zaman peygamberi olduğunda şüphe kalmamış bulunan mukaddes sıfatlı bir zattan değil; belki en aşağı mertebede olgunluğu ya da İslâm dininde zerre kadar nasibi olanlardan bile çıkması hoş görülemez. 

Al yal Şİİ GE İN yüze 

“Yoksa onlar, Allah'ın lutfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?” (Nisâ 4/54). Bu iftiraların gayesi, Allah"ın böylesine parlayan bir nurunu söndürerek onun meşhur faziletini ve yüce adını yok etmekse heyhat! 
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E ite Fiğ å l Yi 
OZGUN S ezgi ez h A çaga zil l 5 abn ósi y 
“Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki 


Allah nurunu tamamlayacaktır” (Sat 61/8). Böyle insanlara engel olup onları rezil etmek için şu hadisler yeterlidir: 


Ceyyid senedle” rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberliğin övüncü Resülullah Efendimiz, 


SLİM a G aiei i dg Ga 5 K Jagi gesti 


JG G aa aG i ig BİLİ İN de 


“Her kim bir kişinin söylemediği sözü ona ayıp ve eksiklik yüklemek için yayarsa Cenâb-ı Hak, sözünü ispat edinceye kadar onu cehennemde hapis tutacaktır" demiştir. Sahih bir rivayette de, 


ÍU Ga AS EE İSİ 433 ll Lİ İki idi ğe 


“Her kim bir müminde bulunmayan şeyleri ağzına alıp durursa, şanı en yüce olan Allah onu cehennem ehlinin usareleri içinde iskan eder. 
Tâ ki söylediği sözlerden dönsün. Halbuki onlardan dönücü de değildirler” denmiştir. İnsanların herhangi biri hakkında haddi aşan bir dil kullanmanın vehameti böyle olunca, büyük müctehidler hakkında dil uzatma ve haddi aşmanın sebep olacağı şiddetli cezanın derecesini tayin etmek mümkün müdür? Şerefli müctehidler, 


ökk ız YA Isla Yi 
“Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de” (Yünus 10/62) âyet-i kerimesiyle müjdelenmiş olan yüce veliler zümresinin başında olanlarıdır. Onların engin olgunlukları 


58 Ceyyid sened: Sağlam sened (h. n.). 
59 Zebidi, /thâfü's-Siâde, 9/345. 
60 Ebü Davud, Akzıye, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/70. 
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ve apaçık kerametlerini katır inatlı ve cahilin de cahili olanlardan başka kim inkâr edebilir? Şeriat ve hakikatin arasını birleştiren büyük velilerin tarifi, onlara uyuyor. 


Bu halde, içlerinden birini eksik görüp küçümsemeye cesaret edenler, insan kuvvetinin yetmeyeceği bir büyük savaşa cesaret etmiş olurlar. Bunun neticesi şüphesiz ebedi azaptır. Bundan Allah'a sığınırız. Büyük savaş ile kastettiğimiz şey, Allah Teâlâ ve şanlı Resülü ile savaşmak ve onlara düşmanlık etmektir. Sahih hadislerde Allah'ın veli kullarına eziyet ve zulüm, böyle bir savaş yerine konmuştur. İmam Buhâri ve diğer hadis imamları on beşten fazla yol ve senedle sahâbe-i kirâmın çok büyük çogunluğundan şunu rivayet etmişlerdir: Resül-i Ekrem Efendimiz Rabb'inden hikâye ederek, 


İL ási 123 O sl 


“Kim benim bir veli kuluma düşmanlık yaparsa, ben ona harp ilan ederim”6! demiştir. Bir rivayette “ey a'lemtü bi-muhârabeti”, bir başka bir rivayette “fekad bârazeni biT-muhârabeti” şeklinde gelmiştir. “Âdâ” kelimesinin 


An l, 


diğerinde “fekad istehalle muhârabet yerinde de “ezelle”, “ehâne”, “ezâ” kelimeleri rivayet edildiği de olmuştur. Hepsi aynı manada birleşmektedir: “Her kim benim bir veli kuluma gizli düşmanlık besler veya saygıya aykırı bir davranış gösterirse, bizzat şanı yüce olan bana karşı savaşmaya kalkışmış olur.” 


Muharebe kelimesi, “yuhâdiünallâhe” (Allah'ı aldatmaya çalışırlar) babından olup harp anlamındadır. Çok kullanılmasının sebebi, bilinen bir tabirle bir muhatabın kastedilmesidir. Çünkü insanlar arasında muharebe, hep muhalefet ve ayrılığa sebep olan düşmanlıktan dolayıdır. Nihayet sonu da bir tarafın helâk edilmesidir. Burada ise sonuç olarak ebedi helâk kastedilmiştir. 


61 Buhâri, Rikâk, 38; Ebü Nuaym, HilyetüT-Evliyâ, 1/35. 
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Açıkça belli olduğu üzere bu kudsi hadis-i şerif, inatçı ve cesur olan bu çeşit insanlar hakkında kesin bir men ve şiddetli bir azabı anlatmaktadır. Başka bir kudsi hadis-i şerifte, 


Me e si 0.1.7 tox e w s dl EI Laais GS SSY Lua al 


“İnnî le-agzıbü li-evliyâi kemâ yagzıbü'-leysüT-hard” (Ben dostlarım için öfkeli aslanın gazaplanması gibi gazaplanırım)* buyrulmuştur. 


Yine İmam Ahmed hazretlerinin Vehb b. Münebbih'ten rivayeti şöyledir: Cenâb-ı Hak, Hz. Musa aleyhisselâm ile konuşurken buyurmuştur ki: “Bil ki ey Musa, her kim benim bir veli kuluma ihanet ederse, benimle savaşmaya girişmiş sayılır ve bana düşmanlık ederek nefsini helâk için sunmuş ve beni bunu yapmaya davet etmiş olur. Ben evliya kullarıma yardım etmede aceleci davranırım. Benimle savaşmaya kalkışanlar, dayanabileceklerini zannediyorlar mı? Yahut benimle kavga ederken bana üstün gelip kurtulmayı mı ümit ediyorlar? 
Heyhat! Ben dünyada ve ahirette velilerimin intikamını bizzat alırım. 
Onlara yardımı kimseye bırakmam."** 


Öyleyse, akıllı olan iyice düşünüp taşınır da bu helâk edici engin denizlerin derinliklerine dalmaktan kaçınır. Ama alçak ve güya cesaretli olan, helâk vadilerinin birinde en sonunda Allah'ın kahredici pençesine düşer. Onun için Hâfız Ebü'l-Kasım İbn Asâkir yazmış olduğu Tebyinü KezibiT-Müfteri fimâ Nüsibe ilel-İmâm EbiT-Hasen el-Eş'ari adlı kitabın bir yerinde, “Âlimlerin etleri zehirlidir. Onları kıymetten düşürmeye çalışanların kendi değerlerini düşüreceği malumdur”; başka bir yerinde, “Âlimlerin etleri zehirdir. Ondan koklayan hasta olur, tadan ölür” de- 


62 “Haride”, “harden” fiili “gazıbe” (öfkelendi) demektir. “Hârid” (öfkelenen), “haridun” (çok öfkelenen) ve “hardânin” (pek çok öfkelenen) de fâilleridir. 

63 Aliel-Müttaki, KenzüT-Ummaâl, nr. 1160. 

64 Kaynağı bulunamadı. 


100 » FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


nilmiştir. Yine aynı kitabında yazar diyor ki ilim ve kemal ehli kimseler, selef âlimlerinin faziletlerini bir araya getirip haber vermiş; ahlâklarını anlatmaya son derecede titizlik göstermişlerdir. O halde her kim sahâbe ve tâbiin efendilerimizden sonra Ebü Hanife, Mâlik, Şâfii hazretleri gibi din imamlarının fazilet ve hayatlarını dikkatle okuyarak onların güzel ahlâk ve beğenilen davranışlarını öğrenip özümserse her yönden bahtiyar olup sayısız faydalara kavuşur. 


(Mütercimin Notu: Bu faydalar şöyledir: İlk olarak İslâmiyet dolayısıyla kalbinde hissettiği muhabbet ve ihlâsı artar; iman ve akide cevherini bir kat daha koruyup sağlamlaştırarak ameli güzel kişilerden olur ve sonsuz mükâfat kazanır. İkincisi, din büyükleri hakkında haset günahına veya suizan belasına uğrayarak, bazı muasırları tarafından veyahut kendilerinden önce gelenlerin zilletini araştırıp habbeyi kubbe yapan fitnecilerin dilinden çıkan ve işitilen sonu günah birtakım iftiralara, bilmedikleri için kanan nasipsizler gibi saygı göstermede kusur ederek, şefaatçi olacak olanları kendine düşman etmekten ve bin türlü vebal ve ateşe uğramaktan kurtulur. Allah bizi bunda muvaffak etsin; yolların en güzeline bunun için bizi erdirsin). 


Şimdi, Allah'ın velilerine sevgi ve saygı göstermenin, her akıllı dindar kimsenin üzerine bir borç olduğu ortaya çıktı. Evliyanın en seçkinleri sayılan, karanlıklara fener ve İslâm dinine önder olan büyük müctehidlerin en önde geleni ve en büyüğü olduğu vukuf ve insaf sahiplerince bilinip kabul edilen İmam Ebü Hanife efendimiz hazretlerinin yüce hayatını okuyarak sevgiyi artırmak ve ihlâsı çoğaltmak hususunda titizlik göstermek, hepimizin en önde gelen işlerinden olduğu apaçık ortadadır. 


4, Din imamlarından ve hadis hafızlarından pek çok kimse, İmam Ebü Hanife hazretlerinin hayatı ve olgunluğunu anlatıp açıklamakla uğraştılar; gerekli gördükleri kadar sözü uzattılar. 
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Bu sayede her biri feyiz ve berekete nail oldu. Ben de onlar gibi türlü feyizlere ermek için onların yollarından gitmeyi istedim. 
Bununla birlikte bu yolda sarfedilen emeklerin boşa gitmediği; genel olarak selâmet ve doğruluk ehlinin anılmasının, rahmetin inmesine vesile olduğu, İbnü1-Cevzi merhumun aktardığı üzere tâbiinden Süfyân b. Uyeyne hazretlerinin rivayet ettiği, 


İSİN İY gazla $b ie 


“Salih kişilerin anılması sırasında rahmet iner” şeklindeki hakikat bildiren sözlerden -hadisten- de anlaşılıyor. 


Maksadım şuydu: İmâm-ı Âzam'ın örnek hayatını anlatan kitaplarda yer alan onun ayrıntılı halleri, öz ifadeler ve yeterli işaretlerle tamamen anlatıp özetleyeyim. Fakat söz konusu kitaplarda geniş geniş anlatıldığına güvenerek, anlatılanların senedlerini aradan çıkaracağım. Çünkü insanların uzun uzadıya anlatılardan yüz çevirip kısa ve öz şeylere meylettiklerini görüyorum. 
Gayretler azaldı, ilimle uğraşmaya mâni olan başka niyetler çogaldı. “Felâ terâ illâ velhâne emseke eşi”ate'1-kameri yahsebühâ kıdbâne'z-zeheb“*. Ev garikan fi bahri şehevâtihi elleti eşgalethu ani't-tetallui ilâ ednâ kemâlin ev edebin.” Yani “Zamanımızda insanların ikiye ayrıldıklarını görürsün. Bir kısmı gurur tuzağına düşmüş, o kadar hayran ve sersem olmuştur ki altın çubuklar zannederek ayın ışıklarını tutup duruyorlar. Diğer kısmı, nefsin arzularının deryasına batmış ve mecalsiz kalmıştır ki insanlık faziletlerini ve dini edepleri öğrenmek için mümkün değil başlarını kaldıramıyorlar.” 


(Mütercimin Notu: Din âlimlerinin hayatlarını incelemekle uğraşanlar, dünyada ahlâki faziletlerin ve edebin güzelliklerinin 


65 Sehâvi, MakâsıdüT-Hasene, s. 338. 

66 “Kıdbân”, “kadib” kelimesinin çoğulu. “Narin gerdanlık” anlamındadır. Kaf harfinin ötreli ve kesreli okunması da câizdir. Kelimenin başka anlamları da vardır. Onlardan biri de keskin, zarif kılıçtır. 
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nelerden ibaret olduğunu ve dünyaya gelmekteki maksadın ne olduğunu idrak edip bilenlerin yolunu gerektiği gibi anlar. Böylece onlara güzelce uyup dinini tamamlar. Bazı hikmet ve edebiyat erbabından hikâye edilen birtakım güzel ve manidar sözleri işittikçe, yüce kişilik, ahlâk ve zekâ ile dolu güzel davranışları duydukça bunları olağanüstü şeylermiş gibi görerek şaşıp kalmaz. İslâmiyet'in güzel eserlerine nazaran değersiz kalan birtakım yeni eserlere ciddiyetle bağlılık gösteren, fikir güzelliklerini yalnız Avrupalı ediplere ait kılarak onların eserlerini yayıp onları övmekle gururlanan asrın gençlerini gören derin bilgi ve tecrübe sahibi kimseler, onların bu hallerine İslâmın güzelliklerinden habersiz olmalarından başka mana veremez]. 


İKİNCİ BÖLÜM 
UAI 
İMÂM-I AZAM'IN MÜBAREK SOYU 


Araştırmacıların ortaya koyduğu görüş, çoğunluğa göre Hz. 
İmâm-ı Âzam’ın Arap soyundan değil, Acem'den ve Farslar'dan olduğudur. Hatib el-Bağdâdi'nin, Ebü Hanife'nin mübarek oğlu Hammâd'ın oğlu Ömer hazretlerinden rivayet ettiği üzere soyu, Sâbit b. Zütâ b. Mâh'tır. Mâh'ın oğlu Zütâ (ya da Zevtâ) Hint bölgesinde bulunan Afganistan ülkesinde Kâbil şehri halkındandır. Nasılsa esarete düşerek Teymullah b. Sa'lebe kabilesinin mülkiyeti altına girmişti. Daha sonra İslâm'la şereflenmiş ve hürriyetine kavuşturulmuştu. Daha sonrasında Sâbit dünyaya geldi. 
Veya Nesâ beldesine taşındıktan sonra Ebü Hanife hazretlerinin babası Sâbit orada, görünen bu âleme ayak basmıştır. 


Bazıları, Zütâ'nın Enbâr halkından ya da Ceyhun nehri kıyısında bulunan Tirmiz beldesinden olduğunu söylemişlerdir. 
Muhtemeldir ki bu yerlerin her birinde bir müddet kalmış olsun, böylece ravilerin her biri gördüğünü ve bildiğini haber vermiş olsun. Yine Hatib el-Bağdâdi'nin rivayetine göre, Hz. Hammâd'ın İsmail adındaki oğlu, Sâbit'in babası Nu'mân b. Merzübân'dır demiş ve onun hür kimselerden olduğunu, asla esarete düşmediğini iddia etmiştir. 
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Bu iki kardeşin sözleri arasında görülen tutarsızlık ortadan kaldırılabilir. Şöyle ki: 


Sâbit'in babası olan kimsenin isminin Nu'mân, lakabının da Zütâ olması; onun babasının isminin Mâh ve lakabının da Merzübân olması muhtemeldir. Dedesi Zütâ'nın bir süre esir ve köle olmasına rağmen Sâbit'in kendisine ve oğluna asla köleliği kabul etmediği sabit ve doğru olur. İsmail b. Hammâd/ın kastı da budur. Yine ondan rivayet edilmiştir ki dedemiz Sâbit'i daha küçükken babası Nu'mân, Hz. Ali efendimize tanıtarak gerek kendine ve gerek bütün nesline onun hayır ve bereket duasını almıştır. 


İşte bu çok kıymetli duanın bereketine erişmeyi bizler de ümit etmekteyiz. 


Nu'mân, Fars kavminin eski bayramlarından olan Nevruz'da Hz. Ali efendimize “kâlüzec” (pâlüze) hediye edince, Hz. Ali o günün ismini sordu. Nevruz olduğu söylenince, “Her günümüz Nevruz olsun” demiştir. Başka bir rivayette hediye, Mihrican denilen bayramlarında sunulduğundan Hz. Ali aynı soruyu sorduktan sonra, “Her günümüz Mihrican olsun” demiştir. 


| Mütercimin Notu: Soru: Vükrât'ta Ebü Hafs el-Kebir hazretlerinden rivayet olunmuştur ki bir kimse elli sene ibadet etmiş olduğu halde Nevruz'a saygı kastıyla o gün müşriklere yumurta hediye etse İslâm dininden çıkar ve bütün kulluk ve ibadeti geçersiz olur. Öyleyse başka milletlerin özel günlerinde verdikleri hediyeleri kabul etmek de küfre düşmüş olmaya sebeptir. 


Çünkü bir şeyin verilmesinin hükmü ne ise alınmasının da hükmü odur. Mecelle'nin 34. maddesinde, “Alması yasak olan şeylerin vermesi de yasak olur” diye açıkça belirtilmiştir. Bu sebepten Resül-i Ekrem Efendimiz hazretleri faizi hem yiyene hem yedirene lânet etmiştir. Yine rüşvet veren ve alanın her ikisine de eşit derecede lânet etmiştir. Bu konudaki hadisler herkesin 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE e 105 


malumudur. Bu şekilde Hz. Ali'nin Nevruz'da veya Mihrican'da Mecüsiler'in sunduğu hediyeyi kabul etmiş olduğuna nasıl inanılabilir? 


Cevap: Genel olarak almak ve vermenin bir hükümde olması Söz konusu kuralla ispat edilemez. Belki yasak olmasını gerektiren yön ikisini de içine almazsa, alma ve vermenin hükümleri ayrılır. 


Evet, rüşvet vermek, zulmün yayılmasına ve hükmün bozulmasına sebep olacağından almak gibi haram olmuştur. 


Yine faiz ile para almak, isyan ve günaha yardım etmek sayıldığından -zaruri ihtiyacı karşılamak için olmadığı takdirdefaiz vermenin, alıp faydalanmak ile haramlık noktasında birleşmiş olması gerekir. Bizim bu anlattığımız meselede ise almak ve vermenin hükmünün bir olması gereği yoktur. 


Çünkü bir müslümanın adı geçen gündeki (Nevruz ya da Mihrican'daki) hediye verme fiilinin, günah olmak ve amelin sevabını gidermek gibi özellikleri bulunduğundan, bu fiilden menetmenin faydalı olacağı sonuç olarak ortaya çıkar. 


Gayri müslimin fiilinin, günah ve kötü olarak nitelendirilip müslümanın ondan hediye kabul etmesini menetmekte ise hiçbir fayda yoktur. Çünkü bununla gayri müslim, kendi dini merasimini yerine getirmekten geri kalmaz. Aksine hediyeyi kabul edip karşılığında mükâfat vermek, güzel bir insani davranış manasına geldiğinden onun hoşnutluğunu ve sevgisini çekeceği apaçıktır. Nurlu şeriatımız ise bizlere iyi ahlâk ve güzel edebi öğrettiği sırada gayri müslim milletlerin de davetlerine icabet etmeye ve hastalarını ziyaret etmeye izin vermiştir. Ve genel olarak sunulan hediyeleri kabul edip gücümüzün yettiği kadar karşılık vermeyi; diğer milletlerin fakir ve muhtaçlarını gözetip onlara merhametle davranmaktan geri durmamayı yüksek meziyetlerden saymıştır. 
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Özellikle büyük halifeler ve yüce işlere damga vurmuş emirler, müslümanların yararlarını göz önüne bulundurarak bu şekilde gönül alıp gayri müslim tebaaya özen gösterirlerse sayısız faydalar kazanmış olurlar. 


Hz. Ali'nin de bunu yerine getirerek memnun olduğunu belirtmesi, hilafeti döneminde ve İslâm memleketlerine yeni katılmış olan Fars beldelerinde yaşayan halkın reislerinin karşısında meydana gelmiştir. O halde şeriat kanunlarına ve akla uygun olduğu besbelli olan bu hadiseyi kabul etmekte tereddün manası yoktur. 


Yukarıdan beri ortaya konulan fıkhi meseleler, Kerderi"nin sözlerinden çıkarılmıştır. Ebü Hafs el-Kebir hazretlerinin aktarıp söylediği sözlerinden de başka milletlere verilen hediyeler, onların özel saydığı günlerine rastlayıp âyinlerine hürmet amacı taşımasa ya da söz konusu günlerin dışında meydana gelse, herhangi bir sakıncanın olmayacağı ortaya çıkar. Yine sırf o belde- nin örf ve âdeti hükmünde olan başka bid'atlar için söylersek, müslümanların birbirine Nevruz hediyesi sunmasında ve evlerine buna benzer şeyleri getirmelerinde de bir kötülük yoktur. 
Çünkü müslümanlar arasında âdet olan şeylerde diğer milletlere benzeme niyetinin bulunması ihtimali ortadan kalkar. Ancak kendilerine uyulan kimselerin bu gibi bid'atları terk-etmesi daha önemli ve daha uygun olduğundan, onların hediye konusundaki davranışı cömertlik timsali bir faziletten sayılmaz]. 


Bazı araştırmacılar da İsmail b. Hammâd'ın bir oğlundan, Kâbil'de esir edilen kişinin Zütâ değil, Sâbit olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da Ebü Hanife'nin Arap soyundan ve Beni Esed kabilesinden olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak tarihçiler nazarında kabul edilip güvenilir olan, ancak torunları Ömer ve İsmailin doğruluğu kesin sözleridir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TURY 


DOĞUMU 


Tarih âlimlerinin çoğu, İmam Ebü Hanife'nin kutlu doğumunun Abdülmelik'in hilâfeti zamanında ve 80 (699) yılında 
Kûfe şehrinde gerçekleştiğini kabul etmişler, bu ittifak onun 60 
(680) yılında doğduğuna dair olan az sayıdaki görüşün yanlış olduğunu ortaya koymuştur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


ŞEREFLİ İSMİ 


Bütün âlimlerin ittifakıyla ismi Nu'mân'dır. Bunda güzel bir sır vardır. Çünkü “Nu'mân” kelimesinin manası “kan”dır ve o da bedeni ayakta tutar. Hatta hikmet sahibi âlimler, canlılığın kandan ibaret olduğunu iddia ederler.” İmâm-ı Âzam efendimiz fıkıh ilminin koruyucusu ve ondaki güçlükleri anlamada ortaya çıkan düzenin kurucusu olduğundan bu isimle adlandırılması, “İsimler semadan iner” sırrının gerçekliğini ortaya koyar. 
Nu'mân kelimesinin bir manası da “güzel kokulu çiçek” veyahut erguvan denilen “leylak çiçeği”dir. Himmetli İmâm-ı Âzam hazretlerinin huyu temiz ve kemali gayet yüce olduğundan kelimenin bu manasının da ilgisi inkâr edilemez. İmâm-ı Âzam'ın halka ilâhi bir nimet olmasına bağlı olarak Nu'mân isminin “nimet” kelimesinden türemiş olması da muhtemeldir. Nu'mân kelime- 


67 “Gelincik çiçeği” manasına olan “şakiku'n-nu'mân” isim tamlamasında “nu'mân” 
kelimesinin “kan” manasına gelmesi uygundur. Fakat edipler arasında meşhur olan şudur: Arap meliklerinden Nu'mân b. Münzir, bu çiçeğin mevsiminde hükümet merkezi olan Hire şehrinin dışına çıkıp onu seyrederek bundan haz duymasına binaen bu çiçeğin saltanat koruması altına alınmasını emrettiğinden çiçek, onun ismine dayandırılmaktadır. 
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sinin hakkı, Arapça tamlamalarda elif lâm ile kullanılmasıdır. 
Tenkir, nida ve tamlama hallerinin dışında elif lâmsız kullanıldığı da nadirdir. Merhum İbn Mâlik, “Denilmesi veya denilmemesi arasında fark yoktur” demişse de buna itiraz edilmiştir. 


“Ebü Hanife” künyesiyle#* anılmalarının sebebi Irak halkının dilinde “hanife” diye adlandırılan diviti sürekli kullanmasıdır ya da “hanife” kelimesi nâsik“* müslüman manasında olan “hanif”in dişili olup İmâm-ı Azam'ın Hanefiler için baba makamında bulunması böyle isimlendirilmesine sebep olmuştur. Bazı kimseler Hanife adında bir kızı vardı demişlerse de tarihçiler onun Hammâd adındaki oğlundan başka çocuğunun olmadığını bildirirler. 


/Mütercimin Notu: Yirmi Üçüncü Bölüm'de Târih-i İbn Hallikân'dan aktaracağımız bir hikâyede İmâm-ı Azam'ın bir de kızı olduğu açıklanmıştır. Fakat o hikâyeyi aynen başka tarihçilerin, oğlu Hammâd hazretleri hakkında da anlatmış olmalarına binaen merhum İbn Hallikân'ın anlattıklarında yanlışlık bulunup yazarın bu iddiasının da gerçek olması gerekir |. 


Hatib el-Bağdâdi ve daha başka kimseler “Benden sonra bu künye ile ancak mecnunlar isimlendirilir” dediğini İmâm-ı Âzam'dan nakletmişlerdir. Hakikaten sonradan birkaç kıt akıllı kimsenin “Ebü Hanife” diye künyelendiklerini söylüyorlar. Lakin müteahhirinden otuza yakın büyük zat “Ebü Hanife” unvanıyla isimlendirilmişler- dir. Bunların içinde Dineveri ve İtkâni gibi büyük zatlar da bulunmaktadır. Gerçekten de İmâm-ı Âzam hazretlerinin asrında ve daha önce bu künye ile şöhret bulmuş değerli bir zat yok idi. 


(Mütercimin Notu: Cevdhir-i Mudıyye gibi Hanefiler'e ait hal tercümesi kitaplarının künye ile meşhur olan büyük fakihleri anlatan bölümlerine müracaat edildiğinde sayı otuza kadar çıkabili- 


68 İctihad ederken meselelerin başını yazıp kaydetmek için yanlarında sürekli divit bulundurmak âdeti olup mürekkep hokkasına Arapça'da hanife de denilmesi İmâm-ı Âzam'ın “Ebü Hanife” diye künyelenmesine sebep olmuştur. 

69 “Nüsük” kelimesinin ism-i fâil çekimi olup âbid manasındadır. 
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yor. Fakat biz yukarıda bahsettiğimiz kişilerin beyanlarıyla yetinmeyi uygun gördük. Ahmed b. Musaddak en-Nisâbüri, Cafer b. 
Ahmed el-Bâhili Müfti-i Esterâbâd, Abdülkerim Zeylai, Muhammed b. Abdullah -ki daha ziyade Ebü Cafer Hinduvâni unvanıyla meşhurdur-, Muhammed b. Abdullah Hatibi, Nu'mân b. Ahmed Kâdi isimli zatların hepsi Ebü Hanife künyesiyle anılırlar. 


Merhum yazarın belirttiği Ahmed b. Davud ed-Dineveri aynı künye ile anılan Hanefi fıkıhçılarındandır. 282'de (895) vefat etmiştir. 


Ayrıca yazarın belirttiği İtkâni -ki Emir Kâtib İbn Emir Ömer Amid İbnül-Amîd Emir Gazi Ebü Hanife el-Fârâbi hazretleridir- de aynı künyeyle anılır. Usul ve fürüda Hanefi fıkıhçılarımız içinde emsali az bulunanlardandır. Lugat ilminde ve Arabi ilimlerin tamamında üstün bir yere sahipti. Usül-i Ahsikesi Şerhi'nin sonunda, yazmış olduğu eserini yeterince övdükten sonra uzun bir fahriye yazısı vardır. Bu yazısında, “Selef hayatta olsaydı bana Ebü Hanife sen ictihad ettin, Ebü Yusuf şöyle dedi, Muhammed şöyle dedi, Züfer şöyle dedi... derlerdi” diyerek bütün ilim ve fenlerin meşhur imamlarını anıp onların kendisini ne şekilde övmesi gerektiğini anlatmıştır. Birçok konuda derin tetkikler yaptıktan sonra, “Benim tetkiklerimde ortaya koydugum görüşler ne mütekaddiminin ne de müteahhirinin eserlerinde bulunmaktadır” diyerek kendisini övdüğü görülmüştür. 
Bu cihetle kendini beğenmekle anılmıştır. Tercüme-i halinde, “O kendini çok beğenen, muhaliflerine karşı çok taassup gösteren biri idi” denilmiştir. 

Hidâye şerhlerinden Gâyetü 1-Beyân adlı kitap onun eserlerindendir. Daha pek çok eseri olup her biri makbul ve muteber kitaplardır. İtkân, Fârâb sancağında bir şehirdir. Anlattığımız kişi orada doğmuş ve 758'de (1357) cennet bahçelerine kavuşmuştur. 
Allah rahmet eylesin]. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
İŞ DW 


GÜZEL TAVIRLARI ve 
DIŞ GÖRÜNÜŞÜ 


İmam Ebü Yusuf hazretlerinin anlattığına göre İmâm-ı Âzam orta boylu ve gayet güzel yüzlü, konuşmalarındaki beliğ düzen ve söyledikleri sözlerin edasındaki insicam yönüyle hoş ve metin sözlü idi. Söylemek istediğini ispat etmek için ortaya koyduğu delilleri gereği kadar izah ederdi. Oğlu Hammâd da babasını anlatırken, “Babam uzunca boylu, az esmer ve gayet güzel yüzlü bir kimse idi. Daima büyüklük ve vakar üzere bulunurlar ve ömründe lüzumsuz iş işlemez, konu dışında söz söylemezdi” demişti. Bu sözlerin önceki söylenenlerle tutarsızlığı yoktur. Çün- 
. kü orta boylu olanlarda bazan uzunluğa meyil vardır. Nitekim Abdullah b. Mübârek de İmâm-ı Âzam'ın özelliği olarak güzel 


yüzlü, güzel giyimli demiştir. 


ALTINCI BÖLÜM 


YETİŞTİĞİ SAHÂBE-İ KİRÂM 
HAZRETLERİ 


İmam Zehebi'nin dediği gibi Peygamberimiz'in hizmetkârı Enes b. Mâlik el-Ensâri hazretlerini İmam Ebü Hanife hazretleri daha küçük yaşta iken görmüştür. Bir rivayette, “Birkaç defa gördüm, sakalını kızıla boyarlardı” buyurmuşlardır. Hadis âlimlerinin çoğuna göre tâbiinden olmak için sahâbeyle sohbet etmek şart değildir, yalnız bir defa görüşmek yeterlidir. Nitekim İmam Nevevi ve İbnü”s-Salâh hazretleri sahih olan da budur, diyorlar. Bu cihetle İmam Ebü Hanife'nin tâbiin tabakasına dahil olduğu sabit olur. 


Hâfız İbn Hacer el-Askalâni de Fetâv4'sında İmâm-ı Âzam”ın doğumundan sonra sahâbe-i kirâmdan Küfe şehrinde bulunan bir topluluğa yetiştiğini ispat ederek tâbiin tabakasına dahil olduğunu açıklıyor. O asrın büyük müctehidlerinden Evzâi Şam'da, Hammâdeyn” Basra'da, Süfyân-ı Sevri Küfe'de, İmam Mâlik Medine-i Münevvere'de, Leys b. Sa'd (Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun) Mısır'da bulunarak Ebü Hanife hazretlerinin 


70 Hammâd b. Seleme ile Hammâd b. Zeyd. 
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muasırı sayılırlarsa da bu şehirlerdeki imamların hiçbiri hakkında tâbiin zümresine dahil olma şeref ve faziletine erdikleri sabit değildir, diyor. 


(Mütercimin Notu: İmam Mâlik hazretleri dört mezhebin imamlarından biri olup faziletlerini geniş bir şekilde herkes bilir. Ayrıntılı olarak anlatmak ise buraya sığmayacağı için yalnız yüce soyları ve doğum-vefat tarihlerini söylemekle yetineceğiz. 
İmam Mâlik hazretleri, Enes b. Mâlik b. Ebü Âmir el-Asbahi el-Medeni diye vasıflandırılır. Çünkü hicretin 92. (711) senesinde Medine-i Münevvere'de doğdu ve orada oturdu. Hatta kendisine “İmâmü Dârü”-hicret” (hicret şehrinin imamı) denir ve ecdadı Yemen'de Asbah adındaki büyük kabileye mensuptur. Babası Enes b. Mâlik, tâbiinden bir kimsedir. Bazılarının zannettiği gibi Peygamberimizin hizmetkârı olan Enes b. Mâlik değildir. Çünkü Enes b. Mâlik'in babası Nadr b. Zeyd el-Hazreci'dir. 


Yaşı seksen beşe vardığında 179 (795) yılında vefat etmiştir. 
Allah'ın rahmeti üzerine olsun. 


Leys b. Sa'd hazretlerinin tercüme-i hâli yukarıda anlatılmıştır. 


Süfyân-ı Sevri hazretleri de müctehidlerin büyüklerinden olup müstakil bir mezhep sahibi idi ve “emirü'l-mü”minin fi-hadis” (hadiste müminlerin emiri) unvanıyla anılırdı. “Ezberledišim bir sözü unutmak ömrümde hiç olmamıştır” der imiş. Abdullah b. Mübârek buyurmuşlar ki: “1100 kadar hadis şeyhinden hadis duydum ve aldım. Fakat içlerinde Süfyân-ı Sevri'den daha bilgili ve faziletlisi yoktu.” Babasının ismi Şu'be, mensup oldukları kabile de Sevr'dir. Süfyân-ı Sevri Basra'da 161 (778) yılında altmış altı yaşında cennetin gül saraylarına doğru yola çıkmıştır. 
Faziletlerinin ucu bucağı yoktur. Allah rahmet eylesin. 


Abdurrahman b. Ömer b. Muhammed el-Evzâi hazretleri, Şam diyarındaki büyük fakihlerin en önde geleni olup ilim ve 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amelde yakını ve benzeri yoktu. 7000 meseleye cevap yazmıştır. 
Geceleri ibadet ile ihya etmek âdetiymiş. 157 (774) senesinde naim cennetine yola koyulmuştur. Allah Celle ve Alâ hazretleri rahmet eylesin. 


Hammâdeyn (iki Hammâd) ismi ile, Hammâd b. Zeyd b. 
Dirhem ile Hammâd b. Seleme b. Dinâr hazretleri kastedilir. 


Hammâd b. Zeyd için'Hâfız İsmail el-Ezdi der ki: İmam Mâlik hazretlerinin vefat ettiği senenin ramazan ayında vefat etmiştir. İmam Mâlik ise daha önce belirtildiği üzere 179 senesinin Rebiülevvel ayında (Haziran 795) vefat etmişti. 


Ezdi kelimesi, Yemen'de yurt tutmuş olan “Ezdü Şenie” kabilesine nisbet edildiğini belirtir. Ensar hep o kabiledendir. 


Hammâd b. Seleme hazretleri de din imamlarının uluların- dan ve yakin sütunlarının büyüklerinden olup asrında Basra diyarının müşkülleri halleden yegâne müftüsü idi. Arabi ilimlerin bütününde meşhur olan Ebü Amr b. Alâ mertebesinde sözüne güvenilir bir imam olması yönünden adı geçen imamlar hakkında, “Ey nahiv ilmini isteyen kişi! Artık Ebi Amr ve Hammâd'dan sonra ağlayın” denilmiştir. İmam Mâlik, Süfyân-ı Sevri ve Şube gibi hadis imamlarının büyükleri kendisinden hadis alıp rivayet etmişlerdir. Hammâd b. Seleme ittifakla abdal zümresinden sayılmıştır. Abdalların seyir halleri tamamen ve mükemmel olarak Hammâd'da var olup hatta onların işaretlerinden olan çocuksuz olma hususu da gerçekleşmişti diyorlar. 167'de (784) cennet yoluna hareket etmişlerdir. 


Faydalı not: Abdal, bedel kelimesinin çoğuludur. Gayb taifesinin yalnız kırk kişiden ibaret olan evliya zümresini karşılar. 
İsimlendirme yönünden pek çok görüş vardır. Fakat en çok bilineni, 


3 » 


IE SAA İİ İS pk lal Sa Yi 
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Anlamı: “Abdallar kırk kişidir. Onlardan herhangi biri ölürse Allah onun yerine birini getirir.” meâlindeki hadis-i şeriflerden çıkarılanıdır. Buna ve diğer gayb taifesine dair faydalı ve geniş bilgiler el-Fütühâtü1-Mekkiyye vesair süfi kitaplarında bulunur. Mesnevi-i Şerif'in, 

AS ol yp 5 ei Le ale 


Jà oll g> Jlli os eS 


Cümle âlem z'in sebeb gümrâh şod 
Kim kesi z'abdâl-i Hak âgâh şod 


(Manası: Bütün âlem bu sebepten yolunu kaybetti; fakat Hak abdallarından çok az kimse uyanık kaldı). 


şeklindeki meşhur beytinin şerhi sırasında şârihlerin zikrettikleri ayrıntılar da yeterli derecededir |. 


Bu şekilde İmâm-ı Âzam, tâbiinden olup, 


Şİİ Kiye ZEZE e İLE 31 ii gazi $5 ENS Tal Go YE ETI GEZ 6 t 


“ „Onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur” (Tevbe 9/100) âyet-i celilesindeki övgü ve müjdenin İmâm-ı Âzam hazretlerini de içine alması lazım gelir. 

İmâm-ı Âzam'ın Enes b. Mâlik'ten üç hadis rivayet ettiği birkaç tarikle söylenmişse de bunların her birinin kaynağı olan 


kişiler, hadis imamları katında hadis uydurmakla itham edilen kimselerdir. 


71 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/112; Süyüti, Câmiu's-Sagir, nr. 3036. 
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(Mütercimin Notu: Menâkıb-ı Kerderi'de anlatılıp açıklandığı üzere Seyyidü'l-Huffâz Şehredâr b. Şirüye ed-Deylemi rahmetullah ve Burhânülislâm Gaznevi rahmetullah sahih senedler ile İmâm-ı Âzam'dan rivayet etmişlerdir: “Enes b. Mâlik'ten bizzat şöyle işittim: Allah Resülü, 


A 


EZİN ES Aİ ya G Ó YI YİĞ ea 


“Kim halis bir şekilde kalpten lâ ilâhe illallah derse cennete girer” buyurdular.” 


Ben derim ki: Câmiu's-Sagir'de yalnız “muhlisan” (ihlâsla) ifadesi bulunmaktadır. Şimdi eğer kemal derecesinde ihlâslı bir kalp kastediliyorsa da asıl olarak cennete ilk girecek olanlarla yani azaba düşmeden cennete girer manasınadır. Zira tam bir ihlâsa sahip kişinin kalbinde mâsivaya meyil kalmayıp sevdiği ve maksadı ancak mâbudu olduğu için O'nun rızasına muhalif bir iş yapmaz. 


Netice itibariyle eğer ihlâs ile şirk ve nifaktan kurtulmuş olmak manası kastediliyorsa belki biraz azap edilse de akıbeti cennete girmektir ve cehennemde ebedi olarak kalmaz demektir. 


Her hâlükârda “Muhammedün Resülullah” ifadesiyle devam edilmesi ve bunu söyleyenin bu sahih itikad üzere hayatını devam ettirmesi, iman ile kabre girmesi şarttır. Bu apaçıktır. Nebimiz hürmetine Allah bizim için bu işi kolaylaştırmıştır. 


Ve yine işittim buyurdular: “Hz. Peygamber, Allah'a tam tevekkül etseydiniz sabah aç gidip karınları tok gelen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı' buyurmuştur.” 


Ben derim ki, bu hadisi İmam Nevevi hazretleri Riyâzü's-Sülihin'de Hz. Ömer'den şöyle rivayet etmiştir: 


72 Taberâni, Mu'cemü'-Kebir, 1/197; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, nr. 16. 
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Do KEU ir EE ŞE Nİ T2 satoa 01 
FI öğ US Sİ Sİ Aİ ES 
AT 4 ice (. Aeg 
ĞU, (1:9 Uh > gA 


“Ey ümmetim! Eğer siz Allah'a kuşların tevekkülü kadar mütevekkil olsanız kuşlara rızık verdiği gibi sizleri de kolay sebeplerle rızıklandırırdı. Kuşlar sabahleyin hiçbir şey yemeden giderler, akşam ise karınları tok olarak yuvalarına dönerler.” Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir ve hasen hadis demiştir. 


el-Câmiu's-Sagir'de de Nevevi'nin rivayet ettiği lafızla rivayet edilmiştir. Yalnız tevekkelün (tevekkül edersiniz) kelimesi bir “te” iledir. Münâvi, şerhinde diyor ki: İmam Ahmed b. Hanbel hazretleri buyurdular: “Bu hadis-i şerifte çalışıp kazanmayı terketmeye delâlet yoktur; belki gerçekte çalışma rızka sebep olmayıp Rezzâk'ın yalnız Allah Teâlâ hazretleri olduğu ifade edilir. 
Yani tevekkül atalet ile olmaz, herkes rızkı için bir sebebe sarılmalıdır. Nasıl ki kuşların bile çalışmaları zikredilmiştir, insan kuvvet ve sanatına güvenirse o vakit ters hareket etmiş olur. 


Velhasıl her müminin rızkını talep etmesi hususunda emrolunduğu şey “icmâl fi't-talep”tir. Yani kendisine kısmet edilmiş rızkı meşru bir şekilde talep etmesidir. Bizlere bu konuda temel düstur, 


A 
A W 


# İos 179 2 vE e EE EN 
Dai o BON ea) Bl ekili Eol 


İİİ a Ae AA EG 3, SELİ 


“Rühulkudüs, hiçbir nefsin rızkını tamamlamadıkça ölmeyeceğini 


| 
W g 
” 


bana ilham etti. Öyleyse Allah'tan sakının ve rızkınızı meşru yollardan arayın””* sahih hadisinde insanların ve cinlerin peygamberinin bizi selâmete ulaştıracak fermanıdır. “İcmâl-i taleb”in şartları ve 


73 İbn. Mâce, Zühd, 14; Tirmizi, Zühd, 33. 
74 Aclüni, Keşfül-Hafâ , nr. 706; İbn Mâce, Ticâret, 2. 
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kuralları bu hadis-i şerifin incelik ve sırları İbn Atâ hazretlerinin Kitâbü”t-Tenvir fì İskâtı'd-Tedbir adlı feyizli risalesinde gerektiği gibi incelenip ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Şemsüleimme el-Kerderi Kitâbü T-Red isimli eserinde İmâm-ı Azam'ın şu merfü hadisi de Enes b. Mâlik hazretlerinden rivayet ettiğini zikrediyor: 


7o 5 > e AA > 3 EE ARA Ea 
PANI AL EES all EEE ayl e Gl UI ESIS 


ERA q% Şe ih İZ iğ EŞ U A à 

PEYI I İğ Aİ İzi) Aasa I YI Jay! peal 

sin LAN an ezaina Nanas ger Atça 8 yz 
JUI a 33 ya ZARI AYIM AY yağa 033 yel yap O) İZ aai LİE GULE a Lar biz; 


“İsra gecesinde cennetin ortasında kızıl altınla yazılmış üç satır gördüm. Birinci satırda, 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resülullah”, ikinci satırda, İmam kefildir, müezzin güvenilir. Allah imamları irşad eylesin ve müezzinleri bağışlasın’, üçüncü satırda, “İstediklerimize erdik, önceden gönderdiğimiz salih amellerle kazançlı çıktık. İşlemeyip terkettiklerimizle de hüsrana uğradık ve Gafür olan Rabb'in huzuruna geldik.” 


Ulemadan bir topluluk da İmâm-ı Azam'ın Enes b. Mâlik'ten başka birkaç sahâbeden hadis rivayet ettiğini zikrederler. Onlardan biri Amr b. Hureys'tir. 98 (716) yılına kadar ömür sürdüğü iddia edilmişse de bu sabit olmamıştır. Belki 85'te (704) vefat ettiği anlaşılmıştır diyerek bu rivayete yapılan itiraza mümeyyiz olan çocuğun beş yaşında olsa bile hadis işitmesi çoğunluğun görüşüne göre sahih ve muteberdir diye cevap verilmiştir. 


Onlardan biri de Abdullah b. Üneys el-Cüheni'dir. Halbuki 54 (674) senesinde vefat etmiştir. Bu isimde beş kadar sahâbe bulunduğundan meşhur Cüheni'den başkası olma ihtimali bu- 
75 RâmüzüT-Ehâdis, nr. 3541. 
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lunsa da ötekiler Küfe şehrine gelmemiştir. Bazılarının güvenilir senedle İmam Ebü Hanife hazretlerinden rivayet ettiğine göre güya, “Ben 80 (699) yılında dünyaya geldim, ashâb-ı kirâmdan Abdullah b. Üneys hazretleri 9'te (713) Küfe'yi teşrif etti. Onu gördüm ve, “Bir şeyi sevmen seni kör ve sağır eder” hadis-i şerifini kendisinden bizzat işittim” buyurmuşlar. Lakin Küfe'ye gelen Abdullah b. Üneys el-Cüheni'dir. Halbuki onun da Ebü Hanife'nin doğumundan altı sene evvel vefat ettiği kesindir. Bu hadisin senedinde ise meçhul raviler bulunmaktadır. 


(Mütercimin Notu: Fakat söz konusu hadisi İbn Asâkir de Abdullah b. Üneys hazretlerinden rivayet etmiştir. el-Câmiu”s-Saşir'de geçmektedir. Manası ise pek doğru olup daima eserleri müşahede olunmaktadır. İnsan sevdiği şeyi veya kimseyi o kadar sahiplenir ki bazan insaf dairesinden uzaklaştığını kendisi de anlar. Bâtıl mezheplerin insanlar arasında revaç bulması hep yaratılıştan gelen bu kötü hasletten kaynaklanır. Evet, bir şeye tutkun olmak, kötü bakış ve nasihatlere kulak vermekten insanı uzaklaştırır da gözleri açık iken kör, işitme kuvveti yerinde dururken sağır eyler. Kötülüğe sevgi gösteren sağırdır)|. 


Onlardan biri de Abdullah b. Cüz ez-Zübeydi'dir. Halbuki bunun da 86 (705) senesinde Mısır'da vefat ettiği bilinmektedir. 
Güya Ebü Hanife hazretleri 96'da (715) babasıyla hacca gitmiş de bu Abdullah ez-Zübeydi hazretlerini Mescid-i Harâm'da ders verirken görmüş ve ondan hadis dinlemiştir. Hadisçilerin bir kısmı bunu reddetmişlerdir. Çünkü bu rivayetin senedinde “kalb ve tahrif”” vardır. İttifakla bu sened içinde yalancı olan biri de bulunmaktadır. Zaten İmam Ebü Hanife altı yaşına varıncaya kadar Abdullah b. Cüz hazretleri hayatta idi. Ancak o müddet 
76 Kalb: Hadis rivayet edenlerin isimlerinde, isnadlarında ve metinlerde yapılan deği- 


şiklikler. 


Tahrif: Hadislerin metin ve isnadlarındaki kelime isimlerin harflerinde yanlış bir zan veya vehim dolayısıyla yapılan değişiklikler (h. n.). 
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içinde Küfe'ye kesinlikle gitmemiştir. 96'da (715) Mekke'de görülmesi ihtimali yoktur. 


Onların biri de Câbir b. Abdullah'tır. Hatta Ebü Hanife hazretlerinin Hz. Câbir'den, 


SAS, hala ö3 çi aç ae i a Bİ 
BİZ A AEE 


“Evladı olmayan bir kimseye Resûl-i Ekrem sadaka ve istiğfarı çok eylemesiyle emir buyurdular da emrine uyması üzerine o kimsenin dokuz erkek evladı oldu”” hadisini bizzat aldığını iddia edenler de vardır. 
Ancak Hz. Câbir, İmâm-ı Âzam hazretlerinin doğumundan bir sene önce 79 (698) yılında vefat ettiği kesindir. Onun için bu hadise mevzü hadis nazarıyla bakılır. 


(Mütercimin Notu: Müsned-i Ebü Hanife'nin Şerh-i Hârizm”sinde özellikle belirtildiği gibi İmam-ı Âzam, çeşitli hadislerin rivayetinde işitmeye delâlet eden siga ve lafızların birini kullandığı halde Hz. Câbir'den rivayet ettiği bu hadis-i şerifte “an Câbir” (Câbir'den) tabirini kullanmamıştır. Bu da siga-i irsâldir”. 
Mürsel hadislerin rivayetinde tâbiinin âdet ve ıstılahları böyledir. Söz konusu hadisin mürsel olması sabit olunca mevzü olduğuna hükmetmek sahih olmaz. Hem İmâm-ı Azam'ın kendisinin hâşâ hadis uydurması ihtimali olmadığı gibi hadis uyduran kimseleri bilmemesi ihtimali de yoktur. Yardım Allah'tandır). 


Biri de Abdulah b. Ebü Evfâ'dır. Ancak bu kimse 85 (704) veya 87'de (706) vefat ettiğinden Ebü Hanife hazretlerinin bu kimseden, 


77 Kaynağı bulunamadı. 


78 Siga-i irsâl ifadesiyle hadisin, mürsel olarak rivayet olunduğu kastedilmektedir. 
Mürsel hadis de tâbiinden bir kimsenin senedde sahâbeyi zikretmeksizin doğrudan doğruya Hz. Peygamber'in adını anarak rivayet ettiği hadistir (h. n.). 
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EZİN EŞİN iŞ i yad İlimle a 


“Hak rızası için velev bağırtlak kuşunun yuvası kadar bir mescid bina edenlere Allah Teâlâ cennette onun için bir ev ihsan eder”? mütevâtir hadisini rivayet etmesi, çocukluğunda semâ (işitme) yolu ile olmuştur. 


Biri de Vâsile b. Eska'dır. Bu kimseden Ebü Hanife iki hadis rivayet etmiştir. Biri 


1 i . # # # DX 
İŞE AN AMA İş LED ei S 
1 d # ra 


“Din kardeşinin müptela olduğu bir şeyden dolayı sakın sevinme ki Allah Teâlâ onu afiyete erdirerek seni o şeye müptela etmesin ”® hadis-i şerifidir. İmam Tirmizi bu hadisi başka bir yolla rivayet etmiş ve hasen hadis olduğunu belirtmiştir. Diğeri, 


AL Iul ağ 


“Kalbine ıstırap veren şeyleri terkedip ondan uzak ve temiz olan selâmet yönüne çağıranları seç”! hadis-i şerifidir. Bu hadis sahâbeden bir topluluk tarafından rivayet edilmiş ve hadis imamları katında sahih olduğuna hükmedilmiştir. Fakat Vâile hazretlerinin 
83 (704) veya 85'te (702) vefat etmesine binaen burada da öncekin- 
de olduğu gibi itiraz vardır. 


Biri de Ma'kıl b. Yesâr'dır. Ancak bu kimse Hz. Muâviye'nin hilâfeti zamanında vefat etmiştir. Muâviye hazretleri ise 60'ta 
(680) vefat etmiştir. 


Biri de Ebü't-Tufeyl Âmir b. Vâsile'dir. Ashâb-ı kirâmın hepsinden sonra 102 (720) senesinde Mekke-i Mükerreme'de irtihal etmiştir. 


79 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummaâl, nr. 20757; Heysemi, Mecmauz-Zevüid, 2/7. 
80 Tirmizi, Kıyâme, 54. 
81 Buhâri, Büyü, 3; Tirmizi, Kıyâme, 60; Deylemi, Firdevsü'T-Ahbâr, nr. 2883. 
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Biri de Âişe bint Acred'dir. Güya Ebü Hanife hazretlerinin “üharrime” (haram kılmam) kelimesiyle başlayan, 


MAZİ Jhi Iiii Yİ a dl 22 7381 

“Yeryüzünde Allah'ın askerlerinin çoğu çekirgelerdir. Ben onları yemem ama haram da kılmam”” sahih hadisini bu hanım sahâbeden işitmişler. Halbuki bu adda bir hanım sahâbe bulunmadığını İbn Hacer el-Askalâni ile Hâfız Zehebi açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. 


Biri de Sehl b. Sa'd hazretleridir. Bu kimse sahâbenin büyüklerinden olup 88'de (707) veya daha sonra vefat etmiştir. 


Biri de Abdullah b. Büsr'dür. Mâzenli'dir. 96'da (715) vefat etmiştir. 


Biri de Mahmud b. Rebi'dir. 99'da (718) vefat etmiştir. 


Bu sahâbiler arasında Abdullah b. Cafer ile Ebü İmâme de bulunur. Halbuki bunlar 80 (699) senesinde Humus bölgesinde vefat etmişlerdir. Yine bunlar içinde Sâib b. Hallâd ve Sâib b. Zeyd de vardır. Bunların ikisi de 91 (710) senesinde irtihal etmişlerdir. 


(Uyarı: Son dönem hadis âlimlerinden ve Ebü Hanife'nin menkıbeleri konusunda dolu bir kitap yazanlardan bir zat demiştir ki: Hadis imamlarından çok kimseler İmam Ebü Hanife hazretlerinin hiçbir sahâbeden hadis-i şerif işitmemiş olduğunu kati olarak söylemiş ve pek çok yönden bu sözlerine delil getirmişlerdir. Mesela Ebü Hanife hazretlerinin seçkin talebelerinden hiçbiri böyle bir şey rivayet etmemiştir. Halbuki sahâbeden İmâm-ı Âzam”ın bizzat hadis rivayet etmiş olduğu sabit olsaydı Ebü Yusuf, Muhammed b. Hasan, Abdullah b. Mübârek, Ab- 


82 Ebü Davud, Et'ime, 35; İbn Mâce, Sayd, 9. 
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dürrezzâk“ gibi zatların herkesten evvel nakil ve rivayet etmeleri gerekirdi. Çünkü bu husus hadis âlimleri nezdinde büyük iftiharı gerektirir; böyle bir iftihar güzelliğini herkes arzu eder. 
Bununla beraber sahâbeden hadis işittiğine delâlet eden her senedin içinde yalancılık ile itham edilen bir ravi bulunmaktadır. 
Gerçi Enes b. Mâlik hazretlerini görmüş ve birçok sahâbe-i kirâmın zamanına erişmiştir. Bununla ilgili bir şüphe yoktur. Hadis işittiğini ispat etmek ise çok zordur. Buhâri şârihi merhum Ayni'nins! İmâm-ı Âzam”ın hadis işitmiş olduğunu ispat için ortaya koyduğu delilleri Şeyh Kasım Hanefi reddetmiştir. Zamanlarına yetişmiş oldukları seçkin sahâbeden hadis işitmemiş olmasının sebebi ise hayatının ilk devresinde bir aralık kazanç ve ticaretle meşgul olmasıdır. Daha sonra gördüğü soyluluğa binaen İmam Şa'bi hazretleri kendisini ilim tahsil etmeye yönlendirmiştir. 


Hadis ilminde az çok mahareti olanlar mümkün değil zikrettiğimiz gerçeklerin yanlış olduğunu ortaya koyabilsinler. Ben derim ki fakat hadisçiler nezdinde kesin olan bir kural vardır: Kopukluk olmayan raviler zincirinin sözü daha çok ilme delâlet ettiğinden, kopukluk olan raviler zincirinin sözü üzerine geçer, derler. Bu ise şârih Ayni'nin sözünü teyit eder. Bu konu böyle bilinmeli, zira çok önemlidir]. 


83 Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi es-San'âni hazretleri hadis alimlerinin en bilgililerindendir. Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main gibi büyükler, kendisinden rivayet almışlardır. 136'da (753) dünyaya gelmiş, 211'de (826) ömrü sona ermiştir. 

84 Bedreddin Mahmud b. Ahmed hazretleri Kahire'de otururdu. Kâdılkudât olmuştur. 
Bir tarih kitabı ve diğer ilmi eserleri hayranlık uyandırıcıdır. Bilhassa Umdetü'I-Kâri adıyla yazmış olduğu Şerh-i Buhâri, benzersiz ve gayet büyüktür. Ezher Camii civarında kurduğu medresede kendi el yazısı ile yirmi bir cilt olarak bu eser mevcuttur. 


Faydalı bir hatırlatma: Hanefi mezhebi üzerine bina edilen bu şerh eserinin şu ana kadar basılmadığına üzülünür. Halbuki Şâfii mezhebi üzerine olan Şerh-i Kastallâni Mısır'da yedi defa basılmıştır. Bunun gibi Şâfii mezhebinden olan İbn Hacer'in Fethu'1-Bâri adındaki güzel şerhi de yirmi cilt olduğu halde birkaç sene evvel basıldı. 
Yardım Allah'tandır. Ayni hazretleri 855'te (1451) cennet diyarına göç etmiştir. Bu kitabın basılması sırasında da hamdolsun söz konusu şerh, İstanbul'da basılmaya başlamıştır. 


YEDİNCİ BÖLÜM e 


İMAM-I ÂAZAM'IN HOCALARI 


İmam Ebü Hanife'nin ilim öğrendiği hocalar pek çok olup burada onları bütünüyle anlatmak mümkün değildir. İmam Ebü Hafs el-Kebir el-Buhâri hazretleri 4000 kadarını zikretmiştir. 
Fakat diğer âlimler diyor ki İmâm-ı Âzam hazretlerinin yalnız tâbiin içinden 4000 hocası vardır. Diğerlerini saymak imkân haricindedir. 


|Mütercimin Notu: Bu hocaların çoğu hadis-i şerif aldığı 
kimselerdir. O zamanlar hadis ilmi anane ile kişilerin ağızların- dan alınırdı. Hadis ilmini öğrenmek isteyenler kendinden muteber bir sened ile birkaç hadis-i şerif rivayet ettikleri kimseleri hocalarından sayarlardı. İşte yazarın bundan sonra söyleyecekleri bu hususa dayanmaktadır). 
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Dârekutni ve içlerinde Bedreddin el-Ayni'nin de bulundušu bir grup ilim ehli İmam Mâlik ve İmam Leys b. Sa'd'ı Ebü Hanife'nin hocalarından saymışlardır. Belki bazıları Ebü Hanife'nin rivayet senedinin birinde İmam Mâlik hazretlerinden bizzat hadis rivayet olunduğunu gördüm demiştir. Halbuki İmam Mâlik ile İmam Leys'in ikisi de Ebü Hanife hazretlerinden ilim öğrenmiştir. Bazı menkıbe yazarları, İmâm-ı Azam'ın meşhur hocalarının tercüme-i hallerini zikretmişlerdir. Lakin sözü lüzumundan fazla uzatmamak için biz kısa tuttuk. 


(Mütercimin Notu: Celâleddin es-Süyüti merhum, Tebyizü's-Sahife fi Menâkıbi Ebi Hanife adlı kitabında İmâm-ı Âzam”ın hocalarından 220 kadar kimseyi isim ve şöhret sahibi oldukları yönleri ile zikredip açıklamıştır |. 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 
“ag 


İMAM-I AZAM'DAN FIKIH ve 
HADİS İLMİ ÖĞRENENLER 


Bunlar o kadar çoktur ki bir bir yazılarak sayılmaları mümkün değildir. Gerçekten de meşhur imamlardan bazılarının dediği gibi din imamlarından İmam Ebü Hanife hazretlerinin nail olduğu derecede çok talebe ve dost, kimseye nasip olmamıştır. 
Zor hadislerin halledilip açıklanması ile bazı hükümlerin ve meselelerin ortaya konması ve sonuca ulaştırılmasında o talebelerin faydalı eser ve hizmetleri seçkin ya da halk bütün insanlara yararlı olduğu kadar hiç kimsenin bu yoldaki eser ve hizmetleri faydalı olmuş değildir. Allah onları pek çok hayırla mükâfatlandırsın (Muhaddislerden daha sonra gelen bazıları, bunların isim ve soylarını kaydederek 800 kadar talebenin tercüme-i hâllerini zikretmişlerdir). 


(Mütercimin Notu: İçlerinden fıkıh ilmi ile şöhret bulanlar 
560 kişidir. Onların da içinden otuz altı kişinin ictihad rütbesine ulaştığını İmâm-ı Âzam ifade etmiş; bunların yirmi sekizinin yalnız kadılık makamına, altısının yalnız fetva makamına, ikisinin hem kadılığa hem fetvaya ehil ve layık olduğunu söylemiştir. 
Son söylediği iki zatın İmam Ebü Yusuf ile İmam Züfer hazretleri olduğunu da açıklamışlardır). 


DOKUZUNCU BÖLÜM m 


BÜYÜYÜP YETİŞMESİ ve 
İLİM ile UĞRAŞMA SEBEBİ 


Daha önce belirtildiği üzere anlatılan gerçeklere binaen Küfe şehrinde mübarek doğumu gerçekleşti. Orada büyüyüp yetişti. 
Ancak ilk gençliğinde kendisini irşad edecek kimseye rastlayamadığından alım satım işleri ile uğraşıyordu. Gördüğü ve tanıdığı ashâb-ı kirâmdan hadis alamadı. Daha sonra Allah'ın takdiriyle İmam Şa'bi* hazretleri kendilerinde uyanıklık ve asaleti görünce ilim yoldaşının feyizli yoluna ve âlimler meclisine girmesine vesile oldu. Şa'bi hazretlerinin sözleri, kalbine tesir ederek ticaret yolunu terkedip bütün vakitlerini tamamen ilim tahsil etmeye hasrettiler. İlk önce kelâm ilmini tahsil etti. Az bir zaman içinde bu ilimde olgunluk seviyesine ulaşarak parmakla gösterilir oldu. Bu ilimde güzel ilmi mücadelelerde başarılı oldu. Dehriler ve benzeri münkirler ile tartışmalar yaparak onları kesinkes sustururdu. Bir müddet bu şekilde İslâm dininin esaslarını ko- 
85 Âmir b. Şerâhil hazretleridir. Yemen bölgesinde Şa'b adındaki dağa nisbet olunarak Şa'bi denir. İkiz olarak doğmuş olduğundan hassas bünyeliydi. Pek çok fazilet ile birlikte satranç oynar, mizahı pek severdi. Onun için İmâm-ı Azam kendisinden hadis dinlememiştir. Mizaha dair edebi kitaplarda fıkraları vardır. Tâbiinin büyükle- 


rindendir. Hz. Ömer'in hilâfeti döneminde hicretin 19. (640) yılında dünyaya gelmiş ve 105 (723) yılında da ahirete göç etmiştir. 
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ruyup kollayarak büyük hizmetlerde bulundu. Hatta bu güzel gaye ile Basra'ya giderek orada çokça bulunan dalâlet içindeki fırkalar ile dahi tartışır ve senelerce bu şehirde oturup fırka-i nâciyenin sahih akidelerini korurdu. O esnada din usulüyle doğrudan ilgili olan kelâm ilmini, diğer ilimlere nisbetle daha üstün tutar ve daha faziletli sayardı. 


Daha sonra sahâbe ve tâbiinin kelâm ilminden ziyade fıkıh ilmine özen göstererek insanlara devamlı muhtaç oldukları meseleleri ve hükümleri öğrettiklerini anlayarak büyük fıkıhçıların yolunun daha faydalı ve doğru bir yol olduğunu gördü. 
Tesadüfen bir gün Hammâd hazretlerinin ders halkası yanında bulunduğu bir sırada bir hanım, sünnete uygun olarak talâkın nasıl olması gerektiğini sordu. Cevabını o anda bilmediğinden Hammâd hazretlerine sorup alacağı cevabı kendisine söylemesini kadına tembih etti. Kadın cevabı alıp gelince gayet güzel buldu ve hemen akabinde Hammâd'ın ders halkasına oturdu. 
Üstat Hammâd”ın anlattığı meseleleri delilleriyle beraber öğrenerek az bir zaman zarfında yanındaki arkadaşlarının hatalarını bulmaya başladı. Üstadı da onun marifet ve hükümdeki sağlamlığını takdir ederek kendisini ders halkasının başına oturttu. 
On sene bu şekilde derse devam edince ayrıca bir ders halkası açmaya gönlünde bir arzu hissetti. Sabah vakti bu arzusunu gerçekleştirmeye karar verdiği akşam, üstadından izin almak için Hammâd'ın meclisine vardığı sırada Hammâd/'ın akrabasından birinin vefat ettiği haberi geldi. Miras hakkı yalnız kendisine ait olduğundan sefere çıkması gerekiyordu. Bu münasebetle makamını Ebü Hanife hazretlerine terkedip onu kendi yerine bıraktı. 


Bu şekilde arzusuna nail olup tam iki ay Hammâd'a vekillik etti. O yokken sorulan meseleler içinde kendisinden işitmediği altmış meseleye dair verdiği cevapları o döndükten sonra üstadına arzedince, kırk meselenin cevabını doğru buldu, yirmisinde 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ise ona katılmadı. Buna binaen üstadı sağ oldukça meclisinden ayrılmamaya karar verdi. 


Hatib el-Bağdâdi ve başka âlimlerin İmâm-ı Âzam'dan rivayetlerine binaen şöyle buyurmuşlardır: “İlim ve fenlerin sonuçlarını döküp düşündüğümde fıkıh ilminin neticesinin hepsinden kıymetli ve faydalı buldum. Hatta fıkha nisbetle kelâm ilminin de faydası ve neticelerinin az olduğunu anladım.” 


Kelâm ilmi sahibi olan bir kimsenin, bu ilimde olgunluğa erişip eşsiz hale gelince bile her meseleyi açıktan konuşmaya gücü yetmez. Çünkü çekincelerin belirtileceği yönler bulunur. 


Edebi ilimler ile kıraat ilminin gerekleri öğretilmek isteniyorsa bunun yolu çocuklarla bir arada bulunmaktır. Şiir sanatı ise çoğunlukla medih (övgü) ve hiciv (yergi) yapmak için yalan seçmekten ibarettir. Hadis ilminde maharet kazanmak uzun bir ömre karşılık gelmekle birlikte olur ki insan bunca emek sarfettikten sonra sü-i hıfz veya kizb gibi rivayetin kabulüne engel olan bir kusur ile itham olunur ve böylece bu kıyamete kadar kendisi için bir ayıplanmaya sebep olur. Ama fıkıh ilminin sonucunu dikkatlice incelediğim halde öğrenilmesinde bir mahzur görmedim. Meselelerini inceleyip sayfalarını çevirdikçe aldığım lezzet ve tatlılık arttı. Karar verdim ki dünya ve ahiret saadeti, geçimlik ve ahiretlik selâmet ancak bu büyük ilim sayesinde elde edilebilir. Onun için ömrümün bütün vakitlerini bu ilmi öğrenmeye ayırdım. 


Uyarı: İmâm-ı Âzam”ın bu sözünden diğer ilimlerle ilgili tam bir mahareti olmadığı, yalnız fıkıh ilmine aşina olduğu anlaşılmasın. Böyle bir vehme düşmekten son derecede sakınılmalıdır. 
Çünkü Ebü Hanife, tefsir ve hadis gibi şeriat ilimlerinin hepsinden, Arabi ve edebi ilimlerin pek çok kısmından başka felsefenin ilkeleri ile sanat dallarında sahilsiz bir derya idi. İlim ve sanat 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erbabı mümkün değil kendisiyle mücadele edemezlerdi. Gerçekten de bazı düşmanları bunun aksini yaymak istemişlerse de kaynağı ve çıkış noktası taassup ve hasetten ibaret olan birtakım sözleri dinleyecek bir kimse bile bulamamışlardır. Allah'ın parlak nurunu söndürmek kastıyla ortaya atılan yalan ve iftiraya, aklıselim sahibi nasıl kapılabilir? Halbuki İmâm-ı Âzam'ın fıkhi meseleler içinde Arapça'nın incelikleri üzerine kurmuş olduğu birtakım meseleler vardır ki düşünen ve fikir üreten ilim erbabı, onun ulaştığı bu en yüksek dereceyi tasavvur ve tayin etmede hayretler içerisinde kalır. 


Akranlarından çoğunun âciz olduğu mertebede beliğ şiirleri vardır. 


(Mütercimin Notu: İmâm-ı Âzam, Emeviler Irakeyn bölgesine de hâkim olunca kendisine teklif edilen kadılıkla veya başka şeylerle rahatsız ettiklerinden hayli zaman Haremeyn civarında kalmış ve Arap belagatçılarıyla görüşmüşlerdi. İmam Râzi -Ebü Bekir el-Cessâs hazretleri olmalıdır- Tercih'inde, “İmâm-ı Âzamv'ın şiirleri, İmam Şâfiininkilerden daha latif ve fasihti” der. Malumdur ki şiirde kusursuzluk ancak belagatta olgunluk ve Arabi ilimlerde maharet ile olabilir. Menâkıb-ı Kerderi'de böyle yazılmaktadır]. 


Kur'an kıraati konusunda yalnızca ona ait rivayetler Allâme Zemahşeri ve diğer âlimler tarafından ayrıca toplanıp yazılmıştır. Ramazan-ı şerif ayında altmış kere Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmeyi ve bütün Kur'ân-ı Kerim'i gece namazının yalnız bir rekâtında okumayı âdet edindiği güvenilir kaynaklarda yazılarak rivayet edildiği halde, doğru yoldan sapmış bazı kimselerin Ebü Hanife hazretleri Kur'an hafızı değildi demeleri kadar açık bir yalan mı olur? 


İmam Ebü Yusuf hazretleri diyordu ki: “İmâm-ı Âzam hazretleri gibi Hz. Peygamber'in hadislerini tefsir edebilen bir kimse 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görmedim. Her hadisin sıhhat derecesini bizden iyi bilirdi.” Tirmizi'nin Câmiu's-Sahih'inde İmâm-ı Âzam'ın kendisinden şöyle rivayet edilir: “Câbir el-Cu”fi'den daha yalancı ve Atâ b. Ebü Rebâh hazretlerinden daha faziletli bir kimse görmedim.” Bu sözleri hadis ricalini hakkıyla tanıyıp ayırdığına yeterli bir delil sayılsa yeridir. Bunun gibi Beyhaki merhumun nakline göre, Süfyân-ı Sevri'den hadis almanın câiz olup olmadığını kendisinden soranlara, “Onun rivayet ettiği hadisi alın, zira kendisi güvenilir kimselerdendir. Ancak Ebü İshak vasıtasıyla Câbir el-Cu'fi'den rivayet ettiği hadisler muteber değildir” demiştir. Hatib el-Bağdâdi'nin rivayetine göre Süfyân b. Uyeyne hazretleri, “Küfe'de beni hadis öğretme makamına ilk oturtan ve beni bu işe tayin eden Ebü Hanife hazretleridir. Amr b. Dinâr hazretlerinin rivayet ettiği hadisleri herkesten çok bu kimse bilir’ diye överek insanlara beni tavsiye ederdi” demiştir. 


İmâm-ı Âzam'ın hadis âlimleri nezdinde değerinin büyüklüğü ve mertebesinin yüceliği şuna bakarak kıyas edilmelidir: Hadis imamlarının büyüklerinden Süfyân b. Uyeyne hazretlerini hadis söyleme makamına getirdiğini yine Süfyân b. Uyeyne belirtiyor ve Süfyân-ı Sevri gibi insanlarca bilinen, iyi nam sahibi bir imam hakkında, “Kendisiyle istişare olunur” hükmünü veriyor. Ey insaf sahipleri, ibret alın! 


(Mütercimin Notu: Atâ b. Ebü Rebâh hazretleri tâbiinden, ilim ve fazilet yönünden pek büyük bir zattır. Halbuki siyah renkli, topal ve bir gözü kördü. Sonradan tamamen kör de olmuştur. Seksen sekiz yaşında bulunduğu 115 (733) yılında cennet köşklerine oturmuştur. Allah rahmet eylesin. Târih-i Hamis'te diyor ki: 114 (732) senesinde Hicaz fakihi, asrın hocası Muhammed Atâ b. Ebü Rebâh el-Mekki gayet yaşlı iken cennet yoluna koyulmuştur. Siyahi idi, fakat İmâm-ı Âzam hazretleri, “Ondan daha faziletli bir kimse görmüş değilim” diyormuş. 
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Ben de derim ki, İmâm-ı Âzam”ın bu sözüyle kastettiği şeyin, “Tâbiin içinden ondan daha faziletli bir kimseyle görüşmedim” demek olduğu âşikârdır. Çünkü yukarıda anlatıldığı üzere imamımız Ebü Hanife hazretlerinin sahâbe-i kirâmla görüştüğü kesindir. 
Ancak bizzat onlardan hadis dinlemiş olduğunda ihtilaf vardır. 


Câbir el-Cu'fi'nin tam adı Câbir b. Yezid b. Hâris olup kendisi Küfeli'dir. Şia âlimlerindendir. Onu güvenilir bulanlar da vardır. Fakat hadis imamlarının ekserisi nezdinde, rivayet ettiği birtakım münker hadislerden dolayı metruktür. Yani yalnızca kendisinin rivayet ettiği hadisler kıymetsiz sayılır. 


Mizânü'-İ'tidâl adlı kitabında İmam Zehebi, Ebü Hanife'nin Câmi-i Tirmizi'de zikredilen sözüne ilave olarak şunları söyler: Ben Câbir'e her ne zaman bir meseleden söz açacak olsam hemen ona dair bir hadis okur ve kendisinde kimseye rivayet etmediği 50.000 kadar hadis-i şerif bulunduğu kuruntusuna kapılırdı. Hz. 
Ali'nin dünyaya dönüşü demek olan ricata inanırdı. Vefatı 165 
(782) senesinde gerçekleşmiştir. 


Süfyân b. Uyeyne el-Hilâli hazretlerinin künyesi Ebü Muhammed olup kendisi Hicazlı bütün hadisçilerin ve fakihlerin hocası, hepsi dinin direkleri hükmünde olan âlimlerin vukuf sahibi üstadıdır. Doksan bir yaşındayken 198 yılı Receb ayı (Şubat 
814) içinde cennet bahçelerine gitmiştir. Allah rahmet eylesin. 


Süfyân-ı Sevri hazretlerinin hayatından yukarıda bir nebzecik bahsedilmişti. 


Amr b. Dinâr el-Cumahi, Hicazlı hadis imamlarındandır. 
Rivayet ettiği hadislerle türlü konularda delil gösterilir. Kendisine isnat edilen Şiiliğin aslı yoktur. Bir de Amr b. Dinâr el-Basri vardır ki onun rivayet ettiği hadisler zayıftır. Bu konuda Mîzânül-İ'tidâl'e başvurulabilir]. 


ONUNCU BÖLÜM 
B 


FETVA ve DERS 
VERMEYE BAŞLAMASI 


Üstadı Hammâd b. Ebü Süleyman hazretleri” -ki Küfe şeh- 


rinde ilimde önderlik ona geçmiş ve bütün insanlar onun ilmi sa- 


yesinde çağındaki diğer âlimlere ihtiyaç duymaz olmuşlardı- ahi- 


rete göçtüğü zaman insanlar onun yerini tutacak bir kimseyi ara- 


maya mecbur oldular. İlk önce yerine oğlu geçtiyse de insanları diğer âlimlere muhtaç olmaktan kurtaramadı. Çünkü bildikleri- nin çoğu kelâm ve nahiv ilminden ibaretti. Bundan dolayı bir aralık Musa b. Kesir” adında bir zat ders vermeye başladı. O da fıkıh 


86 


87 


Hammâd b. Müslim Ebü İsmail el-Eş'ari el-Küfi hazretlerinin babası Müslim'in künyesi Ebü Süleyman olduğundan bazan Hammâd bin Ebü Süleyman diye de anılır. O, fıkıh imamlarının ileri gelenlerinden ve takva sahibi zümrenin büyüklerinden olup sürekli ilmi yaymaya çalışmış, dünya lezzetlerinden kendini uzak tutmuştur. Allah'ı sürekli zikretmekteki özeni o dereceye varmıştı ki dünya işlerine dair gerektiğinde bir söz söyleyeceği zaman sözlerinin arasını birçok tesbih ve tehliller ile ayırır, “Allah'ın zikrinden uzak bir satırlık sözün, kıyamet gününde amel defterinde görünmesinden dolayı Rabbim'den hayâ ederim” derdi. Süfyân-ı Sevri, Şu'be b. Haccâc ve Ebü Hanife gibi büyük imamlar ve meşhur ulular kendisinden hadis rivayet edip ilim öğrenmişlerdir. 


Yahya b. Main gibi hadis tenkitçisi kişiler, rivayetlerinin güvenilir olduğuna şehadet etmişlerdir. Bu onun delil ve tanıklığına yeter. Peygamberimiz'in hicretinin 

120. (738) senesinde cennet diyarına göçmüştür. Allah rahmet eylesin. Üstatları ve hocaları ileride anlatılacaktır. 

Musa b. Ebü Kesir el-Küfi, Said b. Müseyyeb hazretlerinden hadis rivayet edenlerden olup güvenilir âlimlerden sayılır. Mizânü”-İ'tidâl'den. 
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ilminde pek önde gelen bir kimse değilse de birçok devlet büyügüyle görüşmüş olması sebebiyle insanlar bir müddet tahammül etti. Ne zaman ki hacca gitmek maksadıyla yola çıktı, Hammâd”'ın talebe ve dostlarının hepsi Ebü Hanife hazretlerini hoca kabul ederek Hammâd hazretlerinin yerine geçirdiler. İmâm-ı Âzam, “İlmin zayi olmasını istemediğimden bunu kabul ettim” demiştir. Derslerine devam ettikçe insanlar onun değerinin ne kadar yüksek olduğunu bir kat daha anladılar. Onun yanında buldukları çeşitli ilimlerle beraber sabır ve yumuşak davranışı başka kimseden göremediklerinden ilim öğrenmek isteyenlerin tamamı ders halkasına katıldı. Kendi mertebelerine göre ilim alıp ondan yararlanarak ilim sahibi ve din imamı oldular. İlim öğrenmeye yeniden başlayıp tamamlayan ikinci tabakadan İmam Ebü Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi büyük zatlar yetişti. Günden güne talebe ve dostları çoğaldı. Şöhreti her yeri kapladı. İnsanlar yüzlerini tamamen ona çevirdi. Emirler ona ikramda bulunup hürmet etmeyi alışkanlık haline getirdi, halifeler güzel sözlerini yâdetmeye başladı. Kısacası ilim ve amel konusunda herkesin âciz kaldığı harika derecelere yükseldiğinden seçkin ya da halktan bütün insanların kabul ve yüceltmesine mazhar olmuştu. Tabii bununla beraber kötü yaratılışlı hasetçileri ve düşmanlıktan başka bir şey bilmeyen hasımları da az değildi. Çünkü büyük insanlar hakkında Allah'ın hep olagelmiş âdeti şudur: 


z $ PA # 
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“Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın” (Ahzâb 33/62). 
Fakat ders okutma ve fetva konusunda kendisine asla gevşeklik gelmemiştir, aksine bazı müjdelerin güzel yorumları da eklenince çalışmaları arttı, kendisine teveccüh edildi. 


Bu cümleden olarak, bir gece kendinin Hz. Peygamber'in Ravza-i Mutahhara'sını kazarak onun mübarek kemiklerini çıkarıp toplamış ve göğsü üzerine koymuş olduğunu; bir rivayette mübarek kemikleri çıkardıktan sonra birleştirdiğini gördü ve gayet mustarip oldu. Çektiği ıstırap ve şiddetli korku sebebiyle dostları ziyaretine geldi. Muhammed b. Sirin'e bu rüyanın tabirini sordurmaya mecbur oldu. Rüya tabiri konusunda herkesçe bilinen mahareti dolayısıyla, rüyayı anlatan kimseye verdiği cevabın, “Bu rüyanın sahibi, Hz. Peygamber'in sünnetini tefsir etmek konusunda kimsenin daha önce ulaşamadığı mertebede insanlara incelikleri ve sırları açacaktır” şeklindeki sevindirici sözünden ibaret olduğu söylenince İmâm-ı Âzam gayet ferahladı. Gerçekten o, akıllara hayret verecek derecede dini meseleleri inceleyip güçlükleri izah etmeye, kapalı sözleri açıklayıp haber vermeye muvaffak olmuştur. 


Başka bir rivayet ise şöyledir: Talebelerinden biri huzuruna vardığında kendisini hüzünlü bir halde görünce sebebini sordu. 
Yukarıdaki rüyayı anlattığında Muhammed b. Sirin'in yakın dostlarından biri, “O, buraya yakın bir yerde bulunur, emriniz olursa varıp davet edeyim” dedi. Dedi ki: “Hayır, biz varıp soralım.” Gidip sorunca o kişi yorum olarak, “Bu rüyanızın manası sizin Hz. 
Peygamber'in sünnetini sağlam temellere oturtmada kimsenin ermediği en yüksek dereceye ereceğiniz ve dini ilimlerin özünü ve hakikatlerini öğreneceğinizdir” dedi. Bu iki rivayet arasında çelişki yoktur. Çünkü mümkündür ki bu güzel rüyasını hem İbn Sirin hem de onun önde gelen talebelerinden birine anlatmış, her iki yorum da birbirine uygun düşmüş olsun. 


ON BİRİNCİ BÖLÜM 
İŞ 


HANEFİ MEZHEBİNİN KURULUP 
YÜKSELDİĞİ TEMELLER 


Büyük âlimler, Ebü Hanife hazretleri ve arkadaşları hakkında “re'y ve kıyas ashabı” unvanını kullanırlarsa da bununla onların şanlarını küçültmeyi kastetmezler. Yani, “Onlar kendi görüşlerini Resülullah'ın sünneti ve ashabının sözlerinden üstün tutarlar” demek istemezler. Çünkü bu şekilde iftira etmiş olurlar. 
Ebü Hanife'nin arkadaşları böyle bir üstün tutma ve tercihten kesinlikle uzaktırlar. Ebü Hanife hazretlerinden pek çok yolla rivayet edildiğine göre Kur'ân-ı Kerim'de bulamadığı hükümleri Hz. Peygamber'in sünnetinde de bulamazsa sahâbe-i kirâmın sözlerine müracaat ederdi. Bu halde eğer sahâbenin sözlerinde farklılık bulursa içinden âyet ve hadislere en uygun olan sözü alırdı. Eğer o mesele hakkında ashâb-ı kirâmdan rivayet edilen bir söz bulamazsa o zaman tâbiinden bir kimseye uymayıp onların ictihad etmesi gibi kendisi de ictihad ederdi. 
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Fudayl b. İyâz hazretleri diyor ki: “İmâm-ı Âzam Ebü Hanife hazretleri herhangi bir mesele hakkında sahih hadis bulursa onunla amel ederdi. Bunun gibi sahâbe ve tâbiin hazretlerinden yalnız bir sahih söz ulaşınca ona muhalefet etmezdi ve illâ ki kıyas ile hükmederdi. Ancak kıyasın hükümlerini de çok iyi bilirdi.” Yine bunun gibi Abdullah b. Mübârek'in Ebü Hanife hazretlerinden rivayet ettiğine göre, “Biz Resül-i Ekrem Efendimiz'den [sallallâhu aleyhi ve sellem] rivayet olunan muteber hadislere 'ale'r-re'si ve'l-ayn” (başımız gözümüz üstüne) deriz. Sahâbe-i kirâmın sözlerinden dışarı çıkmayıp içinden birini tercih ederiz. 
Ama tâbiinin ihtilaf ettiği meseleler hakkında da görüş beyan ederiz” demiştir. 


İmâm-ı Âzam yine demiştir ki: “Bazı insanların hakkımızda, “Re'y ile fetva verirmiş” demelerine şaşarım. Bir meselede ortada eser varken ben re'y ve kıyas ile fetva verir miyim? Allah'ın kitabı ve Resülullah'ın sünneti ve ashabın icmâına karşı hiç kimsenin re'y belirtmeye yetkisi olamaz. Ancak sahâbe-i kirâm arasında ihtilaf ortaya çıkınca ictihad ile söz konusu görüşler içinden Kitap ve Sünnet'e en yakın olanı tercih ederiz. Ashâb-ı kirâmın konuştuğu meseleler hakkında kıyas ile hüküm veririz. Zaten ictihada muktedir olanların öteden beri halleri ve şanları da bundan ibarettir.” 


İmam Müzeni diyor ki: “Şâfii hazretlerinin, “Bütün fakihler kıyas konusunda Ebü Hanife hazretlerinin ailesi mesabesinde- dir” dediğini defalarca işittim.” Hanefi mezhebindeki kıyasların dikkat ve titizliğinden dolayı İmam Müzeni Hanefi imamlarının kitaplarını çokça incelerdi. Hatta bu sebepten kız kardeşinin 


88 Müzeni kelimesi, Kureşi veznindedir. İmam Müzeni, Müzeyne kabilesine mensuptur. İsmail b. Yahya hazretleri bu unvan ile bilinir. İmam Müzeni, İmam Şâfii hazretlerinin ileri gelen dostlarındandır. Faziletleri ve menkıbeleri çoktur. 264'te (878) öte dünyaya göçmüştür. 
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oğlu Ebü Cafer et-Tahâvi, Şâfii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiştir. 


Hasan b. Sâlih'ten# rivayet edilmiştir ki: “Ebü Hanife hazretleri, âyet ve hadislerin nâsih ve mensuhunu fazlasıyla araştırır ve Küfeliler'in rivayet ettikleri hadisleri ve onlara ulaşan bütün bilgileri bilir ve ezberlerdi. İnsanların selef dönemindeki hayatlarına uymayı gözetirdi. Ebü Hanife hazretleri bir mesele hakkında yapılan kıyası birine anlatırken başka bir kimse, “Şu kıyasları terkediniz. Çünkü en önce kıyas yapmaya girişen lânetli İblis değil midir” deyince, “Behey cahil, hiç farkında değil misin ki İblis kıyas yaparak Allah'ın emrini reddetti ve kâfir oldu. Bizler ise kıyas ile Allah'ın emrine uyuyoruz. İhtilaf edilen her işte Allah'ın kitabına, Resül'ünün sünnetine ve din imamlarının sözlerine uygun hareket ediyoruz. Şimdi biz Allah'ın emrine uymanın etrafında dönüp durduğumuz halde İblis kâfiriyle mukayese edilmemiz hangi temiz vicdanın işidir?” dedi. Bunun üzerine o kişi, “Ben yanıldım, tövbe ettim. Şüphe karanlığını ortadan kaldırarak benim âciz gönlümü aydınlattığınız için Cenâb-ı Hak sizin nurlu kalbinizi bir kat daha nurlandırsın” diyerek pişmanlığını ortaya koymuştur.” 


İbn Hazm da demiştir ki: “Hanefi mezhebinde zayıf hadisin kıyasa tercih edilmesi konusunda Ebü Hanife'nin bütün arkadaşlarının fikir birliği vardır.” 


(/Mütercimin Notu: Ebü Muhammed Ali b. Ahmed b. 
Hazmv”ın babası Endülüs'te Âmiri Devleti vezirlerindendi. Kendisi de aynı rütbeye erişmişse de daha sonra zühd yolunu seçerek bu makamı terkedip uzaklaşmıştır. İslâmi ilimlerin bütün 


89 Hadisçiler arasında İbn Hay unvanıyla bilinmektedir. En bilgili fakihlerden ise de 
kendisinde Şiilik vardı. Bununla birlikte hadis tenkitçisi imamları kendisini güvenilir saymışlardır. Ara sıra cuma namazını terkettiğinden onu kabul etmeyenler de bulunur; fakat zühd ve ibadetine, hafıza ve güvenilirliğine diyecek yoktur (Mizânü”1-İ'tidâl'den). 
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dallarını öğrenmiş, bundan başka mantık ilmini de bilinen tabirle ve fıkhi örneklerle açıklayıp izah ederek bu ilmin İslâm memleketlerinde bilinip yayılmasına vesile olmuştur. Yazdığı pek çok eserle de bilinmektedir. Hatta vefat edince terekesinde kendi yazdığı eserlerden 400 cilt kitap ortaya çıkmıştı. Bunların varak sayısı da 80.000'e ulaşmaktaydı. İlmin mertebelerine dair basılmış bir eseri vardır. Burada sistemli ilimlerin birbirleriyle olan bağları ve ilgileri ile öğrenilmesinde en kolay olan yöntem ve yollar anlatılmıştır. Yahudi ve hıristiyanların kitaplarının değiştirilmiş ve tahrif edilmiş olduğu, onlarda te'vil edilemeyecek derecede çelişkiler ve tutarsızlıklar bulunduğu ilk kez onun eserlerinde 


ispat edilmiştir. 


İbn Hazm'ın güzel şiirleri de vardır. Şu güzel beyitler bun- 


lardandır: 


gear Shi ib a İzi a al yi 
II iL JL 1 çine zle) öl Sİ 


Lein asbahtü mürtehilen bi-cismi fe-rühi indeküm ebeden mukimü Velâkin liT-iyâni latifi ma'nen lizâ seeleT-muâyenete'T-kelimü 


(Manası: Yemin olsun ki ben cismen göçsem de ruhum ebedi olarak sizin yanınızda kalacaktır. Fakat gözle görmenin de latif bir manası vardır. O yüzden kelimullah olan Hz. Musa da Allah'ı görmeyi istemiştir). 

Evvela Şâfii mezhebindendi, daha sonra Zâhiriyye mezhebine geçti. 


Meşhur Mâliki imamlarından Kadı Ebü1-Velid el-Bâci ile aynı asırda yaşamış, aralarında şiddetli münazaralar ve uzun tartışmalar cereyan etmiştir. 
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Netice olarak İbn Hazm'ın faziletlerine sınır yoktur; ancak selef imamlarına aşırı derecede itiraz etmiş olması dolayısıyla yaşadığı devirdekilerin nefretini kazanmış; en son olarak Leble vadisine çekilerek orada zamanını geçirmiştir. 456 yılı Şaban ayının sonlarında (Ağustos 1064) ebedi hayat âlemine göç etmiştir. 


İşte Haccâc'ın kılıcı gibi elim tesirleri bütün insanları ele geçirmiş olan “Lisânü İbn Hazm” (İbn Hazm”ın dili) tabiri, atasözü şekline girmişken İbn Hazm'ın İmâm-ı Âzam”ı övmesi, onun yüce delil ve önder oluşuna büyük bir örnektir]. 


ON İKİNCİ BÖLÜM 
Lİ & 9 


İMAM-I ÂZAM'IN DİĞER İMAMLARDAN 
AYRILAN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ 


Bununla ilgili yüce kişilik özellikleri pek çoktur. 


Birincisi, sahâbe-i kirâmdan bir toplulukla görüşmüş olmasıdır. Çeşitli yollardan rivayet edilen, 


# pa pa # # pd p 
DRE A l İN AI al al ab 
“Beni görenlere, beni görenleri görenlere ve onları görenlere ne mut-lu!”® sahih hadisindeki üstünlüğe erişmiştir. 
İkincisi, o İz 


1 it ei Ae oz 
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“Asırların hayırlısı, benim asrımdır; sonra benim asrımdan sonra gelendir”! hadis-i şerifiyle övülen kutlu asırda dünyayı teşrif etmiştir. 


90 Ali el-Müttaki, Kenzü'T-Ummaâl, nr. 32473; Hâkim, Müstedrek, 4/86. 
91 Buhâri, Şehâdât, 9; Rikâk: 7; Tirmizi, Fiten, 45; İbn Mâce, Ahkâm, 27. 
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(Mütercimin Notu: İlk hadis bu kelimelerle Câmiu's-Sagir'de Ebü Said el-Hudri ve Vâsile b. Eska” hazretlerinden rivayet edilmiştir. “Tübâ” kelimesi “atyab”ın müennesi olup “tertemiz bir hayat ve güzel bir geçimin en yüksek noktası” demektir. 

İkinci hadis, birincisinin tefsiri gibidir. Câmiu's-Sagir'de bu hadisin başı “Hayrü”n-nâsi karni” (İnsanların hayırlısı benim asrımdır.) ey ehli karni (yani benim asrımda ehlimden olanlardır); sonu ise, 


a 4$ 


yal S z er on o 
Öga İN İyem) OS a RAIAS e Gai 
RER NE PA 


“Onlardan sonra bir kavim gelecektir ki onlar yemeye içmeye düşkündürler ve şişmanlamayı severler. Kendilerine sorulmadan önce şahitlik ederler” ” şeklindedir. 


Söz konusu üç asrın müddeti şöyledir: Birinci asır, hicretin 
120. senesine kadardır (622-738 arası). İkinci asır, 100'den 190'a kadardır (738-806 arası). Üçüncü asır ise 220 senesine kadardır (806- 
835 arası)|. 


Üçüncüsü, tâbiinin zamanında ictihad ve fetva ile uğraşıyor olmasıdır. Hatta rivayet edilir ki A“meş” hazretleri hacca niyet ettiği zaman haccın menâsikini yazıp anlatmasını rica etmek için İmâm-ı Âzam hazretlerine bir kimseyi göndermiş. Arkadaşlarına da, “Haccın menâsikini Ebü Hanife hazretlerinden okuyunuz. Çünkü farzları ve nâfileleri ondan daha iyi bilen bir kimse bilmiyorum” demiştir. A'meş gibi bir zatın bu şekildeki hüsn-i şehadetine özellikle dikkat edilmelidir. 


92 Müslim, Fezâilü's-Sahâbe, 52; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/410; Ali el-Müttâki, 
Kenzü”1-Ummaâl, nr. 32453. 
93 Süleyman b. Mihrân el-Küfi: Tâbiinden ve güvenilir imamlardan bir zattır. Ancak, 


“Zayıflığını bilmediği bazı ravileri tedlis (hadisi ilk nakledenin ismi gizlemek) etmiştir” diyorlar. 148 (765) yılında ahirete göçmüştür. 
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Dördüncüsü, büyük hocaları ve onlar arasında bulunan Amr b. Dinâr gibi kimselerin ondan hadisler rivayet etmeleridir. Halife Mansür'un huzurunda büyük âlim zâhidlerden İsa b. Musa adındaki zatın İmâm'ı Âzam'ı öven bir hikâyesi yukarıda geçmişti. 


Beşincisi, onda olan arkadaş ve talebelerin benzerinin başka bir imamda bulunmamasıdır. Hatta İmam Vekřin” yanında edepsizin biri, “Ebü Hanife filan meselede hata etmiştir” deyince Veki hazretleri o kimseye mâni olup demiştir ki: “Böyle sözler söyleyen kişi hakkında, 


e A P ATE a 
J IE a 


‘İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar” (A'rât 7/179) âyeti doğru olur.” Akıllı insan, Ebü Hanife hazretlerinin hata etmesi ihtimalini mümkün değil zihnine sığdıramaz. Fıkıh imamlarından Ebü Yusuf, Muhammed, Züfer gibi; hadis imamlarından Abdullah b. Mübârek ve Yahya b. Ebü Zâide, Hafs b. Gıyâs gibi; lugat ve Arapça ilimlerinin imamlarından Kasım b. Ma'n ve Muhammed b. Hasan gibi; zühd ve vera‘ imamlarından Fudayl b. İyâz, Davud-i Tâi gibi pek meşhur ve izan sahiplerinin takdir ettiği kişiler, hakkaniyet sahibi bir kimsenin yanından bir an bile ayrılmazlar. İmâm-ı Âzam”ın hata ettiği farzedilse bile hemen ardından doğruya yöneltileceği tabii bir durumdur. 


(Mütercimin Notu: Kasım b. Ma'n, Yahya b. Ebü Zâide ve Davud-i Tâi hazretlerinden başka burada mübarek isimleri yazılan imamların berekete vesile olsun diye tercüme-i hâlleri bu kitaba alınmıştır. Ancak bazıları daha sonra anlatılacaktır. Burada bu üç kişinin faziletlerinin anlatılması uygun görüldü. 

94 Veki b. Cerrâh hazretleri, Iraklı hafızların en meşhurudur. Çok bilgili imamlardandır. Ahmed b. Hanbel derdi ki: “Veki'den daha çok hıfzı ve sağlamlığı kuvvetli, dini ilimleri tamamen kuşatan başka bir kimse görmüş değilim.” Her gece Kur'ân-ı 


Kerim'i hatmeder ve devamlı olarak oruçlu bulunurlarmış. 197 (813) senesinde ahiretin yoluna koyulmuştur. 
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Kasım b. Ma'n b. Abdurrahman, Abdullah b. Mesud'un oğlunun oğlu olup İmâm-ı Âzam'ın yakın arkadaşlarından ve, 


ArI 


“Entüm mesâru kalbi ve cilâü hüzni” (Siz kalbimin sevincisiniz ve hüznümü gideren cilasınız) şeklindeki iltifat dolu sözüne muhatap olan yüce dostlarındandır. O, fıkıh ve hadis ilminde rivayet ettikleri çok olmakla bilinen, Arapça'ya dair ilimlerde önde gelen, imamlık ile vasıflandırılmış bir kimsedir. Şerik b. Abdul- 


lah'tan sonra Küfe kadılığı Kasım b. Ma'n'a verilmiştir. 


Yahya b. Main hazretleri, İmâm-ı Âzam’ı överken daima “racülü nebil” (zeki ve bilgili adam) unvanıyla vasıflandırmış, kadılık makamında bulunduğu müddetçe kendisine tahsis edilenden bir şey almayarak şüpheli şeylerden sakınma ve temiz kalmanın en üst derecesini göstermiş olmasına dair övgü dolu yazılarıyla dilini süslemiştir. İrtihali 135 (753) yılında meydana gelmiştir. 


Yahya b. Ebü Zekeriyya b. Ebü Zâide hazretleri de Ebü Hanife'nin dostlarından olup yazdığı kitaplarla büyük bir şöhret kazanan kırk kişinin önde gelenlerindendir. Hatta Veki, eserlerinde onun yazdıklarını esas almıştır. Küfeli büyük hafızlardan sayılır, rivayetlerine güvenilirdi; sünneti himaye etmesiyle tanınırdı. 
Hişâm b. Amr, Süleymân A'meş ve Haccâc b. Ertât gibi âlimlerden hadis ilmini öğrenmişti ve Yahya b. Âdem, Kuteybe b. Said, Hennâd b. Seri, Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main gibi imamlar, onun rivayet ettiklerine güvenirler ve onlara dayanırlardı. Ali b. 
Medini, “Selefin ilimleri kendisine geçmiş ve bilhassa hadis ilmi Şa'bi ve Süfyân-ı Sevri'den sonra onda son bulmuştur” diye Yahya b. Main'i överdi. 183 (799) yılında altmış iki yaşında rahmet toprağında uykuya dalmıştır. 


Ebü Süleyman Davud b. Nusayr et-Tâi hazretleri din büyüklerinden gizli bir âbid, kuvvetli bir fakih idi. Hikmetli sözleri tasavvuf kitaplarında yer almaktadır. Onlardan biri şöyledir: “Muhakkak ki gece ve gündüz birtakım merhalelerdir. İnsanlar 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seferleri sona erinceye kadar merhale merhale onları katedeceklerdir. Öyleyse bütün merhalelerin azığını hazırlamalısın.” Abbâsi halifelerinden Mehdi'nin halifeliği zamanında 175'te (791) ömrü sona ermiş, kendisi de cennet bahçesine doğru yola koyulmuştur. Onun hakkında denilmiştir ki: “Eğer Davud-i Tâi eski ümmetler zamanında yaşasaydı, herkesçe itibar edilen halleri Kur'ân-ı Kerim'de anlatılarak hakkında âyet nâzil olurdu.” Gerçekten de ömrünün bir dakikasını bile boşa geçirmeyerek gece ve gündüz ibadetlere devam etmiş, dış süsten ve zaruri olmayan isteklerden son derece uzak durmuştur. O devirde bile benzeri bulunmayan büyük bir zat idi. 


Kırk sene sürekli oruç tuttuğu halde ev halkı bile bunu öğrenmemişti. Çünkü evinden çıkacağı zaman öğle yemeğini yanına alıp yolda tasadduk ederdi. Dükkânına da geç vardığı için yemeği evinde yediği zannedilirdi. 


Ziyaretine gelenlerden biri anlatıyor: Bir gün su testisinin güneş gelen bir yere konularak ısındığını görüp, “Şu testiyi gölge bir yere koysaydınız” dediğimde cevap olarak, “Buraya konulduğu sırada güneş yoktu. Ben ise nefsim istediği için bir adım atmaya bile Rabbim'den hayâ ettiğimden daha sonra testinin yerini değiştiremedim” dedi. 

Onun, “Sakalınızı tarasanız” diyen kimseye, “Oğlum, sakalımla uğraşacak zamanı nerede bulayım” demesi de hikmetli bir söz ve büyük bir nasihattir. 


Vezirlerden bir kimse Küfe şehrine gelince oğullarını okutmak için Kur'an ve hadis öğretebilecek, fıkıh ilminin inceliklerine vâkıf, edebi ilimleri tamamen bilen birini aradı. Her kime sorduy- sa, “Bu vasıfları layıkıyla taşıyan, Davud-i Tâdir” cevabını aldı. 
Fakat onun müstağni bir zat olduğunu da haber aldığından ilk iş olarak kendisine külliyetli bir ihsan gönderdi. Kabul etmeyince bu defa aynı ihsanı iki katına çıkararak 20.000 dirhem gümüş 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değerinde iki keseyi iki kölesiyle gönderdi. Onlara da dedi ki: “Eğer gittiğiniz kimseye bu hediyeleri kabul ettirebilirseniz, artık hürsünüz.” Ne zaman ki köleler Davud'un huzuruna varıp hediyeleri sundular, kölelikten kurtulmalarının bunların kabul edilmesine bağlı bulunduğunu dile getirerek lutfetmesini istediler; o, “Oğullarım, şunu kabul edip sizin boynunuzu kölelik ipinden kurtarmaktansa reddedip kendi boynumu cehennem ateşinden kurtarmak daha önemli ve gereklidir” diye cevap verdi. 


Davud-i Tâfnin tasavvuf yoluna girmesine en kuvvetli sebep olarak şu anlatılır: Bir gün Hz. İmam efendimiz ona hitaben, “Ey Ebü Süleyman, hele şükürler olsun bunca zaman içinde alet edevat kabilinden olan esas maksadı, hazırlayıp sağlamlaştırabildin” demiş. Bu sözden henüz asıl maksadın ortaya çıkmadığı anlaşıldığından Davud hazretlerinin, “Bundan başka güç harcanacak ne vardır?” diye sormasına binaen İmâm-ı Azam'ın, “En önemlisi ve iki dünya saadetini sağlayan şey, ilmimiz ile amel etmemizdir” demesi ona çok tesir eder. Gönlü hemen uzlete çekilmeye meyleder ve hatta kapılırsa da her konuda nefse muhalefet etmek, izzet kazanmaya vesile olacağını bildiği için, bir sene kadar arkadaş ve yaşıtları olan Ebü Hanife'nin dostlarından ayrılmayıp görüşme ve tartışmalarında bulunmaya gayret gösterdi. Fakat görüşmelerde cereyan eden meselelere dair bir söz bile etmemeyi seçtiginden, “Bazan söze karışmaya olan istek ve arzum, susamışların berrak suya olan rağbet ve arzularında beter olduğu halde yine nefsimi zorlayıp susar, gururumu kovar ve belki kusurumu ima ederdim” diye daha sonra başından geçeni anlatırdı. 


İşte ilk yılları bu şekilde geçip sonra Habib el-Acemi hazretlerine de yaklaşarak sülükünü tamamlamıştır. 


İmam Kuşeyri onun sefillerden bir kimsenin vezirlik rütbesine eriştiğini görerek dünya makamlarından nefret etmesi ve şu: 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WJI sas A sb 


Bi-eyyi hadeyke tebeddiyü'1-belâ 
Ve eyyi ayneyke üzine sâlâ 


(Manası: Hangi yanağın çürümeye başladı ve hangi gözün aktı?) 


Beytiyle ağlayıp yas tutan bir kadına rastlayıp etkilenmesini de zühdünün ve sülükünün sebeplerinden saymışlardır. Allah rahmet eylesin. Salihlerden bir kimsenin, Davud-i Tâi vefat ettiği gece onu rüyasında bir yere doğru süratle koşarken görüp acelesinin sebebini sorunca, “Birader, zindandan şimdi kurtuluyorum” cevabını almış olduğu, hemen ardından uykudan uyanıp insanların seslerini işittiği ve Davud-i Tâi'nin ahiret sarayına gittiğini haber almış olduğu Risâle-i Kuşeyri'de yazılıdır]. 


Altıncısı, fıkıh ilmini herkesten evvel derleyip toparlayan ve bugün bulunduğu bab ve fasıl tertibine koyanın İmam Ebü Hanife hazretleri oluşudur. İmam Mâlik de Muwvattâ kitabının tertibinde Ebü Hanife hazretlerine tâbi olmuştur. Onlardan önce insanlar arasında kitap tedvini bulunmuyor, hıfza güveniliyordu. Bunun gibi KitâbüT-Ferâiz ve Kitâbü'ş-Şürüt'u ilk ortaya koyan yine İmâm-ı Âzam'dır. 


Yedincisi, diğer mezheplerden bir iz bulunmayan dünyanın çeşitli iklimlerinde de Hanefi mezhebinin yayılmış olmasıdır: Hind, Sind, Anadolu ve Mâverâünnehir gibi. 


Sekizincisi, nefsine, talebelerine ve diğer kimselere kendi eliyle kazandığından harcayıp asla hediye kabul etmemesidir. 
Tevâtür derecesine varan zühd ve ibadetleri, hac ve umresiyle diğer faziletleri de sonra anlatılacaktır. 
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Dokuzuncusu, ahiret sorgusu korkuyla yüksek mansıpları kabul etmeyerek hapishanelerde şehadet rütbesini seçmesidir. 
Bu da sonra anlatılacaktır. 


(Mütercimin Notu: İmâm-ı Azam'ın bu aktarılanlardan fazla ve daha büyük hususiyetleri de vardır: 


1. Sıddik-ı Ekber Hz. Ebü Bekir'e tam bir benzerliği bulunmaktadır. Çünkü nasıl ki o, peygamberlerin sultanı Resülullah Efendimiz'in cennetin gül bahçelerine irtihal etmesinden sonra Hz. Ömer ile istişare ederek herkesten önce Kur'ân-ı Kerim'i toplama işine girişmişse, İmâm-ı Âzam hazretleri de müellifin haber verdiğine göre İslâm âlimlerinin hepsinden önce akaid ve din ilimlerini tedvin etmeye muvaffak olmuştur. Sahih hadislerin delâletiyle şurası malumdur ki hayırlı bir işte öncülük etmek, nihayetsiz sevaplar kazanmaya vesiledir. Çünkü Cenâb-ı Hak, güzel bir sünnete uyanlara verdiği bol bol ecrin binlerce mislini, o işi ortaya koyup hayata geçiren kimsenin iyilik defterine yazar. 


2. İmam Şa'râni ve diğer keşf ve şühüd erbabının kati müjdesi gereğince en evvel tedvin olunan mezhep, Hanefi mezhebi olduğu gibi, en son dağılacak mezhep de odur. Bu hususa dair ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Şa'râni'nin MizânüT-Kübrâ adlı eserine müracaat edebilirler. 


3. ed-Dürrü'T-Muhtâr adlı eserin sahibi Allâme Haskefi'nin İmam Ebül-Kasım Kuşeyri'den aktardığına göre süfiliğin makbul gördüğü yolun da Ma'rüf-i Kerhi ve Davud-i Tâi gibi büyük evliyalar vasıtasıyla dayanak noktası İmâm-ı Âzam'dır. 


4. Bütün işlerini adaletle gören Osmanlı sultanları da onun herkesin hürmet etmesi gereken mezhebine uymuş ve Hz. Peygamber'in hilafet makamını onun üzerine kurmuşlardır. Bu kerametli yüce meziyetin içerdiği güzellik ve yararları kuşatıp kavramak mümkün değildir. Bu hususun yazılıp açıklanmasına dair 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pek çok yazılı eser vardır. Enfau1-Vesâil sahibi Necmeddin Tarsüsi hazretlerinin Tuhfetüi't-Türk fimâ Yecibü en Yu'mele fiT-Mülk adıyla yazmış olduğu kitaba müracaat etmek yeterli olacaktır. 


5. Bazı güvenilir âlimlerin eserlerinde yazdıklarına göre İmâm-ı Âzam'ın babası Sâbit'in ölümünden sonra annesini, Peygamberimiz'in temiz soyundan gelen büyüklerden İmam Cafer-i Sâdık hazretlerinin nikâhlamış olmasıyla İmâm-ı Âzam hazretleri onun terbiyesi altında bulunmuş, ondan ilim almış ve edep öğrenmiştir. Tezkiretü1-Hikem fi Tabakâtü'1-Ümem'de böyle anlatılmaktadır). 


ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


m a 


MÜSLÜMANLARIN İMAMLARININ 
İMAM-I ÂZAM HAZRETLERİ HAKKINDAKİ 
ÖVGÜLERİ 


Hatib el-Bağdâdi'nin Şâfii hazretlerinden rivayet ettiğine göre İmam Mâlik hazretlerine, “İmam Ebü Hanife hazretlerini nasıl gördünüz?” denildiğinde, “Evet, öyle bir zat gördüm ki eğer mesela bu direğin altın olduğuna inansaydı, ona kesin bir delil getirmekten âciz kalmazdı” diye cevap vermiştir. Başka bir rivayette bir zat, meşhur kimselerin çoğunu İmam Mâlik hazretlerine sormuş ve sözünün sonunda, “Ebü Hanife hazretleri için ne buyurursunuz?” deyince o da, “Sübhânellah, onu başkalarıyla kıyaslamak mümkün müdür? Tallâhi, ben ömrüm boyunca Ebü Hanife hazretlerinin benzerini görmüş değilim. Şu mescidin direğinin altın olduğunu iddia etseydi, iddiasının doğruluğu için kabul edilir bir kıyas delili getirebilirdi” demiştir. 

Abdullah b. Mübârek dedi ki: Bir gün İmam Mâlik, ona layık 


gördüğü üstün hürmeti gösterip onu baş köşeye oturttu. O ayrıldıktan sonra bize, “Bu zat Ebü Hanife denilen Nu'mân b. Sâbit 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hazretleridir. Şu direk altındır dese gerçekten dediği gibi çıkar. 
Fıkıh ilminin en ince meselelerine dair hükümler çıkarmak, kendisine çok kolay kılınmıştır. Herkesin şaşırdığı meselelerde hiç zahmet çekmeden doğru hükme ulaşır” dedi. 


Daha sonra Süfyân-ı Sevri hazretleri geldi; ancak Ebü Hanife hazretlerinin oturduğu yere onu oturtmadı. O da o meclisten ayrılınca onun da fakihliği ve faziletlerini anlattı. Talebelerinden Harmele'nin” rivayetinde İmam Şâfii hazretleri, “Fıkıh ilminde derinleşmek isteyen kişiler, Ebü Hanife hazretlerinin sohbetine katılmalıdır. Çünkü söz konusu ilim, ona kolay kılınmıştır” demiş; Rebi“ rivayetinde “İnsanlar fıkıhta Ebü Hanife hazretlerinin çocuklarıdır” dedikten sonra, “Mâraeytü ehaden efkahu minhu” buyurmuştur ki, “Ondan daha çok fıkıh ilmine aşina bir kimse bilmiyorum” demektir. Burada “raeytü” (görmedim), “alimtü” (bilmiyorum) manasındadır; “edrektü” (idrak etmedim, anlayamadım) değil. Çünkü İmam Şâfii, İmâm-ı Âzam hazretlerine yetişmiş değildir. Bunun gibi İmam Şâfi”nin, “Ebü Hanife hazretlerinin kitaplarını mütalaa etmeyen kimse fıkıh ilminde derinleşemez” dediği rivayet edilmiştir. 


Süfyân b. Uyeyne, “Ebü Hanife'nin benzerini gözlerim görmüş değildir” dedi. Bunun gibi Süfyân hazretleri dedi ki: “Megâzi ve siyer ilmini talep eden Medine'ye, haccın menâsikini öğrenmek isteyen Mekke'ye, bütün fıkıh ilmini arzu eden de Kürfe'ye gitmeli ve Ebü Hanife'nin dostlarından ayrılmamalıdır.” 


Abdullah b. Mübârek, “Ebü Hanife hazretleri insanların en fakihi idi. Ondan daha fakih kimse görmedim. Bütün faziletler- de, “Allah'ın âyetlerinden bir âyettir” demiştir. 


95 Harmele b. Yahya et-Tücibi el-Mısri: Ebü Hafs künyesiyle anılır. İmam Şâfii hazretlerinin dostlarının büyüklerindendir. Tücib, muzâri sigasıyla kabile ismidir. 


96 Rebi b. Süleyman el-Murâdi el-Mısri de İmam Şâfii hazretlerinin önde gelen dostlarından olup onun telif ettiği eserleri rivayet etmekle meşhurdur. Hadis ilmi imamlarındandır. Dört Sünen sahibi ve diğer hadis âlimleri kendisinden hadis rivayetleri almışlardır. İrtihali 270'te (884) vuku bulmuştur. 
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Yine Abdullah hazretleri demiştir ki: “İctihada ilişkin meselelerde Mâlik ve Süfyân hazretlerine de müracaat edilir. Ancak Ebü Hanife hazretleri hepsinden daha fakih, görüşleri daha ince, fıkıh ilminin özüne ve hakikatlerine vâkıftır. Resül-i Ekrem Efendimiz'den örnek bulamadığımız meselelerde İmam Ebü Hani- 


fe'nin sözleri Peygamberimiz'in sözü yerine geçer.” 


Hikâye edilir ki bir gün Abdullah b. Mübârek hazretleri insanlara hadisleri aktardığı bir sırada, “Hadisi bana Nu'mân b. 
Sâbit rivayet etti” deyince, “Kimi kastediyorsunuz?” denildi. 
“Evet, ilmin özü olan Ebü Hanife'yi kastediyorum” diye cevap verince orada bulunanlardan bazılarının hadisi yazmaktan geri durduklarını gördü. Biraz duraklama ve sessizlikten sonra dedi ki: “Ey insanlar, edebiniz az, âlim imamların mertebesi konusunda cehaletiniz çok olup hâlâ ilim sahiplerini farkedemiyorsunuz. 
Ebü Hanife hazretleri her ilimde kendisine uyulmaya herkesten çok hak sahibidir. O, öyle fakih bir âlim ve öyle takva sahibi temiz bir imamdı ki kimsenin açıklayamadığı, anlayamadığı ilmi sırları açıklayıp anlatmıştır.” İşte edep konusundaki bu ihmalden dolayı bir ay süresince hadis aktarmayı terkedeceğine yemin etti. 


Süfyân-ı Sevri, “Ebü Hanife hazretlerinin yanından geliyorum” diyen kimseye hitaben, “Dünya üzerinde bulunanların en fakihi olan zatın huzurundan geliyorsun demektir” dedi. 


Yine Süfyân-ı Sevri demiştir ki: “Ebü Hanife hazretlerine muhalefet etmek isteyen kimsenin, değer itibariyle daha üste ve ilim yönünden daha bilgili olması gerekir ki böyle bir şahıs bu 


zamanlarda bulunmaz.” 


Hacca beraber gittikleri sene daima Ebü Hanife hazretlerini öne geçirmiş ve ardından yürümüştür. Bir şey sorulsa cevap vermeyi ona bırakırdı. 
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Ebü Hanife'nin Kitâbü 'r-Rehm'i Süfyân hazretlerinin başı altında görülünce, “Siz bunu okur musunuz?” diyenlere, “Evet. 
Ne demek istiyorsunuz? Keşke Ebü Hanife hazretlerinin her kitabı elime geçse de okuyabilsem. Bizler insaf etmiyoruz. Yoksa o, ilmi zorlukları halledip açıklama konusunda en yüksek dereceye ermiş ve başkalarına meydan bırakmamıştır.” Onun için Ebü Yusuf hazretleri, “Süfyân-ı Sevri İmâm-ı Âzam'a benden daha çok uyardı” demiştir. 


Yine İbnül-Mübârek hazretleri Ebü Hanife'nin vasıflarını anlattığı zaman dedi ki: “O, ilmi yayma konusunda her sıkıntıya katlanır, ilim öğrenmede çok itina gösterir, hükümlerini güvenilir kimseden aldığı sahih hadisler üzerine kurardı. Nâsih ve mensuhu herkesten daha çok farkedip ayırırdı. Yetişmiş olduğu Küfeli âlimlerin ilmi kudretlerini bilir, onların doğru sözlerini mezhebine kaynak kabul ederdi. Biz, o hayattayken kadrini bilmeyen bazı kimselerin sözlerine karşı susmayı tercih ettiğimize şimdi çok çok pişman oluyor, tövbe ediyoruz.” 


Evzâî” merhum, bir gün Abdullah b. Mübârek hazretlerine, “Küfe'de ortaya çıkıp Ebü Hanife künyesiyle meşhur olan şu bid'atçı nasıl bir adamdır, bilir misin?” demişti. Bunun üzerine Ebü Hanife hazretlerinin hakkında hüküm verdiği ince meselelerin bir kısmını İbnül-Mübârek Evzât'ye gösterdi. Nu'mân b. Sâbit adını ve bu meseleleri okuyunca çok güzel buldu. “Bu Nu'mân b. 
Sâbit kimdir?” dedi. İbnü1-Mübârek de, “İşte bid'atçı dediğiniz Ebü Hanife buna benzer ince meseleler hakkında hüküm çıkarmış olan zattır” dedi. Daha sonra Evzâi Mekke-i Mükerreme'de Ebü Hanife hazretleriyle görüşüp o meselelerden söz açınca, Ebü Hanife İbnü1-Mübârek'in anlattığından bir kat fazla ilmi inceliklerini gösterdi. Ayrıldıktan sonra Evzâi insafa gelerek İbnü1-Mü- 


97 Evzâi hazretlerinin şerefli ismi Abdurrahman b. Amr'dır. Büyük din imamlarından 
olup hayatı yukarıda geçmiştir. 
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bârek'e dedi ki: “Doğrusu ben bu zatın ilmine ve aklının bolluğuna gıpta ettim. Allah beni affetsin, ben yanılıyormuşum. Bu zatın meclisinden ayrılma, onun hakkında bana gelen haberler doğru değilmiş.” 


Ebü Hanife hazretlerinin ilimde kemali, takva ve vera'sının büyüklüğü, ilmin namusuna ve dinin yüce hatıralarına olan riayeti İbn Cüreyc'e* ulaşınca, “Bu şerefli zatın ilmi olgunlukta şanı büyük ve yüce olsa gerektir” dedi. Yanında onun ismi anılınca, “Fakih denilmeye bütün yönleriyle layık olan odur” derdi. 


Ahmed b. Hanbel hazretleri buyurdu ki: “Ebü Hanife zühd, vera' ve ahiret için cömertlik konusunda öyle bir mertebeye ermişti ki oraya ulaşmak kimseye müyesser olmamıştır. O kadar tehdit ve şiddetli darplara maruz bırakılmış iken yine Halife Mansür'un teklif ettiği kâdılkudât makamını kabul etmemiştir.” 
Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun. 


Yezid b. Hârün'a,” “Hanefi kitaplarına müracaat câiz midir?” diye sorulunca dedi ki: “O kitapları okuyup inceleyerek istifade etmeye bakın. Bunun mahzurlu olduğuna kanaat getiren bir fakih görmedim. Hatta Süfyân-ı Sevri'nin bile bir çaresini bulup Ebü Hanife hazretlerinden Kitâbü 'r-Rehn'i alıp istinsah ettiğini işittim.” 


Yine İbn Hârün'a, “Mâlik'in re'yi mi sizin yanınızda daha makbuldür, Ebü Hanife'nin re'yi mi?” diye sorulunca, “Mâlik'in hadislerini kaydedin. Çünkü hadis ricalini ayırıp inceler. Fıkıh ilmi ise Ebü Hanife hazretlerine ve onun arkadaşlarına mahsus 


98 İbn Cüreyc: Ebü1-Velid Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc hazretleri Hicazlı büyük 
imamlardan ve Atâ b. Ebü Rebâh'ın talebelerindendir. Mekke-i Mükerreme'de din ilimlerine dair kitap telif eden ilk zattır. 149 (766) yahut 150 (767) senesinde irtihal ettiği İbn Hallikân'da zikredilmiştir. 

99 Yezid b. Hârün el-Vâsıti, büyük hadisçilerden ve en bilgili imamlardandır. 206'da 

(821) irtihal etmiştir. Bağdat'ta hadis ilmini öğrettiği sırada 70.000 kişi kendisinden istifade etmiş olduğunu İmam Zehebi anlatmaktadır. 
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yüce bir hünerdir. Bu kimseler, sanki bu işler için yaratılmıştır” diye cevap vermiştir. 


Hatib, bazı zâhid imamların, “Bütün ehl-i İslâm'ın beş vakit namazın sonunda Ebü Hanife'ye dua etmesi gerekir. Zira fıkıh ve sünneti koruyan odur” dediklerini anlatmıştır. Yine demiştir ki: “Ebü Hanife'ye hürmet göstermede kusur edenlerin bir kısmı hasetçilerdir, diğer kısmı ise cehalet ve kendini bilmezlik içinde olanlardır. Bunlar, öncekilere nisbetle ehven sayılırlar. Cehalet ve gözlerinin körlüğünden kurtulmak ve fıkıh ilminin lezzetini, tadını duymak isteyenler Hanefi mezhebinin kitaplarını okuyup incelemeye devam etsinler.” 


Mekki b. İbrahim diyor ki: “Ebü Hanife, zamanının en bilgilisi idi.” 

Yahya b. Said el-Kattân'““ da onun re'y ve kıyasının ne kadar güzel olduğunu söyler, fetvada da onun sözünü tercih ederdi. 


Nadr b. Şümeyl'in de İmâm-ı Âzam hakkındaki övgü dolu sözleri daha önce geçmişti. 


Mis'ar b. Kidâm, “Her kim Rabb'iyle kendi arasında Ebü Hanife'yi vasıta seçerse onun hakkında aşırı ihtiyatlı olmakla itham edilmek veya başka bir yönden korku ve endişeye kapılmak ihtimali yoktur” derdi. Arkadaşlarının sözlerini terkedip bizzat İmâm-ı Âzam'ın kendi sözünü araştırmasının sebebini soranlara ondan daha doğru sözlü birinin bulunmasının ihtimal dışı olduğunu söylerdi. Onun ders halkasından ayrılmaz, daima onu överdi. 


100 Yahya b. Said el-Kattân, âlimlerin en bilgililerinden faziletli bir zattır. Ahmed b. Hanbel, “Ben onun benzerini görmüş değilim” derdi. 198 (814) senesinde irtihal etmiştir. 
Irak bölgesinin hadis ilmi imamları içinde bu zattan daha meşhuru yoktur. Küçük yaşından beri kendisinden Cenâb-ı Hakk'a isyan ortaya çıkmamıştır. O derece takva ve istikamet üzere idi ki herkesin nazarında masumiyet derecesine ermiş diye bir inanç vardı. er-Risâletü7-Kuşeyriyye'de şunlar kayıtlıdır: “Yahya b. Said el-Kattân dedi ki: ‘Rüyamda Rabbim'i gördüm. Rabbim, dedim; ne kadar dua etsem de icabet etmiyorsun.” Allah Teâlâ da, “Ey Yahya, ben senin sesini işitmeyi seviyorum” dedi.” 
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İsa b. Yunus”! da benzer şekilde övgüler söyleyip derdi ki: “Onun hakkında kötü düşünenleri sakın tasdik etmeyiniz. Vallahi, ben Ebü Hanife'den daha faziletli ve daha fakih bir kimse görmüş değilim.” 

Ma'mer© “Ebü Hanife gibi hem fıkha dair güzel söz söyleyen ve hadis-i şerifleri şerhederek kıyasın şartlarına riayet eden hem de şüphe olunacak bir şeyi hak dine re'y ile dahil etmekten son derecede sakınan başka bir zat görmedim” diyordu. 


Fudayl da diyordu ki: “Ebü Hanife hazretleri vera' ile tanınir, fıkıh ile bilinirdi. Hem çok malı olup cömertlik ve ikram etme ilede bezenmişti. Kim kendisine müracaat ederse ilim yönünden de mal yönünden de ondan istifade ederdi. Gece gündüz ilim öğretmeye devam eder, az sözle helâl ve haramı açıklardı. Buna aykırı hallerden son derecede uzak dururdu.” 


İmam Ebü Yusuf diyordu ki: “Annem ve babamdan önce üstadım, İmâm-ı Âzam Ebü Hanife hazretlerine dua ederim. Kendisi de üstadı Hammâd'a duasını, anne ve babasının duasından önce ederdi. İlim ve ahlâk yönünden her ne kazandıysak ondan kazandık. Çünkü o, ilim, güzel amel, cömertlik, arzuları azaltmak gibi Kur'ân-ı Kerim'in emrettiği bütün güzel ahlâk ve edepler ile Allah'ın inayeti sayesinde nefsini donatıp süslemişti. Kendisi, yetiştiği selefe hayırlı halef olmuştu. Fakat kendisine hakkıyla halef olmaya layık bir kimse zamanımızda yoktur, zannederim.” 


A'meş'e bir mesele sorulunca, “Böyle sorulara güzel cevap vermek, Nu'mân b. Sâbit'in âdetidir. Onun ilminde başka feyiz ve bereket vardır” derdi. 


Yahya b. Âdem, “Onun aleyhinde bulunanlara ne dersiniz?” 
deyince A'meş, “Bunun ne olduğu açıktır. Çünkü ilmin sırlarını 


101 İbn Ebü İshak es-Sebii hazretleridir. İslâm imamlarının büyüklerindendir. Vekřin 
tabakasından hadis rivayet ederdi. 


102 Meşhur hadis üstatlarından İbn Râşid hazretleridir. 153'te (770) irtihal etmiştir. 
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söylemeden önce bulmak bir yana, söyledikten sonra anlayamaryan kimseler hasetlerinden dolayı ne söyleseler garip karşılanmaz” diye cevap verdi. 


Veki derdi ki: “Ebü Hanife hazretlerinden daha güzel fıkıh bilen ve daha güzel namaz kılan bir kimse görmedim.” 


Hadis tenkitçisi imamlardan Hâfız Yahya b. Main, “Büyük fakihler dört kişidir. Bunlar Ebü Hanife, Süfyân, Mâlik ve Evzâi'dir. 
Fakat bana göre kıraatlerin seçkini Hamza'nın kıraati olduğu gibi fıkıhta da Ebü Hanife'nin fıkhıdır. Yetiştiğim zatların çoğu bu şekilde düşünür ve hissederdi” demiştir. 


“Süfyân-ı Sevri de Ebü Hanife'den hadis rivayet eder miydi?” denilince Yahya b. Main, “Evet” dedi, “Çünkü Ebü Hanife hazretleri herkesin nazarında güvenilir kimselerden sayılırdı; fıkıhta ve hadis rivayetinde ittifakla doğru, bütün dini esaslarda da emin bir kimse idi.” 


(Mütercimin Notu: Yahya b. Main Ebü Zekeriyya el-Bağdâdi hazretleri hadis hafızlarının seçkiniydi ve hadisleri inceleyip doğrusunu bulan imamların başını çekmekteydi. İmam Ahmed b. Hanbel hazretleriyle birlikte gece gündüz sohbet etmeye ve hadis öğrenmeye çalışır, gayret ederlermiş. İmam Ahmed'in, “Yahya b. Maine dayanmayan hadisler, her kimden rivayet edilirse edilsin muteber olmaz. Allah Teâlâ hazretleri Yahya'yı yalancıların yalanlarını ortaya çıkarmak, sahih hadisleri sahih olmayanlarından ayırıp bildirmek için yaratmıştır” dediği nakledilir. İbn Main babasından kalan milyonlarca akçeyi ilim tahsil etmek uğruna sarfetmiştir. Çünkü o zamanlar din ilimleri, özellikle de Peygamberimiz'in hadisleri, bilenlerin ağzından alınarak bir araya getirildiğinden tahsilini tamamlamak isteyenler, İslâm memleketlerinin her tarafına seyahat edip dolaşırlardı. 
“Yalnız kendi elimle 600.000 hadis-i şerif yazdım” dermiş. Başkalarına yazdırmış olduğu hadisler ise şüphesiz bunun iki misli 


158 «e FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


kadar vardı, diyorlar. Eğer eksiksiz olarak bu hadis-i şerifleri ve Asr-ı saâdet'ten beri hadis rivayet etmekle uğraşanların hal ve sözlerini tamamen koruyup ezberlemesi olmasaydı Ahmed b. 
Hanbel'in övgüsüne ve şehadetine mazhar olamazdı. 


Buhâri, Müslim ve Ebü Davud gibi büyük hadis imamları kendisinden hadis dinlemiş ve ilmi tetkilerine hayran kalmışlardı. 233 (848) senesinde hac vazifesini yerine getirdikten sonra şeriat suyunun pınarı, feyiz ve hakikat incilerinin biricik kaynağı olan nebiler sultanı Peygamber Efendimiz'in Medine-i Tâhire'sinde Allah'ın rahmetine gark olmuştur. Allah buna benzer bir saadet ve kerameti, bize de müyesser eylesin. Mekke ve Tihâme'nin efendisi hürmetine, âmin). 


İbnü1-Mübârek diyor ki: “Hasan b. Amâre'yi© gördüm. Ebü Hanife hazretlerinin üzengisini tutmuştu ve diyordu ki: ‘Allah bilir ya, fıkıhta senin gibi sabır ve metanetle konuşan, her soruya doğru cevap veren bir kimse görmedim. Zamanınızdaki fakihlerin piri olduğunuz şüphesizdir. Aksi asla iddia edilemez. Gerçi hasetlerinden dolayı senin hakkında da söylenenler bulunur.” 


Hadisçilerin imamı Şube“ hazretleri, “Ebü Hanife'nin anlayışı güzel, ezberi çok kuvvetli idi. Halk ise herkesten çok bildiği şeylerde bile kusurunu bulmak isterdi. Vallahi yarın Hakk'ın huzurunda bu davranışlarına pişman olacaklardır” derdi. Yaşarken maruz kaldığı değer bilmezlikten dolayı Ebü Hanife hazretlerine çok acırdı. 


103 Hasan b. Amâre el-Küfi, iki Süfyân'ın ve başkalarının kendisinden hadis aldığı ve 
Bağdat kadılığı yapmış fakihlerden ve hadis ehlinden bir zattır. Ancak Şu'be ile İbnü'-Mübârek güvenilir olduğunu söylemişlerdir. Mizânü1-İ'tidâl kitabında daha fazla bilgi bulunabilir. 


104 Şu'be b. Haccâc el-Vâsıti, Basra âlimlerinin en büyük hocası olup “İslâm muhaddisi”, “hadiste müminlerin emiri” unvanlarına hakkıyla erişmiş şanı yüce bir imamdır. İmam Şâfii, “Eğer Şu'be ortaya çıkmasaydı Irak bölgesinde hadis özüne erilerek bilinemezdi” demiş. 160 (777) senesinde Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. 
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Onun için Yahya b. Main, “Ebü Hanife güvenilir midir?” 
diye sorulunca, “Evet, güvenilirdir. Kimsenin onun rivayetinde zayıflık bulunduğunu söylediğini işitmedim. Şu'be hazretleri bile hadis aktarmasına dair icâzetnâme yazmıştır” dedi. Eyyüb es-Sahtiyâni/“ de İmâm-ı Âzam”ı fıkıh ve doğruluk ile nitelerdi. 
İbn Avn” hazretlerine dediler ki: “Ebü Hanife önceleri kanaat getirdiği görüşten daha sonra dönermiş.” Cevap olarak, “İşte bu da büyük fazilet. Ya İmâm-ı Âzam’ın fazilet ve takvasına bundan âlâ delil olur mu? Evet, insanlık hali olarak hata edince hatadan vazgeçip doğruya dönerdi. Kendisinden ortaya çıkan hatanın arkasında durup ısrarcı davranmazdı. İnsaftan daha güzel insanda olgunluk mu olur?” dedi. 


Ebü Hanife hazretleri Amr b. Dinâr'ın meclisine teşrif edince, o konuşmayı bırakır ve talebeleriyle beraber müşküllerini sorup ondan istifade ederlerdi. 


Hâfız Abdülaziz b. Revvâd'” derdi ki: “Ebü Hanife hazretlerini seven Sünni'dir, sevmeyen bid'atçıdır.” Yani Ebü Hanife insanların mezhebini belirlemede ayırt edici ölçü sayılmıştır. Buna göre ona sevgi ve dostluk besleyenlerin Ehl-i sünnet'ten olduğu ve buğzedenlerin de bid'at ehlinden sayıldığı kolaylıkla anlaşılır. 


Hârice b. Mus'ab da, “Ebü Hanife hazretleri büyük fakihler içinde değirmen taşının merkez mili ve altının kıymetini bilen sarraf gibidir” derdi. 


Hâfız Muhammed b. Meymün'© derdi ki: “Ebü Hanife zamanında kendisinden daha bilgili, daha takvalı, daha zâhid, 


105 Eyyüb b. Ebü Temime es-Sahtiyâni: Tâbiindendir. Mâlik, Şu'be, Sevri gibi büyük 
imamlar kendisinden hadis rivayet ederlerdi. Enes b. Mâlik'i görmüş ve 131'de (749) Basra'da vefat etmiştir. 


106 Abdullah b. Avn: Tâbiinden olup Enes b. Mâlik'i görmüş ve 151'de (768) vefat etmiştir. 


107 Mekkelidir. Süfyân-ı Sevri zamanında Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiştir. Güvenilir hadis âlimlerindendir. Fakat İbn Hibbân merhum, ircâ isnadından yani Mürcie'den sayılmasıyla ilgili hakkında söz söylemiştir. Bununla ilgili bilgiler 37. bölümde yer alacaktır. 


108 Mervlidir. Meşhur hadis imamlarından olup duası makbul bir zattı. 
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daha fakih ve daha ârif bir kimse yoktu. Allah hakkı için, onun bir ders meclisini 100.000 dinara değişmem.” 


İbrahim b. Muâviye de, “Ehl-i sünnet mezhebinin tamamlayıcılarından biri de Ebü Hanife hazretlerini sevmektir. Ebü Hanife adaleti kendine sıfat edinir ve onunla hüküm verirdi. 
İnsanlara ilim yolunu gösterip onların yaşadığı zorlukları izah ederdi” derdi. 


Esed b. Hakim, “Ebü Hanife hazretlerine saygı göstermeyen ya cahildir ya da bid'atçı” demiştir. 


Ebü Süleymân” dedi ki: “Ebü Hanife hazretleri hayret verici bir kimse idi. Sözlerinden yüz çevirenler ancak onu anlamaya 


gücü yetmeyenlerdir.” 


Ebü Âsım,“ “Ebü Hanife hazretleri, bana göre İbn Cüreyc'den daha fakihtir. Gözüm onun gibi fıkhi hüküm çıkarmaya gücü yeten başka bir kimseyi görmemiştir” dedi. 


Davud-i Tâi, yanında Ebü Hanife'nin şerefli ismi anıldığında, “Karanlık gecede yürüyenlere yol gösterici bir yıldızdı. İlmi, tevhide iman edenlerin kalplerinde kabul görürdü” derdi. 


Kadı Şerik!'!! demiştir ki: “Ebü Hanife hazretleri çokça susar, bolca tefekkür ederdi. Görüşleri ince ve hüküm çıkarışı da güzeldi. Eğer ilim öğrenmek isteyen kişi fakir ise onu zengin ederdi. 
Öğrettikten sonra, “İşte helâl ve haramı öğrenerek en büyük zenginliğe ulaştın” derdi.” 


109 Muhtemelen burada kastedilen, İmam Ebü Yusuf ve Muhammed hazretlerinin arkadaşlarından olan Ebü Süleyman el-Cürcâni'dir. 


110 Ebü Âsım en-Nebil Dahhâk b. Mahled hazretleri 212'de (827) vefat etmiştir. Güvenilir olduğu konusunda fikir birliği bulunan büyük hadisçilerdendir. 


111 Şerik b. Abdullah b. Ebü Şerik hazretleri Buhara'da dünyaya gelmiş, İmâm-ı Âzam 
efendimiz ile sohbet ederek ilminden almış ve istifade etmiştir. Bu yönüyle Hanefi fıkıhçıları tabakası içinde zikredilmiştir. 177'de (793) cennet yoluna koyulmuştur. 
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Halef b. Eyyüb,'2 “Din ilimleri Cenâb-ı Hak'tan resülüne, ondan ashabına, sonra tâbiine geçti. Daha sonra Ebü Hanife hazretlerinde ve onun arkadaşlarında karar kıldı. Bu ise insanların arzusununa uysun ya da uymasın, başlı başına Allah'ın lutfudur” demiştir. 


Bazı büyük imamlara, “Ebü Hanife'nin ismi anılınca onu diger din büyüklerinin üstünde tutarak dua edip övücü sözler söylüyorsunuz” denilince, “Onun mertebesinin hepsinin üstünde olduğu halk tarafından bilinsin de değerli ilminden ortaya çıkan umumi faydalar gibi hakkındaki hayır dua da herkesçe bilinen ve rağbet edilen dualardan olsun” diye cevap vermişlerdir. 


Din imamlarının bu şekildeki övgülerinin yer aldığı eserlerin sonu yoktur. Ancak zikrettiğimiz az miktar ile anlayış ve insaf sahibi kimselerin eksiksiz bir kanaat elde edeceği çok açıktır. 


Hatta Hâfız Ebü Ömer Yusuf b. Abdülber hazretleri, İmâm-ı Azam'ın faziletlerine dair uzun bir yazı yazdıktan sonra sözünün sonunda, “İnsaf ve marifet erbabının böyle şanı yüce bir imam aleyhindeki saçma sapan sözlere ve hakkında ortaya atılan iftiralara kulak vermesi mümkün değildir” diyor. Yani hakkındaki güzel övgüleri söylemekteki asıl maksat, yalnızca bilinen ve doğruluğu kabul edilen bir hükmü teyit etmek ve kalpteki sevgiyi artırarak onun şanını bir kat daha yüceltmektir. 


112 Halef b. Eyyüb Âmiri-i Belhi, fakihlerin en bilginlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Ebü Said künyesiyle bilinir, Fıkıh ilmini İmam Ebü Yusuf hazretlerinden de almış, ancak daha çok İmam Muhammed ve Züfer'den istifade etmiş, böylece onların dostlarından sayılmıştır. Tarikatı, İbrahim b. Edhem hazretlerinden almış, bir müddet onun sohbetinde bulunmuştur. Tabakât-ı Temimi'de doğru kabul edilen görüşe göre vefatının 215 (830) senesinde gerçekleştiği yazılıdır. Tirmizi'nin Câmi'inde ondan, “Münafıkta iki haslet bir arada bulunmaz: güzel hal ve dinde fakih olmak” hadisi rivayet edilmiş ve, “Garib hadistir, yalnızca halef yoluyla rivayet edilmiştir” denilmiştir. 


ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TU Gi 


İBADETTEKİ AŞIRI GAYRETİ 


İmam Zehebi, “Ebü Hanife'nin geceleri ayakta kalma ve teheccüde devam etmesi, tevâtür derecesindedir” diyor. Hatta geceleri çok ayakta durmasından dolayı “vetedü”-leyl” (gece direği) diye adlandırılmıştır. Hiç aralıksız kırk sene boyunca yatsı abdestiyle sabah namazını kıldığı ve komşularının kalbinde hassasiyet oluşturacak derecede geceleri Allah korkusundan dolayı ağladığı güvenilir kimselerin rivayetiyle tarih eserlerinde kayıtlıdır. 


Ebü Muti el-Belhi'” “Gecenin hangi saatinde Kâbe'ye tavaf etmeye gitsem Ebü Hanife ile Süfyân-ı Sevri'yi orada bulurdum” demiştir. 


Hasan b. Amâre, teberrüken İmâm-ı Âzam/ın cenazesini y1- karken şöyle diyordu: “Allah sana rahmet etsin ve seni bağışlasın. 


113 Ebü Muti el-Belhi: İsmi Hakem b. Abdullah'tır. Belh şehrinde kadı olmuştu. İmâm-ı 
Âzam'ın değerli arkadaşlarından olup el-Fıkhü7-Ekber adlı güzel kitabı o rivayet etmiştir. 199 (814) senesinde irtihal etti. Hanefi fıkıhçılarımız arasında bir Ebü Muti daha vardır ki ismi Mekhül b. Fazl en-Nesefi'dir. Bu zat, Ebü Main en-Nesefi'nin babası ve LüTüiyyât adlı kitabın yazarıdır. Fakat diğerinden daha sonra yaşamıştır. 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE e° 163 


Otuz seneden beri oruç bozmadın. Senden sonra gelenleri zahmete soktun ve ibadet edenleri sıkıntıya düşürdün. Yani sadece ilimle olgunluk elde edilemeyeceğini herkese fiilen anlattın.” 


Mukaddimede de zikredildiği gibi geceyi diriltmede devamlılığının sebebi yolda giderken birinin insanlara hitaben, “İşte gecelerde uyku uyumayan Ebü Hanife hazretleri geliyor” dediğini işitmeleridir. Bunun üzerine İmam Ebü Yusuf'a demiştir ki: “Sübhânellâh, işitiyor musun? Vehhâb-ı Hakiki bize yol göstermek için şu güzel sözü insanlar arasında nasıl yayıyor? Bu haber giderek yayılıp insanlar hakkımda böyle zannettiği halde işin hakikatinin böyle olmadığını Rabbim'in bilmesinden dolayı ben nasıl hayâ etmeyeyim?” 


İmam Ebü Yusuf hazretleri, “İmâm-ı Âzam efendimiz normal günlerde her gün Kur'ân-ı Kerim'i bir kere hatmetmeyi âdet edinmişti. Ramazan ve bayram günlerinde ise ikişer hatim okurdu. 
Daima malını dağıtır ve ilim öğretme konusunda zorluklara sabrederdi. Hakkında ne söylense tahammül eder, asla öfkelenmezdi. O gecenin abdestiyle sabah namazını eda ettiğini yirmi sene ben gördüm. Bizden önce bereketi bol sohbetine erişmiş olanlardan kırk seneden beri bu şekilde olduğunu işittim” demiştir. 


Şerik diyor ki: “Bir sene tamamen birlikte bulunduğum halde Ebü Hanife'nin yatağına yattığını görmedim.” 
Hârice'den!4 nakledilir ki: “Kabe-i Muazzama'nın içinde 


dört kişi Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmiştir. Onlardan biri Ebü Hanife'dir.” 


114 Hârice b. Mus'ab es-Serahsi: İmâm-ı Âzam'ın arkadaşlarındandır. Horasan diyarında şanı büyüktü. 


GR A Ta 63 130,5 
Háji 4 JG Cls hi 


“Abdestin velhân denilen bir şeytanı vardır” (Tirmizi, Tahâret, 43; ; İbn Mâce, Tahâret, 48; ; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/136) hadisini tek başına rivayet etmiştir. 
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Fazl b. Dükeyn şunları anlatmıştır: Tâbiinden ve diğer bilgin âlimlerden pek çok kimseyle görüştüğüm halde Ebü Hanife hazretlerinden daha çok namaz kılanı görmedim. Namaza hazırlanması sırasında huşü ve ağlayışını görenler içinde Allah korkusu bulunduğuna hemen hükmederlerdi. Son derecede huşü ile ibav 


det etmesinden dolayı “şenn-i bâli”ye benzerdi (Şenn, kırba; bâli 


de yıpranmış demektir). Hatta bir gece namaz esnasında, 
1 Loi Aa A .. 3 on p a r 


“Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır” (Kamer 54/46) âyet-i kerimesini tekrar ede ede sabahı buldu. Başka bir gece de Kur'ân-ı Kerim'ı başından okuyarak, 


er pd KL a AST EW Üz 


“Allah bize lutfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu” (Tür 52/27) âyetine gelince bu âyeti tekrar etmeye başlamış, sabah ezanları okununcaya kadar o hal üzere devam etmiştir. 


Çocuğunun annesi olan câriyesinin, “İmâm-ı Âzam için gece yatak yapıldığı yoktu. Yaz günlerinde öğle ile ikindi arasında; kış gecelerinde ise yatsı namazını kılmadan önce uyurdu” dediği anlatılır. 


Abdülaziz b. Ebü Revvâd, “Mekke-i Mükerreme'de bulunduğum sırada Ebü Hanife kadar hem tavaf ve namaz meşakkatine hem de ilim öğretme ve fetva külfetine sabredip tahammül gösteren bir kimse görmedim. Gece gündüz ahirette kurtuluşu ve oradaki dereceleri talep edip aramakla meşguldü. Geceleri de dahil on gün yanından ayrılmadım. Ne gecelerde uyuduğunu ne de gündüz tavaf namazı kılma ve ilim öğretme ibadetlerinden geri kaldığını görmedim” demiştir. 
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Bazı menâkıb yazarları da şöyle anlatırlar: Ebü Hanife Veda haccı senesinde Kâbe içinde namaz kılmasına tamamen müsaade etmeleri için Beytullah”ın kapıcılarına mevcut malının yarısını verdi. Beytullah'a girince Kur'ân-ı Kerim'in yarısını bir ayağı üzerinde, kalan yarısını da diğer ayağı üzerinde ayakta durarak hatmetmiş, namazını tamamladıktan sonra duasında, “Yâ Rab, seni nasıl bilinmen gerekiyorsa öyle bildim; sana nasıl ibadet edilmesi gerekiyorsa öyle ibadet ettim. Marifetimin kemali sebebiyle hizmetimin eksikliğini bağışla” diye yalvarmıştır. Bunun üzerine şu şekilde bir ses geldi: “Ey imam, bildin ve güzel yaptın. Hizmetinde ihlâslıydın. Seni ve senin mezhebin üzerine olanları kıyamet saatine kadar bağışladık.” Bu müjdeli sözün latif manası birinci mukaddimede anlatılıp açıklandığından burada tekrara gerek yok. 


(Uyarı: Bu hikâyenin sahih olduğunu kabul edersek İmâm-ı Azam'ın, “Seni nasıl bilinmen gerekiyorsa o şekilde bildim” þuyurmaları, diğer âriflerin, “Seni gerektiği şekilde bilemedik yâ Ma'rüf” sözlerine zıt zannedilmesin, çünkü kulların ilimlerinin nihayeti ve dünya sürurunun en kemal noktasında bulunan “ma'rifet-i ilâhiyye”ye (ilâhi marifete) “kullara layık olan marifet” manasına “hakku”-ma'rifet” yani gereği gibi bilmek lafzı kullanılır. Fakat başkalarının acziyetlerini itiraf ettikleri “nasıl bilinmesi gerekiyorsa”dan maksatları ilâhi hakikatin özünü bilmektir. Gerçekten de mana itibariyle marifet, kimseye değil ancak Allah'a mahsustur. “Allah'ı, Allah'tan başkası bilmedi” sözü bu hakikate işaret eder. Öncekilerin ve sonrakilerin en mükemmeli Peygamber Efendimiz'in Mi'rac gecesinde, “Sen kendini nasıl övdüysen ben de seni öyle övüyor, tesbih ediyorum” demesi de bunun gibidir. “Faslü”-kazâ”da Peygamberimiz'in şefaatini açıklayan sahih hadislerde, bütün mahlükat ona sığındığı zaman mübarek kalbine ilham olunacak hamd ve övgülerin daha önce hiç kimseye ilham edilmediği anlatılmıştır. Mârifetullaha bir nihayet ve seyri fillâha bir son yoktur. Namazda bir ayak üzerinde durmak, 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sahih hadis ile menedildiğinden Hanefi mezhebinde mekruh olduğu kabul edilmiş ve açıklama olarak da, “Peygamberimiz'in bunu nehyetmesindeki maksat, ibadetin ruhu mesabesinde bulunan huşüyu korumaktır. Huşüya halel vermemek şartıyla nefis mücahedesini tamamlamak için öyle durmada bir beis yoktur” denmiştir. Bunun gibi az vakit içinde Kur'ân-ı Kerim'i hatmet- 


menin, 
38 i adli ğa 3 


“Üç günden daha az bir müddette Kur'an'ı hatmedenler fakih olamazlar” manasındaki hadis-i şeriflere zıt olduğu zannedilmesin. Böyle hafıza, ezber sağlamlığı, dilde kolaylık ve zamanın genişlemesi hususlarında hârikulâde bir şekilde meydana gelen şeyleri söz konusu hadislerin kapsamadığını kabul etmek mecburiyeti vardır. Çünkü Hz. Ali, diğer büyük sahâbiler ve tâbiinden çok kimselerin birinci rekâtta Kur'an'ı hatmettikleri ve hatta bazılarının yalnız akşam ve yatsı arasında dört defa hatmettikleri güvenilir yollarla nakledilmiştir. Bunlar velilerin kerametlerine dahil olduğundan itiraz kabul etmez]. 


P7 a 


115 Tirmizi, Kırâat, 13. 


ON BEŞİNCİ BÖLÜM 
AI 


ALLAH KORKUSU ve İLÂHÎ MURAKABE 
KONUSUNDAKİ VASIFLARI 


Esed b. Amr derdi ki: “Ebü Hanife'nin geceleri inleyip ağlaması, komşuları tarafından işitilir ve haline acınırdı.” 


Veki, İmâm-ı Âzam'ı anlatırken, “Vallahi, çok emanet sahibiydi. Gönlünde Allah'ın kudreti ve büyüklüğü yer etmişti. Rahmân'ın rızasını her şeye tercih eder, her taraftan kılıçla kuşatsalar yine hakkı söyler ve yerine getirirdi. Allah ona rahmet etsin ve iyilerden razı olduğu gibi ondan razı olsun” derdi. 


Yahya b. Said hazretleri de İmâm-ı Âzam'ın vasıflarını anlatırken şunları söylemiştir: Alnında takva nuru parlar, çok ibadet etmekle de herkesi hayran ederdi. Hatta bir gece namazda, 

da MT ÂSçi Aİ T EPEE z yala Aal ei eade gi iL! b 

“Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belâlı 

ve daha acıdır” (Kamer 54/46). 
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âyet-i kerimesini okuya okuya ağlayıp yakararak sabahlamıştı. Bir gece de, 


y ği 3 or 
ILİ 4 ) 


“O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı” (Tekâsür 102/1) âyetiyle sabahı bulmuştur. 


Ümmetin hayırlılarından İbnüT-Kümeyt adında bir zattan nakledilmiştir: Bir gece yatsı namazında mescidin imamı, 


“Yer sarsıldığında...” (Zilzâl 99/1) (Zilzâl) süresini okudu. Namazı bitirince Ebü Hanife'yi gördüm. Göğsü hararetlenmiş, çok âh ederek nefes alıp veriyor ve son derece üzüntülü bir halde tefekkür üzere bulunuyordu. Kalp huzuruna mâni olmamak için kandili söndürmeden camiden çıktım. Fakat kandilin yağı çok azdı. 
Fecir vakti ezanı okumak için geldiğimde baktım ki kandil hâlâ yanıyor, şaşırarak içeri girdim. Meğer Ebü Hanife hazretleri gece orada kalmış ve onun hürmetine bizim kandil yanmaya devam etmiş. Girdiğimde beni hissetmedi. Kıbleye karşı ayakta durarak mübarek sakalını eline almış ve kendine şu münâcâtı vird edinmişti. Huşü içindeki bir sesle şöyle diyordu: “Ey kulların zerre miktar hayır ve şer amellerine karşılık hazırlayan hakiki mâbud! 
Nu'mân kulunu ateşin azabından ve ona yakınlaştıran ayrılık ve hicap sebeplerinden koruyup kurtar. Onu engin rahmetinle vuslat sarayına dahil et, yâ Rab!” İleriye varınca beni gördü ve, “Kandili almak mı istiyorsun?” dedi. “Hayır efendim, sabah namazı için ezan okudum” deyince, “Öyleyse gördüğün ve anladığın bu hali gizleyesin” buyurdu. Sabah namazının sünnetini kılıp oturdu. Daha sonra herkesle beraber yatsının abdestiyle sabah namazını eda etti. 
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Ebül-Ehvas"* dedi ki: “Ebü Hanife hazretlerine, “Üç güne kadar vefat edeceksiniz” diye vefat zamanı söylenseydi, devamlı yaptığı ameller üzerine kıl kadar bir şey ilave etmeye gücü yetmezdi.” 


İsa b. Yunus'un” huzurunda Ebü Hanife hazretlerinin mübarek ismi anıldığında hemen duaya başlıyor ve diyordu ki: “Ebü Hanife'nin en birinci gayreti, Allah Teâlâ'ya zerre kadar isyan etmemek ve dinen muhterem olan şeylere layıkıyla hürmet göstermek hususlarına sarfedilmişti.” Kendisi derdi ki: “Eğer insanların sıkıntıları olmasaydı asla fetva vermezdim. Korkuyorum ki bulunduğum fetva mesleği beni cehenneme sokmasın.” 
Yine derdi ki: “Cenâb-ı Hak bana fıkıh ilmini ihsan ettiği zamandan beri isyan ve muhalefete cesaret etmiş değilim.” Ve Cenâb-ı Hak'tan cenneti istemeyi cesaret sayardı ve, “Bizim gibi kimseler Allah'ın affetmesini talep etmezler” derdi. 


Bir sabah namazında imam olan zat, 


z 4 ed Z Z sa e ai jeas EE SULE 52123 Viz 


“Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma” (İbrâhim 14/42) âyet-i kerimesini okuyunca Ebü Hanife herkesin farkedeceği derecede titredi. 


Bir meselede kendisine bir müşkülle karşılaşınca arkadaşlarına derdi ki: “Ancak işlediğim bir günahtan dolayı bende bu şekilde bir şüphe meydana geldi.” Hatta bazan abdest alarak iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah'tan af dilerdi. Daha sonra Allah'ın bir hikmeti olarak o müşkül mesele kolaylıkla çözülürdü. 


116 Ebü'-Ehvas hazretleri Hanefi mezhebinden ve Küfe diyarındandır. Selâm b. Selim 
ismiyle anılır. Güvenilir muhaddislerden olup kavrayış ve sağlamlığı ile bilinir. 
Mizânü'-İ'tidâl'de anlatıldığına göre kendisiyle beraber İmam Mâlik ve Hammâd b. Zeyd 179 (795) senesinde birbirlerini müteakiben vefat etmişlerdir. Allah onlara rahmet etsin. 

117 Bu zatın tercüme-i hali On Üçüncü Bölüm'de geçmişti. 
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Bunun üzerine, “Buna sevindim; çünkü tövbemin kabul olunduğuna bir işaret ortaya çıktı” demiştir. 


İmâm-ı Âzam'ın bu yüce halleri Fudayl b. İyâz'a ulaşınca şiddetle sarsıla sarsıla ağladı ve, “Ebü Hanife hazretlerinin günahı pek az olduğundan böyle yapıyor. İnsanların çoğu günahlara batmışlık derecesinde olduğundan kötü tesirlerinin olduğunu hemen farkedemezler” dedi. 


Görmeyerek bir gün bir çocuğun ayağına basınca çocuk, “Ey şeyh, kıyamet gününde kısasla karşılaşmaktan korkmaz mısın?” 
deyince hemen İmâm-ı Âzam baygınlık geçirdi, kendine gelince orada bulunanlar, “Bir çocuğun sözü kalbinize ne çok tesir etti!” 
dediler. Cevap olarak “Korkarım ki bu söz Allah tarafından ilham edilip söyletildi” buyurdu. 


İbnü1-Mu'temir”* ile bir gün gizlice konuşup mescidde birlikte ağladıkları görüldü. Daha sonra bir münasebetle çok ağlamasının sebebinin ne olduğu sorulunca, “Zamanımızın ahvalini ve bâtıl ehlinin hak ehline galip geldiğini hatırlayıp ağlaştık” buyurmuştur. Geceleyin bazan ağladığı zaman yağmur gibi gözyaşlarının hasır üzerine döküldüğü işitilirdi. Ağladığının izleri her zaman gözlerinde ve iki yanağı üzerinde görünürdü. Allah ona rahmet etsin ve ondan razı olsun. 


118 Mansür b. Mu'temir es-Sülemi, büyük âlimlerdendir. Allah korkusuyla ağlamaktan dolayı gözlerine gençliğinde zayıflık gelmiş ve altmış sene oruç tutarak, namaz kılarak ibadet etmişti. Kendisine kadılık verilince kabul etmedi. 132'de (750) vefat etmiştir. 


ON ALTINCI BÖLÜM 


BOŞ SÖZLERDEN ve DÜŞMANLARINI BİLE 
KÖTÜ OLARAK ANMAKTAN 
DİLİNİ KORUMASI 


Edepsizlik ve haksızlık eden insanlardan biri münazara sırasında İmâm-ı Âzam hazretlerine kendi sıfatı olan bid'atçı ve zındık tabirlerini yakıştırdığında ona hitaben, “Senin kullandığın tabirlerin sahibi olduğumu Allah Teâlâ bilir. Ben Rabbim'i bildiğim zamandan beri kimseyi kendisine eş ve ortak koşmadım. 
Yalnızca O'nun affını dilerim ve sadece O'nun azabından korkarım” dedi. Azap kelimesinin tesirinden kendini kaybedip yere düştü. Kendine geldiğinde o adam pişman olduğunu belirtip affedilmesini istedi. İmâm-ı Âzam dedi ki: “Cahillerin cehaletleri sebebiyle söyledikleri sözleri tamamen helâl ederim. Fakat ilimle ilgisi olup da haset sebebiyle yalan ve iftiraya cesaret edenlerin hali çok zordur. Çünkü âlimlerin gıybet etmesi, kendi nefislerine zulüm olduğu gibi başkalarına da bulaşır. Daha sonra gelenlere bile kötü tesirleri olur.” 
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Fazl b. Dükeyn anlatıyor: İmâm-ı Âzam hazretleri çok heybetli olup söylediği sözler çoğunlukla cevap şeklinde olanlardı. 
Ne boş söz söyler ne de dinlerdi. Bir gün biri, “Allah'tan kork, ey imam!” deyince kendisine bir titreme geldi, mübarek başını eğdi ve aradan biraz vakit geçince şöyle dedi: “Ey kardeşim, Allah hayrını versin. İnsanların hep bu şekilde nasihat eden kimselere ihtiyacı vardır. Özellikle dillerinden ilme dair güzel sözler dökülüp de kibre kapıldıkları zaman Allah'tan korkmaları gerektiği onlara duyurulmalıdır. Böylece ilimlerinde yalnızca Hak rızasını arasınlar. Ben de bilirim ki Allah Teâlâ benden cevap isteyecektir. Sen beni doğru yolu istemeye teşvik ediyorsun. Buna teşek- 


kürden başka ne denir?” 


Huzuruna ne zaman biri gelip de, “Dünyada şöyle olmuş, böyle gitmiş” diyecek olsa, “Bu lüzumsuz sözleri bırak da şu ihtilaf çıkan meseleye dair sen de bir şey söyle bakalım” derdi. Arkadaşlarına daima şöyle nasihat ederdi: “İnsanlara fayda vermeyecek hadise ve halleri anlatmakla uğraşmayın. Allah hakkımızda kötü konuşanları affetsin, bizim için güzel sözler söyleyenleri de merhametine erdirsin. İnsanları kendi hallerine bırakın ve Allah'ın dininde fakih olmaya çalışın. Bir gün gelir, bizi sevmeyenler de bize müracaat etmeye mecbur olur.” 


İmâm-ı Âzam'a bir gün, “Alkame mi daha faziletlidir, Esved mi?” diye soruldu. “Benim vazifem, onlar gibi büyük üstatları yüceltme makamında tutarak dua ve övgü ile anmaktan ibarettir. Benim ne değerim var ki aralarındaki fazilet farkını ortaya koymaya çalışayım?” diye cevap verdi. 


(Mütercimin Notu: Alkame ve Esved hazretleri, tâbiinin büyüklerinden ve dahi İslâm âlimlerinden çok meşhur iki zattır. 
Alkame b. Kays hazretleri, Esved b. Yezid b. Kays'ın amcasıdır. 
İkisi birlikte Abdullah b. Mesud hazretlerinden ilim öğrenerek uzun müddet onun hizmet ve sohbetine nail olmuşlardır. Alkame hazretleri 62'de (682), Esved hazretleri 74'te (693) naim cennetine göç etmiştir. Allah onlara rahmet eylesin. 


Hz. Ali efendimiz Küfe'yi teşrif ettiğinde onlarla bir gece yatsı namazından sabaha kadar Cemel Vakası'na dair iştişare etti. 
Sabah olunca insanlara hitaben dedi ki: “Şu iki zat, Abdullah b. 
Mesud'un bıraktığı hayırlı halef kişilerdir. Bunlar Irak diyarının iki parlak kandilidir. Barış üzerinde birleşemeyip Talha ve Zübeyr ile muharebe etmemiz konusunda görüş bildiriyor ve bunu uygun buluyorlar.” İşte onların kadir ve şerefi Hz. Ali'nin bu sözünden anlaşılıyor. Uzatmaya gerek yok. Kimin hayırlı halefi imişler? Nebiler sultanı Resülullah Efendimiz'in, 


e di EY ei 1 


“Ümmetim hakkında İbn Ümmü Abd neye razı olursa ben de ona razı olurum” dediği Abdullah b. Mesud'un (Ümmü Abd, onun annesidir). Bu yüzden rivayette ihtilaf ortaya çıkarsa biz İbn Mesud'un sözünü tercih ederiz. Tercüme-i hali Risâle-i Hamidiyye'ye alınmıştır. 


Alkame ve Esved hazretleri de İbrahim en-Nehâi gibi bir zatı hayırlı halef olarak bırakmışlardır. Gerçekten de İbrahim hazretleri ashâb-ı kirâmdan pek çok kimseyle görüşmüş ve İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Zübeyr, Enes b. Mâlik, Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Ebü Evfâ gibi büyük sahâbilerden Peygamberimiz'in hadislerini dinlemişlerdir. Ancak fıkıh ilmini yalnızca Alkame ve 

Esved hazretlerinden almış ve kendi zamanında emsalsiz kalmıştır. Hafızasının sağlamlığı herkesi hayrete düşürmüştür. Az konuşmayı âdet edinmişti. “Halkta münasebetsiz şeyler görüyorum. Ayıplansa yeridir. Ancak nefse güvenilmez. Belki kendim de aynı şeye tutulurum diye kimsenin aybını söylemeye cesaret edemiyorum” derdi. 96'da (715) gül bahçeleriyle bezeli ahiret sa- 


119 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 9/290; Taberâni, Mu'cemü'1-Kebir, nr. 8458. 
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raylarına doğru yola çıkmıştır. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Onun has talebesi, daha önce hayat hikâyesi anlatılan, Kur'an ilimlerinde ihtisas sahibi âlim Hammâd hazretleridir. O da İmâm-ı Âzam efendimizin en büyük hocasıdır). 


İbnüT-Mübârek bir gün Süfyân-ı Sevri'ye, “Üstadımız Ebü Hanife hazretleri insanlar hakkında gıybet etmekten son derecede sakınırdı. Hatta kendisine düşmanlık gösterenleri bile ayırdıgını işitmedim” deyince Süfyân şöyle buyurdu: “Elbette! İyilikleri mahvedip geçersiz kılan gıybet gibi şeylerden sakınan kimse, sevdiklerini ayırıp kınamaktan ziyade düşmanlarını kötülemekten kaçınmalıdır ki böylece kendi iyiliklerini takdim ederek onları bundan istifade ettirmiş olmasın. Ebü Hanife hazretleri ise insanların en akıllısı olduğundan, onun bu inceliğe herkesten daha çok riayet edeceğinde şüphe yoktur.” 


Şerik, İmâm-ı Azam'ın vasıflarını şöyle anlatır: “Çok susan, son derecede akıllı, idraki kuvvetli, sözle mücadelesi az, az konuşan” bir kimse idi. “İnsanlar, hakkınızda yerli yersiz söyleniyorlar. Müdafaa için de siz kimse hakkında bir söz söylemiyorsunuz” denildiğinde, “Bu Allah'ın bir lutfudur, dilediğine verir” buyurdu. 

Sözün özü Damre'nin'” dediği gibi İmâm-ı Âzam doğru sözlü olup ömründe kimseyi kötü anmadığında âlimlerin ittifakı vardır. Güzel tavır ve güzel ahlâk sahipleri içinde benzeri az bulunurdu. 


120 Damre, Süfyân-ı Sevri hazretlerinin talebelerindendir. Güvenilir hadis âlimleri arasındadır. 


ON YEDİNCİ BÖLÜM ee 


CÖMERTLİK ve İYİLİKSEVERLİĞİ 


Tarihçilerin hepsi diyorlar ki: “Ebü Hanife insanların en cömertiydi. Gerek arkadaşlarına ve gerek kendisine müracaat eden diğer kimselere ikram ve cömertliği tasavvurların üstünde idi. 
Muhtaç olanları evlendirir, gerekli görülen şeyleri evlerine ulaştırırdı.” 


Bir gün meclisinde oturanlardan birinin üzerindeki elbisenin eskimiş olduğunu görünce insanlar dağılıncaya kadar durmasını istedi. Daha sonra, “Minderin altında bulduğunu al da biraz süslen” dedi. Minderin altındaki para 1000 dirhemden aşağı değilmiş. 

İmam Ebü Yusuf hazretlerinden rivayet edilmiştir: İmâm-ı Âzam'dan her ne istense yerine getirirdi. Şerefli oğlu Hammâd Fâtiha süresini tamamen öğrendiğinde hocasına 500, başka bir rivayette 1000 dirhem gönderdi. Hocanın, “Ben ne hizmette bulun- 


176 se FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


dum da bana böyle yüklü bir parayı göndermiş?” dediğini duyunca onu davet etmiş, “Sen oğluma öğretmiş olduğun Kur'ân-ı Kerim'i az mı zannediyorsun? Vallahi, eğer hazırda olsaydı 


Kur'ân-ı Kerim'e saygı için daha çok verirdim” demiştir. 


Seneden seneye Bağdat'a gönderdiği malların ticaretinden elde edilen kazanç ve kârı toplayıp muhaddis üstatların ihtiyaç duyduğu yiyecek ve giyecekleri satın alır, kalanını da mertebelerine göre onlara dağıtır ve şöyle derdi: “Şunları alın, istediğiniz gibi harcayın ve Cenâb-ı Hak'tan başka kimseye şükredip övgü- de bulunmayın. Verdiğim mal gerçekte benim değil, sizin nasibi- 


niz olarak benim elimden geçen ilâhi bir lutuftur.” 


Veki anlatıyor: Ebü Hanife hazretleri bana dedi ki: “4000 dirhemden fazlasını elden çıkararak infak etmek, kırk seneden beri âdetimdir. 4000'i alıkorum. Çünkü Hz. Ali'den rivayet edildiği üzere kazanç ve kârını tasadduk etmek maksadıyla bu kadarını geride bırakmak meşrudur. Eğer şu bildiğin nâmert kimselere muhtaç olmaktan korkmamış olsam, 1 dirhemi bile Allah biliyor 


ya, elimde tutmazdım.” 


Süfyân b. Uyeyne diyor ki: “Ebü Hanife hazretleri çok çok sadaka verirdi. Elde ettiği ticari kazancın hepsini infak eder, bir kuruşunu bile elinde tutmazdı. Bir keresinde bana o kadar çok hediye gönderdi ki şaşırdım. Arkadaşlarından birine bunu söylediğimde, “Siz Said b. Ebü Arübe'ye gönderdiği hediyeleri görmüş olsaydınız daha çok hayrete düşerdiniz” dedi. Zamanındaki 


muhaddislerin her birine bu şekilde ikramlarda bulunurdu.” 


Mis'ar b. Kidâm da, “Ebü Hanife kendine ve ailesine elbise, meyve ya da başka bir şey alacak olsa, önce onun bir mislini üs- 


tat âlimler ve onların evlatlarına satın alırdı” diyor. 
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İmam Ebü Yusuf şöyle diyor: İmâm-ı Âzam bağışladığı bir şey karşılığında kendisine teşekkür edilse mahzun olur ve derdi ki: “Teşekkür Cenâb-ı Hakk'a mahsustur. Bu nimeti sana ulaştıran ancak kerim olan Allah'tır.” Yirmi sene devamlı olarak bütün ailemle beraber benim muhtaç olduğum nafakayı sağladı. Bir gün, “Sizden daha cömert bir zat görmedim” dediğimde, “Üstadım Hammâd'ı görmüş olsaydın bu sözü söyleyemezdin. Onun gibi övgüye değer hasletlerin tamamını en güzel şekilde kendinde toplamış bir fert görmüş değilim” buyurdu. 


(Mütercimin Notu: İmam Ebü Yusuf, fakir ve yetim olduğundan küçüklüğünde annesi onu bir temizlikçinin yanına vermişti. Ancak yolu Ebü Hanife'nin mescidine uğrayarak birkaç defa ders zamanına rastgelmiş ve irfan lezzetlerinden zevk alınca devam etmeye karar vermiş, temizlikçinin yanına gitmeyi terketmiş. Bir gün annesi İmâm-ı Âzam'ın meclisine gelerek, “Oğlumun günlük yiyeceğini temin etmesine mâni oluyorsunuz. Temizlikçi dükkânını terkedip sizin yanınızda durmakla ne kazanacak? Elinde bir sanat bulunmazsa ileride bir çocuk ne yapar?” şeklinde kuru yaş söylenmeye başladı. İmâm-ı Âzam da, “Ey ahmak kadın, oğlunu temizlikçi yapmakla nasıl yüz ağartabilirsin? Oğlunun saadet ve selâmetini istersen tahsiline mâni olma. Çünkü bizim meclisimizde elde edeceği marifet, ona fıstık yağıyla pişmiş pâlüze yedirir” demiş ve daha sonra harçlık vermeye de başlayarak ona hiç darlık çektirmemiştir. Gerçekten de Hârünürreşid, hilafeti zamanında İmam Ebü Yusuf hazretlerine ikramda bulunup onu ağırlamaya çok özen göstermiş ve genellikle birlikte yemek yemişlerdir. O saltanat sofrasına fıstık yağıyla pişmiş pâlüze konulup da İmâm-ı Âzam'ın gerçekleşen feraseti yâdedilir, peşine rahmet duaları eklenirdi. Annesi de o zamanlara yetişip zâhiri ve manevi lezzetlerden istifade etmiştir. 
Bununla ilgili tarih kitaplarında güzel kıssalar anlatılır]. 
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Şakik”' hazretleri anlatıyor: İmam Ebü Hanife hazretleriyle bir gün yolda beraber giderken uzaktan İmâm-ı Âzam'ı görüp de başka sokağa sapan bir adamı çağırıp yanına getirdi. Yoldan sapmasının sebebini sordu. “Efendim, size 10.000 dirhem borcum var, arası çok uzamasına rağmen ödemekten âciz olduğumdan sizden utanmam ve saklanmama sebep oldu” demesi üzerine, “Sübhânellâh, sen bu derece darlığa düştün mü? Burada bulunanlar şahit olsun, alacağımı tamamen sana bağışladım. Bundan böyle rahat ol. Fakat bu âna kadar benim istememden korkup rahatsız olduğuna üzüldüm. Bu yüzden senin beni affetmeni rica ediyorum” dedi. İşte Ebü Hanife'nin hakiki zühd ve cömertlik sahibi olduğunu o zamandan anladım. 


Fudayl b. İyâz diyor ki: “Ebü Hanife, çok ikram ve az söz sahibi idi. İlim ehlini iyi ağırlar ve onlara hürmet ederdi.” 


Şerik de İmâm-ı Azam'ın ilim öğrettiği talebelere çok ikramda bulunduğunu, hatta onların çoluk çocuklarının ihtiyaçlarını bile karşıladığını; tahsilini tamamlayanlara hep en büyük zenginliği elde ettiklerini müjdelediğini Ebü Hanife'ye övgü makamında söyler. 


İbrahim b. Uyeyne” 4000 dirhemden daha fazla bir borcun- dan dolayı tutuklanmış, kurtulması için kardeşlerinden biri sevdiklerinden para toplamaya girişmişti. Birçok kimseyi gördükten sonra İmâm-ı Âzam hazretlerinin huzuruna vardı. Maksadını bildirince İmâm-ı Âzam, toplanan paralar miktarınca paranın İbrahim'e verilmesini emrederek onun borçlarını tamamen kendi üzerine aldı. 


121 Şakik b. İbrahim el-Belhi Risâle-i Kuşeyriyye'de anlatılan büyük süfilerdendir. 19'te 
(810) savaşta şehid olmuştur. İmam Ebü Yusuf ile sohbet ederek Kitâbü's-Salâtı tamamen okuduğunu Ebü?-Leys es-Semerkandi kitabının önsözünde zikretmiştir. 
Fakat burada kastedilen başka bir kimse olmalıdır. 


122 İbrahim b. Uyeyne, Süfyân b. Uyeyne hazretlerinin kardeşidir. Fakat onun gibi hadis 
imamlarından sayılacak kadar mahareti yokmuş. 199'da (815) irtihal etmiştir. 
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Bir zatın takdim ettiği hediyeyi kabul edip karşılığında birkaç mislini verdiği için o kimse, “Böyle külfete sokacağımı bilseydim, hediye takdim etmezdim” dediğinde “Hayır, hakikat öyle değil. Ben ne kadar karşılık versem, “Fazilet, önce davrananındır” hükmüne göre sen daha önce davrandığından üstünlük senindir. İşitmedin mi ki Heysem b. Adinin Ebü Sâlih'ten muttasıl senedle rivayet ettiği merfü hadiste Resül-i Ekrem Efendimiz, 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‘Her kim size bir iyilik ederse gücünüz yettiği kadar karşılık vermeye özen gösteriniz. Âciz kaldığınız durumda hayır dua ve güzel bir övgü ile anıp hürmet ediniz" buyurmuştur.” Bu zatın âlimlere hediye vermesinden de anlaşılacağı üzere ilme çok rağbeti olduğundan bu hadisi Ebü Hanife'nin ağzından işitmekten son derece mutlu olmuş, “Bu hadis benim nazarımda bütün mal ve mülkümden daha sevgilidir” diyerek minnettar olduğunu açıkça belirtmiştir. 


123 Ebü Davud, Zekât, 38; Nesâi, Zekât, 72. 


ON SEKİZİNCİ BÖLÜM m W 


İMÂM-I ÂZAM'IN ZÜHD ve TAKVASI 


İbnül-Mübârek anlatıyor: Küfe'ye ilk geldiğimde, “Burada zühd ve takvaca herkesin üstünde bulunan kimdir?” diye sorduğum zaman herkes beni İmâm-ı Âzam Ebü Hanife hazretlerine gönderdi. Yüce sohbetinde bulunduğum sırada sorduğum şeyin izlerini defalarca müşahede ettim. Hatta bir câriyeden çocuk istediği halde, şüpheden uzak olan cinsi, soyu öğrenmek için on seneden fazla bu hususta vukufiyeti olanlarla istişare etti. Kendilerinden daha zâhid ve daha takvalı bir kimse nasıl mümkün olabilir? Çünkü uçsuz bucaksız mallara kavuşmayı sağlayacak olan büyük makamlar ve yöneticilik, kendisine defalarca sunulup teklif edildiği halde asla kabul etmedi. Hatta herkesin can attığı böyle makam ve mevkileri kabul etmediği için maruz kaldığı darp ve tehdidin tahammülü yakıp yıkan tesirlerine karşı sabır ve sebat göstermeyi seçti. Sıkıntıda olsun rahatlıkta olsun, yolundan dönmeye zerre kadar meyletmedi. 
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Mekki b. İbrahim, Hasan b. Sâlih, Nadr b. Muhammed, Yezid b. Hârün isimli zatlardan da rivayet edilenler, İmâm-ı Azam'ın ömrünün sonuna kadar şüpheli şeylerden sakınma hali üzerinde bulunduğunda ittifak eder. Ayrıca bunlar, o devirde yaşayan binlerce âlim üstadın içinde takva bakımından da onun mislinin bulunmadığının delilidir. 


Hafs” anlatıyor: Ebü Hanife hazretlerinin otuz sene sohbetinde bulunduğum halde kalbinde sakladığı şeyin tersini dışa vurduğunu hiç görmedim. Kalbine düşen bir şüpheden kurtulmak için gerekirse bütün malını infak ederdi. Ortaklarından birine ayıbını göstermek suretiyle satmasını şart koşarak gönderdiği bir elbisenin, ayıbı gösterilmeden satılmasından dolayı, içine o malın parası karışan 30.000 dirhem kadar bir miktarı tamamen infak etti. Hemen sonra da o kimseyle ortaklığı kesmiştir. 


Veki'den rivayet olunduğu üzere konuşurken ne zaman dilinden doğru bir yemin çıkarsa 1 dinar sadaka vermeyi adamıştı. 


Sehl b. Müzâhim anlatıyor: Evine gittiğimizde döşeme olarak hasırdan başka bir şey görmezdik. Bir gün, “Sizin bunca aileniz varken dünyanın ne malını ne de makamını kabul ediyorsunuz” denildiğinde, 
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124 Hafs: İmam Zehebi Mizânü-İ'tidâl'inde bu isimle ilim ehlinden altmış kadar kimseyi 
zikretmiştir. Her birinin nesebini ve lakabını da belirtir. Meşhur olanlarından biri Hafs b. Süleyman'dır. Yedi kurrâdan Âsım hazretlerinin üvey oğlu ve ravilerinin biridir. Kıraatte diğer meşhur ravisi olan Ebü Bekir'e tercih edilir. Fakat hadis rivayetinde Ebü Bekir daha güvenilirdir. Yukarıda kastedilen Hafs b. Gıyâs hazretleri olmalı. 
İmâm-ı Âzam”ın arkadaş ve talebelerindendir. Ayrıca, “Entüm mesâru kalbi ve cilâü hüzni” (Siz kalbimin sevincisiniz ve hüznümü gideren cilasınız) hitabına mazhar olan seçkin kimselerdendir. Bir aralık Küfe'de, daha sonra Hârünürreşid zamanında İmam Yusuf hazretlerinin vefatından sonra Bağdat'ın doğu kısmında kadı olmuştur. 
Zehebi merhum diyor ki: “Kadı olduktan sonra hadisleri ezberinden rivayet ederek bazan hataya düşerdi.” Fakat Ali b. Medini, Yahya b. Said el-Kattân hazretlerinin şöyle dediğini işitmiştir: “İmam A'meş'ten hadis alanlar içinde Hafs b. Gıyâs'tan daha güveniliri yoktur. Hadis hafızlarındandır.” Kütüb-i Sitte'de onun rivayet ettiği hadisler vardır. 196'da (812) irtihal etmiştir. 
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“Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır” (Zâriyât 51/22) âyet-i kerimesini okudu. “Aileme Allah kafi ve yardımcıdır. 
Ben nefsimce ayda 2 dirhem ile beslenirim. Şu halde onlar için toplayıp biriktirerek -gerek salih olsunlar gerek isyanda bulunsunlar- Allah katında sorumlu olmayı gerektiren şey nedir? Herkesin rızkına Mevlâ kefil değil midir?” dedi. 


Arkadaşlarından biri olan Hârice b. Mus'ab hacca gittiği zaman câ-riyesini İmâm-ı Âzam'ın evinde emanet olarak bırakmıştı. Dört aydan sonra döndüğünde câriyesinin durumunu İmâm-ı Âzam'a sorunca, “Kur'an okuyup insanların dinini muhafaza etmek derdinde olan kimse her kim olursa olsun, nefsine güvenmemeli ve fitneden sakınmalıdır. Sen gittiğinden beri câriyenin yüzünü görmüş değilim” cevabını aldı. Daha sonra durumu câriyeden sorunca kadın, “Ebü Hanife hazretlerinin mislini ne gördüm ne işittim. Gece olsun gündüz olsun, gusül abdesti aldıgını duymadığım gibi gündüz vakti yiyip içtiğini de asla işitmedim. İmsak vaktinden biraz önce bir miktar yiyip bazan bir lahza oturduğu yerde uyukladıktan sonra, sabah namazını eda etmek için camiye giderdi. Âdeti hep bu idi” dedi. 


Bir gün bir kadın ipekten dokunmuş bir elbiseyi satmak üzere evine getirdi. 100 dirhem para karşılığında vermeyi kendisi talep ettiği halde İmâm-ı Âzam, elbisenin değerinin daha çok olduğunu kadına anlattı. Yüzer yüzer artırarak 400'e çıkarıp değerinin hâlâ bundan daha çok olduğunu belirttiğinde kadın, “Yoksa siz benimle eğleniyor musunuz?” dedi. Ebü Hanife, “Bana filan kişiyi çağırın” dedi. O kişinin gelmesinden sonra o elbiseyi 
500 dirheme satın aldı. 


Ebü Hanife'nin zühd ve takvasına dair yaptığı şeylerin sonu yoktur. Mesela mukaddimede de zikredildiği üzere Küfe şehrinin koyunlarına birtakım gasbedilmiş koyunların da karışmasından dolayı koyun cinsinin ömür müddeti olan yedi sene süresince et yemeyi terketmiştir. 
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Yine buna benzer olarak ileride anlatılacağı gibi Bağdat'ta hapsedildiği zaman kimsenin yemeğinden yememiş, bir iki gün aç kaldıktan sonra oğlu Hammâd'a, “Oğlum, bir defa ekmek, diğer defa da sevik (kavrulmuş un) yiyerek bir ay vücuda yeterli olacak 2 dirhem tayınımı bana ulaştır” diye haber göndermiştir. 


Şâfii mezhebinin büyük imamlarından Ebü1-Kasım el-Kuşeyri, mutasavvıfların kıymetli kitapları içinde Risâle adıyla bilinen çok değerli eserinin “Takva” bölümünde şunları aktarır: Ebü Hanife, kendisine borçlu bulunan kişinin ağacının gölgesinde oturmayıp, “Küçücük de olsa bir menfaat elde etmeye sebep olan borç da faizden sayılır” demiştir. 


İbn Hârün'un sözleri de bunu teyit eder: Bir gün Ebü Hanife hazretlerini bir zatın kapısı önünde güneş gelen bir yerde otururken gördüm. Selâm verdikten sonra gölgede oturmayışının sebebini sorduğumda, “Bu evin sahibinden bir miktar alacağım vardır. Onun için duvarının gölgesinden faydalanmak istemiyorum. Çünkü bu bir nevi menfaat elde etmek sayıldığından borcu faize çevirir. Gerçi herkesin bu derece ihtiyatla amel etmesini gerekli görmüyorum. Fakat âlimler halkı davet edip yönlendirdikleri güzel amellere kendileri daha çok özen göstermeli ve daima azimeti gözetmelidirler” dedi. Buna benzer işleri ve hikâyeleri pek çoktur. 


ESEA 


ON DOKUZUNCU BÖLÜM 


İMAM-I ÂZAM'IN İFFET ve 
GÜVENİLİRLİĞİ 


Ebü Nuaym künyesiyle bilinen Fazl b. Dükeyn, İmam Veki ve Hakem b. Hişâm es-Sekafi”” gibi güvenilir âlimlerden ve başkaca meşhur imamlardan aktarılan, “Ebü Hanife, çok güvenilir bir kimseydi” sözüyle İmâm-ı Âzam'ın övgüsü muteber kitaplarda anlatılmaktadır. Son derecede iffetli ve güvenilir olduğuna şahitlik eden bu sözü teyit eder nitelikte olmak üzere bu eserlerde Hakem es-Sekafi'nin İmâm-ı Âzam hakkında devrin hükümdarının bütün devlet hazinelerinin anahtarlarını kendisine vermeyi istediği halde onun bunu kabul etmediğini, ahiretteki sorgudan çekinerek mübarek sırtına vurulmasına tahammül ettiğini söylediği yazılıdır. 


125 Hakem es-Sekafi: İbn Main ve Ebü Davud'un güvenilir buldukları hadis âlimlerindendir. Aslen Küfeli olup Şam şehrine yerleşmişti. 


YİRMİNCİ BÖLÜM 
AI 


DÜŞÜNCESİNİN SAĞLAMLIĞI 


Hatib, İbnül-Mübârek hazretlerinin, “İmâm-ı Âzam'dan daha akıllı bir zat görmedim” dediğini rivayet etmiştir. 


Halife Hârünürreşid, huzurunda onun mübarek ismi anıldığında “Ebü Hanife, diğer insanların baş gözüyle göremediği şeyleri akıl gözü olan basiretiyle görürdü” derdi. 


Ali b. Âsım,” “Akıllı insanların akıllarıyla Ebü Hanife'nin aklı tartılsa diğerlerinde bulunan aklın tamamının değilse de yarısının kendisinde toplanmış olduğu ortaya çıkardı” demiştir. 


Ebü Hanife ile aynı asırda yaşayanlardan olan Bekir b. Huneys,” “Ebü Hanife'nin aklı, zamanında bulunan seçkin ya da halktan bütün insanların akıllarına nisbetle daha üstündü” demiştir. 

126 Vâsıt şehrinde 201'de (817) vefat etmiş hadis âlimlerinden bir zattır. 
127 Bekir b. Huneys, Küfeli olup Bağdat'ta otururdu. Sâbit el-Bünâni tabakasında yer 


alan kimselerden hadis rivayet ederdi. Veki gibi büyük zatlar kendisine müracaat ederlerdi. Mizânü'1-İ'tidâl'e bakılabilir. 
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İmam Ebü Yusuf, “Aklın kemalini, mürüvvet ve insanlığın tamamını ben Ebü Hanife hazretlerinde gördüm. Akıl ve mürüvvet bakımından asla benzeri yoktu” buyurmuştur. 


Yahya b. Main hazretleri de, “Ebü Hanife hazretlerinin güzellik ve faziletlerini layıkıyla anlatmak Abdullah b. Mübârek'e mahsustu. İnsanların en akıllısı olan bir kimsenin yalan ve ters işler yapmasının imkânsız olduğunu akıllı herkes tasdik eder” demiştir. 


Yezid b. Hârün diyor ki: “Binlerce âlime yetiştim. Ebü Hanife hazretlerinden daha akıllı, daha takvalı ve daha faziletli bir zat görmedim.” Hârice hazretleri de buna yakın şeyler söylemiştir. 


İmam Şâfii daha mübalağalı tabirlerle, “Hiçbir anne Ebü Hanife gibi çok akıllı bir oğul dünyaya getirmiş değildir” demiştir. 


Muhammed b. Abdullah el-Ensâri diyordu ki: “İmâm-ı Âzam'ın aklının sağlamlığı sözünde, sohbetinde, hal ve hareketlerinde, hâsılı her iş ve tavrında izlerini gösterirdi.” 


Oğlu Hammâd'dan şunlar rivayet olunmuştur: Hazreti İmam bir gün elbisesine iyice bürünerek mescidde otururken tavandan nasıl olduysa büyük bir yılan, düşmesiyle beraber doğru kucağına geldi. Fakat ansızın böyle korkutucu bir halin meydana gelmesinden dolayı kendisine zerre kadar bir değişme ve bozulma gelmedi. Hatta mübarek dizlerini bile açmadı. 
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“De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez” (Tevbe 9/51) âyet-i kerimesini okuduktan sonra sol eliyle o yılanı tutup atıverdi. 
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[Mütercimin Notu: Zikredilen âyetin yüce manası herkese açık ve malum ise de gereğince hareket her ferde müyesser değildir. İlim ve itikaddan başka bir de hal vardır. İnsandaki olgunluk ise bildiklerini itikad haline getirmek, inandıklarını kendine hal edinmek, yani itikadına aykırı ve ters bir halde bulunmamaktır. 
İşte akıl sağlamlığı, insanın korku anında bile bilgi ve irfana aykırı olan korku ve ıstıraptan emin ve korunmuş olmasına; musibetin ilk anında bile sabredip sebat göstermeyi tercih ederek türlü türlü tesirlere kapılmamasına vesile olan çok kıymetli ilâhi bir cevherdir)|. 
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İMAM-I AZAM”IN FERASETİ 


İmâm-ı Âzam, talebe ve arkadaşlarından bir kısmının geleceğini keşfedip akıbetlerini açıklamıştı. Daha sonra her biri hakkında ne söylemişse aynı şekilde çıkmıştır. 


Onlardan biri olan İmam Züfer hazretleri, İmâm-ı Âzam'ın üstün ferasetine uygun olarak hareket etmiştir. 


Davud-i Tâi hazretleri de, hakkında feraset yoluyla bilgi verdiği şekilde uzleti tercih edip ibadet hazinesini seçmiştir. 


(Mütercimin Notu: Züfer hakkındaki ferasetinin ne olduğu açıklanmamıştır. Muhtemeldir ki bu, İmam Züfer henüz hadis ilmi ile uğraşmaya ömrünü adamamışken, Ebü Hanife'nin Allah'ın razı olduğu yoluna girerek kıyas ve ictihad mesleğinde akranlarından üstün olacağını keşfetmiş olmasıdır. Çünkü İmam Züfer, hadis ilmine çok emek verip hadis imamları sırasına geçtikten sonra fıkıh ilmini öğrenmeye girişerek İmâm-ı Âzam'ın 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meclisinde bulunmaya başlamıştı. Az bir zaman zarfında onun lütfuna ererek çok ilerlemiş, hatta, “Züfer kıyas yoluyla hüküm çıkarmakta arkadaşlarımın en bilgili ve en mükemmelidir” diye İmâm-ı Âzam'ın övgüsüne de erişmişti. 


İkinci ihtimal, onun kadılık yoluna girmeye isteği olmadığı halde sırf genel arzuya muhalefet etmeye vicdanının razı olmayacağını bildiğinden veya bu yoldan her hâlükârda bir nasibi olduğunu ilâhi bir ilhamla sezip bildiğinden, ileride bu yola gireceğine dair haber vermeleridir. Gerçekten de İmam Züfer bir miras meselesinden dolayı Basra'ya gelerek işini hallettikten sonra sırf belde ahalisinin, sohbetine devam etmeye gönül bağlamış olması sebebiyle orada kalmayı seçmiştir. Daha sonra kendisine verilen kadılık makamını kabul etmek konusunda seçkin ya da halktan insanların hep birlikte ricalarına uymuş ve razı olduğunu belirterek nimetler diyarına göçünceye kadar Basra kadısı olmuştur. Allah rahmet eylesin]. 


İmam Ebü Yusuf hazretleri de, onun haber verdiği üzere Hârünürreşid zamanında kâdılkudât makamını kabul etti. 


Görüştüğü Medine-i Münevvere âlimleri içinden İmam Mâlik hazretlerinin diğerlerini geçerek tam bir muvaffakiyet ve selâmet sahibi olacağına inanmıştı. Gerçekten o asırda bulanan muhaddis imamlardan hiçbiri ilim ve kemal yönünden İmam Mâlik hazretlerinin yüksek mertebesine erememiştir. 


Hafızası kusursuz olanların büyük hadis derleyicisi, genellikle uzun sakallıların ahmak ve budala olduğuna; uzun boylular içinde akıllı kimseler nadir bulunduğundan onların itina ve ibrete şayan olduklarına ilk önce hükmeden İmâm-ı Âzam'dır. 


Kadılık mevkii teklif edilmek için Süfyân, Mis'ar b. Kidâm, Şerik hazretleriyle beraber İmâm-ı Âzam, Halife Mansür'un huzuruna götürüldüğü zaman, yolda giderken yoldaşlarına dedi ki: “Ben hakkımızda bir tahminde bulunayım: Halifenin huzuruna vardığımızda ben bir hile ile, Mis'ar da delilik emareleri göstererek kendimize kurtuluş yolunu buluruz. Süfyân ise oraya varmadan yolda firar eder. Bu teklifi içimizde ancak Şerik mecburen kabul eder.” Hakikaten böyle oldu. Yolda giderken Süfyân-ı Sevri abdest tazelemek için yoldaşlarından ayrılarak su kenarına gelince bir bostana girdi. Muhafız tayin edilen bir asker ise duvarın arkasında (bostanın dışında) bekliyordu. Tesadüfen nehirden geçmekte olan otla dolu bir geminin yolcularına, “Beni boğazlamak isteyen düşmanım şu duvarın arkasına gizlendi. 
Şimdi üzerime hücum edecektir” diyerek -muhtemelen, 


“Kim kadı olursa bıçaksız kesilmiştir” hadis-i şerifini düşünerek bu sözü ona binaen söylemiş olmalıdır- onlara sığınınca haline acıyarak Süfyân hazretlerini gemiye aldılar. Gemi bir hayli açıldıktan sonra o muhafız, Süfyân'a künyesiyle tekrar tekrar seslenip cevap alamayınca bostana girmeye mecbur oldu. Süfyân hazretlerini bulamayınca uzaktan görünen gemiye binmiş olması ihtimalini zihnine getireceğine, “Belli ki keramet sahibi imiş, suyun karşı yakasına geçip gidivermiş” diyerek ümitsizlik içinde geri döndü. 


Diğer üç yoldaş, Halife Mansür'un huzuruna çıktıklarında Mis'ar hemen halife ile musafaha edip, “Ey müminlerin emiri, nasıl geçiniyorsunuz? Câriyeleriniz iyiler mi? Atlarınız, develeriniz nasıldır? Beni kadılık makamına geçirir misiniz? Kadılık ne iyi şeydir!” gibi münasebetsiz sözlere başlayınca, halifenin yanındakilerden biri, “Efendim, bu mecnun olmalıdır” dedi. Halife de onu tasdik ederek Mis'ar'ı dışarıya çıkarttı. Ebü Hanife'yi çağır- 


128 Tirmizi, Ahkâm, 1; Hâkim, Müstedrek, 4/91. 
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dı. Yanına gidince, “Ben Nu'mân b. Sâbit b. Memlük'üm, hem de ipekçi esnafındanım. Küfeliler benim gibi esnaftan sayılan bir memlükzadenin (köle çocuğunun) kadı olmasından hoşnut olmazlar zannederim” dedi. Halife de, “Pek doğru söyledin” deyip Ebü Hanife hazretlerini görevden affetti. Daha sonra Şerik'i hiç konuşturmadı. “Senden başka kimse kalmadı” diyerek onun Küfe kadısı olmasını emretti. “Efendim, benim unutkanlığım çoktur” deyince halife, “Devamlı günlük otu çiğnersin” dedi. “Bende biraz zayıflık vardır” dediyse de halife, “Hüküm vermek için oturmadan önce pâlüze pişirtip yersin” dedi. Şerik de, “Gelen giden her kimi haksız görürsem mahküm ederim. Ben hatır gönül tanımam” dedi. Halife hazretleri de, “İstersen benim oğlumun aleyhine hüküm ver. Senin hükmüne kimse müdahale edecek değildir” buyurdu. Bunun üzerine Şerik kaçmak için kurtuluş yolu bulamadığından kadılık makamını kabul etmeye mecbur oldu. 
Böylece Ebü Hanife'nin sözü tamamıyla yerini buldu. 


İmâm-ı Azam'ın ferasetine dair meşhur hikâyelerden biri de aşağıda anlatılmıştır. 


Bir gün Ebü Hanife'nin arkadaşlarından hiç kimsenin tanımadığı bir kişi, mescidin önünden geçerken İmâm-ı Âzam dedi ki: “Bunun yabancı ve çocuk muallimi olduğunu ve elbisesinin yeni içinde tatlılardan bir şeyin gizli bulunduğunu zannediyorum.” Araştırdılar, gerçekten öyle olduğu anlaşıldı. Nasıl tahmin ettiğini sorunca, “Sağa sola bakmasından yabancı olduğu, geçip giden çocuklara bakmasından muallim olduğu, elbisesinin yeni üzerine sineklerin konmasından tatlı bir şey taşıdığı neticesine vardım” buyurdu. 


YİRMİ İKİNCİ ve YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM m 


ŞAŞIRTICI SORULARA VERDİĞİ 
SUSTURUCU CEVAPLARLA ORTAYA ÇIKAN 
ÜSTÜN ANLAYIŞI ve MÜKEMMEL ZEKÂSI 


İmam Ebü Yusuf, tahsili sırasında bir aralık hasta olunca İmâm-ı Âzam'ın, “Eğer bu çocuk ölürse kendisine halef olacak kimse yoktur” dediği daha sonra kulağına gelince nefsini beğenmeye kapılarak fıkıh ilminden ders vermeye başladı. Başına da hayli insan toplandı. İmâm-ı Âzam hazretleri bunu öğrenince orada bulunanlardan birine emretti: “Haydi Yakub'un”? ders meclisine gidip şunu sor: “2 dirhem ücretle temizletmek üzere bir elbiseyi temizlikçiye teslim eden kimse elbisesini istediğinde temizlikçi, önce elbiseyi aldığını inkâr edip aradan birkaç gün geçtikten sonra o kimse tekrar isteyince temizlenmiş olarak elbiseyi verse ücrete hakkı var mıdır?” Cevap olarak ne söylerse hemen hata ettiğini söyleyesin.” 


129 Ebü Yusuf, “Yusuf'un babası” manasına geldiği için burada İmam Ebü Yusuf yerine 
Yakub adı kullanılmıştır (h. n.). 
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O kimse bu soruyu İmam Ebü Yusuf'a arzedince, ona, “Evet, hakkı vardır” diye cevap verdi. Soruyu soran, “Bu hatadır” deyince biraz düşündükten sonra, “Hayır, yoktur” diye cevap verdi. Bu şekilde de, “Bu hatadır” denilince Ebü Yusuf, sorunun nereden geldiğini anlayarak hemen kalkıp Ebü Hanife hazretlerinin huzuruna vardı. İmâm-ı Âzam, onu görmesiyle birlikte, “Seni buraya ancak temizlikçi meselesi getirdi değil mi?” dedi. 
Büyük bir mahcubiyetle, “Evet efendim” cevabını verince Ebü Hanife, “Sübhânellah, daha böyle ücret meselelerinde cevap vermekten âciz kalan bir kimse, Allah'ın dininden bahsedip fıkıh ilminden ders vermeye nasıl cesaret eder? Ayrı ayrı olarak vermiş olduğun cevapların ikisi de hatadır. Çünkü bu makam, açıklama makamıdır. Eğer elbiseyi aldığını inkâr edip elbiseyi gasbettiken sonra temizlediyse temizlikçinin ücret istemeye hakkı yoktur. 
Zira bu şekilde ücret anlaşmasının geçersizliği sebebiyle kendisi için temizlemiş olur. Şayet inkâr etmeden önce temizlemiş oldugunu ispat edebilirse o halde ücret istemeye hakkı olur” dedi. 


|/Mütercimin Notu: Bundan başka dört soru daha vardır. 
Bunlar Eşbâh'ın sonunda zikredilmiştir. Ancak İmâm-ı Azam”ın güzel ahlâkına bakılınca şurası kesindir ki bu soruları İmam Yakub'a sormaktaki maksat, onu mahcup etmek değildir. Belki ders vermeye hakkıyla ehil olup olmadığını ortaya çıkarmak ve herhalde öncelikle kendisine sorulmasının hocalık hakkının gereği olduğunu anlatıp buna işaret etmek niyeti bulunduğu açıktır]. 


İmam Ebü Hanife, bir keresinde de bir düğünde bulundu. 
Orada büyük âlimler hep hazır bulunuyordu. Düğün sahibinin iki kızı birden gelin oluyordu. Damat olacak zatlar da kardeştiler. O zamanın âdetine göre halk yemek yemeye oturmadan önce zifaf gerçekleşti. Daha insanlar dağılmadan evin sahibi gayet telaşla orada bulunanların yanına gelip büyük bir hatanın meydana geldiğini, yani damatların her birinin diğerinin zevcesiyle 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zifafa girdiğini o büyük âlimlere arzetti. Bunun üzerine Süfyân-ı Sevri buyurdu ki: “Bu derece telaş gerekmez. Böyle bir hadise sahâbe-i kirâm zamanında da vuku buldu. Muâviye hazretleri, Hz. Ali'den fetva istemek için birini göndermiş, o da erkeklerin her biri kendi zevcesi zannıyla diğerinin zevcesini yatağına aldığından mihrin ödenmesi ve her zevcenin kendi kocasına iade edilmesinin gerekliliğine hükmetmişti.” Orada bulunanların hepsi bu cevabı pek güzel buldularsa da Ebü Hanife süküt etti. Mis'ar b. Kidâm, “Siz ne buyurursunuz?” deyince Süfyân, “Bundan başka ne diyebilir?” dedi. İmâm-ı Âzam hazretleri, “Çocukları bana getirin” buyurdu. Çocuklar huzuruna gelince ayrı ayrı her birine, “Zifafa girdiğin hanımın senin zevcen olmasına razı mısın?” diye sorup uygun olduğu cevabını alınca her birine nikâhlı eşlerini boşatarak zifafa girmiş olduğu hanımları nikâhladı. Yeniden bir düğün daha yapılmasını emretti. Yaptığı bu işten dolayı herkes hayrete düşüp takdir etti. Mis'ar hemen kalkıp Ebü Hanife'nin elini öptü ve orada bulunanlara, “Herkesten çok ona saygı gösterip hürmet edişimin hikmetini anladınız mı?” dedi. Süfyân, süküt ile geçiştirip bir şey söylemedi | Eşbâh kitabında Süfyân'ın da İmâm-ı Âzam'ın alnından öptüğü zikredilmiştir |. 


Uyarı: Süfyân-ı Sevri'nin Hz. Ali'den naklederek anlattığı hüküm esasen Ebü Hanife hazretlerinin hükmüne ters değildir. 
Hükümlerin her biri hak olup diğerini doğrulamaktadır. Çünkü Süfyân hazretlerinin anlattığı hükmün esasını -ki bu, şüphe ile cinsi münasebete girmenin mihir ödemeyi gerektirmesi ve önceki nikâhı ihlal etmemesinden ibarettir- Ebü Hanife hazretleri inkâr etmiyor. Ancak erkeklerin her biri zifafa girdiği kadını yatağına alıp güzelliğini gördükten sonra zorla elinden çıkarılınca aralarında bir sevgi ve bağ kalmasına ve sonradan bunun artması ihtimalinin yüksek olmasına binaen, ileride meydana gelebileceği düşünülen uyumsuzluğun ve evliliğin bozulması gibi büyük 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bir belanın önünü almayı hikmete daha uygun bulduğundan o şekilde gereğini yaptırtmıştı. 


(Mütercimin Notu: Bu durumun izahı şu şekildedir: Hz. 
Ali efendimizin verdiği cevabı İmâm-ı Âzam hazretleri de kabul eder. Önceki nikâh devam ettirilmek istenirse bundan başka cevap yoktur. Zira bir kimsenin nikâhlısı olan bir hanımla başka bir kimsenin cinsi münasebete girmesi halinde nikâha halel gelmez. Eşler arasında akid şüphesi veya fâsid nikâh türlerin- den biri bulunursa şer'i had gerekmez. Belki mehr-i misil (nikâh sırasında belirlenmemiş olan mehir) gerekir ki buna “ukr” adı verilir. Ancak bu şekilde eşler arasında akid şüphesi veya fâsid nikâh türünden bir şey bulunursa, kadının iddet çıkarması vâcip olduğundan asıl kocasına hemen dönebilirse de iddet müddetini tamamlamadan ona yaklaşılması haramdır. Bununla beraber yazarın dediği gibi bu olayda iki kocanın ve iki kadının kardeş olduğu, gece ya da gündüz bir yerde bir araya gelmek arzusunda bulundukları düşünülürse önceki nikâhı devam ettirmenin mahzurları çoğalıyor. Çünkü bu durumun ömürlerinin sonuna kadar aralarında soğukluk ve düşmanlık ortaya çıkmasına sebep olacağı âşikârdır. Bir nikâhın devam ettirilip ettirilmemesi ise sadece kocaya ait bir durumdur. Bu yüzden kendi meşru menfaatlerinin ne şekilde korunup sağlanmasını daha kolay ve sakıncalardan uzak görürse, o şekilde bir seçimde bulunma hususunda her kişinin hür ve izinli olduğu açıkça kabul edilir. O halde henüz yüzü görülmemiş ve aynı zamanda kazazede olmuş nikâhlısının asli nikâhını kaldırıp buna karşılık, birleşerek gönül verdiği sevgiliyi elden çıkarmamayı her biri büyük bir memnuniyetle uygun görünce, tereddütsüz gereği yerine getirilir. Böylece sakıncaların tamamı bertaraf edilir. Çünkü zifafa girdiği erkek, kendisine nikâhlanınca, kadının iddet beklemesine ihtiyaç kalmadığı gibi yukarıda arzedilen soğukluk ve kötü münasebetlerin önü de alınmış olur. İki kocanın, aralarında böyle karşılıklı 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rızanın gerçekleşmesi Hz. Ali'ye de arzedilmiş olsaydı, şüphesiz bunu doğru ve güzel bulurdu. Fakat o, kendisinden fetva isteyen kimsenin ifadesinden mevcut durumun devam ettirilmesinin gerekliliğini anlamış olduğundan, önceki nikâhın geçerliliğinin devam ettiğini söylemiş, meydana gelen hata üzerine uygulanması gereken hükümleri belirtmekle yetinmiştir|. 


Hâşimiler soyundan bir zatın oğlu vefat etmiş, cenazesinde Küfe halkının ileri gelenleri ve âlimleri hazır bulunmuştu. Çocugun annesi kendinden geçmiş olması ve üzüntüsünden dolayı açık saçık dışarıya çıkıp cenazenin üzerine kapandı. Kocası olan o zat, kadını razı ederek içeri döndüremediğinden, dönmezse boş olacağını mecbur kalıp söyledi. Kadın da, “Cenaze namazı kılınmadan önce dönersem bütün kölelerim hür olsun” dedi. Bu garip durum herkesi şaşırtıp duraklattı. Bunun üzerine İmam Ebü Hanife hazretlerinden bir çıkış yolu istediler. O da eşlerin ne şekilde yemin verdiklerini tekrar ettirdikten sonra hemen yalnız kocaya cenaze namazı kıldırarak, kadının da geri dönmesini emretti. Bu tedbirle hiçbirine kefâret gerekmedi, münasebetsizliğin ve mahcubiyetin de önü alındı. 


|Mütercimin Notu: Herkesin zihnine gelen şuydu: Kadının 
ancak cenazenin yıkanması ve kefenlenmesinden sonra cemaat ile kılınacak cenaze namazına kadar dönmemesiyle köle ve câriyeleri âzat etmekten kurtarılabilir. Bu durumda ise talak gerçekleşirdi. Ebü Hanife'nin belirttiği çıkış yolu ise sakıncaların ikisini de ortadan kaldırdı.| 


Onun için İbn Şübrüme, Ebü Hanife'yi beğenip takdir ettiğini belirtirken “Analar sizin gibi oğul doğurmadan âcizdir. İlmi meselelerde sizin için hiç zorluk yoktur” dedi. 


Bir kimse İmâm-ı Âzam'a kendi evinin duvarında pencere açmak konusunda danışmaya gelince, “Komşunun mahremiyetini ihlâl etmemek şartıyla istediğin pencereyi açabilirsin” dedi. 
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Komşusu, adamı devrin hâkimi olan İbn Ebü Leylâ merhuma şikâyet edince o da pencere açmaktan menedildi. Daha sonra Ebü Hanife hazretleri kapı açmasını söylediyse de İbn Ebü Leylâ onu da yasakladı. Bunun üzerin Ebü Hanife, “Duvar senin malın değil mi? Git duvarını yık da yaptırması bana kalsın” dedi. Adam, duvarı yıkmaya başlayınca tekrar hâkime şikâyet edildiyse de bu defa hâkim bunun yasaklanması için bir sebep bulamadığından, şikâyetçiyi azarlayarak, “Bir adam kendi mülkünü yıkmaya kalkarsa ben hangi yetkiyle bunu yasaklayabilirim?” dedi. Duvar sahibine de, “Haydi oğlum! Git, işine bak” dedi. Şikâyetçi, “Efendim, bu şekilde benim evim tamamen açılacak. Hani ya bir pencere açtırmıyordunuz?” deyince İbn Ebü Leylâ, “Artık bende çare kalmadı. Bu adam dersi büyük bir yerden almış, benim hatamı ortaya çıkardı” diyerek sözü bitirdi. 


Abdullah b. Mübârek hazretleri bir gün İmâm-ı Âzam'a, “Bir kimsenin 2 dirhemiyle başka bir kimsenin 1 dirhemi karıştırıldıktan sonra, içinden 2 dirhem koybolsa kalan 1 dirhemi nasıl paylaştırmak gerekir?” diye sordu. Dedi ki: “Kalan dirhem, ikisi arasında üçte bir ve üçte iki olarak paylaştırılır.” 


İbnü'1-Mübârek merhum sonrasını şöyle anlatıyor: İbn Şübrüme'yle görüştüğümde bu meseleyi ona da sordum. “Bu meseleyi başka bir kimseye sordunuz mu?” dedi. “Evet” dedim, “Ebü Hanife hazretlerine sordum.” Dedi ki: “Onun verdiği cevap ikili birli paylaştırmaktan ibaret olmalıdır.” Ben de tasdik edince, “Fakat bu cevapta hata ettiği âşikârdır. Çünkü kaybolan dirhemlerin biri tamamen 2 dirhem sahibinin malı, diğeri de ikisinin arasında ortak olduğundan geriye kalan dirhemin yarı yarıya paylaştırılması gerekir” dedi. Verdiği cevabı ben beğendiysem de Ebü Hanife hazretleriyle görüştüğümde, “Sen İbn Şübrüme ile görüştün ve sana, “2 dirhemin biri başlı başına 2 dirhem sahibinin malı olduğu kesindir. Bu yüzden 1 dirhem sahibinin yalnız 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yarım dirhemi kaybolmuş, geriye kalan dirhemin de yarısının onun hakkı olması gerekir” dedi değil mi?” dedi. “Evet” dedim. 
“Hayır, mademki 3 dirhem bir yerde karıştı, sahiplerinin bütün dirhemlerde ortaklığı meydana geldi ve her dirhemin üçte biri birinin, üçte ikisi diğerinin malı oldu. Bu durumda hangi dirhem kaybolursa, ikisinin de hissesini götürür; hangi dirhem kalırsa yine bu şekilde ortak kalır” dedi. 


Uyarı: Belli olmayan ve ayrılamayan şeylerin karışmasının, şüyü ortaklığı” gerektirdiğini kabul edenlere göre Ebü Hanife'nin görüşü açıktır. Fakat İbn Şübrüme bu gerekliliği durdurabiliyor. Bu durumda kaybolan dirhemlerin ikisi de 1 dirhem 
sahibinin olması ihtimali bulunmadığına göre kesinlikle biri 2 
dirhem sahibinindir. Diğer dirhem ise her ikisinin de olabileceginden kalan dirhem bunundur veya ötekinindir demek, tercih edilmeyen bir tercih olacağından yarı yarıya aralarında paylaştırılması gerekir. 


(Mütercimin Notu: Fakat mülk ortaklığının, malın karıştırı!- ması veya karışmasıyla; yani iki kişi mallarını seçilip ayrılamayacak şekilde karıştırmakla veya bir iş sonucu olmayarak malları o şekilde karışmasıyla ortaya çıktığı, fıkıh kitaplarımızda ispat edilmiş ve Mecelle'nin 1601. maddesi bunun üstüne kurulmuştur |. 


Ebü Hanife'nin yakınında bulunan bir zat, bir kabileden bir kızla evlenmeyi istemiş, gücünün yettiğinden daha çok mehir talep edilince durumu Ebü Hanife hazretlerine arzedip istişare etti. Ebü Hanife de diledikleri kadar mehirle kızla evlenmesini emretti. Ancak daha önce istihare etmesini şart koştu. Onun emrine uyarak, evlenmeyi ve zifafa girmek istediğini belirtince, adı konulmuş olan mehri tamamen verip yerine getirmedikçe kızın verilmeyeceği kendisine haber verildi. Yine Ebü Hanife'ye mü- 


130 Şüyü ortaklığı (şirket-i şüyü): Ortakların hisselerinin ortak olunan her mala yayılmış 
olması şeklindeki ortaklık (h. n.). 
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racaat edip durumu anlatınca o da, “Borçlanarak da olsa hemen mehri tedarik edip kızı almaya çalış” dedi. Bizzat kendisi de bir miktar borç verdi. Bu tedbir sayesinde vuslat gerçekleşince, “Şimdi sen uzak bir yere yolculuğa çıkacağını onlara söyle de bakalım ne olur?” diye emretti. Adam bunu söyleyince tabii telaşa kapıldılar. Ancak Ebü Hanife hazretleri, “Mademki mehri tamamen teslim etmiştir, hanımını istediği yere götürmeye yetkisi vardır” dedi. 


|/Mütercimin Notu: Eskilerin zamanında mehri tamamen 
ödenmiş olan hanımın, kocasıyla birlikte yolculuğa çıkması yasaklanmazdı. Fakat kendisine güvenilmesi şart koşulmuştu. Ancak daha sonra gelenler, kocayı uygun bulmadıkça fesat devrinden dolayı genel olarak müsaade etmezler. Bu meselenin ayrın- 


tıları ve incelikleri Kitâbü'n-Nikâh şerhimize alınmıştır |. 


“Biz buna dayanamayız” dediklerinde, “Öyleyse almış olduğunuz o türlü türlü malları kendisine iade ederek onu razı edin” buyurdu. Damat bu tekliften yüz bularak, “Ben buna razı olmam, daha fazla isterim” deyince İmâm-ı Âzam, “Eğer insafın dışına çıkarsan, hanımın birine yüklü bir borcu olduğunu söylerse o borcu ödemezseniz, birlikte yolculuk etmeniz mümkün olmaz” dedi. Bunun üzerine o kişi “Aman efendim, bu çareyi haber almasınlar. Sonra bana bir şey vermezler” diyerek kanaat edip insafla hareket etmeye mecbur oldu. 


İmâm-ı Azam'ın çok çabuk kavrayışını gösteren şeylerin biri de şu cevabıdır: Bir gün bir kadın onun yüce huzuruna gelip “Erkek kardeşim 600 dinar bırakarak vefat etti. Benim hisseme yalnız 1 dinar düştü” deyince İmâm-ı Âzam, “Mirası, ferâiz ilmine (miras hukukuna) kim uyguladı?” diye sordu. “Davud-i Tâi hazretleri” diye cevap verince dedi ki: “Gerçekten de senin hakkın budur. Senin kardeşinin, iki kızı ve bir hanımından başka 
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annesi, kız kardeşi ve on iki erkek kardeşi kalmış değil midir?” 1 
Kadın, “Evet” deyince, “O halde senin hissenin 1 dinardan daha fazla olmasına imkân yoktur” buyurdu. 


|/Mütercimin Notu: Çünkü ölen adamın kızları bütün mirasın üçte ikisi olan 400 dinarı; annesi altıda bir hissesi olan 100 
dinarı; hanımı da sekizde bir hissesi olan 75 dinarı aldıklarında geriye kalan 25 dinar, 


Cc -,39 mD iş m A 
“Erkeğe, kadının payının iki misli” (Nisâ 4/11) kuralı gereği paylaştırılarak on iki erkek kardeşine 2'şer dinar, kız kardeşine de 1 di- 


nar düşeceği açıktır. Bu yüzden ferâiz ilminde (miras hukukunda) buna “dinar meselesi” denilir]. 


Onun zamanında kadılık makamında bulunan İbn Ebü Leylâ” merhumun mecdlisine bir gün girdiğinde, orada dava görülmesini talep edenlere izin verdi ki böylece hüküm vermede ve kadılıktaki maharetini Ebü Hanife görsün. 


Biri ötekinden, “Bana, “Ey zina eden kadının çocuğu” sözüyle iftira etti” diye davacı oldu. Hâkim İbn Ebü Leylâ, davalıya, “Sen ne dersin?” deyince İmâm-ı Âzam, “Davalıdan cevap sormaya 


131 İmâm-ı Âzam, burada kadın söylemeden kadının akrabalarını, cinsiyetlerine göre o 
anda hesaplayıvermiştir (h. n.). 

132 Muhammed b. Abdurrahman b. Beşâr: Dedesi Beşâr, ensardan olup Ebü Leylâ künyesiyle tanınırdı. Babası Abdurrahman tâbiinin büyüklerindendir. Kendisi ise otuz üç sene Küfe'de hâkimlik yapmış, 148'de (765) sonsuzluk diyarına göçmüştür. 
Süfyân-ı Sevri hazretleri de ondan ilim öğrenmiş ve çok defa onu öven sözler söylemiştir. 
Muâviye b. Yezid de Ebü Leylâ künyesiyle anılırdı. Babası ahmak Yezid'den sonra on yedi yaşında olduğu hâlde kırk gün kadar halifelik makamında bulunmuştu. 
Ümmetin salihlerinden sayılan, son derece hak bilir bir kimseydi. Hatta Şeyh-i Ekber hazretlerinin sözüne göre, zamanındaki dört kutbundan biri imiş. 


Şİ ELİE SELİ De RİNE A 


“O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır” (Rüm 30/19) sırrı o ve babasında apaçık ortaya çıkmıştır. 
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kalkıyorsun. Halbuki dava ifadesinden anlaşılıyor ki bu dava, davacının annesine âittir. Acaba bu davacının annesi tarafında vekil tayin edildiği sabit olmuş mudur?” buyurdu. İbn Ebü Leylâ, “Hayır, sabit olmamıştır” deyince, “Öyleyse davacı olan kişiye önce sor ki annesi hâlâ hayatta mıdır, değil midir?” dedi. Sorup, “Hayır, hayatta değildir” cevabını alınca buyurdu ki: “Vefat ettiğine dair kesin bir delil getirsin.” Delil ortaya konunca hâkim, davalıdan cevap isteyince dedi ki: “Yine acele ediyorsun. Acaba annesinin kendisinden başka vârisi yok mudur?” Sorulduktan sonra “Yoktur” deyince, “Kesin bir delil getirsin” diye emretti. 
Delil ortaya konunca hâkim yine davalıya, “Sen ne diyorsun?” 
dedi. İmâm-ı Âzam, “Daha davacıya sorulacak şeyler var: Acaba annesi hür müdür, câriye midir? Ayrıca müslüman mıdır, gayri müslim midir?” deyip hür ve müslüman olduğu davacı kişi tarafından söylenip anlatılınca, “Bunlara da açık delil lazımdır” buyurdu. Bunlara dair de deliller ortaya konduktan sonra, “İşte şimdi davalıdan cevap sormak zamanı geldi” demiştir. 


Tâbiinden İmam Katâde hazretleri Küfe şehrine gelerek, “Helâl ve haramla ilgili bana her neyi sorarsanız cevap vermeye hazırım” diye ilan etti. O sırada Ebü Hanife hazretleri hâlâ Hammâd hazretlerinden ders alıp ilim öğrenmekteydi. Şu meseleyi ona sordu: “Bir kimse kaybolsa ve birkaç sene hanımından uzak kalsa, sonunda hanımına ulaşan ölüm haberi üzerine kadın da öldüğünü zannetse, başka bir kocaya vardıktan ve bir çocuk da dünyaya getirdikten sonra ortaya çıkan ilk koca çocuğu reddetse, ikinci koca kendi çocuğu olduğunu söylese, bunların ikisi de mi kadına zina isnat etmiş olurlar? Yoksa yalnız çocuğu reddeden ilk koca mı zina ile suçlamış olur?” Bu meseleyi orada bulunanlara anlattıktan sonra, “Eğer bu meselenin cevabını kendi görüşüne göre verirse, mutlaka hata eder. Bir hadis rivayet ederse yalan söylemeyi seçmiş olur” demiştir. 


202 e FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


Gerçekten de Katâde, bu meselenin cevabını veremeyerek böyle bir hadisenin olup olmadığını sordu. “Hayır, olmamıştır” denilince, “Henüz olmamış bir hadisenin cevabını niye soruyorsunuz?” dedi. Bunun üzerine İmam Ebü Hanife şöyle buyurdu: “Âlimlerin büyüklüğü, gelmesinden önce belaya hazırlıklı olmakta ve olabilirliği düşünülen her hadisenin başını sonunu 


bilip icabında şaşırıp kalmamaktadır.” 


Daha sonra İmam Katâde, “Neyse, bunu bırakın da bana tefsir- 


den sorun” deyince lImâm-ı Azam hazretleri, 


| Dd 


Jh a İŞİ Bİ SESİ ge a ele áis íis sali İĞ 


“Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi” (Nemi 27/40) âyet-i kerimesinde zikredilen zat kimdir?” diye sordu. Katâde hazretleri, “Hz. Süleyman aleyhisselâmın kâtibi Âsaf b. Berahyâ'dır ki 


o zat, ism-i a'zamı bilirmiş” dedi. 


Ebü Hanife, “Acaba Süleyman aleyhisselâm da ism-i a'zamı bilir miydi?” diye sordu. Katâde, “Hayır, bilmezdi” cevabını verdi. Ebü Hanife, “Bir peygamberin zamanında kendisinden daha bilgili bir zatın bulunması mümkün müdür?” diye sordu. Katâde, “Hayır, ben sizinle tefsire dair de konuşamayacağım. Bana büyük fakihlerin ihtilaf ettiği şeyleri sorunuz” dedi. Bunun üzerine Ebü Hanife, “Pekâlâ, siz kesinlikle mümin misiniz?” deyince Katâde, “Ümidim böyledir” diye karşılık verdi. Yani inşallah müminim demek istedi. Ebü Hanife, “Niye kesin söylemiyorsunuz?” dedi. Katâde, “Cenâb-ı Hakk'ın, 
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P v 20. NE 2.029732? > 
GİNA ASİ ELİ İş 
“Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur” (Şuarâ 26/82) şeklindeki âyetine uygun olmak için” dedi. Ebü Hanife, “Hz. İbrahim'den hikâye edilen diğer bir âyet-i kerimeye uygun olarak kesin söyleseniz daha iyi değil mi? 
İZ “a? ai 2 DE Vo eğ 
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Ibrahim Rabb'ine, “Ey Rabbim! Olüyü nasıl dirilttiğini bana gös- 


bi ” Eğ 


ter” demişti. Rabb'i ona,"Yoksa inanmadın mı?” dedi. İbrahim, “Hayır, inandım, fakat kalbimin mutmain olması için” dedi” (Bakara 2/260) dedi. 
Bunun üzerine Katâde, ders meclisinden kalkıp öfkelenerek onlara bir daha hadis rivayet etmeyeceğine yemin etti. el-Fetâva'z-Zahiriyye'nin sonunda denir ki: Katâde, “Bu genç burada bulunduğu müddetçe Küfe'de oturmam” demiştir. l 


Şuuru bozuk bir kadını öfkelendirecek bir söz söyleyip de “ey zina eden anne ve babanın çocuğu” karşılığını alan bir kişinin iddiası üzerine devrin hâkimi İbn Ebû Leylâ, kadına arka arkaya iki defa “zina iftirası cezası”nı hem de mescid içinde ve ayakta iken uygulamıştı. Bunun üzerine Ebü Hanife şöyle demiştir: “Bizim hâkim efendi bu hususta altı yönden hata etmiştir: 


1. Deli olan bir kadına şeriat cezası uygulanmaz. 

2. Cezanın mescid içinde gerçekleşmesi câiz görülmez. 

3. Kadına ayaktayken cezayı uygulatmış. Halbuki kadını oturtmak gerekir. 


4. Bir tek sözle 1000 kişi bile zina ile suçlansa, bu cezanın o sayıda uygulanmasını gerektirmez. Hâkim ise ikilik (anne ve baba için) sigasına bakarak iki defa uygulatmış. 
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5. Bu dava, davacının anne ve babasına aittir. Halbuki onlar hazır bulunup dava etmediler. 


6. Cezanın tekrar edilmesi durumunda, cezalar arasında fasıla bulunması gerekir.” 


Fakat hâkimin bu şekilde hatalı olduğuna işaret etmesi şikâyet konusu olup Küfe valisinin emriyle bir müddet fetva vermekten menedilmişti. Daha sonra İsa b. Musa tarafından sorulan meselelere verdiği cevaplar beğenildiğinden yine fetva makamına oturtuldu. 


(Mütercimin Notu: İbn Hallikân merhum, söz konusu hataları sayarken kadının deli olmasıyla ilgili örnek olarak, hâkim hüküm verdiği yerden henüz kalktığı sırada, sövüp saydığını işitmesiyle kadının hemen sözlerini geri almasını söylemiştir. 
Hâkimin Küfe valisine, “Burada Ebü Hanife adında bir zat ortaya çıkıp benim hatalı olduğumu söyleyerek hükmümün aksine fetva veriyor. Bu zatın engellenmesi gerekir” diye şikâyet etmesi üzerine vali tarafından İmâm-ı Âzam fetva vermekten menedilmiştir. Bu sırada kızı oruçlu iken, “Dişlerim arasından çıkan kanı defalarca tükürdüğümden artık tükrük en ufacık bir kan olmaksızın gelmeye başladı. Acaba şimdi tükürmeyip yutuversem oruca Zarar verir mi?” diye kendisine sorunca, “Kızım, ben fetva vermekten menedildim. Kardeşin Hammâd'a sor” demiştir. Ülül-emrin emrine itaat etmek büyük ibadet olduğundan, gizli de olsa buna muhalefet etmeyerek cevap vermemesi, onun büyük menkıbelerinden sayılır. 


Bu ifadelerle İbn Hallikân İmâm-ı Âzam”ı övüp yüceltmiştir. 
Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Ebü Hanife'nin Hammâd'dan başka çocuğu olmadığından, kızı tarafından bu şekilde bir soru sorulmuştu demek doğru olamaz. Belki süt emme yoluyla kızı veya üvey kızı kastedilmiş olabilir. Fakat Menâkıb-ı Şemsiyye'de incelenip anlatıldığı üzere, o soruyu soran oğlu Hammâd'mış. Cevap 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vermekten kaçınması üzerine, “Tenha bir yerde ifade etmeniz için bir engel var mıdır?” dediğinde İmâm-ı Âzam, “Bizim tenhada ve insan içinde aynı hal içinde olmamız gerekir. Ülül-emrin emrine itaat etmek, gerçekte Allah'a itaattir” demiştir]. 


Dahhâk” bir gün Ebü Hanife hazretlerine, “Hakemeyn (iki hakem) olayını câiz gördüğünüzden dolayı tövbe etmelisiniz” dedi. İmâm-ı Âzam, “Benimle münazara etmek ister misiniz?” 
diye sordu. “Evet” deyince, “Ya biz ihtilafa düşersek aramızı kim bulacak?” dedi. Dahhâk, “İstediğiniz kimseyi hakem tayin edebilirsiniz” dedi. Ebü Hanife, Dahhâk'in arkadaşlarından bir zatı hakem seçtikten sonra buyurdu ki: “Şimdi siz bu kişinin hakemliğine razı oldunuz mu?” Dahhâk, “Evet, razı oldum” deyince, “Öyleyse siz de hakemin birden fazla olmasını kabul etmiş oldunuz” demiştir.” 


Ebü Hanife hazretleri, bir gün Imam Atâ hazretlerine, # DP | is» 240 o Aş ozr 
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“... ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik” (Enbiyâ 21/84) âyet-i kerimesinin tefsirini sormuş, Atâ hazretleri de, “Cenâb-ı Hak, sağlığını verdikten sonra Hz. Eyyüb'a 

karısı ve çocuklarını ve onların da bir mislini ihsan buyurmuştur” diye cevap vemiş. İşi zorlaştırmak için Ebü Hanife, “Şanlı bir nebiye kendi soyundan olmayan çocuklar vermek olur mu?” 
diye sorunca Atâ, “Allah size sağlık versin, bunun hakkında bir şey işittiniz mi ki?” demiş. İmâm-ı Âzam, “Evet, Cenâb-ı Hak Hz. Eyyüb'a karısını ve kendi soyundan olan evlatlarını ihsan ettikten sonra helâk olan evladının ecir ve mükâfatını da vermiş- 


133 Anlatılan kıssadan anlaşıldığına göre buradaki Dahhâk, Hâriciler'den olup tercüme-i halini ileride anlatacağımız Dahhâk b. Kays'tır. 

134 Çünkü buradaki hakem, o kişinin arkadaşlarından biridir. Bu da karşı tarafın kendi 
hakemini istemesi hakkını doğurur (h. n.). 
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tir” diye cevap vermiştir. Atâ hazretleri de bu tefsiri beğendiğini belirtmiştir. 


Uyarı: Atâ'nın rivayet ettiği tefsirde geçen, “Evladının bir mislini daha ihsan etmiştir” sözünü, Hz. Eyyüb'un, hakkında, 


yol 
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“Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir” (Sâd 38/44) âyet-i kerimesi nâzil olan şefkatli eşi Rahme'nin gençlik halini iade ettikten sonra ondan doğan çocuklarına yormaya bir engel yoktur. Belki âyetten çıkan mana da budur. 


|Mütercimin Notu: Buna göre, “Hz. Eyyüb'a kendi soyundan olmayan birtakım çocuklar vermek gerekir ki bunun nimet vermek makamında zikredilmesi uygun değildir” şeklinde ortaya serilen karışıklık akla gelmez. Özellikle insanın kendi çocugunun soyundan gelen evlatların -ki torunlardır- nimet vermek makamında sayılmaya değer bir ilâhi ihsan olduğunda şüphe yoktur. Onun için büyük müfessirlerin çoğu, “Cenâb-ı Hak, Hz. 
Eyyüb”un üzerine bina yıkılarak ölen çocuğunu dirilttiği gibi onların sayısı kadar kendi soyundan veya o evladının soyundan doğan birtakım erkek ve kız çocuğu daha ihsan buyurdu” diyorlar. Merhum yazar bu faslın sonunda “Menâkıb kitaplarında anlatılan hikâyelerin bir kısmını sağlıksız ve yanlış bulduğumuz- dan, terketmeye mecbur olduk” diyecektir. Biz de diyoruz ki o halde bu hikâyeyi de bırakmış olsaydı isabet etmiş olurdu]. 


Bir kimse İmâm-ı Âzam'a, “İlk olarak ben, karım benimle konuşuncaya kadar onunla konuşmamaya yemin ettim. Daha sonra hanımım da ben söze başlamadıkça benimle konuşmamaya yemin etti” diye sordu. İmâm-ı Âzam, “Zararı yok, hemen birbirinizle konuşmaya bakın. Hiçbiriniz yemininizden dönmüş olmazsınız” dedi. Sütyân-ı Sevri bu cevabı haber alınca kızarak 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Ebü Hanife'nin huzuruna geldi. “Cinsi münasebetin mubah olmasına yol açan bu cevabı nereden çıkardınız?” diye itiraz etmeye kalktı. Ebü Hanife, “Mademki kocanın yemininden sonra hanım yemin cümlesi kurarak ona karşılık vermiş, böylece kocanın yemini yerine gelmiş ve artık sona ermiştir. Bundan sonra koca, konuşmaya başlayınca hanımın yemini de yerine gelmiş ve bitmiş olur. Bu durumda hiçbir şey de gerekmez” diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Süfyân, “İlim konusunda size verilen dereceden bizler hep gafiliz” diyerek insaf ve itiraf içinde bulundu. 


Abdullah b. Mübârek, “Et pişirilen tencereye bir kuş düşüp ölse ne yapmak gerekir?” diye Ebü Hanife'ye sordu. O da arkadaşlarına hitaben “Bu meseleye siz nasıl cevap verirsiniz?” dedi. 
Onlar da dediler ki: “İbn Abbas hazretlerinden rivayet edildiği üzere onun suyu dökülür, fakat etin kendisi yıkandıktan sonra yenir.” Ebü Hanife de, “Evet, kuşun düşmesi tencerenin kaynamasından önce meydana gelirse böylesi gerekir. Ama kaynadığı sırada meydana gelirse etin de atılması gerekir.” dedi. Abdullah, “Acaba niçin?” deyince, “Kaynarken düşünce kuşun pisliği etin içine nüfuz eder. Bu yüzden artık temizlemek mümkün olamaz” buyurdu. 


/Mütercimin Notu: Tavuk cinsinden olan hayvanların -bogazlandıktan sonra içi temizlenmeden- tüylerinin yolunması için kaynar suyun içine atılması da böyledir). 


Ebü Hanife'nin arkadaşları gösterilen bu sebebe karşı diyecek bir şey bulamadılar. 


Biri gömmüş olduğu bir malın yerini unutup durumu İmâm-ı Âzam hazretlerine danıştı. “Bu fıkha dair bir mesele değil ki bir çare düşünüp sana kurtuluş yolu bulayım. Fakat git, bu gece sabaha kadar namaz kıl. Elbette hatırlarsın” dedi. Adam namaza başlayıp daha gecenin çeyreğine varmadan gömdüğü 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yer hatırına geldi. İmâm-ı Âzam'a anlatınca, “Ben bildim, şeytan seni bir gece sabaha kadar namaz kılmaya bırakmaz. Fakat bari sen hatırlayınca Allah'a şükretmek için namazı terketmemeliy- din” buyurdu. 


Kendisine emanet bırakılan bir şahsın emaneti inkâr ettiğini sahibi anlatınca, “Sakın onun inkâr ettiğini kimseye söyleme. 
Ben bir defa onu çağırtayım” dedi. O adam huzuruna gelince, “Kadılık makamına layık ve buna gücü yeten bir kişiyi seçme- mi benden bekliyorlar. Sen ister misin?” buyurdu. Adam biraz naz eder gibi olduysa da gördüğü teşvik üzerine kendisinin de istekli olduğunu gizleyemedi. El altından İmâm-ı Âzam, emanet sahibine, “Şimdi gidip o zatı gör. “Zannederim siz unutmuş olmalısınız. Yoksa sizin gibi herkesin güvenini kazanmış kimselerden hıyanet ve zulüm gelir mi? Benim emanetimde şöyle bir işaret de vardı” şeklinde sözler söyle” dedi. Görüşüp buna benzer sözler söyleyince adam, “Evet, ben zaten siz gidince hatırladım. 
Al kardeşim al, işte emanetin. Nasılsa önceki gelişiniz bir zihin karışıklığı zamanına denk geldi. İnsan hali acayip” diyerek emaneti sağlam olarak sahibine iade etti. Daha sonra kadılık makamı konusunda kendisine yardımcı olmasını rica etmek maksadıyla İmâm-ı Âzam'a müracaat etti. İmâm-ı Âzam da, “Ben senin değerini çok iyi bildiğimden şimdilik senin ismini söylemeyeceğim. Bakalım, belki daha yüksek ve sana münasip bir makam ortaya çıkar” dedi. 


Bir kimsenin evine hırsızlar girmiş, mallarını ve eşyasını aldıktan sonra, adama kimseye söylemeyeceğine üç talâkla yemin verdirmişlerdi. Ertesi gün eşyanın satılığa çıkarıldığını gözüyle gördüğü halde sesini çıkaramamıştı. Varıp Ebü Hanife'den fetva istedi. O da şöyle dedi: Köyün reisinin emriyle bütün ahali bir yere toplandıktan sonra birer birer çıkacakları bir kapının yanında sen de durursun. Her geçen şahıs için, “Senin hırsızın bu mudur?” 
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diye sana sorsunlar. Sıra hırsızlara geldiği zaman susmayı seçerek bu şekilde yemininde durmuş olursun, hem de istenen gerçekleşmiş olur. 


Müezzinlerin kamet zamanı gelince öksürüyor gibi yapmalarının sebebini soran kimseye, “Evet, kamete hazırlandıklarını bildirmek için olmalıdır” dedi. Hatta Hz. Ali'nin, “Peygamberimiz'in mübarek evine gittiğim zaman peygamberlerin sığınağı Resülullah Efendimiz, namazda ise öksürüyor gibi yaparak bana izin verirdi” dediği rivayet edilmiştir. 


Bir kimse nikâhı ilan etmeden aldığı hanımını inkâr etmiş ve doğurmuş olduğu çocuğu da reddetmişti. Kadın, Hâkim İbn Ebü Leylâ'ya müracaat ettiğinde hâkim delil istedi. Kadın, “Velimiz Allah, şahitlerimiz de melekler olmak üzere beni nikâhlamıştır” dedi. Hâkim kendisini kovunca kadın, Ebü Hanife hazretlerine müracaat etti. “Şimdi sen hâkim efendiye gider ve dersin ki, “Kocamı buraya getirterek delil ortaya koyacağım.” Kocan geldiği zaman ona, “Ben senin hanımın değilsem velini (Allah'ı) ve şahitlerini (melekleri) inkâr etmiş olur musun” de.” Koca, bu inkâra cesaret edemedi, nikâhı kabul etti. Hâkim de mehri adama yükleyip çocuğu da onun nüfusuna kattı. 


Uyarı: Zannedilmesin ki bu nikâh velisiz ve şahitsiz yapıldığı halde Ebü Hanife geçerli olduğunu kabul etsin. Belki söz konusu nikâh daha sonra ne olduğu bilinmeyen şahitlerle gizlice kıyılmış olduğundan kadın ispat edemeyerek öyle demeye mecbur olmuştu. İmâm-ı Âzam, kadın sadık ve erkek de Allah korkusuna sahip bir mümin ise işin hakikatinin ortaya çıkmasını sağlayacak yolu göstermiştir. Gerçek de Ebü Hanife'nin kendisine ilham edildiği şekilde ortaya çıkmıştır. 


Bir kimse tarafından kendilerine yapılan vasiyetin delilini dinleyip bunun doğruluğuna hükmetmesini Abdullah b. Şübrüme'den istediler. Kadı, delili dinledikten sonra şahitlerin doğru 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şahitlik ettiklerine dair kendisine de vasiyette bulunulan İmâm-ı Âzam'a yemin ettirmek istedi. İmâm-ı Âzam da, “Ben vasiyet sırasında yoktum. Bana yemin düşmez” dedi. Kadı, “Senin kıyasın senden kayboldu” dedi. Yani seni kıyas ve itibar ettiğin yerler şimdi senden uzak oldu. Demek istedi ki: “Sen bu konuda kıyas yapacak bir şey bulamazsın.” Onun için İmâm-ı Âzam, onun susturma makamında, “Kör bir kimsenin başını yaran kimseyi belirlemek hususunda şahitlik edenlerin hakkıyla şahitlik ettiklerine dair yine o kör kimsenin yemin etmesi gerekir mi?” dedi. 
Bunun üzerine kadı, müdafaa etmekten âciz kaldı ve vasiyetin doğruluğuna hükmetti. 


(Mütercimin Notu: Bilindiği üzere kendisine bir şey vasiyet edilen kimse, vasiyet sırasında hazır da olsa mezhebimize göre yemin etmesi gerekmez. Fakat her hâkim kendi mezhebine göre hüküm verir. İmâm-ı Âzam ise meseleyi genişletmeye gerek görmeyerek yalnız kendisi yokken meydana gelmiş olan vasiyet hususunda hâkimin kendi mezhebine göre yaptığı yanlışlığı düzeltmekle yetinmiştir|. 


Yahya b. Said, Küfe kadısı olduğu sırada Küfeliler'in İmâm-ı Âzam'ın mezhebi üzerine birleştiklerini görüp şaşırdı. Buna binaen Ebü Hanife, münazara için İmam Ebü Yusuf ile İmam Züfer'i adı geçen kadıya gönderdi. “İki kimse arasında ortak olan bir köleyi biri âzat etse, acaba câiz olur mu?” diye sordular. Kadı Yahya b. Said, “Hayır, câiz değildir. Çünkü ortağına zarar vermiş olur. Bu ise yasaklanmıştır” deyince, “Aynı şekilde ikincisi de azat etse nasıl olur?” dediler. Kadı, “İkincisinin âzat edişi câizdir” dedi. İmamlar, “Bu sözünüzle tezada düşmüş oldunuz. 
Mademki ilkinin âzat etmesi hükümsüzmüş, ikincisinin âzat etmesi de hâlâ köle olan kişinin üzerinedir. Bu nasıl geçerli olabilir?” dediler. Bunun üzerine kadı süküt ederek yenilmiş oldu. 
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Leys b. Sa'd anlatıyor: Ben Ebü Hanife'nin güzel sözlerle methini işitirdim. Fakat kendisini görmek nasip olmamıştı. Bir defasında Mekke-i Mükerreme'de rastladım. Bir zatın başına halk toplanmış, “Ey Ebü Hanife” unvanıyla sesleniyorlar. Onun Ebü Hanife hazretleri olduğunu bildim. Herkes meselelerini ona sorduğu sırada, bir zat yakınına varıp, “Ey imam, oldukça servet sahibi isem de pek çok mal bağışlayarak oğluma nikâhladığım kızları oğlum beğenmeyerek boşamaya devam ettiğinden servetim, zenginliğim azalmaktadır. Ben âciz kimse için bir çare söylemenizi rica ederim” dedi. İmâm-ı Âzam da, “Beğendiği câriyeleri satın alıp nikâhla. Boşarsa kölen olarak kalır, hürriyetine kavuşturursa âzat edişi geçerli olmaz” dedi. Leys b. Sa'd diyor ki: “Vallahi, verdiği cevabı ne kadar beğendimse, cevabının süratine de o kadar hayran kaldım.” 


Hanımının nikâhına şüphe bulaşan bir şahıs, Şerik'e müracaat edince, “Şüpheden kurtulmak için hanımını açıkça boşayıp daha sonra bundan geri dön” cevabını aldı. Süfyân-ı Sevri'ye danıştığında, “Eğer boşamışsam, bundan geri döndüm” dersen bir şey gerekmez” dedi. İmam Züfer'e sorunca, “Hayır, bir şeye ihtiyaç yoktur. Boşamanın gerçekleştiği tam olarak bilinmedikçe o kadın senin hanımındır” dedi. 


Ebü Hanife hazretlerine bu cevaplar aktarılınca, “Sevri, ihtiyat ve takva yolunu göstermiş. Züfer de fıkhın gereğini söylemiş. 
Şerik'in verdiği cevap ise, Acaba elbiseme idrar isabet etti mi, bilmem’ diyen kimseye cevap olarak, “Elbisene önce işeyip daha sonra yıka’ diyen kimsenin cevabına benzer” demiştir. 


Uyarı: Bu imamların söylediklerinde hakikatte bir ihtilaf yoktur. Yani bir kimse boşamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair şüphe ederse, icmâ ile boşama gerçekleşmiş olmaz. Ancak onlar en iyisini araştırıyorlar. Şimdi Şerik, boşamanın gerçekleşmiş olmasından sonra bundan dönmeyi seçti. Çünkü bu şekilde 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geri dönmenin sahih olduğunda şüphe yoktur. Ama boşamanın meydana geldiğini farzederek bundan dönmek bazı imamlara göre sahih değildir. Ancak Süfyân, boşamanın gerçekleşmesine bağlanan geri dönüşün sıhhatini kabul edip bunun tersine bakmadı ve bundan yardım almadı. Onun için öncesinde boşamanın gerçekleşmesine lüzum görmedi. İmam Züfer ise bunların hiçbirine ihtiyaç olmadığını ortaya koymak suretiyle şeriat hükmünün aslı olan boşamanın gerçekleşmiş olmadığına karar verdi. 


Halife Mansür'un veziri olan Rebi adındaki kimse, İmâm-ı Âzam'a kin ve düşmanlık beslemekteydi. Bu adam, Mansür'un gözünde Ebü Hanife'yi suçlu çıkarmak amacıyla bir gün halifeye hitaben, “Ebü Hanife hazretleri, dedeniz Hz. Abbas'a muhalif olarak yeminlerde istisnanın (inşallah demenin) hemen ilave edilmesini şart koşuyor” dedi. İmâm-ı Âzam buyurdu ki: “Ey müminlerin emiri, bu Rebi kulunuz istisnasız bütün askerlerinizin boyunlarındaki biatınızın hiç hükmü olmadığını; çünkü onların hepsinin, biat verirken ettikleri yeminleri iptal etmek için yerlerine döndüklerinde inşallah demek yetkisine sahip olduklarını zannediyor.” Mansür çokça gülüp, “Sakın ey Rebi, bir daha Ebü Hanife'ye taarruz etme” dedi. Mansür'un yanından çıktıktan sonra Rebi, İmâm-ı Âzam’a, “Siz beni katlettirmek istediniz” dedi. Ebü Hanife, “Hayır, belki sen benim katledilmemi istedin, fakat ben ikimizi de kurtardım” buyurdu. 


(Mütercimin Notu: Dürer ve Gurer'in “Kitâbül-İmân” kısmında da bu hikâye anlatılmıştır. Fakat Mansür'un huzurunda İmâm-ı Âzam'a itiraz eden kimse Rebi değil, belki Megâzi sahibi Muhammed b. İshak gösterilmiştir. Fıkıh kitaplarının tamamında bununla ilgili rivayet edilen, 
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Kim bir konuda yemin eder ve inşallah derse, istisna yapmış olur; istisna yapan kimse yeminini bozmamıştır ve ona kefâret yoktur” hadis-i şerifi “yemin”le “inşallah”ı birbirine bağlamaya ayrılmıştır. 
Yani her kim hanımını boşamaya veyahut bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya dair yemin eder ve akabinde inşallah sözünü ilave ederse boşama veya yemin hükümsüz kalır. Ancak bulunulan yerin değişmesinden sonra istisna etmek geri dönüşün tâ kendisi oldu için yeminler konusunda ise dönüş sahih olmadığından, söz konusu istisnanın bir faydası olmadığında fıkıh üstatlarımız ittifak etmişlerdir. Gerçekten de inşallah terkibi yeminden ayrı tutulduğu takdirde muteber olsa dini akidlerin hiçbirinin geçerli olmaması, üç talâkın gerçekleşmesiyle hülleye ihtiyaç kalmaması gerekir. Çünkü pişmanlık anında inşallah demek güç bir şey değildir. Yapılması lüzumlu, gerekli hale gelmiş bir şeyi geçersiz kılmaya çalışmak boşuna uğraşmaktır. Onun için İbn Abbas hazretlerinden altı aya kadar istisna yapmanın câiz olduğuna dair aktarılan söz, kesinlikle kendisiyle amel edilen bir söz sayılmamış ve delil tuttuğu, 
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“Unuttuğun zaman Allah'ı an” (Keht 18/24) âyet-i kerimesinden pek çok şekilde cevap verilmiştir. Kehf süresindeki bu âyetin tefsirine bakılabilir |. 


İmâm-ı Azam'ın düşmanlarından biri, “Bugün ben Ebü Hanife'yi öldürtürüm” deyip sonrasında Mansür'un huzurunda Imâm-ı Azam'a sordu: “Müminlerin emiri bizden birimizi çağı- 


135 Ebü Davud, Eymân, 11; Tirmizi, Eymân, 7. 
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rıp, “Şunun bunun boynunu vurunuz” diye emir veriyor. Acaba bizim böyle bir emrin gerçek sebebini bilemediğimiz halde gereğini yerine getirmemiz câiz midir?” Cevap olarak Ebü Hanife ilkin, “Müminlerin emirinin verdiği emir hak mıdır, bâtıl mıdır?” 
dedi. Adam, “Haktır” deyince, “Sen nerede bulunsan hakkı icra et, kimseye de sorma” diyerek düşmanı susturmuş ve daha sonra, “Filan kimse benim ayaklarımı bağlamak istedi, ben de soruyu ters çevirip onu sıkıca bağladım” demiştir. 


Komşularından birinin tavus kuşunun çalındığı İmâm-ı Âzam'a şikâyet edildiğinde durumun gizlenmesini emrederek mahalle mescidine gitti. Ahalinin tamamı toplanınca, “Ey komşunun tavusunu çalan kimse, kuşun tüyleri başındayken mesci- de gelmeye utanmıyor musun?” dedi. Hemen bir şahıs, eliyle başını yoklayınca, “Komşunun tavusunu ver” diye adama emretti. 
Gerçekten de hırsızlığı yapan oydu ve kuşu da sahibine iade etti. 


İmam A'meş'in tabiatında biraz hiddet vardı. Nasılsa bir gün hanımını boşamaya, “Eğer unun bittiğini sözle veya yazıyla, bizzat ya da bir vasıtayla, açıkça veya ima yoluyla bildirirse boş olsun” diyerek yemin etmiş. Bundan dolayı hanımı olan kadın ne yapacağını şaşırmış ve kendisine, “Ebü Hanife hazretlerine müracaat edersen sana bir çıkış yolu bulur” denilmiş. Görüşüp meseleyi anlatınca İmâm-ı Âzam, “Pekiyi, sen de şu dediği şeylerin hiçbirini yapma. Fakat un tükenince kocan uyurken çuvalı entarisinin ucuna iliştiriversen, başka bir şey gerekmez” demiştir. 


(Mütercimin Notu: Çünkü A'meş'in söylediklerinin hepsi sözle bildirmeye dahildir, fiilen durumu anlatmayı kapsamaz]. 


A'meş bir sabah uykudan kalkıp da boş çuvalın, arkasından geldiğini görünce işin aslını anlamış ve “Vallahi bu hile Ebü Hanife'dendir. O hayatta olduğu zaman bize rahat yoktur. Anlayışlarımızın kuvvetsizliğini kadınlara da göstererek bizleri rezil ediyor” demiştir. 
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İmâm-ı Âzam'ın mübarek devrinde bir kimse hanımına ramazan gününde yaklaşacağına yemin ettiği için insanlar ne yapacaklarını bilemeden kaldılar. Ebü Hânife'ye durum arzedilince duraksamadan, “Hanımıyla birlikte yolculuk edip sefer sırasında hanımına yaklaşabilir” dedi. 


Biri peygamberlik iddiasında bulunup, “Müsaade ederseniz yarın size mucizemi gösteririm” dedi. İmâm-ı Âzam dedi ki: “Her kim bu adamdan mucize isterse kâfir olur. Çünkü böylece, 


ŞA EY 


“Benden sonra peygamber yoktur! hadis-i şerifini yalanlamı JC © olur.” 


İmâm-ı Âzam, oğlu Hammâd’ın annesi üzerine başka bir kadını aldığı için Hammâd’ın annesi, “Eğer bunu üç talâkla boşamazsan seninle konuşmam” deyince yeni nikâhladığı kadın Ebü Hanife'nin emriyle yabancı biri gibi güya bir meseleyi sormak üzere Hammâd'ın annesi ile birlikte bulunduğu eve geldi. Ebü Hanife o anda, “Bu evin dışında ne kadar nikâhlı hanımım varsa hepsini üç talâkla boşadım” dedi. Bunun üzerine Hammâd'ın annesi, “Şimdi sizden razı oldum. Bundan sonra itiraz edecek bir şey kalmadı” dedi. Fakat böylece yeni nikâhladığı kadının nikâhına bir zarar gelmedi. 


Bir Râfızi, Ebü Hanife'ye, “Acaba insanların en şiddetli ve en kuvvetlisi kimdir?” diye sordu. İmâm-ı Âzam buyurdu ki: “Bizim görüşümüze göre Hz. Ali'dir. Çünkü hilâfetin Hz. Ebü Bekir'in hakkı olduğunu bildiğinden nefsini zaptedip çekişmeye girmedi. Ama sizin nazarınızda insanların en kuvvetlisi Hz. Ebü Bekir'dir. Zira, “Hakkı değilken hilâfeti Hz. Ali'den kurtardı” diyorsunuz. Bundan büyük kuvvet mi olur?” Râfızi şaşırıp kaldı. 


136 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 3/273. 
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Bir adamın ilk olarak bugün cünüplükten guslederse, ikinci olarak bir vakit namazını terkederse, üçüncü olarak hanımıyla ilişkide bulunmazsa eşini üç talâkla boşanmış olduğunu söylediğini İmâm-ı Âzam'a arzettiler ve cevabını sordular. Hemen dedi ki: “İkindi namazını kıldıktan sonra ilişkiye girer, güneş battıktan sonra guslederek akşam ve yatsı namazlarını kılarsa başka bir şey gerekmez.” 


Bir kimse merdiven üstünde bulunan hanımına, “Yukarı çıkarsan ya da aşağı inersen boş olasın” der ve dediğine pişman olur. “Boşanmanın gerçekleşmemesi için hile-i şer'iyye nedir?” 
diye sorulunca İmâm-ı Âzam, “Eğer mümkünse merdivenle birlikte yere koyulur yahut biri kucağına alarak indirebilir” cevabı- 


nı vermiştir. 


Yine, “Elinde su bardağı bulunan hanımına, “Eğer o suyu içersen veya dökersen ya da yere bırakır veya bir kimseye verirsen boş olasın’ diyen kimseye bir çıkış yolu var mıdır?” diye sorulunca İmâm-ı Âzam, “Evet, bardağın içine bez parçasını koyarak suyu emdirir” diye cevaplamıştır. 


“Yumurta yemeyeceğine yemin eden kimse daha sonra falan kimsenin kolunun altında olan şeyi yiyeceğine yemin etse, o kimsenin elbisesi içindeki şey de yumurta olsa ne dersiniz?” 
diye sorulunca, “O yumurtaya işaret koyarak kuluçkaya yatmış bir tavuğun altına bırakır. Daha sonra o yumurtadan çıkan civcivi büyüdükten sonra ateş üstünde pişirerek veya suda kaynatıp suyuyla birlikte yer” demiştir. 


Uyarı: Bizim mezhebimizde'” bu kişinin durumundaki hile-i şer'iyye yumurtayı mesela helvaya katarak yemektir. Bu şekilde yeminde belirtilen şey yenmiş olur. Fakat yumurta yok 


137 Burada kastedilen, yazar İbn Hacer el-Heytemi'nin mezhebi olan Şâfii mezhebidir 
(h. n.). 
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edildiği için örfen yumurtanın yenmesi gibi bir durum ortada bulunmuyor ve yemin bozulmuş olmuyor. 


(Mütercimin Notu: İnsanlara hileleri öğretmek meşru değildir. Belki “müfti-i mâcin” (hile yolunu öğreten müftü) denilen bu gibi kimseler bütün mezheplerce menedilip cezalandırılır. O halde İmâm-ı Âzam'la ilgili bu şekilde anlatılan hikâyelere sahih nazarıyla bakmak nasıl doğru olabilir, diye sorulursa cevap olarak deriz ki: Genel olarak hile-i şer'iyye öğretmek meşru değildir, denemez. Müfti-i mâcin unvanı hile-i şer'iyyeyi gösteren herkes için doğru olmaz. Zira insanın, düşmanının yalanla karışık sözlerine karşı haklarını korumak ve ortaya çıkacak zarardan sakınmak için kendisine çıkış ve kurtuluş yolu araması; fıkıh ilminde meleke kazanan zekâ ve anlayış sahiplerinin, bu gibi kimselere çare olması câizdir, hatta belki gereklidir. 


Müfti-i mâcin, bâtılı revaçlandırıp hakkı iptal ederek halkı zarara sokmak için hileler arayan ve yalanlar söyleyen kimselere denir. Tütârhâniyye'de anlatıldığı üzere haramdan kaçıp helâle sarılmak için ortaya konan hile ve çıkış yolları Hanefi âlimlerimiz nazarında ittifakla güzel bir iştir. Bu iddia için pek çok delil gösterilmiştir. Sâd süresindeki, 
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“Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir” (Sâd 38/44) âyet-i kerimesi bunlardan biridir. 


Hz. Eyyüâb'un hastalığı sırasında hanımı Rahme'ye büyük müfessirlerin anlattıkları birçok sebebin birinden dolayı canı sıkılıp, “Eğer sağlığıma kavuşursam sana yüz defa vurayım” diye adadığı için, Hz. Eyyüb'a sağlığı bağışlanınca kendisine son derece doğruluk ve samimiyetle uzun müddet hizmet eden hanımı Rahme'ye ilâhi bir hafiflik ve kolaylık olmak üzere, “Ey Eyyüb, 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yüz adet çöpten oluşan bir tutam ot al da onunla hanımına vur. 
Yeminini bozma” manasına gelen söz konusu ilâhi hitap gelmişti. Beyzâvi ve başka büyük müfessirlerin açıkça belirttiklerine göre bu ilâhi ruhsat, şer'i cezalar, yemin ve adak hakkında bizim dinimizde de geçerli ve muteberdir. Bizden önceki şeriatlar, Allah'ı ve O'nun Resül'ü'nü inkâr etmeksizin anlattıkları zaman bizim de şeriatımızdır. 


Yaratılıştan özürlü olan bir kimseye şer'i ceza uygulanması gerekmiş, bunun ne şekilde yerine getirileceği Peygamber Efendimiz'e sorulmüş, o da, 


Íg iibb Elaa DU ai HK yit 


“Yüz çöpten oluşan bir hurma salkımı alınız ve onunla vurunuz”™® demiştir. 


Fethul-Kadîr'de şunlar geçer: Bir kimsenin verem gibi bir hastalıktan kurtulması mümkün değilse veya o kimse bedenen çok zayıfsa, bizim indimizde de Şâfii mezhebinde de yüz hurma çöpünden oluşan bir salkımla bir kere vurulur. Yeminler konusunda daha önce geçtiği üzere çöplerin hepsinin bedene teması gerekir. Bu sebeple salkımın yayılmış bir şekilde açık olması gerektiği söylenmiştir. 


Fıkıh kitaplarında da anlatılmıştır: Kölesine mesela yüz defa vurmaya yemin eden kimsenin böylesi bir hafiflik yolunu seçerek yeminini yerine getirmesi câizdir. Ancak vurulacak aletlerin tamamen vurulacak kimsenin bedenine temas etmesi ve biraz acı vermesi şarttır. Çünkü yeminlerin dayanağı, örfi anlamlarıdır. Kur'an lafızlarının mana-yı şeriflerine uygun olması şart değildir. Darp lafzının örfi manası ise gelişigüzel bir şekilde bir kimseye elem, acı vermektir. Buna binaen hanımına vurmamaya 


138 İbn Mâce, Hudüd, 18. 
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yemin eden kimse öfkelendiği bir anda onun saçını çekmek ve bir yerini çimdiklemek veya ısırmak ve boğazını sıkmakla da yeminini bozmuş olur. Yusuf süresinde geçen, 


o ZE ei 22 b jö pd iz 
ZİN opa ll I E G ad g GİS AUS 


“İşte biz Yusufa böyle bir tedbir öğrettik, yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı” (Yusuf 12/76) âyet-i kerimesinin tefsirine bakılsa bu konuda çok şeyler anlaşılıp öğrenilebilir. Buna benzer birtakım hadis-i şerifler de vardır. 


Şimdi işin gerçeği bu şekilde iken ramazan orucuyla hanımının boş olmasını birbirine bağlayan kimse eğer oruç tutsa boşanma gerçekleşeceğinden, sefere çıkarak oruç tutmama müsaade- 


sini o kimseden gizlemek câiz olur mu? 


Aynı şekilde oruç kefâretine başlayan kimse henüz iki ayı tamamlamadan ramazan ayına girerse, devam eden oruç kesilerek kefâret orucuna baştan başlamamak için sefere çıkarak ramazan- da da kefâret orucunu tutması şeklindeki ruhsattan yararlanırsa, bundan dolayı hesaba çekilir mi? 


Ancak zekâtın düşürülmesi için, bir sene tamamlanacağı sırada nisab miktarının birkaç dirhemini sadaka olarak vermek veya tamamını küçük oğluna hibe etmek sahih görüşe göre câiz değildir. Çünkü bu hareket zekâtın hikmet ve meşruiyetine aykırı bir durumdur. 


Tenvirü1-Ebsâr'da şunlar anlatılıyor: Şüf'a hakkını (bir malı satın almada öncelik hakkı) düşürmek için el-Eşbâh ve'n-Nezâir'de ifâde edilen üç hilenin câiz olduğuna ikinci İmam Ebü Yusuf'un görüşüyle fetva veriliyorsa da zekât meselesinde ancak üçüncü İmam Muhammed'in görüşüyle fetva verilip miskinlerin hakkı ortadan kaldırılamaz. Yine “bey'u'l-ine” yani “şer'i devir”, faizden kurtulmak için kurulmuş bir satış çeşididir. Gerçekte bu 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vasıta ile haramdan kurtulunur. Ancak sadaka vermekten daha faziletli olan karz-ı haseni (sadece Allah rızası için verilen borç) ihlal ettiğinden harama yakın mekruhtur. Hâsılı, hile-i şer'iyyeninin bazısı câiz, bazısı değildir. Herhalde el-Eşbâh ve'n-Nezâir'in “Kitâbül-Hiyel” kısmına müracaat edenler, fıkhi güzellikleri öğrenip çok istifade ederler. Hile-i şer'iyyenin çeşitli kısımlarını gerektiği gibi farkederler). 


Arkaları birbirine bitişik iki çocuk dünyaya gelip biri vefat edince ikisinin de birlikte defnedilmesinin gerekli olduğuna Küfe âlimleri kanaat getirdikleri halde, İmâm-ı Âzam, “Yalnız ölmüş olan defnedilip canlı olanın kabrin dışında tutularak gözetilirse kısa zaman içinde toprağın etkisiyle ayrılırlar” demiştir. Hakikaten canlı olanın ayrılarak yaşadığı için o çocuk, “Ebü Hanife'nin azatlısı” diye anılır oldu. 


Hz. Hasan efendimizin Muhammed adındaki oğluyla Medine-i Münevvere'de görüştüğü zaman, “Sen dedem Resülullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerine, kıyas yaparak muhalefet ediyormuşsun” demiş. İmâm-ı Âzam da, “Hayır efendim, Allah saklasın. Bunu hiçbir zaman kabul edemem. Oturunuz da anlatayım. 
Dedenizin hürmetine sizlere hürmet göstermeye hepimiz borçluyuz.” Muhammed b. Hasan oturunca karşısında diz çöküp oturarak anlattı: “Acaba erkekler mi daha zayıftır, kadınlar mı?” 
“Kadınlar” deyince, “Mirasta hangisinin hissesi fazladır” dedi. 
Muhammed b. Hasan, “Erkekler” deyince, “İşte ben eğer kıyasla hükmetmiş olsaydım kadınların hissesini artırırdım” dedi. Daha sonra da ilave etti: “Namaz mı daha faziletlidir, oruç mu?” “Namaz daha faziletlidir” deyince, “Eğer ben görüşümle hükmetseydim, âdetli kadınlara namazı kazâ etmeyi emrederdim, orucu değil” dedi. Sonra, “İdrar mı daha pistir, yoksa meni mi?” diye sordu. “İdrar daha pistir” deyince, “Eğer ben görüşe uyanlardan olsam, idrar sebebiyle guslü gerekli kılardım, meni ile değil. Ben hadis-i şeriflere aykırı görüş bildirmekten Cenâb-ı Hakk'a sığınırım. Maksadım yalnızca Peygamberimiz'in sözlerine hizmet etmektir” dedi. Bunun üzerine Seyyid Muhammed de yerinden kalkıp İmâm-ı Azam'ın mübarek alnını öptü. 


Son derecede güzel ve alımlı hanımı ile yabancı diyardan bir adam Küfe şehrine gelip yerleşti. Küfe halkından biri bu adamın hanımına ilgi göstererek onu iğfal etti. Çaresiz kocanın, kocalığını ispat edememesi yüzünden perişan bir hale düştüğü İmâm-ı Âzam'a arzedildi. Hâkim İbn Ebü Leylâ ve birçok zatla birlikte yabancı adamın evine giderek önce diğer kadınların eve girmelerini emrettiyse de adamın evindeki köpekler buna engel oldu. 
Daha sonra hanımın girmesi emredilince köpekler, kadının yanına gelip yaltaklanmaya başladılar. “İşte gerçek ortaya çıktı” dedi. Kadın da gerçeği itiraf etmeye mecbur oldu. 


Buna benzer bir olay olarak Hanefi mezhebi âlimlerinden şu şekilde nakledilmiştir: Hanım ile birleşme meydana geldiğinde, eğer kocanın köpeği yanlarında bulunursa bu, birleşmenin sıhhatine zarar vermez. Ancak hanımın köpeği bulunursa, birleşme fâsid olur (dinen haramdır) ve mehr-i müsemmâ (iki tarafın rızası ile kararlaştırılan mehir) kesinleşmez. 


Vezirlerden İbn Hübeyre, üzerine “Atâ b. Abdullah” yazısı kazınmış çok kıymetli bir yüzüğü İmâm-ı Âzam'a göstererek isim başka olduğundan dolayı kullanmayı hoş görmediğini söyleyince, “Bâ harfinin başını yuvarlarsan “Atâ min indillâh” olur” dedi." İmâm-ı Azam'ın çözümündeki hızdan şaşkına dönen İbn Hübeyre sıkça görüşmeyi arzu etti. Ebü Hanife, “Sizlerle görüşmekten ne çıkar? Yaklaştığınızı meftun eder, uzaklaştığınızı düşkün ve âciz kılarsınız. Bu hâlimle Allah'a hamdolsun, sizi gücendirince kaybedecek bir şeye sahip değilim” dedi. 


139 “Abdullah'ın oğlu Atâ” anlamındaki Atâ b. Abdullah (W| A.s ir s lhe) şeklinde, 
Allah katından bir hediye” anlamındaki atâ min indillâh (we Sa ele) şeklinde yazılır. 
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İmâm-ı Âzam bu gibi sözleri Küfe Valisi İsa b. Musa'ya da, belki bizzat Halife Mansür'a bile söylemiş ve hiçbiriyle şiddetle istedikleri halde sohbet ve görüşmeye tenezzül etmemişti. 


Dahhâk Mervezi'*“ Küfe'ye girip katliam emrini verdiği sırada İmâm-ı Âzam yalnız bir gömlek ve hırka ile yanına vararak, “Niçin erkeklerin öldürülmesini emrettin?” dedi. “İslâm'dan dönmüşler de onun için” deyince İmâm-ı Âzam, “Acaba insanların asıl dinleri şimdiki dinlerinden başka olup da mı dinlerinden dönmüşlerdir? Yoksa zaten dinleri bu din miydi?” diye sordu. 
Dahhâk bu sözleri bir daha söylettikten sonra, “Biz hata etmişiz” diyerek kılıçlarını kınlarına soktu da insanlar kurtuldu. 


Bir rivayette Hâriciler, Küfe şehrine girdiklerinde -halbuki onların görüşü, kendilerine muhalif olan her mezhep sahiplerini tekfir etmektir-, “Şehir ahalisinin şeyhi Ebü Hanife'dir” diyerek önce İmâm-ı Âzamv'ı getirttiler. “Küfürden tövbe et” dediler. 
İmâm-ı Âzam da, “Ben her küfürden tövbe ediciyim” dedi. Biraz sonra tekrar getirterek, “Muhtemelen sen bizim mezhebimizi küfür sayıyorsun” dediler. İmâm-ı Âzam, “Siz bu sözü bilerek mi söylüyorsunuz, zan ile mi?” buyurdu. “Zan ile söylüyoruz” 


dii 


cevabını alınca, “Çünkü zannın bir kısmı günahtır’ âyet-i kerimesiyle bu zannın günah olduğu sabittir. Günahsa mezhebinizde küfürdür. O halde sizin de küfürden tövbe etmeniz gerekir” dedi. “Biz tövbe ederiz, sen de tövbe et” demekten başka diyecek 


bir söz bulamadılar. 


Uyarı: İmâm-ı Âzam'ı -yüce şanından uzak şeylerle- noksan göstermeye kalkışan hasetçileri “Ebü Hanife iki defa tekfir edilmiş, küfürden tövbe ederek öldürülmekten kurtulmuştur” derler. Bu ise işte Küfe şehrini istila eden Hâriciler tarafından 


140 Dahhâk b. Kays eş-Şeybâni, Hâriciler'in başlarındandır. Ömer b. Abdülaziz hazretlerinin Abdullah adındaki oğlu vali bulunduğu sırada Küfe'ye kalabalık bir orduyla hücum edip şehri istila etmişti. Daha sonra 128'de (746) Mervân b. Muhammed ile Küfrtüsâ denen yerde savaşa tutuşarak hezimete uğramış ve katledilmiştir. İbn Kuteybe, Maârif adlı kitabında böyle anlatmıştır. 
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gerçekleştirilmiştir. Oysa anlatılan bu hikâye, Ebü Hanife'nin şanının yüceliğini gösterir. Çünkü onları hicvedecek ondan başka kimse bulunmadığı ortaya çıkar. 


Bir kimse başka bir kimseye bir kese içinde 1000 altın teslim ederek, “Oğlum büyüdüğü vakit sen ne kadar istersen veresin” diye vasiyet etmişti. Oğlan büyüyünce adam yalnız paranın kesesine kıyabilmiş ve vere vere onu vermiş. Çocuk durumu Ebü Hanife'ye arzedince, adamı getirterek vasiyetin ne şekilde yapıldığını ve kendine teslim edilen paranın miktarını anlattırdıktan sonra, “O halde 1000 altını tamamen çocuğa vermeniz gerekir. 
Çünkü istediğiniz şeyin onlardan ibaret olduğu onları alıkoymanızla kesinleşiyor” buyurdu. 


Muhaddislerden bir zat, İmâm-ı Âzam'”ı çekiştirip dururdu. 
Fakat düştüğü güç bir durumdan kendini kurtaracak başka bir kimse bulamayıp Ebü Hanife'nin sayesinde ancak kurtulabildi. 
Bu zat, hanımına hitaben, “Bu gece sen benden boş olmayı ister de ben seni boşamazsam boş olasın” der. Hanımı da, “Ben de senden bu gece boş olmayı istemezsem kölelerim âzat olsun” der. Daha sonra pişman olarak mecburen İmâm-ı Âzam'a müracaat ederler. Hazret, hemen kadına, “Sen boş olmayı iste”, erkeğe de, “Dilersen boş oľ ibaresiyle boşanmayı ona bırak” dedikten sonra, “Şimdi evinize gidin. Hiçbiriniz yemininizi bozmuş olmadınız. Ancak böyle ilmin meyvelerini taşıyan bir ağacı taşlamaktan tövbe etmeniz gerekir” diye ilave etti. Daha sonra o muhaddis tövbe etmiş, bundan başka hanımıyla beraber Ebü Hanife'nin beş vakit duacısı olmuştu. 


Başka bir kimse hanımına hitaben, “Eğer tencereye bir mekkük'“ tuz koyarak pişirdiğin yemekte bir tuz eseri ortaya çıkarsa boş olasın.” demiş. Kadın müracaat edince İmâm-ı Âzam, “Çok kolay! Suda yumurta pişirdiğin vakit tencereye kocanın 


141 Mekkük, 1,5 sâ' kadar alır bir çeşit ölçektir. 1,5 sâ yaklaşık olarak 4,5 kilogramdır (h. n.). 
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dediğinden daha çok tuz koyabilirsin. Halbuki yumurtanın kabuğu soyulunca tuzsuz yenmez” dedi. 


Dehriler'den”? İmâm-ı Âzam'ın katlini kararlaştırıp fırsat gözetmekte olan bir grup, İmâm-ı Âzam”ı bir gün yalnız bulup üzerine hücum ettiklerinde, “Durun, sizinle yalnız bir meseleyi konuşalım da sonrasında maksadınız neyse onu yapın” dedi. 
“Söyle bakalım” dediler. O da, “Deseler ki, “Mal ve yüklerle dolu bir geminin denizin dalgaları coştuğu bir zamanda, içinde kaptan ve dümenci bulunmadığı halde sahile ulaşıp kurtulduğunu gördük” inanır mısınız?” diye sordu. Hepsi, “Hayır, inanmayız. 
Çünkü bu imkânsızdır” dediler. İmâm-ı Âzam buyurdu ki: “Siz aklen bunun imkânsız olduğunu kabul ederek, inşa edilmiş ve denize indirilmiş bir geminin bütün hallerde tedbir alan ve güçlü bir kaptana muhtaç olduğunu itiraf ediyorsunuz da kıyısı köşesi birbirine zıt, işleri ve halleri birbirinden başka, içinde bulunanların yapıp ettikleri hep farklı olduğu halde, hikmetli bir yaratıcının ve her şeyi bilen bir varlığın bu koca dünyada müdahale ve etkisi- nin olmadığını nasıl iddia edebiliyorsunuz?” Bunun üzerine hepsi bâtıl inançlarından dönüp kılıçlarını kınlarına geri soktular. 


Bir gün bir kimse İmâm-ı Âzam”ın huzuruna gelip 1000 dirhem alacağının bulunduğu bir kişinin dinini inkâr ile yemin etmeye hazır olduğunu ve kendisininse yalnız bir şahidi bulunduğunu anlattı. Adamın sözünde doğru olduğunu bilen İmâm-ı Âzam, o şahidin huzurunda güvendiği bir kimseye söz konusu parayı hibe etmesini!” ve daha sonra hibeyi alan adamın, sözü edilen borçluyu dava ederek asıl şahitle beraber alacaklının kendisinin de şahitlik etmesini emretti. Gerçekten de hibeyi alanın yeni sahip olduğu paranın henüz o borçlunun zimmetinde bu- 


142 Dehriler: Âlemin ezeli ve ebedi olduğunu iddia edip ahirete inanmayan inkârcı bir 
grup (h. n.). 

143 Böylelikle alacaklı kimsenin, borcunu inkâr eden kişiden alacağı, hibe edilene geçmiş oluyor. (h. n.). 
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lunduğuna asıl mal sahibinin şahitliği de geçerli sayıldığından, şahitlik ettiğinde hâkim söz konusu alacağın sabit olduğuna hükmetti. 


Bu konu son derece geniştir; fakat anlattıklarımız yeterlidir. 
Bu mevzuda anlatılan kıssa ve hikâyelerin bazılarında eksiklikler bulunduğundan veya gerçek olup olmadıklarına dair birtakım sözler olduğundan onların aradan çıkarılması gerekir. 


/Mütercimin Notu: Yazarın anlatmamayı tercih ettiği hikâyeler içinde İmâm-ı Âzam'ın mükemmel ferasetine ve zekâsına delil olan gayet güzel iki faydalı kıssayı anlatmayı uygun gördük. 


İmâm-ı Âzam Ebü Hanife bir gün arkadaşlarıyla ders yaptığı sırada a'râbi'* bir köylü gelip, “Ey imam, bir vâv ile mi olacak, iki vâv ile mi?” dedi. İmâm-ı Âzam, “İki vâv ile” diye cevap verdi. 
Adam da, “Bârekallâhu fike kemâ bâreke fi lâ ve lâ” yani, “Allah Teâlâ iki “lâ'yı mübarek kıldığı gibi seni de mübarek eylesin” deyip uzaklaştı. Talebeleri ve arkadaşları ne sorudan ne cevaptan ne de bu dua cümlesinden bir şey anlayamadıklarından ne olduğunu sordular. Ebü Hanife dedi ki: “Teşehhüdü sordu: 'et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü't-tayyibât” diye Abdullah b. Abbas'ın rivayet ettiği gibi bir vâv ile mi okumak daha faziletlidir yoksa Abdullah b. Mesud'un rivayet ettiği üzere “ve's-salavâtü ve't-tayyibât” diyerek iki vâv ile mi okumak daha faziletlidir, demek istedi. Ben de, ‘Evet, bizim görüşümüze göre makbul olan rivayet İbn Mesud'un- ki olup iki vâv ile okumalısın’ deyince şüphesi gitti. Bana, 


Yy ŞİR ya 


‘doğuda ve batıda bulunmayan mübarek zeytin ağacından..." (Nür 24/35) âyet-i kerimesinde zikredilen zeytin ağacının bereketi gibi hayır ve bereket sahibi olasın diye dua etti.” 


144 Tezkirede soru soran kişinin Hızır aleyhisselâm olduğu bazı âlimlerden nakledilmiştir. Hızır, A'rabi kılığında görünmüş (A'râbi: Çölde yaşayan göçebe Arap (h. n.)|. 


226 e FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE 


Bir gün İmâm-ı Âzam'ın huzuruna kadınlardan örtülü bir kimse gelip büyük bir mahcubiyetle bir tarafı kırmızı renkte, diğer tarafı sarı güzel bir elmayı İmâm-ı Âzam”ın önüne koydu. 
Ebü Hanife, sormadan elmayı ikiye bölerek içini kadına göstererek edeple sormuş olduğu sorusunun cevabını bu şekilde verdi. 
Kadın hemen evine doğru gitti. 


Ders halkasında bulunan talebe ve arkadaşları, cereyan eden görüşmeyi anlayamadıklarından hakikat perdesini açmasını ondan istediler. Ebü Hanife, “Soru soran kadın âdet halinin bitip bitmediğinde şüpheye düşüyor; bazı günlerde kan, zaman zaman da sarı renkte bir sıvı geliyormuş. Acaba bunların hepsi âdet hali midir?” demek istedi. Ben de elmanın içini göstererek onun gibi beyaz bir sıvı görünmedikçe temiz olmayıp âdet hali sayıldığını anlattım” dedi. Allah rahmet eylesin]. 


YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


İMÂM-I ÂAZAM'IN YUMUŞAK HUYLULUK ve 
AFFEDİCİLİK ÖZELLİKLERİ DOLAYISIYLA 
BİR KİMSEDEN İNTİKAM ALMAK 
ARZUSUNDA OLMAMASI, HAKKI GÖZETMEYE 
SON DERECE ÖZEN GÖSTERMESİ 


Yezid b. Hârün diyor ki: “Ben Ebü Hanife'den daha yumuşak huylu bir kimse görmedim. Fazilet ve dindarlığına, tam zühdü, dilini koruma ve boş sözleri terketme gibi güzel hasletleri de ilave etmişti.” 


Bir gün bir kimse ona dil uzatarak hatta, “Sen zındıksın” gibi sözler söyleyerek onu incitti. Fakat karşılığında “Allah seni affetsin. Çünkü Rabbim biliyor ki sen gerçeği söylemiyorsun” demesinden başka bir sözü işitilmedi. 


Abdürrezzâk da şunları anlatıyor: Ondan daha çok yumuşak huy ve vakar sahibi bir kimse görmedim. Hayf Mescidi'nde beraber bulunduğumuz sırada Basra hacılarından bir kendini bilmez, ona sorduğu meseleye dair verdiği cevabı Hasan-ı Basri hazretlerinin cevabına aykırı görerek layık olmadığı münasebetsiz sözler söylemeye cesaret etmiş, bunun üzerine bütün halk bağrışarak o kendini bilmez kişiye haddini bildirmek istemişti. 
İmâm-ı Âzam halkı sakinleştirerek bir müddet başını eğdi. Daha sonra, “Hasan-ı Basri, bu meselenin cevabında hata etmiş ve Abdullah b. Mesud, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği hadis-i şerifte isabet etmiştir” demiştir. 


Sırası geldikçe, “Ben kimsenin hakkını inkâr etmem. Ömrüm boyunca nefsime ait hususlarda kimseye karşılık vermiş değilim. 
Hiç kimseye eziyet, lânet ya da hile ile bir zararım dokunmamıştır” derdi. 


“Süfyân-ı Sevri, aleyhinizde söz söylüyor” denildiğinde, “Eğer söylüyorsa Allah onu affetsin. Ben onun iyi olduğunu bildiğim için övüp yüceltmeye mecburum” demiştir. 


İmâm-ı Âzam'ın esnaf bir komşusu olup o kişi her gece eğlenerek sarhoş olup kendinden geçinceye kadar, 


İşslal sl, pge Ll 
İM ips ey 


Edâûnî ve eyye feten edâû 
Li-yevmin kerihetin ve sedâdin sugrin 


(Manası: Beni kaybettiler ve hem ne yiğidi kaybettiler ki o, savaş ve mücadele zamanında uç sınırlara set olmaya yarar). 


beytini okur dururdu. Bunun kulak tırmalayan nağmesinin, geceleri ihya etmek âdeti olan Ebü Hanife'yi rahatsız edeceği tabii iken, o buna sabır ve tahammül ederdi. Daha sonra bir iki gece, adamın sesi işitilmez oldu. Sorunca hapse düştüğünü öğrendi. Bizzat varıp Küfe valisinden salıverilmesini rica etti. Vali de İmâm-ı Âzam'a hürmetine mahsus olmak üzere o adamla birlikte 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onun tutuklandığı geceden beri hapsedilen nasipsizlerin hepsini serbest bıraktı. İmam efendimiz saadet dolu evine gelerek atın- dan indiği sırada adam da kurtulup ona yetişmişti. Adama hitaben, “Hele biz seni kaybetmedik değil mi?” demesi üzerine adam, “Hayır efendim, komşuluk hakkına tamamen riayet ettiniz” dedi. 
Ardından derhal tövbe ve istiğfar ederek Ebü Hanife'nin ders meclisine başladı. Bu sayede fakihler arasına katıldı. 


İmâm-ı Âzam dost ve arkadaşlarının elinden tutup onlara yardım etmeye aşırı derecede özen gösterirdi. Hatta üzerlerine sinek konduğunu görse içine dert olurdu. Bir gün talebelerinden birinin damdan düştüğünü haber aldı. Hemen ağlayarak onun evine gitti. “Mümkün olsa bütün acı ve ağrısını üzerime alırım” dedi. O talebesi iyileşinceye değin her sabah ve her akşam ziyaretine giderdi. 


Biri gelip, “Ey imam, senin yazını taklit ederek senin adına yazmış olduğum bir mektupla filan kimsenin 4000 kuruş hediyesini aldım” dedi. Ebü Hanife de, “Zararı yok, bu şekilde yararlanmanız mümkün olduğu takdirde benden çekinmeyiniz” dedi (Bu sözde aslında bu işin gerçekten câiz olmadığına ima vardır). 


Ebü Muâz anlatıyor: İmam Ebü Hanife benim Süfyân-ı Sevriye bağlılığımı ve meseleler karşısındaki kararsızlığımı bildiği ve aralarında çoğunlukla akranlar arasında olan rekabet bulunduğu halde, kendisine ne için müracaat etmişsem, yerine getirmiştir. Çok lutuf ve iltifatlarını görmüşümdür. Çünkü o, büyük hasletleri kendisinde taşıyan biri olup son derece hak bilir bir zattı. Yumuşak huyluluğu ve vakarına söz yoktu. Bir gün ders okuttukları sırada bir arsız herif, ona sövmeye cesaret ettiği halde İmâm-ı Âzam, onun sözüne asla dönüp bakmadı. Arkadaşlarını da o rezil adamla muhatap olmaktan menederek ders vermeye devam etti. Adam ise Ebü Hanife dersi bitirip kalktıktan sonra ardına düşerek münasebetsizliği boydan aşırdı. Bu halde de kendisinden karşılık çıkmadı ve tam bir vakarla evinin önüne geldi. 
“İşte evime giriyorum. Söyleyecek bir sözün daha varsa onu da söyle, içinde kalmasın” dedi. Bunun üzerine adam mahcup olarak susmayı tercih etti. 


Cürcâni'” anlatıyor: Ebü Hanife'ye talebesinden bir çocuk bir meseleyi sorduğunda verdiği cevabı beğenmeyip, “Zannımca hata ediyorsunuz” dedi. Oradakilere hitaben, “Böyle çok kıymetli bir üstada saygı gösterip hürmet etmek gerekirken niçin edebe aykırı harekette bulunuyorsunuz?” dedim. İmâm-ı Âzam bana dönerek, “Bunları kendi hallerine bırak. Çünkü ben nefsime yönelik hatalarını hep hoşgördüğümden böyle alışmışlardır” dedi. 


Mübarek meclisinde Züfer, Davud-i Tâi, Kasım b. Ma'n ve başka arkadaş ve talebeleri toplanarak fıkhi meselelerle ilgili görüştükleri zaman sesler yükselirdi. Fakat İmâm-ı Âzam söze başladığı vakit hepsi susarak onun kıymetli sözlerini dinleyip kaydederlerdi. Şüpheleri tamamen ortadan kalkınca üzerinde konuşulan meseleyi kaydedip bir başka meselenin çözümlenmesine ve hakkında hükme ulaşılmasına geçerlerdi. 


Ebü Hanife, annesinin hatırına çok fazla riayet ederdi. Hatta İmam Ebü Yusuf hazretlerinden nakledildiği üzere, annesi şüpheye düştüğü bir meseleyle ilgili İmâm-ı Âzam”ın verdiği cevapla yetinmeyip geniş halk kesimlerine vaaz vermekle meşhur olan Ömer b. Zerr'in vaaz meclisine gidilerek ondan cevabın doğrulugunun sorulması gerektiğini ortaya atardı. O zaman Ebü Hanife, hemen annesini bir eşeğe bindirip beraberinde onun yanına götürürdü. Bazan da yalnız kendisi gidip o vaizden soruya cevap getirmesini emrederdi. Annesinin emrine uyarak İmâm-ı Âzam gider, vaize meselenin cevabını sorardı. Vaiz de, “Ey imam, sizin böyle şeyleri bize sormanızın manası yoktur” diye şaşırınca Ebü 


145 Abdülkerim el-Cürcâni kastedilse gerektir. Ebü Hanife'nin arkadaşlarından sayılmaktadır. 
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Hanife efendimiz, “Annemin emri üzere sormaya mecbur oluyorum” dedi. Bunun üzerine Ömer b. Zer, “Öyleyse doğru cevap ne ise söyleyin de ben size onu bildireyim” der ve onun anlattığı şekilde cevabı söylerdi. O da annesine gelerek, “İbn Zer dediğiniz zat da benim gibi cevap veriyor. Artık kalbin müsterih olsun anneciğim” derdi. 

Bir keresinde de annesi, sorduğu bir meseleye dair İmâm-ı Azam'ın verdiği fetvayla yetinmeyip yalnız Ebü Zür'a adındaki kıssacının”“ vereceği cevaba razı olacağını söyledi. Ebü Hanife annesini onun yanına götürerek meseleyi sordu. O da “Ey imam, siz daha fakihsiniz. Benden iyi bilirsiniz” dedi. İmâm-ı Âzam efendimiz, “Evet, ben şu şekilde cevap veriyorum. Fakat sizin cevabınızı istiyor” deyince Ebü Zür'a, “Oğlunuzun cevabı doğrudur” dediği için annesi ikna oldu. 


İmâm-ı Âzam, üstadı Hammâd hakkında, “Hammâd vefat ettiği günden beri kıldığım her namazın ardında, anne ve babamla birlikte ona da dua ederim. Diğer üstatlarımı, hatta pek az zaman ders almış olduğum kimseleri bile hayır dua ile anmaktayım. 
Ömrüm boyunca Hammâd”ın evine doğru ayağımı uzatmış değilim” demiştir. Halbuki Hammâd/'ın evi yedi mahalle uzaktaymış. 


Ebü Hanife hakkında Muğfâ el-Mevsıli, “Onda on haslet bir araya gelmişti. Bunların yalnız biri her kimde bulunsa büyük bir mutluluğa kavuşacağı kesindir: Takva, temiz niyet, mükemmel iffet, halkla uyum içinde olma, halis dostluk, faziletlere çok dikkat etme, devamlı tefekkür, doğru söz, zayıflara yardım” demiştir. 


(Mütercimin Notu: Kitabın aslında bu hasletler, böyle sayılmış, ancak bir haslet yanlışlıkla yazılmamıştır. O da hakiki zühd, yani geçici hazları terkedip hürriyeti elde etmekten iba- 


146 Kıssacı (kassâs): Dini ilimlerde tam bir bilgisi olmayıp halkın beğeneceği kıssa ve 
hikâyeler anlatmakla uğraşan vaizlere denir. İyiyi kötüyü ayırt edemeyenler, bu gibi kimselerin sözünü senet sayarlar. Başlangıçta bile böyle kimseler bulunurmuş. Edebi kitaplarda bunların garip sözleri nakledilir. 
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rettir. Çünkü çok kıymetli bir haslet olan gerçek zühdün, dünya hayatını küçük görmekten ve Allah'ın cemaline arzu duymaktan kaynaklandığı; diğer güzel hasletlerin de esas kaynağı ve kabul sebebi olduğu apaçık bir durumdur. Kitabın yazarı, burada Züfer, Abdullah b. Mübârek ve İmam Ebü Yusuf'tan, İmâm-ı Âzam hazretlerinin övüldüğü daha başka sözler naklediyorsa da, onlar bir derece tekrar içerdiğinden daha önce anlatılanlar ile yetinilmesini uygun gördük). 
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YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM 
TU g 7 


İMAM-I AZAM'IN KENDİ KAZANDIKLARIYLA ve 
YAPTIĞI TİCARETLE GEÇİNMESİ, 
ASLA HEDİYE KABUL ETMEMESİ 


İmâm-ı Âzam hazretleri, tevâtür olarak nakledildiğine göre, hazz!” ticaretiyle uğraşarak bu sanattaki mahareti sebebiyle son derece mesut olarak ve refah içinde yaşardı. Küfe'de ticaret merkezi olan dükkânında kendisi otururdu. Birçok ortağı vardı. Mal almak için başka memleketlere onlar giderdi. Ticaretten elde edilen kazancın fazlasını Allah yolunda infak ederdi. “Cömertlik ve İyilikseverliği” kısmında (On Yedinci Bölüm) anlatıldığı üzere ilim öğreten üstatları, onların arkadaş ve talebelerini her zaman nefsinden önde tutar ve insanlık gösterirdi. Kazancıyla yetinerek devrindeki halife ve emirlerden ihsan ve hediye kabul etmezdi. 


Birkaç kere Halife Mansür'un vermiş olduğu hediyeleri mecburen kabul etmiş ve onları biriktirmişti. 30.000 dirhem saf gümüş sikkeyi bir gün halifeye, “Ben burada (Bağdat'ta) yabancı bir kimseyim. İnsanların emanetlerini saklayacak yerim yok. 


147 Boyuna iplikleri ipek ve enine iplikleri yün veya tiftik olan bir elbisedir. Mubah 
olduğu için sahâbe ve tâbiin de giyerlermiş. 
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Bunlar devlet hazinesinde dursun” diyerek güzel bir yolla iade etmiş. Hatta vefat ettiğinde işin aslı anlaşılmış ve Halife Mansür, “Ebü Hanife bizi aldatmış” diye şaşkınlığını belirtmişti. 


Bir keresinde Halife Mansür ile hanımı arasında bir düşmanlık ortaya çıkmış, hanımının isteği üzerine Ebü Hanife hazretleri hakem tayin edilmişti. Hanımı da perde arkasından dinlediği halde Halife Mansür, “Nikâhla kaç kadının bir arada bulunması câizdir?” diye sorunca İmâm-ı Âzam, “dört” dedi. “Câriyelerden kaç?” deyince, “Dilediği kadar” buyurdu. “Bu sözün aksini düşünen var mıdır?” dedi. Ebü Hanife de, “hayır” diye cevaplayınca halife hanımına hitaben, “Şeriatın hükmünü işitiyor musun?” 
dedi. İmâm-ı Azam'ın, “Ey müminlerin emiri, fakat bu dediğiniz hep kadınlar arasında âdil davranabilenler içindir. Çünkü Allah Teâlâ hazretleri, 


“Şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız” (Nisâ 4/3) buyurmuştur. Şeriatın edepleriyle edeplenmek herkes için gereklidir” demesi üzerine Mansür sessiz kalmayı tercih etti. Daha sonra İmâm-ı Âzam evine dönünce, halifenin hanımı tarafından kendisine çok nefis hediyeler takdim edildiyse de kabul etmeyerek, “Ben mübarek şeriatın gereğini söyledim. 
Kimseye yakınlaşmayı ve dünyalık namına istifade etmeyi istemedim.” demiştir. Allah rahmet eylesin. 


YİRMİ ALTINCI BÖLÜM 


İMÂM-I ÂZAM'IN GİYİM ŞEKLİ ve 
GÜZEL GÖRÜNÜŞÜ 


Giydiği elbisenin güzelik ve temizliğine çok özen gösterir ve hep güzel görünürdü. Bazan üzerinde 30 dinar kıymetinde özel kıyafetler bulunurdu. Uzun kavuk takar, güzel kokular kullanırdı. Hatta güzel kokusu uzaktan hissedilirdi. Sincap ve samur kürkleri vardı. Daima ilim öğrenen talebelerine, “Temiz ve güzel elbise giyerek vakarlarını gözetsinler, insanların âlimlerden nefret etmesine sebep olacak hal ve davranışlardan son derecede kaçınsınlar” diye nasihat ederdi. 


YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM e 


İMÂM-I ÂZAM'IN EDEP ve 
HİKÂYE KİTAPLARINDA ANLATILAN AHLÂKI ve 
HİKMETE DAİR BAZI GÜZEL SÖZLERİ 


1. İmâm-ı Âzam Ebü Hanife efendimizin çoğu zaman şu beyti söyleyerek üzüntüsünü belli ettiği rivayet edilmiştir: 


Libulu e hey 


Kefâ hüznen en lâ hayâte henieten 
Ve lâ amele yerdâ bihillâhu sâlihan 


(Manası: Ne tam sefa içinde ömür ne Hak rızasına uygun salih amellerin bizde bulunmaması keder ve hüzün olarak yeter]. 


2. Dini ilimlere dair söz söyleyip fetva verenler eğer Allah Teâlâ'nın kendilerine, “Benim din ve şeriatımda ne şekilde hüküm ve fetva verdiniz?” diye sormayacağını zannediyorlarsa, gerek bu apaçık dinin ve gerek kendilerine emanet edilen vazifelerinin önemini bilememiş olurlar. 
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3. Vaktinden önce idarecilik elde etmeye kalkan, zelil olur. 


4. Meclis âdâbından nasipsiz olanlar, dini ilimlere ve İslâmi faziletlere sahip olanları takdir edemezler. 


5. Günah işlemeyi önceleri namus ve insanlığım sebebiyle zillet görüp terkedebildimse de, daha sonra bu terkediş, bende dindarlık hükmünü aldı. İlim ve irfan her kimi haram işlemekten alıkoymazsa, onlar hüsrana uğrayanlardan olur. 


6. Yetecek kadarına razı olup her türlü bağları azaltarak zihnini ve gönlünü toparlayan, fıkhi meseleleri çok kolay öğrenir. 


7. Eğer büyük âlimler, Allah'ın veli kulları değillerse, Allah Teâlâ'nın veli kulları yok demektir (Yani cahiller elbette ki Allah'ın velileri olamazlar). 


8. İlmi, dünyaya sarılmak için öğrenen, onun bereketinden mahrum kalır. İlimde derinlik kazanamayacağı için insanlar da onun ilminden çok faydalanamazlar. İslâm dinini korumak niyetiyle ilim öğrenenler ise bereket ve ilimde derinlik elde ederler. Onların ilminden de alıp istifade edenler çok olur. 


9. Hadis ilminde maharet kazanıp da fıkıh ilmini öğrenmeyenler, çeşitli ilaçları ve şifa verecek şeyleri topladığı halde hekime müracaat etmeden kullanmaya gücü yetmeyenlere benzer (Çünkü hadis-i şeriflerden dini hükümleri çıkarmak müctehidlerin halidir. Onların dışındaki diğer kimselerin ise fıkıh ilminde anlatılan meseleleri bilip inanmaları gerekir). 


10. Kendi değerini bilip itibarını gözeten kimsenin nazarında dünya değersiz ve sıkıntıları önemsizdir. 


11. Sözünü kesene karşılık verme, o kimsede ilim ve edep arzusu ve sevgisi olmadığını anla. 


12. Hz. Ali efendimiz ile her kim savaşmışsa, şüphesiz Hz. 
Ali onlardan daha haklı idi. Eğer Hz. Ali'nin onlar hakkındaki 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dini uygulamaları delillerle bize ulaşmasaydı, muhalifler ve âsiler hakkında ne yapmak gerektiğini bilemezdik. 


13. Önemli bir işi araştırmak istediğin zaman, çok yemek yeme ki aklın zayıflamasın. 


14. İbrahim b. Edhem hazretlerine hitaben, “Ey İbrahim, senin ibadetteki başarın yolundadır. Fakat ibadetin başı ve din işlerinin en olgun hali ilim olduğu için onu da çok değerli tutmalısın” demiştir. 


15. Mübarek huzurunda insanları kınamaya başlayanlar olunca, “Halkın hoşlanmayacağı sözleri bırakın. Hakkımızda kötü konuşanları Allah Teâlâ affedip bağışlasın; güzel söz söyleyenleri de lutuf ve ihsana kavuştursun. Sizler Allah'ın dininde fakih olmaya bakın ve insanları istedikleri şekilde davranmaya bırakın. Bir gün olur, Allah onları size muhtaç eder” buyurdu. 


16. Bir gün sabah namazından sonra birçok meseleye cevap vermesi üzerine, “Bu vakit ancak hayır sözlerle ve yüce Mevlâ'nın zikriyle meşgul olmak zamanı değil midir?” denilince, “Bu helâl- dir, şu haramdır diye ilâhi hükümleri açıklamaktan daha hayırlı söz olur mu? Allah Teâlâ'yı tenzih yolunu anlatıyor ve insanları günah ve haramlardan sakındırıyoruz. Bu da Allah'ı zikir değil midir? Heybesinde yiyeceği kalmayan yolcu gibi ilimden uzak olan kul da çalışmasının karşılığını göremez.” buyurdu. 


17. Hz. Ali ve Muâviye arasında cereyan eden savaşlardan ve Sıffin Savaşı'nda öldürülenlerin hallerinden sorulunca demiştir ki: “Ben Hakk'ın divanına varacağım vakit söylediğim sözlerden ve gıyaben vermiş olduğum hükümlerden sorguya çekilmekten korkarım. Ama sustuğum takdirde niçin sustuğumu Rabbim sormayacağını bilirim. Çünkü herkes vazifesini yerine getirmekle yükümlüdür. Biz de onunla uğraşalım. Zan ile hükmedip amel edenlere şaşarım. Cenâb-ı Hak; 


FIKHIN SULTANI İMÂM-I ÂZAM EBÜ HANİFE e 239 


“5 
o 


Tİ # 07 Dd le ye 


“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme” (İsrâ 17/36) buyurmuştur.” 


Uyarı: Ebü Hanife'nin kastı, akaid usulünde veya ictihad mertebesine ermeyen ve bir müctehide uymayan kimselerin fer'i amellerde zan ile amel etmelerini kusurlu görmesidir. Zira söz konusu âyet, böyle kimseler hakkındadır. Fakat büyük müctehidlerin ve onlara uyanların amel konusunda zan ile yetinmeleri câizdir, hatta belki gereklidir. Hatta bu zan, kesin bilgi derecesinde sayılır. Zan sadece hüküm çıkarma yolunda bulunur, denilmiştir. 


18. İnce bir meselenin halledilmesine dair vermiş olduğu doğru bir cevap çok beğenilerek, “Siz sağ oldukça Küfe diyarı, feyiz mekânı olup hayır ve bereketiniz her tarafa yayılacaktır” denilince şu beyti okumuştur: 


3 gan e Dim yl 
Böy) 463 çö sell yay 


Haleti'd-diyâr fesedet gayra müsevvedin 
Ve minel-inâi teferrüdi bi-südedin 


(Manası: Bütün diyar ve memleketlerde kemal ehli insanlar kalmadı da önderlik vasıflarına sahip olmadığım halde önderlikle anılıyorum. Benim önderlikte yalnız oluşum ise insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeylerdendir). 


19. Âlimlerin ilmi yaymakla borçlu olduklarına ve ancak zihinleri meşgul olduğu zaman kendilerine müracaat edilse hemen cevap vermelerinin câiz olmadığına dair de İmâm-ı Âzam'ın güzel sözleri vardır. Allah onun mübarek şahsiyetinden bizi yararlandırsın. 


YİRMİ SEKİZİNCİ BÖLÜM 


İMÂM-I ÂZAM'IN 
DÜNYANIN YÜKSEK MAKAMLARINA 
RAĞBET ETMEMESİ 


Emevi meliklerinin sonuncusu Mervân b. Muhammed zamanında Irak valisi olan zat tarafından kendisine teklif edilen Hazine Emaneti'ni reddettiği ve valinin şiddetli ısrarı üzerine Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş olduğu yukarıda bir vesileyle anlatılmıştı. Daha sonra Abbâsi halifelerinden Ebü Cafer Mansür zamanında Küfe'ye dönünce kendisine kâdılkudâtlık (başkadılık) makamı teklif edildiği halde kabul etmediği tarih kitaplarında etraflıca anlatılmıştır. 


Bununla ilgili güzel bir kıssa hikâyeler kısmında anlatıldı. 


YİRMİ DOKUZUNCU BÖLÜM 
R 


İMÂM-I ÂZAM'IN 
KUR'AN KIRAATİ İLMİNDEKİ SENEDLERİ 


Yedi kurrâdan olan İmam Âsım hazretlerinden kıraat ilmini öğrendiği sahih rivayetle sabittir. Müfessirlerden bazıları, İmâm-ı Âzam'a birtakım kural dışı kıraatler isnat ediyorlar. Ancak daha sonraki hafızlardan birçok büyük imam, bu isnadın aslının olmadığını ve tefsir âlimlerinden bu zatların, Muhammed b. Cafer el-Huzâi adındaki bir zatın yazdığı bir kitaba aldanmış olduklarını açıklamıştır. Ebü Hanife hazretlerinin kıraatine dair yazılan o kitabın aslı olmadığı, Dârekutni gibi meşhur hadis imamları tarafından açıkça belirtilmiştir. Gerçekten mütevâtir kıraatten vazgeçip kural dışı kıraatleri tercih etmeye akıl ve dindarlık müsaade etmediğinden, bahsi geçen şeyin İmâm-ı Âzam'ın tabiatın- dan olmadığı âşikârdır. 


OTUZUNCU BÖLÜM 
Lİ 


İMÂM-I ÂZAM'IN 
HADİS İLMİNDEKİ SENEDLERİ 


Ebü Hanife, tâbiin imamlarından ve başka âlimlerden 4000 
kadar kimseden hadis dinlemiş ve hadis ilmini büyük bir özenle öğrenmiş olduğu için, Zehebi ve onun gibi meşhur tarihçilere göre hadis hafızları tabakasına dahildir. Onun hadis ilmindeki az itina gösterdiği yanlış zannına kapılanlar, bilmediklerinden ya da tam bir haset içinde olmalarından dolayı böyle bir hatada bulunmuşlardır. Sayılamayacak derecede çok fıkhi meselelerle ilgili hüküm çıkaran bir kimsenin, hadis-i şerifleri kaydetmemesi ve tam olarak kavrayamaması nasıl iddia edilebilir? 


Herkesten önce fıkıh kitaplarındaki tertip üzere çeşitli meselelere dair hüküm çıkaran ve fıkıh ıstılahlarını ortaya koyan kişinin İmâm-ı Âzam efendimiz olduğu daha önce ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Ancak bu önemli işle hep uğraşması sebebiyle hadisleri yaymaya vakit bulamamıştır. Nasıl ki iki şeyhimiz Ebü 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Bekir ve Ömer efendilerimiz halkın işleriyle uğraştıklarından rivayet ettikleri hadis-i şerifler diğer sahâbilerin rivayet ettiklerine oranla azdır, İmam Mâlik ve İmam Şâfii de böyledir. Onlar da ictihadla meşgul oldukları için Ebü Zür'a ve İbn Main gibi vakitlerini hadis rivayet etmeye ayıranlar kadar hadis rivayet etmekle bilinmezler. Hem zaten anlama ve hüküm çıkarma yeteneğini tamamen taşımadan çok rivayette bulunmak o kadar şeref sayılmaz. Belki İbn Abdülber, böyle bir özelliği kötülemiş ve “Müslümanların fakihleri, her zaman inceleme ve düşünmeye daha yakın olan az rivayette bulunmayı tercih ederler” demiştir. İbn Şübrüme de, “Az rivayet edin ki fakih olasınız” demiş. 


İbnül-Mübârek de, “İtimadın hadise olsun, fakat hadisleri açıklayıp anlatacak müctehidin görüşü de yanında bulunsun” demiştir. 


Ebü Hanife'nin az hadis rivayet etmesine sebep olan şeylerden biri de şu sözünden anlaşılmaktadır. Çünkü, “Hadis-i şerif rivayeti, ancak hadis dinlediği günden rivayet zamanına kadar ezberleyip saklayan kimseye layıktır” demiştir. Böylelikle kitaptan hadis rivayet edilmesini câiz görmediği bu sözlerden anlaşılıyor. Onun hakkında bu konuda övgü dolu sözler söyleyenler çoktur. Hatib el-Bağdâdi'nin rivayetine göre İsrâil b. Yunus demiştir ki: “Nu'mân hazretleri çok olgun bir zattır. Ezber yeteneği çok kuvvetlidir. Fıkıhla ilgili hadisleri kaydetmiş ve onlardan hüküm çıkarma usulünü herkesten çok o sağlamlaştırmıştır.” 


İmam Ebü Yusuf hazretleri de bu şekilde onu överek şunları anlatıyor: Önceleri kendisine katılmadığım meselelerde iyice düşündükten sonra onun mezhebini ahirette kurtuluşa daha uygun buldum. Bazan kıyastan vazgeçip hadise yönelmek isterdim. Fakat sahih hadisi de benden daha iyi ayırdığını anlardım. 
Bir görüşe karar verdiğini gördüğümde hadis üstatlarını dolaşarak o görüşü takviye edip desteleyecek bir işaret arardım. Bazan 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birkaç hadis rivayet ettiğini öğrenip Ebü Hanife'ye onları söylediğimde, “Bu sahih hadis değildir, bu da maruf hadis değildir” diyerek asıl güvendiğinin onlar olmadığını ifade ederdi. “Kendi görüşünüze uygun olan şu hadisleri niçin senet kabul etmiyorsunuz?” diye işin aslını sorunca, “Ben Küfeliler'in bildiklerini tamamen bilirim ve ayırt edebilirim” derdi. 


İmam A'meş hazretlerine birtakım meseleler sorulunca İmâm-ı Âzam yanında bulunduğundan ona hitaben, “Bu meselelerin cevabını veriniz” dedi. İmâm-ı Âzam da güzel bir şekilde meseleyi halledince, “Bu soruların cevabını siz nereden çıkarıyorsunuz?” diye şaşırdığını belirtti. “Evet, sizden aldığım ve dinlediğim hadislerden” deyip söz konusu hadisleri senedleriyle beraber hatırlayıp okumaya başladı. Birçoğunu ortaya koyup okuduktan sonra A'meş, “Okuduklarınız yeterlidir. Benim bir ayda öğrenebildiğim bunca hadis-i şerifi bir an içinde bana okuyorsunuz. Bu hadislerin gereğine tamamen uyduğunuzu zannetmiyordum. Ben biliyorum ki büyük fakihler usta tabiplere benzerler ve bizler de (yani muhaddisler de) eczacı ve attarlara benzeriz. Sen ise ey Ebü Hanife, ikisini de tamamen kendinde toplamışsın” dedi. 


Bu kitabın yazarı İbn Hacer diyor ki: “Büyük hafız muhaddisler, İmâm-ı Âzam Ebü Hanife'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerin hepsine içine alan Mesânid-i Eb? Hanife adıyla pek çok kitap yazmışlardır. Bunların çoğunu biz muttasıl sened!“ ile üstatlarımızdan almışızdır. Ancak burası etraflıca açıklama yeri olmadığı için sözü uzatmayı fazlalık gördük.” 


148 Muttasıl sened: Kesinlik bildiren lafızlarla nakilde bulunan raviler (h. n.). 


OTUZ BİRİNCİ BÖLÜM 
AŞ 


İMAM-I ÂZAM'IN VEFATI 


Daha önce anlatıldığı üzere Halife Mansür, Ebü Hanife'yi şeyhülislâm ve kâdılkudât (başkadı) tayin etmek istediğinde kabul etmediği için gizlice kin duyarak daha sonra onu özel bir yerde hapis tuttu. Birkaç gün geçince daha çok zorlanmasını emretti. Bunun üzerine İmâm-ı Âzam imanının selâmeti için dua etmeye ve yalvarmaya başladı. Tutuklanmasının on beşinci gününde ferahlık içindeki ruhu, melekler katına ulaştı. Güvenilir rivayetlerle sabit olduğu üzere vefat edeceğini hissettiği anda hemen secdeye vararak o şekilde ruhunu teslim etmiştir. 


Allah engin rahmetiyle merhamet etsin. 


Tİ ei 
EW 


OTUZ İKİNCİ BÖLÜM 


BD 


İMAM-I ÂZAM'IN VEFAT TARİHİ 


İttifakla İmâm-ı Âzam Ebü Hanife, 150 (767) senesinde, yetmiş yaşında yukarıda anlatıldığı şekilde vefat etmiştir. Receb veya Şaban ayında vefatı gerçekleşmiştir. Oğlu Hammâd hazretlerinden başka nesli yoktu. 


OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM e 


CENAZE HAZIRLIKLARI ve 
İMÂM-I ÂZAM'IN DEFNEDİLİŞİ 


Vefat ettikten sonra beş kişi Ebü Hanife'nin mübarek bedenini kaldırarak gaslolunmak üzere belirlenen yere götürdüler. 
Bağdat kadısı Hasan b. Amâre bizzat gaslederken Ebü Recâ Abdullah b. Vâkıd el-Herevi adındaki zat da bereketine inanarak suyunu döküyordu. Hasan b. Amâre, hazretin gaslini bitirdikten sonra, “Allah Teâlâ rahmet eylesin. Otuz seneden beri oruç bozmadın. Kırk seneden beri de yatağa yatmadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerek zühd ve ibadette devrinin bütün insanlarından üstündün ve güzel hasletlerin tamamını kendinde barındırdın. 
Toprağın hayır ve bereket madeni, makamın sünnet nurlarının doğduğu yer olacaktır” dedi. 


İmâm-ı Âzam'ın daha gasli tamamlanmadan sayılması mümkün olmayacak derecede çok kimse oraya yetişti. Biraz sonra sanki çığırtkanlarla herkese ilan edilmiş gibi bütün Bağdat ahalisi toplandı. Peşpeşe altı defa kılınan cenaze namazında bulunan cemaatin sayısı 50.000'i aşmıştı. Vasiyeti gereğince Bağdat'ın doğu tarafına düşen Hayzürân Kabristanı'na defnedildi. 
Ancak yıkanıp kefenlendiği günün akşamına yakın güçlükle defnedileceği yere nakledilebildi. İzdihamın çokluğu engel oluyordu. O yeri vasiyet etmesinin sebebi de orasının güzel bir yer olması imiş. 


Ebü Hanife'nin vefat haberi, İmam Şâfilnin en büyük hocası ve Hicaz bölgesinin engin bilgili fakihi Abdülmelik b. Cüreyc hazretlerine ulaşınca, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciün” dedikten sonra, “Kemal derecesi bütün tasavvurlarımızın üstünde bir âlim gitti” dedi. 


“Emirü'l-mü'minin fiT-hadis” (hadiste müminlerin emiri) unvanıyla bilinen İmam Şu”be haber alınca “İnnâ lillâh” dedikten sonra, “Küfe diyarında ortaya çıkan ilim nuru söndü. Ebü Hanifenin benzerini insanlar görecek değildir” dedi. 


Mübarek kabri daha o zamandan beri seçkin ya da halktan bütün insanların ziyaret yeri idi. 


İmam Şâfiinin, kabri ziyaret ederken gösterdiği hürmet mukaddimede yer almıştı, ileride de işaret edilecektir. Fakat üzerine kubbe yapılmış değildi. Bu şerefi Ebü Sa'd Müstevfâ elde etmiş ve büyük bir kubbeyle mübarek türbeyi yapmış; yanı başında büyük bir medrese de inşa ederek âleme yâdigâr bırakmıştır. 
Daha sonra Osmanlı sultanları tarafından söz konusu yerin bir kat daha süslendiği herkes tarafından bilinmektedir. 


NET sia 


OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


UI 


İMÂM-I ÂZAM'IN VEFATINDAN SONRA 
GAİPTEN İŞİTİLEN SESLER 


Duası makbul bir zat olan Sadaka el-Mekâbiri, “Ebü Hanife'nin vefatından sonra peşpeşe üç gece gaipten şu kıtayı işittim” dedi: i 


çi a Yö azal a3 
Lale gaS gl | gözle 

gili lia yesili vb 

Uz bl HUI a OS 


Zehebe'l-fikhu felâ fikha leküm 
Fe'ttekullâhe ve künü hulefã” 
Mâte Nu'mânu fe men hâzellezi 
Kâne yuhyi'-leyle izmâ secefâ 


149 Nüshada böyle yazıyorsa da başka kitaplarda “hulefâ” yerine “hunefâ” kelimesi 
yazılmıştır. Hunefâ ise dine bağlı müslüman ve sünnet yolunda olan anlamındaki 


“hanif” kelimesinin çoğuludur. 
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(Manası: Ey insanlar! Fıkıh ilmi gitti. İçinizde mutlak müctehid kalmadı. Allah'tan korkun da ona hayırlı halef olunuz. Hz. 
Nu'mân göçtü. Kimdir o ki gece karanlığı bastığı sırada ibadetle geceyi ihya ederdi). 

Vefat ettiği gece bu beyitlerle cinler tarafından mersiye söylendiğini işitenler çoktur, diyorlar. 

|Mütercimin Notu: Mersiye olarak yazılmış beyitlerin en 
seçkini şu kıtadır: 


ola geli iye asl 
Şi Ara LAS AĞ GAİN ele 


Yâ dehru bi-rutebe'T-meâli ba'dehü 
Bey'aT-kesâdi rabihat em lem terbah 
Kaddim ve ahhir men teşâu mine'-verâ 
Mâtelezi kad künte minhu testahvi 


(Manası: Ey dünya, bu zatı da ölüme arkadaş kılınca, bütün yüce mertebeler hep senin oldu. Fakat kıymeti kalmadığından kazanmaya bakmayarak önüne gelenlere sat ve dilediğin gibi o yüce mertebeleri dağıt. Çünkü kendisinden hayâ ettiğin şerefli 


zat, geçip gitti)|. 


OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tag 


İMÂM-I ÂZAM'IN MÜBAREK TÜRBESİNİN 
DUALARIN MAKBUL OLDUĞU YERLERDEN 
OLMASI İNSANLARIN ZİYARET SIRASINDA 

GEREKEN EDEP ve HÜRMETİ TAMAMEN 
GÖSTERMELERİ 


Tevâtür yoluyla kesin olup bilindiği üzere, eskiden beri âlimler, salihler ve ihtiyaç sahipleri İmâm-ı Âzam efendimizin ziyaretine gelerek onunla Cenâb-ı Hakk'a yönelirler ve dilediklerinin meydana geldiğini görürler. 


Hatta İmam Şâfii hazretleri de Bağdat'ta bulunduğu sırada onun mübarek türbesini ziyaret etmeyi bereket sayar ve “Herne ihtiyacım olursa İmam Ebü Hanife hazretlerinin mübarek kabrinde iki rekât namaz kılıp Cenâb-ı Hakk'a onunla yönelirim. 
Hemen isteğim yerine gelir” derdi. 

İmam Nevevi'nin Minhâcü't-Tâlibin adındaki kitabının bazı şerhlerinde İmam Şâfii'nin, İmâm-ı Âzam türbesinde bir gün sabah namazını kıldığında kendi mezhebine göre sünnet olan 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Kunut duasını terkettiği ve sırf kabrin sahibi olan şanlı imama özellikle uyarak huzurunda muhalefeti terkedip edebini ortaya koyduğu rivayet edilmiştir. 


(Mütercimin Notu: Yazar, bu kıssanın güzel özelliklerini burada anlatıyorsa da biz başka kaynaklardan alarak kitabın mukaddimesinde ayrıntılı olarak anlattık. Oraya müracaat edilebilir |. 


Abdullah b. Mübârek hazretleri, İmâm-ı Âzam'ın kabri yanında durarak, “Allah seni ilâhi rahmete gark etsin. Ey imam! Büyük üstatların İbrahim en-Nehai ve Hammâd b. Süleyman vefat ettiklerinde senin gibi bir zatı halef bırakmışlardı. Fakat senin vefatında hiç kimse sana halef olamadı” deyip pek çok ağlamıştır. 


Hasan b. Amâre de bu şekilde ziyaret edince İmâm-ı Âzam'ın ruhuna hitaben, “Ümmetin geçip giden büyüklerinin gerçek halefi sendin. Senin bırakmış olduğun haleflerin ilim yönünden sana halef olabilecekleri farzedilse de zühd ve takva nuru bakımından sana halef olmak, Allah'ın pek çok yardımını gerektirir” demiştir. 


OTUZ ALTINCI BÖLÜM m A A n 


İMÂM-I ÂZAM'IN BİZZAT GÖRDÜĞÜ ve 
ONUN HAKKINDA GÖRÜLEN 
RÜYALARDAKİ MÜJDELER 


Meşhur ve kesin bir rivayete göre İmâm-ı Âzam, Allah Teâlâ'yı yüz defa rüyasında görmüş ve en son görüşünde yaratılmışların kurtuluşuna vesile olacak şeyin ne olduğunu sorarak cevabını da almıştır (Cevap, Ebü’l-Leys es-Semerkandi'nin menkıbeleri içinde anlatılan tesbihata devam etmektir). 


(Mütercimin Notu: Rüyanın hakikatini bilmeyenler, rüyanın kısımlarının da hakikatini bilemezler. Resül-i Ekrem Efendimiz'i ve diğer büyük peygamberleri ve belki genel olarak ahirete göçmüş veya hayatta olan zatların birini rüyada görmenin gerçekte neyi görmek olduğunu farketmeyenler, rüyada Allah Teâlâ hazretlerinin görülebilmesini inkâr edeceklerdir. Çünkü rüyada görülen zatın varlığının göründüğünü zanneden kimse, süret ve şekilden uzak olan yüce Allah'ın görülmesini elbette câiz görmezler. Ancak mesela, Hz. Peygamber'in zatının rüyada görülmesini iddia etmenin akla uygun bir iş olmadığı açıktır. Temiz 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bedeni Ravza-i Mutahhara'da bulunduğu, mukaddes ruhu yücelerin yücesine yükseltilmiş olduğu kesinlikle bilinen şanlı peygamber Resülullah'ı dünyada görmek mümkün olan şeylerden sayılabilir mi? Bu husus, mümkün olsa bile bir gecede çeşitli yerlerde türlü şekil ve süretlerle bir kişinin, pek çok kimseye görünebilmesinin imkânsız şeylerden olmasını tasdik etmek de akla daha uygundur. Bundan dolayı rüyada görünen şeyin hep misal olduğu şüphe götürmez. Bu misal de görülen kimsenin cisim ve bedeninin misali değildir. Çünkü kendisi o cisim ve bedenden ibaret olmayıp gerçekte soyut olarak bir ruhtan veya başka bir hakikatten ibarettir. 


Şimdi, Hz. Peygamber'in mübarek ruhu, başka ruhlar gibi soyut şeylerden olduğu için şekil ve süretten arınmış iken, şekil ve süretle görünmesi câizdir, hatta olmuştur da. Aynı şekilde Allah'ın mukaddes hakikatinin de cisimden ve onun gereği şeylerden uzak olduğu halde, bir şekil ve misal vasıtasıyla tecelli etmesi câiz olabilir. 


Evet, Resül-i Ekrem Efendimiz'i rüyasında gören, peygamberliğin canlandığı yer olan mukaddes ruhunun misalini görmüş olduğu halde, 


ye 


İL a a rie a E ei hz Y olal OG alg deal d lg 


“Kim beni rüyada görmüşse, gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez” hadis-i şerifiyle bu rüyanın gerçek olduğu anlatılmıştır. 

Allah Teâlâ'nın zatı da, renkten ve maddeden münezzeh olan cemaline misal olabilecek bir nur veya güzel bir süret gibi, hisler- den birine tecelli ederek uyarı veya müjde içeren ilâhi lutuflarını bazı kullarına bildirip ulaştırabilir. Söz konusu misalin Allah'ı 


150 Buhâri, Tâbir, 10; Müslim, Rüya, 10. 
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bilmeye vasıta kılınması dolayısıyla, onu gören kimse, “Allah'ı gördüm” diyebilir. Çünkü rüyada görmenin daima bu şekilde olduğu yukarıda açıklanmıştı. Hatta rüyada seni görenler senin zatını görmediklerini bilirken sana böyle bir rüyayı anlatanları, “Hayır, beni gördüğün falan yok. Ben kendi evimdeydim” diye yalanlayıp inkâr etmeyişin de buna dayanmaktadır. 


O halde “Allah Teâlâ'yı gördüm” diyenlerin de kastı, “Allah'ın zatını gördüm” demek olmayacağına göre onları da yalanlamaya hakkın yoktur. 


“Resülullah'ın misli bulunduğu için görülmesi makuldür. 
Ancak Allah Teâlâ'nın misli bulunmadığına göre bu şekilde O'nu görmeyi câiz saymak nasıl doğru olabilir?” denirse cevap olarak deriz ki: 


Evet, Allah Teâlâ'nın misli yoktur. Ancak misali olabilir. 
Misil ile misal arasında ise büyük fark vardır. Çünkü bir şeyin misli, kendisine her yönden eşit olan şeyden ibarettir. Buna göre Resül-i Ekrem Efendimiz'in de misli yoktur diyebiliriz. Misal ise eşitliğe karşılık gelmeyip bazı yönlerden benzerlikle olur. Mesela aklın misli yoktur; fakat güneş ona misal gösterilebilir. Çünkü görülebilen şeyler güneşin ışığıyla ortaya çıktığı gibi akledilen şeyler de aklın idrak etmesiyle meydana çıkar. 


Bunun gibi rüyada görülen güneş ve ay, sultan ve vezir şeklinde tabir edilir. Çünkü sultan tasarruf ve saltanat sahibi olduğu için güneşe, vezir de adaleti dağıtmada sultanla halk arasında vasıta olduğu için aya benzer. İşte bunlara misal denir. Misil olmadıkları açıktır. 


Resül-i Ekrem Efendimiz'e anlatılan rüyalarda süt, ilim; ip de Kur'ân-ı Kerim olarak tabir edilmiştir. Bu tabirlerde süt ile ilmin, hayat kaynağı; ip ve Kur'an'ın, tutunanlar hakkında kurtuluş vesilesi olması bakımından benzerlikleri düşünülmüştür. 
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Allah Teâlâ, ilâhi nurunu temsil ve tasavvur için zücâce (cam), mişkât (duvarda içine kandil konulan yer), zeyt (zeytinyağı) ve şecere (ağaç) gibi şeyleri; 


AZİM İG LE AŞİ SİLLE AZI ga İZİ akyüz soy te rr La ğe AYAS 
LES I D i ÉE pi ia RETENE 


“O, gökten su indirdi de vadiler kendi hacimlerince sel olup aktı. 
Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. 
İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir” (Ra'd 13/17) âyet-i kerimesinde ezeli sıfat olup misli bulunmayan Kur'ân-ı Kerim'e gökten yağan yağmuru misal kılmıştır. 
Bazı yönlerden benzerlik bulunması, söz konusu misallerin doğruluğuna yeterli görülür. 


Burada bir soru daha akla gelir ki onun da savuşturulması kolaydır: 


“Resül-i Ekrem'i görmek, mecaz olarak misalini görmekten ibaretken, yukarıda geçen hadis ile bunun câiz olduğu kesinleşiyor. Fakat böyle mecaz sayılan sözleri varlığı mutlak olan Allah Teâlâ hakkında kullanmak bu şeriatı ortaya koyanın iznine tâbi olacağı için, bunun câiz olmaması gerekmez mi?” 


e 1 R ws A 07 
YE İİ lal) 
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“Rabbim'i en güzel şekilde gördüm”! gibi hadis-i şerifler yukarıda geçen kullanımın câiz olduğuna delil olabilir. Çünkü gerek bu hadis gerek, 

Giga LİE Sİ E hll 

“Muhakkak ki Allah, Âdem'i kendi süretinde yarattı” hadis-i şerifi “ tecelli sırasında ortaya çıkan misale süret denmesini içerir. İlâhi zatın süreti olmadığı kesindir. Cebrâil'in [aleyhisselâm] vahiy tebliğ ettiği sırada Dihye el-Kelbi süretinde tecelli edip görünmesiyle Cebrâil'in zatında hakikatin değişmesini, görünür özellikleri ve hali olduğunu kabul etmek gerekmediği gibi Allah Teâlâ'nın bazı kullarına gerek uyanıkken gerek uyku halinde misal ile tecelli etmesi de zatın değişmesi gibi imkânsız bir şeyi gerektirmez. Bu gibi hadislerden başka selef-i sâlihinden rüyada Allah Teâlâ'yı görmeye dair icmâ yerine geçen pek çok rivayet ve haber aktarılmıştır. 


Ancak gerçek dışı vehimleri olduğu hissedilen kimselere, anlatıldığı şekilde rüyada görünen şeyin, gerçekte misalden ibaret olup misli bulunmayan varlığı zorunlu Allah Teâlâ'yı da nur gibi, zâhiri cemal gibi şeylerin misal olmasında bir mahzur olmadığı anlatılmalıdır. İnkâr etmeye kalkanlar ya bu farktan bihaberdirler ya da insanların yanlış vehimlere kapılmamalarını arzu etmişlerdir. Yoksa Allah Teâlâ'nın gerek zatı gerek sıfatları hakkında mecazlı sözler söylemek ve bazı şeyleri misal göstermenin sahih olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Kur'an'da da, 


151 Tirmizi, Tefsir, 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/66; Dârimi, Rüya, 12. 

152 Buhâri, İsti'zân, 1; Müslim, Cennet, 28. 

153 Bu hadisin tamamıyla incelenmesi ve izahı Risâle-i Hamidiyye tercümemizde yer almaktadır. 
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“En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir” (Nahl 16/60) buyrulmuştur. 
Evet, Allah Teâlâ'nın ortağı ve ilâhlığında eşi ve benzeri bulunması câiz değildir. 


“O'nun benzeri hiçbir şey yoktur” (Şürâ 42/11) âyet-i kerimesi bu manaya delildir]. 


Yine daha önce de anlatıldığı üzere İmâm-ı Âzam gençliğinde bir defa kendisinin Peygamberimiz'in Ravza-i Mutahhara'sında güya birbirinden ayrılan kemikleri toplayıp kucakladığını görmüş ve bu rüya dolayısıyla kendisine korku el vermiş, İbn Sirin ve diğer meşhur tabirciler, meclislerinde anlattırdıklarında rüyası, “Peygamber Efendimiz'in nurlu şeriatının usul ve fürüu- nu ihata ederek, benzeri görülmemiş bir şekilde onu dünyanın dört bir yanına yaymaya muvaffak olacağına işarettir” diye tabir edilmişti. Hatta Hişâm/'ın dediğine göre ilmi yaymaya çok gayret göstermesi ve ictihad etmesi, bu rüyadan sonra gerçekleşmiştir. 


Arkadaşlarından birinin de Ebü Hanife'nin Peygamberimiz'in ravzasında bu şekilde onun mübarek kemiklerini bir araya getirmeye çalışmasının herkesin kendisine baktığı bir durumda meydana geldiğini, hiçbir kimsenin inkâr edip söz söylemeye kalkışmadığını gördüğü rivayet edilmiştir. Bu rüyayı gören kimse, İmam-ı Azam'ın, Peygamberimizin mübarek türbesinden iki avuç dolusu toprak alıp havaya savurarak üflediği anda, dört tarafa doğru yayıldığını da görmüştür. Bu halden dolayı vehim ve endişeye düşüp rüyasını İbn Sirin'e anlatmış, o da, “Bu gördüğün rüya, şanı yüce bir fakih hakkında olsa gerektir” demiş. “Evet, üstadımız bulunan bir fakih hakkında gördüm” deyince, “Öyleyse, bu zatın ortaya koyacağı nebevi ilimleri bu ana kadar hiç kimse ortaya koyamamıştır. Bunun ilmi, yayılan o toprak gibi her yöne yayılacak; ismi doğuda ve batıda tanınacaktır” buyurmuştur. 
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Ezher b. Keysân şöyle anlatıyor: Bir gece rüyamda Ebü Bekir ve Ömer efendilerimiz yanındayken Resülullah Efendimiz'i gördüm. Kendisine bir şey sormak için ikisinden izin istedim. 
“Dilediğini sor, fakat sesini çok yükseltme” dediler. Ben de Ebü Hanife'nin, hakkında hüküm çıkardığı fıkhi meselelerde tereddüt içinde bulunduğumdan, “Ebü Hanife'nin ilmi hakkında ne dersiniz?” dedim. Âlemin övüncü Peygamber Efendimiz, “Onun ilmi doğrudur. Hızır'ın ilminden de ona bir pencere açılmıştır” buyurdu. 


Bir müddet sonra rüyamda birbiri ardınca üç yıldız düştüğünü gördüm. Arası çok geçmeden önce Ebü Hanife, ikinci olarak Mis'ar, daha sonra Süfyân hazretleri vefat etti. Bu durumu Muhammed b. Mukâtile söylediğimde ağlayarak, “Çünkü büyük âlimler yeryüzünün yıldızlarıdır” dedi. 


Ebü Muâfâ Fazl b. Hâlid de Ebü Hanife'nin ilmini âlemin övünç kaynağı Resülullah Efendimiz'e sorunca, “Bütün insanların muhtaç olduğu ilim odur” cevabını almıştır. 


İmâm-ı Âzam'ın görmüş olduğu rüyalardan biri de aşağıda anlatılmıştır: Bir gece peygamberliğin övüncü Resül-i Ekrem Efendimiz'i mahşer yerinde kevser havuzunun başında ve yanında Allah'ın dostu Hz. İbrahim bulunduğu halde görür. Hz. 
İbrahim mübarek yanağını Peygamberimiz'in kutlu göğsüne koymuş ve onun bitişiğinde de Hz. Ebü Bekir yer almakta. Daha sonra isimlerini saydığı on yedi kadar kimse de birbirine bitişerek bir saf oluşturmuşlar. Mübarek havuzun öteki tarafında da komşularından ve salihlerden olan bir zatı elinde büyükçe bir kâse ile görmüş ve ondan su istemiş. O da, “Evet, vereyim. 
Fakat önce bir izin isteyeyim” demiş. Peygamberliğin övüncü Resülullah Efendimiz'den aldığı izin üzerine bir kâse su vermiş. * İmâm-ı Âzam o sudan içtikten sonra orada arkadaşları ve tale- 


154 Menâkıb-ı Ebü'-Leys'te anlatıldığına göre bu suyu Peygamber Efendimiz mübarek 
avuçlarına doldurmuş, İmâm-ı Âzam'a o şekilde içirmiştir. 
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belerini bekler görerek hepsine de içirdiği halde kâsedeki su bir parmak miktarı aşağı inmemiş. O su son derece beyaz ve soğuk, lezzeti de benzersizmiş. Allah ondan içmeyi bize kolaylaştırsın. 


Büyük dervişlerden bir zat, Muhammed b. Hasan hazretlerini rüyada görmüş ve, “Rabb'in sana ne muamelede bulundu?” 
demiş. “Allah, “Ben sana azap etmek istemiş olsaydım, senin kalbini şeriat ilmi madeni yapmazdım” buyurdu” diye cevap vermiş. “İmam Ebü Yusuf hazretlerine nasıl muamele edildi?” diye sorunca, “Onun derecesi benim üstümdedir”; İmâm-ı Âzam hazretlerini sorunca, “O hazret ise yücelerin de yücesi makamdadır” demiştir. Selef-i sâlihinden bir zat rüyada görülüp hali sorulunca, Allah'ın bağışlamasına erdiğini, Ebü Hanife ile beraber kendisinin meleklere karşı övüldüğünü anlatmış ve onunla birlikte yücelerin yücesi makamda bulunduklarını söylemiş. 


Mukâtil b. Süleyman'ın ders halkasında bulunan bir zat, bir gün ona rüyasında beyaz elbiseli bir zatın gökten Bağdat'ta bulunan en uzun minareye inerek, “Pek yakın bir zamanda insanlar kaybın en büyüğüne uğrayacaklar” dediğini anlattı. Mukâtil dedi ki: “Eğer bu rüyan, sadık bir rüya ise dünyadakilerin en bilgilisi olan zatı kaybedeceğiz.” Çok vakit geçmeden Ebü Hanife hazretleri vefat edince Mukâtil, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciün” dedikten sonra, “Bütün Muhammed ümmetinin derdine deva olan mübarek zat dünyadan gitti” demiştir. 


Müsedded b. Abdurrahman el-Basri adındaki bir zat, Mekke-i Mükerreme'de bir gece seher vaktinde direkle makam arasında uykuya dalıp peygamberliğin övüncü Resülullah Efendimiz'i rüyasında görmüş. “Ey Allah'ın Resülü, Küfe'de ortaya çıkan Nu'mân'ın ilminden alayım mı?” diye soruvermiş. Verilen cevabın da “Onun ilminden al ve gereğince de amel et. Ebü Hanife ümmetim içinde pek çok övgü ve yüceltilmeye layık bir zattır” olduğu rivayet edilmiştir. 
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Hanbeli imamlarından bir zat, peygamberliğin övüncü Resül-i Ekrem Efendimiz'i rüyasında görüp müslümanların mezheplerini anlatmasını istemiş. Peygamber Efendimiz önce, “Mezhep üçtür” dediği için rüyanın sahibi re'y ve kıyasta çok özenli davranmış olması sebebiyle Ebü Hanife'yi hariç tutacağını zannetmişse de Resülullah Efendimiz açıklayıp saymaya başlayınca en önce İmam Ebü Hanife'yi, sonra Şâfii ve Ahmed'i söylemiş, akabinde İmam Mâlik hazretlerini ilave ederek, “Hak mezhepler dörttür, dörttür” diyerek hakikati belirtmiştir. Rüyanın sahibi diyor ki: “Hangisi uyulmaya daha layıktır?” diye sorduğumda, “Ahmed'dir” cevabını vermiştir. (Peygamberimiz'in bu cevabında her mezhep mensubunun kendi imamını en faziletli zannetmesinin gereğine ima vardır). 


OTUZ YEDİNCİ BÖLÜM e O 


İMÂM-I ÂAZAM'A “KIYASI HADİS-İ ŞERİFLERİN 
ÖNÜNE GEÇİRİRDİ” ŞEKLİNDE YAPILAN 
İFTİRALARIN REDDİ ve ÇÜRÜTÜLMESİ 


Hâfız İbn Abdülber hazretleri buna dair güzel bir bahis yazmıştır ki özeti şöyledir: 


Hadisçilerden bir topluluk, “Kıyası sünnetin önüne geçirirdi” diyerek Ebü Hanife hazretlerini çekiştirmişler ve bu hususta belki hadlerini aşarak büyük hataya düşmüşlerdir. Çünkü sahih ve kesin hadis varken hakikaten re'y ve kıyasa meydan kalmaz. 
Ancak bazı ahbâr-ı âhâdı'” te'vil etmeye veya başka makul bir açıklamaya dayanarak kendi ictihadına göre hüküm veren zatın, bütün hallerde sünnet ve hadise muhalif olması gerekmez. 
Bu yola ilk olarak Ebü Hanife çıkmış değildir. Belki kendisinden önce gelen sahâbe ve tâbiin de bu şekilde ictihad edip kıyasla hüküm verirlerdi. İmâm-ı Âzam'ın bu gibi hükümleri çoğunlukla kendi beldesinin âlimleri olan İbrahim en-Nehai'ye ve İbn Mesud'un arkadaşlarına uymaktan başka bir şey değildir. Fakat 


155 Ahbâr-ı âhâd: Birer ravisi olan rivayetler. Tekili “haber-i vâhid”dir (h. n.). 
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bu zatların hüküm çıkarmaları az olup İmam Ebü Hanife ve arkadaşlarının hüküm çıkarmaları insanların bütün ihtiyaçlarına yetecek derecededir. Sözün özü, az ya da çok diğer müctehidlerde de sahih hadis, sabit bulunmadığı takdirde kıyas ve re'yle hüküm verilmiştir. Belki de ictihadın manası bundan ibarettir. 


Buna dayanarak İmam Ahmed, İmâm-ı Âzam hazretlerine biraz tariz şeklinde bazı sözler söyleyince, “Ebü Hanife hazretlerinin ictihad yöntemini güzel bulmamaya sebep nedir?” diye kendisine soruldu. “Kıyasla hüküm vermesidir” dedi. “İmam Mâlik hazretleri de re'y ve kıyasla hüküm vermez miydi?” denilince, “Evet, bu şekilde hükümler ondan da çıkmıştır, fakat çok azdır. İmam Ebü Hanife'ninse kıyasa verdiği önem onunkinden daha çoktur.” Soruyu soran da, “Mademki kıyasa önem vermek size göre beğenilmeyen bir durumdur, önem verenlerin paylarına göre kabahatli bulunmaları gerekir. Bu durumda sitemlerin birazını olsun İmam Mâlik hazretlerine yöneltin de kalanını Ebü Hanife hazretlerine bırakın. Çünkü adalet bunu gerektirir” demiştir. 


Leys b. Sa'd hazretleri, “İmam Mâlik hazretlerinin, hakkında hüküm çıkardığı meseleler içinde hadis-i şeriflere muhalif yetmiş mesele buldum ve kendisine yazıp uyardım” dedi. 


“Netice olarak peygamberliğin övüncü Resülullah Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisin sahih olduğu bilindiği halde, onu kabul etmemek ancak daha sonra hükmünün kaldırıldığını ya da başka bir sebepten dolayı onunla amel edilmediğini iddia ederek muhalif olabilir (Kırkıncı bölümde bu konu yeterli derecede anlatılacaktır). Yoksa elde böyle bir delil ve senet bulunmadan Resülullah'ın sözünü reddetmek, imamlığı değil adalet vasfını bile düşürüp ihlal edecek bir durum olduğundan, müslümanların imamlarının hiçbirinin böyle yapmadığı kesin bir durumdur. Onların tabiatı, rivayet edilen hadisleri incelemek ve belirlenmiş usullere tatbik edip ona göre hüküm vermek olduğundan, rivayet edilen hadisle hemen amel edemezler. Söz konusu usuller gereğince kıyas ve re'yle hüküm vermek, büyük sahâbilerin çoğunlukla yaptığı bir şeydir. Tâbiinden de pek çok kimse bu şekilde ictihad etmiştir” deyip sonra Hâfız İbn Abdülber onların isimlerini de saymıştır. İşte İbn Abdülberr'in bu sözlerinden, söz konusu kusur bulmaya yeterli bir cevap çıkar. Bununla da onu ayıplayanların işin hakikati konusundaki cehaletleri açığa çıkar. 


Uyarı: Birtakım tarihçiler, İmâm-ı Âzam'ı “Mürcie”den saymışlardır. Fakat bu söz, bilinen manasına göre doğru değildir. 


1. Mevâkif* şârihi Seyyid Şerif el-Cürcâni Hazretlerinin anlattığına göre, Mürcie taifesinden Gassân el-Küfi adlı kişi, kendi bâtıl mezhebini yüceltmek amacıyla öyle kıymeti yüce bir imama çeşitli şeyler nisbet etmeye ve iftiraya cesaret eder ve İmâm-ı Âzam'dan ircâyla ilgili birtakım sözler anlatırmış. Muhtemeldir ki o tarihçiler bu kişinin aldatmasına kanmışlar. 


2. Âmidî merhumun dediği gibi, Mu'tezile taifesi, günahkârların her hâlükârda azap göreceklerine inanmayanları ve kaderi inkâr etmeyenleri Mürcie'den sayarlardı. Bu durumda ircânın bir diğer anlamı daha olup o da Ehl-i sünnet için kullanılabiliyor. 
Bir de muhtemeldir ki Ebü Hanife, “İman fazlalığı ve eksikliği kabul etmez” dediği için ameli imandan sonra getirme anlamın- da ona ircâ isnat edilmesi bu sözüne dayanmaktadır. Halbuki İmâm-ı Âzam efendimiz dini amelleri iman hakikatinin bir parçası kılmıyorsa da, imanın olgunluğunun onlara bağlı olduğunu inkâr etmezdi. Kendisinin daha önce hikâye edilen çok ibadet etmesi ve çok takvalı oluşu buna şahittir. 


3. Hâfız İbn Abdülberr'in dediği gibi Ebü Hanife'yi çekemeyenler pek çoktu. Ona layık olmayan şeyleri isnat etmekten çe- 


kinmezlerdi. 


156 Mevâkıf'ta şu ibare yazılıdır: “Gassân'ın Ebü Hanife hakkında anlattığı şey iftiradır.” 
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İmâm-ı Âzam bir gün tefekküre daldığı bir sırada Veki yanına gelince, “Nereden geliyorsun?” diye sormuş, Veki'in “Kadı Şerik'in yanından geliyorum” demesi üzerine şu kıtayı okumuş: 


iYi gidi 
E baee Uea eli 


En yahsidüni fe-inni gayru lâimihim 
Kabli mine'n-nâsi ehlüT-fadlü kad husidü 
Fe-dâme li velehiim mâ bi ve mâ bihim 

Ve mâte ekserunâ gamen bimâ yecidu 


(Manası: Onlar bana haset ederlerse ben onları çekiştirmem. 
Çünkü benden önce de insanların faziletli olanlarına akranlarınca haset edilirdi. Ben de Hakk'ın nimeti ve onlarda haset bulanıklığı daim olsun. Bakalım onlar mı hasetlerinin öfkesiyle helâk olurlar, ben mi üzüntümün derdiyle helâk olurum). 


Veki diyormuş ki “Anladım ki Şerik'ten bir münasebetsiz haber almış.” 


OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM 
D 


İMÂM-I ÂZAM’'IN 
GÖRÜŞLERİNİ ÇÜRÜTMEK İÇİN 
SÖYLENEN SÖZLERİN TUTARSIZLIĞI 


Hâfız Ebü Ömer Yusuf b. Abdülber hazretleri anlatıyor: Ebü Hanife'nin yüce şanına laf edenler, güvenilir ve övgü dolu olarak kendisinden hadis rivayet edenlere nisbetle pek az kalır. Onu eleştirmeye kalkan hadis ehli, re'y ve kıyasta mübalağa etmesinden başka bir kusur bulamıyorlar. Halbuki anlatıldığı üzere bu husus gerçekte bir kusur değil, belki büyük müctehidler için bir fazilettir. Selefin büyüklerinin şan ve şereflerine, haklarında insanların ihtilaf ve uyuşmazlıkları delil getirilmelidir. Bu husus çok büyük bir ölçüdür. Görmez misin ki Hz. Ali hakkında ifrat ve tefritleri sebebiyle iki grup helâk olmuştur. Bir kısmı sevgide ifrata kaçmış, diğer kısmı da kin ve nefretleri sebebiyle tefrite düşmüştür. 

Hâfız Ali b. Medini, “Ebü Hanife hazretlerinden Süfyân-ı Sevri, Hammâd b. Zeyd, Hişâm, Veki, Ubâd b. Avvâm, Cafer b. 
Avn gibi meşhur imamlar hadis rivayet etmişlerdir. Gerçekten kendileri güvenilir kimselerden olup rivayetlerini kabul etmede 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bir sakınca yoktur. İmam Şu'be'nin de İmâm-ı Âzam hakkındaki görüşü pek güzeldir” diye açıkça belirtmiştir. 


Yahya b. Main hazretleri, “Hadis âlimlerinden bir grup Ebü Hanife, arkadaşları ve talebelerinin rivayetlerini kabul etme bakımından tefrite düşüyorlardı” diyordu. “Ebü Hanife ve bu zatlar yalan mı söylerlerdi?” diye sorulunca, “Hâşâ, onların şanları, böyle bir noksanlıktan ittifakla uzaktır” dedi. 


Şeyhülislâm Tâceddin es-Sübki, Tabakât'ında, “Yanlışlığı ortaya çıkarmanın doğru hâle getirmekten daha önemli sayılması kuralından yola çıkarak, “Yanlışlığına dair bir söz söylenirse onun rivayeti kabul edilmez” zannetme. Çünkü imamlık ve adaleti sabit, övülen ve doğruluğu ağır basan biri olduğu halde, sırf mezhep taassubu veya başka bir kötü niyetten dolayı hakkında söz söylenen kimseleri kabul mertebesinden düşüremeyiz” diye anlatıyor. Bu hatırlatmaya dair bir hayli ayrıntıdan sonra Sübki, “İşte bu söylediklerimizle anlaşıldı ki ibadete düşkün olup öven ve doğruluğunu söyleyenlerin sayısı çoğunluk olan bir zat için, onu çürüten kimse ne şekilde çürüttüğünü açıklayabilse de çürütmeye kalkmasının bir mezhep taassubunu veya dünyevi nefis yarışına dayandığı mevcut işaretlerden çıkarılırsa o zaman bu çürütme asla duyulmaz ve geçerli olmaz. Akranlar arasında meydana geldiği rivayet edilen mücadeleler bunun gibidir. Bundan dolayı Süfyân-ı Sevri ve daha başka kimselerin Ebü Hanife hakkında ve İbn Ebü Zi'b gibi kimselerin İmam Mâlik hakkında söz söylemeleri geçerli değildir. Aynı şekilde Yahya b. Main'in Şâfii'ye, İmam Nesânin Ahmed b. Sâlih'e dair sözleri de böyledir” diyor. 


Eğer genel olarak herkesin ortasında bir kişiyi çürütmeye dair söylenen sözler kabul edilecek olsa, müslüman imamlardan hiçbirinin rivayetlerinin güvenilir olmaması gerekir. Çünkü her imam hakkında kuru yaş sözler söylenmiştir. Bazıları hakkında çokça had aşılmış ve böylelikle kendini helâk edenler de olmuştur. İbn Abdülber hazretleri, “Seleflerin büyükleri arasında cereyan eden konuşmalar ve olaylarda fuzuli hüküm verenler, verdikleri büyük hükümlerine vahim neticelerini düşünemeyerek büyük hatalar işlerler. Belki bazan küfre kadar giderler. Doğruluğu kesin olmayan rivayete dayanarak ümmetin büyüklerinden sayılan bir zatı kötülemek ve onları hor görmeye kalkmak câiz olur mu? Özellikle müslümanların çoğunluğunun din ve mezhep yönünden imam kabul ettikleri kimseleri kötülemeye cesaret eden, gerçekte kendisini kötülemiş olur. Gerçi insanlık gereği onlar da diğerlerine öfke halinde veya (masum olmadıkları için) haset gibi yaratılıştan gelen bir davranışa dayanan bazı sözler atfedebilirler” demiştir. 


Fakat nasıl ki ashâb-ı kirâm arasında söylenmiş sözler, içlerinden bazılarını küçük düşürmek isteyenler için güvenilecek ve itibar edilecek bir kaynak olamazsa, tâbiin ve diğer büyük âlimler için de böyledir. 


Onların fazilet ve olgunluktaki şöhreti, eserleri vesilesiyle dünyayı kaplamış; seçkin veya halktan insanlar yanında tevâtür yoluyla kesinlik kazanmıştır. Bundan dolayı haklarında edilen boş laflar, onların şan ve şereflerine bir eksiklik getirmek şöyle dursun, başka bir bakış açısıyla fazilet ve üstünlüklerini bir kat daha artırır. Ancak buna benzer sözler, kötü bir niyeti gerçekleştirmeye dayanıyorsa, sözü söyleyen kişi için dünya ve ahiret bakımından hayırlı olmaz. Halkın önde gelenleri ve İslâm'ın büyük âlimlerini eksik görmeye kalkan zayıf akıllılar hakkında Beymedâni Hasan b. Hâni'nin şu sözü ne güzel örnek olur: 


LJ JLI kadi gbi L 
Jl il gass Yel İl de gial 
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Yâ nâtıhe'T-cebeliT-âli li-teklimehü 
Eşfika ale'r-re'si lâ tüşfik aleT-cebeli 


(Manası: Ey yaralamak düşüncesiyle dağı başıyla döven şaş- 


/ 
! 


kın, “Dağa acı!” demeye gerek yok; fakat aklın varsa başını sakın). 


Ebül-Atâhiye’nin şu beyti de bu duruma uygundur: 


Js OBL JG yeleli 5 


Ve men ze'llezî yencü mine'n-nâsi sâlimen 
Ve li'n-nâsi kâlün biz-zunüni ve kîlün 


(Manası: İnsanların dilinden kurtulan kimdir? Onların zanla konuşup durmalarına bir son olur mu?) (Bu söz çok doğrudur. 
Büyük peygamberler ve seçkin insanlara bile sataşanları, çamur ve iftiraya cesaret edenleri saymak mümkün değildir). 


İbnüT-Mübârek hazretlerine, “İmam Ebü Hanife hazretleri hakkında filan kişi söz söylüyor” denildiğinde şu beyti okumuştur: 


WI Ma L ll a gu s5)! 23 Lu o 


Hasedüke izâ mâ faddalekallâ 
Hu bimâ fuddilet bihi'n-nücebâu 


(/Mütercimin Notu: Bu beyitte “tedvir” yapılmıştır. Birinci mısranın sonundaki Allah lafzına (hü) karşılık gelen hâ harfi ikinci mısraya geçiyor. Beytin vezni hafif bahrindendir. Asli kısımları fâilâtün müstef'ilün fâilâtün olup mahbün olarak (kısaltılarak) kullanılmıştır ve geriye fâilâtün mefâilün kalmıştır]. 
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(Manası: Soyu temiz kimselerin üstün kılındığı yüce meziyetlerle Allahu Teâlâ'nın seni seçkin kılmasından dolayı sana haset etmektedir). 


Ebü Âsım en-Nebil hazretlerine de meşhurlardan birinin İmâm-ı Âzam efendimizin kınayan sözler söylediği aktarılınca, “Bu hal, Ebü”I-Esved ed-Düeli'nin dediği gibidir” deyip şu beyti okumuştur: 


epa gal slasi silk 


Hasedü T-fetâ iz lem yenâlü sa'yehü 
FeT-kavmü a'dâun lehü ve husümü 


(Manası: O şerefli gence sırf gayretiyle yükseldiği yüce mertebeye eremediklerinden dolayı haset ediyorlar ve bütün kavmi kin ve düşmanlık gösteriyor). 


Haset izleri âlimler arasında daha çok görülmektedir. Onun için Mâliki mezhebine göre onların birbirleri aleyhinde şahitlikleri kabul edilmez. 


Abdullah b. Abbas hazretlerinin sözlerindendir: “Âlimlerin sözlerini dinleyiniz. Ancak birbirleri aleyhinde söylenmiş sözlerine kulak vermeyiniz. Çünkü onlardaki haset ve kin herkesten çoktur.” 


OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM 
<a 


İMAM-I ÂZAM HAKKINDA HATİB 
EL-BAĞDÂDÎ'NİN BAŞKALARINDAN 
AKTARDIĞI KÖTÜLEYİCİ SÖZLERE CEVAP 


Bilinmeli ki Hatib el-Bağdâdi merhum, bu tür sözleri tarih kitabına almakla İmâm-ı Âzam’ı yerip kötülemeyi ve yüce şanı- 
“na ayıp ve noksan bulmayı istememiştir. Belki tarihçilerin âdeti olduğu üzere, hakkında söylenen sözleri toplamak istemiştir. 
Böylece İmâm-ı Âzam”ın da diğer büyük selefler gibi ve belki günahtan uzak peygamberler gibi, kötü tabiatlı hasetçileri ve eziyet etmeyi alışkanlık edinmiş düşmanları tarafından rahatsız edilmiş ve onların elinden ve dilinden kurtulamamış olduğu ortaya çıksın istemiştir. Hatib el-Bağdâdi'nin maksadının bundan başka bir şey olmadığına söylediği sözler şahitlik eder. Çünkü menâkıb kitapları yazarlarının anlattığı etkili şeylerin çoğunu sahih senetlerle aktardıktan sonra, kınayan o kimselerin sözlerine hücum etmiştir. Ayrıca kınama içeren sözlerin senetlerinin meçhul ya da yanlışı belli ravilerden olduğunu, bu yüzden onlarla, 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değil müslümanların imamları içinden en büyük ve şanı yüce bir imamın, belki de sıradan bir müslümanın bile şeref ve haysiyetini yok saymanın ittifakla câiz ve mümkün olmadığını söylemiştir. 


Büyük imam Takıyyüddin İbn Dakikulid'in dediği gibi, “İnsanların namus ve vakarı, cehennem çukurlarından bir çukurdur ki hâkimler ve muhaddisler onun yanı başında durmuşlardır.” 
Yani onlar çok kolay cehenneme düşebilirler. Hatib el-Bağdâdi gibi aklın ve anlatılan şeylerin hakikatlerini bilen bir zat, bu inceliği bilmez mi? Özellikle o kınayıcı sözler, o kimseler tarafından gerçekten söylenmiş olsa da yine bir değeri yoktur. Çünkü akran ve benzerlerin birbirleri aleyhindeki sözlerinin, birini çürütmek için yeterli olmadığı yukarıda açıklandı. Diğer insanların da düşmanlar tarafından yayılan gerçeğe aykırı sözlere uyup peşinden gitmiş olması en belirgin ihtimaldir. İşin gerçeğinin böyle olduğunu İbn Hacer ve Zehebi de açıkça söylemişlerdir. Hatta Zehebi merhum, “Nebiler ve sıddıklardan başka haset hastalığından tamamen uzak kalıp da insanları arasında taassup ve haset sebebiyle münasebetsiz sözler işitilmemiş hiçbir asır bilmiyorum” demiştir. 


Tâceddin es-Sübki de, “Ey doğru yolu arayan akıllı kişi! Senin için gerekli ve çok önemli bir vazife vardır: Geçmiş imamlar hakkında daima edep yolunda bulunmak ve onların bazıların- dan diğerleri hakkında anlatılan sözlere bakmayıp apaçık deliller aramak. Onların hiçbirini reddedip küçümsemeye dair delil bulunması ihtimali ise yoktur. Onun için işittiğin sözleri te'vil ve hüsnüzan ile doğru bir yere yerleştiremezsen, tamamen o tür sözleri araştırmaktan yüz çevirip vazgeçerek selâmeti araman, senin hakkında kesin bir gerekliliktir. Sen bu sırları anlamak için yaratılmadın. Aklın varsa kendine düşen vazifeleri yerine getirmeye çalış ve boş şeylere dalma. İlim öğrenmek isteyenin benim nazarımda değeri çok büyüktür. Ancak selef-i sâlihin arasında cereyan eden olaylar ve sözleri araştırarak kimini haklı ve kimini haksız göstermeye kalkıp yüksek perdeden sözler söylemeye başlayınca o ilim tâlibi gözümden düşer. Yine aynı şekilde Ebü Hanife hazretleriyle Süfyân-ı Sevri arasında yahut İmam Mâlik ve İbn Ebü Zi'b arasında veya Ahmed b. Sâlih ve Nesâi arasında ya da Ahmed b. Hanbel ve Hâris b. Esed el-Muhâsibi arasında, yine benzer şekilde bunlardan sonra her asırda meşhur olmuş kimseler arasında, hatta İzzeddin b. Abdüsselâm'la Takıyyüddin İbnü's-Salâh arasında meydana geldiği rivayet edilen nefsi yarışa kulak vermek câiz değildir. Çünkü böyle üstlerine vazife olmayan şeylerle uğraşanların helâk olması kesindir. Onların hepsi dinin önde gelenleri ve yakinin direkleridir. Aralarında olduğu anlatılan konuşmaların doğruluğunu belirleme konusunda erbabının yanında doğru bulunacak yerleri vardır. Herkes onları anlayıp idrak edemez. Bizler ashâb-ı kirâm efendilerimiz için dili tutma ve kalpten sevme dairesinden çıkmamakla dinen ve aklen görevli ve sorumlu olduğumuz gibi, bütün bilgili imamlar ve İslâmiyet'in büyük âlimleri hakkında da saygı göstermekle yükümlüyüz” demiştir. 


ATR 


KIRKINCI BÖLÜM 


İMÂM-I ÂZAM ALEYHİNDE, “SAHİH HADİSLERE 
DELİLSİZ MUHALEFET ETMİŞTİR” ŞEKLİNDE 
YAPILAN SALDIRILARA CEVAP 


Bu konu çok geniş olup fıkıh ilminin bütün kısımlarını ortaya koymayı gerektirirse de burada mümkün değildir. Bundan dolayı ayrıntılı delillere bakanlara faydalı olacak özet halinde birtakım kuralları söylemekle yetineceğiz. 


Bilinmelidir ki İmâm-ı Âzam'”ı böyle bir itiraza hedef kılan önceki nesilden Süfyân-ı Sevri, sonrakilerden Buhâri'nin hocası Ebü Bekir İbn Ebü Şeybe'dir. Bunun sebebi de İmâm-ı Âzam'ın mezhebinin kurallarına ve ictihad usulüne dair bilgilerinin olmamasıdır. 


Hâfız Ebü Ömer İbn Abdülber hazretleri de açıklamıştır ki üzerinde icmâ edilmiş bulunan fıkıh usullerine muhalif haber-i vâhid’” kabul edilmez ve kıyas onun önüne geçer. Bu itiraza cevap verirken sözü biraz uzatıp sözü edilen öne geçirmenin sebeplerini sayalım: 


157 Haber-i vâhid: Yalnızca bir sahâbiden, bir kişiden veya bir koldan gelen sahih hadis 
(h. n.). 
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Mesela o zamanlar henüz hadis kitapları tamamen yazılmayıp hadislerin çoğu İslâm coğrafyasına dağılmış bulunan tâbiinden ve diğer hadis üstatlarından alınıp rivayet edilerek bilinebiliyordu. Bu hadislerin bazılarının herkes tarafından duyulmaması ihtimali bulunduğu için İmâm-ı Âzam’ın da kıyasla amel ettiği hususlarda, yanlış olduğunu gösteren bazı hadisleri duymaması veya sıhhatine güvenmemesi muhtemeldir. 


Yine fakih olmayan ravinin hadisi, kıyasa muhalif olduğundan bazı âlimlere göre kendisiyle amel edilen hadislerden değildir. Hatta buna dayanarak musarrât”* hadisini Ebü Hüreyre rivayet ettiği için kabul etmezler. Ancak Hanefi fıkıhçılardan bir grup, mezhep âlimlerinin çoğu gibi kıyasa muhalif olan hadislerde de ravinin fakih olmasını şart koşmazlar. Hatta oruçlu olan kimsenin yanlışlıkla yiyip içmesi sonucu orucunun bozulmasıyla ilgili olan hadis-i şerifi de Ebü Hüreyre hazretleri, rivayet etmiş olmasına rağmen her mezhep tarafından bununla amel edilir. 
Bununla birlikte kıyasa muhalif olduğu için İmam Ebü Hanife hazretleri, “Bu rivayet sabit olmasaydı, kıyasla amel edecektim” demiştir. Selef imamlarından hiç kimsenin fakih raviler olmasını şart koşulduğu rivayet edilmeyip, “Bu sonradan koyulmuş bir kuraldır” diyorlar. 


Açıklama: “Ebü Hüreyre fakih olmadığı halde oruçlu olduğunu unutmaya dair rivayet ettiği hadis muteberdir” yahut, “Fakih olmadığı için musarrâta dair hadisi kabul edilmemiştir” denilmesi onun gerçekten fakih ve müctehid olmamasını gerektirmez. Çünkü, “Kendisinde ictihad şartlarından bir şey eksik değildi. Hatta ashâb-ı kirâm zamanında fetva verirdi ki o asırda müctehid olmayan zat fetva veremezdi” diyerek fakih olmadığı ortadan kalkmış ve hatta vermiş olduğu fetvalar Şeyhülislâm 


158 Musarrât: Tasriye kelimesinin mef'ülüdür. Manası memesinde süt biriktirmek için 
inek veya deveyi birkaç gün sağmamaktır. Bununla ilgili olan hadis-i şerif Mir'âtü'1- Usül'ün sünnet bahsinde yazılmıştır. 
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Takıyyüddin es-Sübki tarafından ayrıca derlenip ders olarak okutulduğu, kendisinden ilim öğrenme şerefine eren Tabakât-ı Hanefiyye sahibi Muhyiddin el-Kureşi'nin açıklamasıyla sabit olmuştur. 


İmâm-ı Âzam'ın, “Resül-i Ekrem Efendimiz'den gelen hadis-i şerifleri başımız üzerine koyar, gözümüzün önünden ayırmayız” demesi de Peygamberimiz'in hadislerini son derecede kıymetli tutup mezhebine temel kabul ettiğine şahitlik eder. 


Fakat anlatıldığı üzere bir hadisin rivayeti kesinlik kazanmadığı takdirde tabii ki onunla amel edemez. Yine bir hadisin ravisinin o hadise aykırı amel etmesi de o hadisin hükmünün kaldırılmış olduğuna delalet ettiği için bu durumda da o hadisle amel edilmez. Nitekim Ebü Hüreyre bir kabı köpek yalayınca yedi defa yıkamak gerektiğine dair bir hadis rivayet etmiş iken kendisi de icabında üç defa yıkamakla yetindiği için bu hadisle amel edilmemiştir. 


Abdullah b. Abbas hazretlerinin rivayet ettiği, 


“Men beddele dinehü faktülühu” (Dininden döneni öldürünüz)’ hadisinin de İbn Abbas'ın, “Dininden dönen kişi kadın ise öldürülmez” sözüyle kapsamını daraltırlar. Umümü-belvânın" meydana gelmesi de haber-i vâhidin kabulüne engeldir. 
Çünkü çokça meydana gelen olayların hükmünün âdet haline gelerek yayılması gerekir. Bundan dolayı böyle bir hadisin yalnızca bir iki kimseyle rivayet edilmesi, onun sabit olmadığını belirtir. Onun için Hanefiler, “Erkeklik organına dokunmakla abdest bozulması kesin olsaydı, bunu herkesin bilmesi ve riva- 


159 Buhâri, İ“tisâm, 28; Cihâd, 149; Tirmizi, Hudüd, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/282. 
160 Umümü”-belvâ: İnsanların kendi iradeleri dışında meydana gelen ve kaçınılması 
zor durum (h.n.). 
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yetlerin birbirini tutması gerekirdi,” diyerek bununla ilgili Büsre'nin rivayet ettiği hadisi muteber saymazlar. 


Yine haber-i vâhid sayılan bir hadisin had veya kefâretle ilgili olması da ona itibar edilmemesine sebep olur. Çünkü, “Had cezalarını şüpheler varsa düşürün” meşhur hadisinin delaletiyle had ve kefâret en küçük bir şüphe ile düşer. Ravinin bir hadis rivayetinde tek kalması ise şüphe çekici bir durumdur. 


Celi“! olan veya başka bir hadisle doğrulanmış olan kıyasa muhalefet de haber-i vâhidin geçersiz olmasını gerektirir. Seleften bazılarının çürütmeye dair söz söylemesi de bunun gibidir. 
Kasâme” hadisi gibi, yine bir mesele hakkında sahâbe arasında ihtilaf olmuşsa onlardan hiçbirinin daha sonra rivayet edilen bir hadisle delil getirmesi de o hadisin sabit olmadığı anlamına gelir. Çünkü delil olabilecek bir hadisin onlardan gizli kalması da âdet gereği imkânsızdır. 


Je zi Gül 


“Boşama erkeğe göredir” hadisi böyledir. Manası, boşamanın adedinde yani iki veya üç defa meşru olmasında kocanın hür veya köle olmasına bakılır, demektir. Halbuki bu meselede sahâbe devrinden beri ihtilaf vardır. Bir kısmı -Şâfii de bunlardan biridir- böyle diyor; fakat başka âlimlerden kimisi kadının haline kimisi de koca ile kadından köle olana bakılır, diyor. İmam Ebü Hanife hazretleri bu ikinci grupla beraberdir. 


Haber-i vâhidlerin bazıları da vardır ki Kur'an'ın genel hükümlerine muhaliftir. Ebü Hanife hazretleri ise Kur'an'ın genel hükümlerini haber-i vâhid ile dar kapsamlı hale getirmez ve mut- 


161 Celi: İlk anda akla gelen (h. n.). 

162 Kasâme: Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından 
elli kişiye yemin ettirme (h. n.). 

163 el-Muvatta, Talâk, 25; Ali el-Müttaki, Kenzü T-Ummâl, nr. 27930. 
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lak hükümlerini şarta bağlamaz. Çünkü Kur'ân-ı Kerim'in genel ve mutlak hükümleri kesin olup zanni delil onun karşısına konamaz. Onun için daha kuvvetli olan delille amel eder. Mesela, 


A o ri Dd j # 
LII is YIA Y 
# # # # # ø 


“Fâtiha olmadan namaz olmaz” bir sahih hadis ise de haber-i vâhid olduğu için, 


EERE pE Gja 
“Kuran'dan kolayınıza geleni okuyunuz” (Müzzemmil 73/20) âyet-i kerimesindeki mutlak hükmü şarta bağlayamaz. Çünkü Hanefiler'e göre fazladan bir kayıt ilave etmekten ibaret olan takyid (şarta bağlama) -fazlalığın kitabın üzerine olmasıyla- hükmü ortadan kaldırmak sayılır. Halbuki zayıf delil, kuvvetli delile karşı duramayacağından onu hükümsüz kılması câiz değildir. 


Haber-i vâhidin meşhur hadislere” muhalif olması da böyledir. Zira meşhur hadisler daha çok tercih edilir. Bundan dolayı, 


Aa e EE EA eti 


“Delil iddia edene, yemin inkâr edene düşer” meşhur hadisine muhalif bulunan şahit ve yemin hadisi ile amel edilmez. Zikredilen hadisin, geçerli şahitliği anlatan, 


> # o o” A j 90 044 


“Erkeklerinizden iki şahit bulundurun” (Bakara 2/282) âyet-i kerimesine kayıt ilave gerektireceği âşikârdır. 
164 Buhâri, Ezân, 95; Müslim, Salât, 11; Tirmizi, Salât, 115. 


165 Meşhur hadis: İkiden fazla yolla rivayet edilen hadis (h. n.). 
166 Tirmizi, Ahkâm, 12; Ali el-Müttaki, Kenzü'T-Ummâl, nr. 15297. 
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Bütün bu açıklamalar da bilinince ortaya şu manzara çıkar: İmâm-ı Âzam efendimizin koyduğu kurallarından yahut esasen ictihaddaki bilinen yerinden haberi olmayanlar veya bilerek düşmanlık gösteren kimseler tarafından ortaya atılan hadis-i şeriflere muhalefet ettiği iddiası iftiranın tâ kendisidir. İmâm-ı Azam daha kuvvetli ve uymaya daha uygun bir delili görmedikçe hiçbir hadisi kendisiyle amel edilen hadis olmaktan çıkarmış değildir. Zâhiriler'in meşhur imamlarından İbn Hazm’ın, “Zayıf hadisin bile kıyasın önüne geçirilmesinde Hanefi imamların icmâı vardır” demesi de İmâm-ı Azam'ın hadis-i şeriflere çok önem verdiğini gösterir. Hatta mürsel hadisleri de kıyasla amel etmenin önüne geçirdiği için rivayet edilen mürsel bir hadise uyarak namaz içinde kahkahayla gülmeyi abdesti bozan şeylerden saymıştır. Halbuki kahkahanın, pislik gibi bir şey olmadığı açıktır. Bu mesele kıyasın aksine olarak sabit olduğu için söz konusu hükmü, âyette geçen rükü ve secdeyi de içeren namazlara özel kılarak tilâvet secdesi ve cenaze namazını da içine alacak şekilde genelleştirmemiştir. Dikkatle inceleyen âlimler, “Hükümlere kaynaklık eden anlamları ve şer'i sebepleri bilmeyenlerin hadislerle amel etmesi câiz değildir. Çünkü böyle olanların hataya düşmesi büyük ihtimaldir” derler. Hatta bazı büyük hadisçiler, süt emme ile nikâhın haramlığı arasındaki bağlantının kaynağını bilmediği için bir koyunun sütünden içmiş olan kız ile oğlan arasında nikâhın haramlığının kesin olduğunu iddia etmişlerdir. Hadis-i şeriflere vâkıf olmayanların görüşlerine itibar edilmez. Mesela unutarak yiyen oruçlunun orucu bozulmaz. Bilerek kusan oruçlunun orucu ise bozulur. Halbuki birincisinde içeriye bir şey girmiş olup ikincisinde bu yoktur. Onun için kıyas, işin aksine olabilmektedir. 


İşte aktarılan bu ayrıntılarla açıklığa kavuştu ki İmam Ebü Hanife hazretlerinin bazı haber-i vâhidi terketmesi sırf belirlenen usul kurallarına uymaktan kaynaklanmakta ve dini sebeplerden 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ileri gelmektedir. Bunu İmâm-ı Âzam”ın az özen gösterdiğine yoranlar çok büyük bir cüret göstermişlerdir. 


Büyük müctehidlerin bildiği ilâhi dinin hakikatleri o kadar ince ve derindir ki başka engin âlimler bile onları tamamen bilip idrak etmeye erişememişlerdir. Çeşitli meselelere dair hüküm çıkarma yolu erbabınca bilinirse de üzerinde durduğu şeyi gereği gibi öğrenip de ona uyabilmek ancak ilâhi bir yardım ve peygamberliğin sığınağı olan Hz. Peygamber'in nuruna yakın olmak sayesinde çok az sayıdaki kimseye müyesser olmuştur. 
Onların içinden de herkesin bildiği mezhep imamları daha çok yardım ve lutfa erişerek İslâm âleminin dört direğini oluşturmuş ve onu sağlamlaştırmışlardır. İmâm-ı Âzam hazretlerinin ise her yönden diğerlerinden önde geldiği ve onlardan üstün olduğu, harika faziletler denizindeki incilerden bu nâçizane sadefçiğe koyulan numuneyi görenlerin gözünde de belli olup kendini göstereceğinde şüpheye yer yoktur. Bunun üzerine bu kadarla yetinmeyi uygun gördük. Yardım ancak Allah'tandır. 


Allah Teâlâ'dan bizleri geçmiş büyüklerimizin hak ve hukukuna riayet edenlerden eylemesini niyaz ediyoruz. 


si JAR YİL Gyz ii Äl Bi y3 Ó yakl 5 
ME Kepi Su ei 


“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” (Haşr 59/10). 


Yâ Rabbi, bizi onlarla haşret ki biz onları seviyoruz. Bizi onların zümresine dahil eyle, bizi onlara hizmetle şereflendir. Onların iyi, salih muamele ve hallerini bize de nasip et. Onların güzel hallerini bize de yaşat da o taifeden bir fert olalım. Muhakkak ki 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senin cömertliğin sonsuzdur. Sen merhameti en bol olansın. Ey Rabbim! Senin ezeli saltanatının yüceliğine şanına uygun olan en güzel hamdle hamdediyoruz. 


Allahım! Peygamberlerin efendisinin hürmetine müslümanların padişahına yardım eyle ve onun işini doğru kıl. Onu yaratılmışların şerrinden koru. Salâtü selâmların en güzeli senin bilginin adedince, her zaman hiç durmaksızın yaratılmışların en faziletlisi, efendisi Peygamberimiz'e ve onun pak, temiz âline, Ehl-i beyt'ine, bütün sahâbilerine olsun. 


ei Eyi vr a ro% 
K Oyaa LE idl Dg ol 
> NE a A # 
| 


7 o A A EE EEAS a Ge 
O İN 3 ARİN LİN LE alaz 


“Senin izzet sahibi Rabb'in, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun!” (Sâffât 37/180-182). 


Bu eseri Şanı Yüce Allah Teala'ya muhtaç El-Hac İsmail Hakkı b. İbrâhim b. Abdülvehhab ez-Zâimi El-Manastıri hicri 1306 
senesinde yazdı, yazıldıktan dört sene sonra Allah'ın inayetiyle basıldı. 


SE ie 


ESERLERİ 


1. el-Müsned : Talebeleri tarafından Ebü Hanife'den rivayet edilen hadisleri, diğer bir ifadeyle Ebü Hanife'nin ictihadlarında delil olarak kullandığı hadisleri ihtiva eden bir eserdir. 


2. el-Fıkhü'l-ekber: Akaide dair olup Ehl-i sünnet'in görüşlerini özetlemiştir. 


3. el-Fıkhü'l-ebsat : Akaidle ilgili olup oğlu Hammâd ile talebeleri Ebü Yusuf ve Ebü Muti el-Belhi tarafından ri- 


yavet edilmiştir. 


4. el-Alim ve'l-müteallim : Ehl-i sünnet'in görüşlerini açıklayıp savunma amacıyla ve soru-cevap tarzında kaleme alınmış akaide dair bir risâledir. 


5. er-Risâle : Ebü Hanife, Basra Kadısı Osman el-Betti'ye hitaben yazdığı bu eserinde akaid konularında kendisine yöneltilen bazı itham ve iddialara cevap vermektedir. 


6. el-Vasıyye : Akaid konularını kısaca ele alan bir risâledir. 


7. el-Kasidetü'n-Nu'mâniyye : Hz. Peygamber için yazdığı naattır. 


Bunların dışında kaynaklarda Ebü Hanife'ye nisbet edilen Mücâdele li-ehadi'd-dehriyyin, ed-Davâbitü's-selâse, Risâle fi1-ferâiz, Duâü Ebi Hanife, Muhâtabetü Ebi Hanife maa Ca'fer b. Muhammed b. Ahmed er-Rızâ, Fetâvâ Ebi Hanife ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni, el-Maksüd fi's-sarf, er-Red ale'1-Kaderiyye, Ma'rifetü'l-mezâhib gibi çoğu akaid alanında birçok eser- den söz edilmektetir. 
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